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In dit nummer: 

 Actie Kerkbalans 2024 

 Nieuwjaarsreceptie 7 januari 

 Kerklunch 21 januari 
 



kerkdiensten 
 
Zondag 7 januari   
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. J. Dubbink uit Uithoorn 
       Nieuwjaarsreceptie 
 
Zondag 14 januari   
Rooms-katholieke Kerk 10.30 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Oecumenische dienst 
 
Maandag 15 januari 
Eigen Haard   19.00 uur  mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 21 januari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. L. Rasser uit Amsterdam 
 
Zondag 28 januari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 4 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Werelddiaconaat 
 
Oppasdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief 
 
TER OVERDENKING 
 
Blauwe maandag 
Maandag 15 januari is het ‘Blue Monday’, de 
meest deprimerende dag van het jaar. In 2005 
bedacht de Britse psycholoog Cliff Arnall deze 
term. Hij zou een formule hebben ontwikkeld 
waaruit zou blijken dat de tweede maandag in 
januari de dag is waarop de meeste mensen zich 
bedroefd, neerslachtig en somber voelen. 
De gezelligheid van de feestdagen is weer 
voorbij, de lichtjes zijn vaak al opgeruimd, maar de donkere nachten zijn nog lang. 
De goede voornemens zijn mislukt of alweer vergeten. De rekeningen zijn hoog en 
het is nog lang geen vakantie. En dan heb je ook nog vaak weer waar je net niets 
mee kunt: koud en nat, veel wind maar net geen sneeuw of ijs. Het is om moedeloos 
van te worden, en dan is het jaar nog maar pas begonnen! 
Het bleek allemaal ‘nepnieuws’ te zijn, bedacht door een reisbureau om meer 
vliegreizen te verkopen, maar de term is gebleven. Misschien maar goed ook, want 
zo is er ruimte ontstaan om aandacht te schenken aan die gevoelens van 
somberheid, depressie misschien, om het bespreekbaar te maken. 
 



Juist nu de drukte van de feestdagen voorbij is, en het jaar nog aan het begin staat, 
is het een mooi moment om eens na te denken hoe het met jezelf gaat. Hoe gaat het 
nu werkelijk met mij? En welke rol heeft God daarin? 
 
Juist als het niet goed met ons gaat, kan er veel gebeuren met onze relatie met God. 
Misschien ervaren we een enorme godverlatenheid, of ervaren we juist dan dat God 
nabij is. Misschien vinden we bij God dat kleine lichtpuntje van hoop, of zijn we boos 
op God. Het zijn allemaal ervaringen die er mogen zijn. Ook in de Bijbel zien we al 
die emoties de revue passeren. Het is in de Bijbelverhalen alles behalve een 
rooskleurige bedoening. Regelmatig wordt God zelf op het matje geroepen. 
 
Maar onder al die emoties zien we vaak ook een diep basisvertrouwen: Vertrouwen 
dat onze levens van begin tot eind geborgen zijn. Vertrouwen dat er een bron is waar 
we uit kunnen putten. Dat wij in de beschutting van de Ene mogen vertoeven, met al 
onze hoogte- maar ook dieptepunten. En daarin maakt het niet uit wat wij daarvan 
wel of niet ervaren of hoe wij ons voelen.   
 
En in dat vertrouwen mogen wij ook het nieuwe jaar in: Hoe wij ons ook voelen, wat 
wij ook ervaren, wat onze rol met God ook is. Wij mogen leven in de beschutting van 
de Bron.  

       Ds. Wilma van Rijn 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Gerard Mastenbroek 
Donderdag 16 november is Gerard Cornelis 
Mastenbroek overleden op 80-jarige leeftijd.  
Gerard heeft zijn hele leven geleefd in het warme 
nest van het gezin. Na het jong overlijden van zijn 
vader werd de band tussen hem, zijn moeder en 
broer steeds hechter. Hij heeft bijna zijn hele 
leven gewoond in het huis waar hij is geboren en 
opgegroeid.  
De grote liefde van Gerard was het varen met hun 

bootje. Eerst een klein bootje, later een flink grotere. Iets waar zij bijna 40 jaar lang 
van hebben genoten.  
 
In 2014 begon de grote pech voor Gerard. Vanwege een slechte doorbloeding moest 
zijn linkerbeen worden geamputeerd, daarna moest hij nog een galoperatie 
ondergaan en kreeg hij ook nog een nieuwe heup. Toch krabbelde hij steeds weer 
op. Maar in 2017 kreeg hij tot tweemaal toe een herseninfarct. Daarna ging het 
steeds meer achteruit met Gerards gezondheid, zijn leven werd steeds beperkter. 
Toch hield hij er altijd de moed in. 
Dit jaar kreeg het rechterbeen van Gerard ook problemen met de doorbloeding. 
Helaas bleken de medische ingrepen niet voldoende te helpen. In de laatste 
maanden ging het snel achteruit. Gerard kon niet langer thuis wonen. Na drie weken 
liefdevol te zijn verzorgd in Klein België heeft Gerard het leven losgelaten.  
 



Op vrijdag 25 november hebben we afscheid van Gerard genomen en gedankt voor 
zijn leven. In de dienst lazen we uit Psalm 121: God zal uw uitgang en ingang 
bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.  
 
We hebben ons laatste ‘vaarwel’  gegeven aan Gerard in het vertrouwen dat zijn 
naam bewaard is bij God.  
Wij wensen Gerards broer Wil en alle dierbaren veel sterkte en Gods troost toe. 
 
Kees Kleefsman  
Zondag 26 november is Cornelis Harm Kleefsman overleden op 88-jarige leeftijd.  
Kees was een vriendelijke, geïnteresseerde en dankbare man. Liefde en 
dankbaarheid stonden centraal in het leven van Kees. De liefde voor en van de 
familie, liefde voor de schepping maar ook de liefde van God. Hij heeft altijd in grote 
dankbaarheid geleefd voor het leven dat hem gegeven was. Ook toen zijn 
gezondheid minder werd.  
Zelfs de laatste anderhalf jaar, toen zijn leven steeds beperkter werd, bleef hij gericht 
op alles wat hem nog gegeven was: Hij kon tot op het laatst genieten van de kleine 
dingen. 
 
In de rouwdienst stonden dankbaarheid, vertrouwen en liefde centraal. We lazen uit  
1 Korintiërs 13. 
We hebben ‘In het vertrouwen dat het goed is’ afscheid van Kees genomen en hem 
overgedragen in de liefdevolle handen van God.   
 
Wij wensen zijn vrouw Thea, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en 
iedereen die Kees zal missen troost en Gods liefde toe.  
 

  Ds. Wilma van Rijn 
 
PASTORALE BERICHTEN 
 
Vanuit de pastoraatsgroep 
Een belangrijk aspect van onze gemeente is aandacht voor elkaar hebben. Lange tijd 
werd dit gedaan met een actieve groep van ouderlingen en contactpersonen die de 
mensen bezochten. Omdat het aantal ouderlingen en contactpersonen afneemt, 
wordt het bezoeken van gemeenteleden door de personen die overblijven meer 
belast. 
We zijn blij dat gemeenteleden onderling elkaar bezoeken en elkaar aandacht 
schenken, wij zien dat als een verlengstuk van het pastoraat. Hierbij is het omzien 

naar elkaar en luisteren wat er omgaat bij de leden voor ons 
belangrijk, maar de gesprekken hoeven niet altijd over geloof of 
bijbel te gaan. 
 
 
Pastoraat kan zeker ook op andere plekken binnen onze 
gemeente plaatsvinden. Dan denken wij aan het Dorpshuis en de 
winkels (ook daar kunnen mooie gesprekken ontstaan). Een 
activiteit die buiten de kerkdienst om loopt, maar toch voor veel 
contact en omzien naar elkaar zorgt, is het versturen van kaarten 
(zie de reacties in de Kerkbrief). 



Een nieuwe activiteit is het vieren van verjaardagen van gemeenteleden vanaf 78 
jaar in de koffieruimte van de kerk.  
Hier zien wij ontmoeting en gesprek met elkaar en contact met onze voorganger. Al 
deze activiteiten zien wij als pastoraat.  
 
Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek met iemand van ons pastorale team of 
met de predikant? Schroom dan niet om contact op te nemen.  
 

Commissie pastoraat 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden:  Dhr. C.H. Kleefsman op 26 november 2023 in de leeftijd van 88 jaar.              
                          
Verhuisd:  Mevr. E.C. den Braber-Kooij van Badhoevedorp naar Barneveld. 
        Mevr. S. Vogelzang van Halfweg naar Badhoevedorp. 

 Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten van Zwanenburg naar Halfweg. 
        Fam. Adolf binnen Hoofddorp. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 

 
Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2024! 
De eerste dienst van 2024 is pas op 7 januari. Deze “late” nieuwjaarsdienst zal in 
ieder geval gevolgd worden door onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.  
Elk jaar weer een mooie gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen voor het 
nieuw begonnen jaar! 
Er zal ook nu worden gezorgd voor de gebruikelijke oliebollen en glühwein! 
U wordt/jullie worden daarvoor van harte uitgenodigd! Geen gelegenheid om de 
dienst bij te wonen, maar wel zin in een glaasje glühwein om 11.30 uur? Ook van 
harte welkom! 

Met vriendelijke groeten,        Leo Kranenburg 

Uit de kerkenraadsvergadering op 22 november 2023 

Opening  
Ds. Van Rijn opent de vergadering met een gedicht: Levensweg, geschreven door 
Anne van Rheede-de Weerd: Een glimp van toekomst, iets veelbelovends, daar! 
 
Vaste agendapunten 
Voorzitter Kranenburg heet de aanwezige leden welkom. De kerkenraad vergadert 
voor het eerst zonder dat het moderamen vooraf heeft vergaderd. De agenda bevat 
geen bijzondere zaken ter voorbereiding. 
De notulen worden besproken. In de vorige vergadering is gesproken over het 
samenstellen van een nieuwe Kerkgids voor de gemeente. Dit vraagt wel meer 
voorbereiding. De wet op de privacy (AVG) zorgt hierin voor obstakels over wel of 
niet kunnen weergeven van persoonlijke gegevens.  
Via de actie Kerkbalans worden gemeenteleden hierover bevraagd. 
De actielijst wordt aangepast en de postlijst wordt besproken.  



Beleid 
De werkgroep pastoraat werkt aan haar aandeel. Dit is nog niet af. De 
kerkrentmeesters hebben de informatie nog niet afgerond. De diaconie heeft 
besproken wat toegevoegd moet worden aan het plan. Het eigen plan is af. Het deel 
voor het beleidsplan van de kerk wordt toegestuurd naar de scriba. De commissie 
eredienst heeft nog geen tijd gehad om iets uit te werken. Het streven is alles in 
januari 2024 af te ronden. 
 
Kerstkaart 2023 

Peter Mendrik heeft een schets gemaakt. Hopelijk lukt het de kaart begin december 
te verspreiden. De leden vinden de tekening mooi, vol symbolen. 
Ds. Van Rijn zorgt voor een gedicht.  
 
Gemeentebijeenkomst december 
Er is geen extra gemeentevergadering in december nodig. De begroting wordt via het 
Kerkblad gecommuniceerd. Op maandag 11 december wordt een online vergadering 
gehouden om de begroting definitief goed te keuren. Scriba zorgt voor de 
uitnodiging. 
 
Begrotingswijzigingen 2023 
De kerkrentmeesters hebben alle nodige informatie toegestuurd. De aanpassing 
2023 betreffen vernieuwingen in de pastorie. De wijzigingen worden goedgekeurd. 
 
Voorlopige goedkeuring Begrotingen 2024 Kerkrentmeesters en Diaconie 
De kerkrentmeesters voorzien een groot tekort voor 2024. Hier was in de 
meerjarenbegroting al rekening mee gehouden. De liquide middelen zijn gelukkig 
nog voldoende. De reserves worden wel kleiner.  
De begroting van de kerkrentmeesters wordt voorlopig vastgesteld. De samenstellers 
worden hiervoor bedankt. Vz. vraagt mevr. Gerritse deze dank door te spelen naar 
de betreffende personen. 
 
Mevr. Kranenburg licht de begroting van de diaconie toe. Deze is ook lager dan die 
van 2023. Ook dat was voorzien. 
Er gebeurt veel in de wereld. Er is voldoende gereserveerd om aan de hulpvragen te 
kunnen voldoen. 
Ook deze begroting wordt voorlopig vastgesteld. Vz. dankt mevr. Kranenburg voor 
het samenstellen. De begrotingen gaan met het Kerkblad van december mee. 
Gemeenteleden kunnen dan reageren op de cijfers. Dit kan tot 10 december. 
Op 11 december worden beide begrotingen definitief vastgesteld. 

 
Nieuwe roosters 2024 
Het collecte- en organistenrooster is bij de kerkrentmeesters en diaconie besproken. 
De kerkenraad keurt de roosters goed. 
 
Punten uit de colleges en subcommissies 
- Pastoraat:  
De wijk Oost raakt de contactpersoon kwijt. Mevr. Adolf wil voor deze wijk 
contactpersoon zijn. 
In januari komt een stukje over het pastoraat in het Kerkblad. In januari is er weer 
een verjaardagsbijeenkomst. 



- Diaconie:  
Dhr. Berger meldt dat er een vraag is om samen met KiA mee te doen aan een grote 
actie voor de Voedselbank. De diaconie heeft besloten daar op kleine schaal aan 
mee te doen en verzorgt een stukje over deze actie in het Kerkblad van januari. 
De adventsmiddag voor ouderen wordt gehouden op 15 december. Ds. Van Rijn 
zorgt voor het kerstverhaal. 
Ds. Van Rijn is blij dat dhr. Berger het ondersteunen van het gemeentediaconaat op 
zich heeft genomen. 
- Kerkrentmeesters:   
Er wordt gekeken naar oplossingen voor de lekkage in het kerkgebouw.  
De voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2024 zijn gestart. 
- Website/PR:  
Dhr. Kranenburg meldt dat het boekje over hulp bij uitvaarten op de website staat. 
- Classis: Deze vergadert op dinsdag 28 november.  
Op 12 februari is een bijeenkomst van de classis N-H. De kerkenraadsleden worden 
met nadruk uitgenodigd daarbij te zijn. 
- Jeugd:  
Er is een overleg geweest. Het was goed elkaar te spreken en elkaar te vertellen hoe 
alles loopt. In de adventsperiode wordt een project gevolgd: ‘Een nieuw begin’. Het 
adventslied dat daarbij hoort wordt voor de slotzang gezongen. Het aansteken van 
de adventskaarsen is geregeld. 
- Raad van Kerken:  
Het verslag is binnen. De werkgroep maakt zich zorgen over de voortgang van het 
werk voor de oecumene. 
- Commissie Zondagmiddagconcerten:  
Het laatste concert was geslaagd en goed bezocht. 
 
Sluiting door mevr. Broerse 
Zij leest “Samen Bidden’ uit: Feest van Licht en Vrede, Petrus Kids, een speciale 
uitgave voor de adventsperiode. 
 

Uit de kerkenraad van 11 december 2023 
Deze vergadering wordt online gehouden via teams. 
Vz. heet allen welkom en meldt dat er één agendapunt is, namelijk de begrotingen 
van kerkrentmeesters en diaconie. 
Vaststelling begrotingen kerkrentmeesters en diaconie 
De penningmeesters en dhr. Mendrik hebben gemeld dat er over de begrotingen 
geen opmerkingen zijn gemaakt, of vragen zijn gekomen vanuit de gemeente. 
Vz. vraagt of de kerkenraad de begrotingen kan vaststellen. De leden stemmen hier 
unaniem mee in.  
Mevr. Gerritse en mevr. Kranenburg zorgen voor ondertekening van de stukken. 
Vz. bedankt iedereen die aan de begrotingen heeft gewerkt. Mevr. Gerritse dankt 
allen voor de positieve reacties. 
Sluiting 
Vz. sluit de korte vergadering en wenst iedereen een fijne avond. 
 
Met een hartelijke groet,            Heleen Broerse, scriba 
 
 
 



Gezamenlijke maaltijd na de dienst op 21 januari 
Ook in januari houden we een gezamenlijke lunch na de kerkdienst. Ditmaal doen we 
dat op zondag 21 januari. Eet u met ons mee? Van harte uitgenodigd. We denken te 
starten rond 12.00 uur, na de koffie.  
We vragen ook uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets voorbereiden of kopen, 
zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten. Te denken valt aan het koken van 
soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen. 
U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de kerk. U 
hoort dan later wat u voor de lunch kunt meebrengen. Ook als u niets kunt 
voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende zijn. 
We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse 

 
DIACONIE 
 
Kerstmiddag 2023 
Op vrijdagmiddag 15 december was de kerstmiddag voor 75+. 
We waren met 25 mensen. Ds. Wilma vertelde een kerstverhaal 
en we zongen bekende kerstliederen. Daarna hebben we onder 
het genot van een drankje en hapje gezellig bijgepraat. 
Traditioneel werden er broodjes kroket uitgedeeld en bij het 
weggaan kreeg iedereen een zakje chocolaatjes met de 
Kersteditie van het Elisabeth Magazine. We kunnen op een 
gezellige middag terugkijken. 
Met een hartelijke groet en de beste wensen voor 2024,     het 
gemeentediaconaat 
 
Oproep Protestantse Kerken/Kerk in Aktie voor Voedselbank 
De Protestantse Kerk/KiA in Nederland heeft een oproep gedaan aan alle 
protestantse gemeenten in Nederland om in de week van 6 tot 14 januari een extra 
inzameling te houden voor de Voedselbanken. Met name is januari (vlak na de Kerst) 
een maand waarin heel veel mensen deze steun hard nodig hebben. 
De diaconie realiseert zich dat onze gemeenteleden het hele jaar al veel inzamelen 
voor de Voedselbank, maar doet nu toch ook een beroep om extra voedsel in te 
zamelen en mee te nemen op zondag 21 januari.  
 
Hartelijk dank,          Bas Berger 
 
Actie Voedselbank januari 2024 
De landelijke actie duurt van 6 tot en met 14 januari. Als u in die week extra wilt 
geven voor de Voedselbank, kan dat in de mand bij de ingang van de kerk. 
Wanneer u niet in de gelegenheid bent bij de kerk te komen, kunt u ook contact 
opnemen met Margreet Smit, via de mail: smit-snijder@live.nl, of telefonisch:  
06-29964644. 

Heleen Broerse 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand januari 
  2 januari Mevr. M. Smit-Snijder 
  3 januari Dhr. L. van Andel 
  5 januari Dhr. C.A. van Oeveren 



  5 januari Mevr. T. de Graaf-Cuperus  
  9 januari Dhr. F. van Baren 
11 januari Mevr. A.P. Mendrik-Bonhof 
13 januari Dhr. M. Vlasveld 
14 januari Mevr. G.M. Wolse-de Rooij 
17 januari Dhr. W. Mastenbroek 
18 januari Mevr. H.A. Meerens-Koetsier 
26 januari Mevr. E. van Staaveren-Lammerts 
28 januari Dhr. P. van Staaveren 
30 januari Dhr. J. Gravemaker  
 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand januari 
11 januari Fabiënne Brigitte Jonker 
 

Giften 2023 diaconie 
Ook dit jaar heeft de diaconie naast het plaatselijke diaconale werk ook acties voor 
noodhulp en diaconale doelen in binnen- en buitenland gesteund. 
 
Binnenland: 
 
Financiële hulp aan een gemeentelid, € 200,--  
 
Luchthavenpastoraat, € 150,-- 
Mensen die onverwacht voor emotionele problemen komen te staan rondom vertrek 
of aankomst op de luchthaven worden geholpen door de luchthavenpastor. Sommige 
situaties vragen erom dat familieleden elkaar op een rustigere plaats kunnen 
ontmoeten dan in de aankomsthal. Bijvoorbeeld als een dierbaar iemand is overleden 
of een problematische ervaring de reis bemoeilijkt. Of als je vastloopt in praktische 
zaken waar een oplossing voor gevonden moet worden. Het luchthavenpastoraat 
werkt nauw samen met andere diensten op Schiphol en zorgt dat je op je 
bestemming komt. Waar die ook is. 
 
Voedselbank Haarlemmermeer, € 100,-- 
De Voedselbank helpt mensen die tijdelijk zichzelf niet kunnen onderhouden. Elke 
week worden voedselpakketten aan gezinnen gegeven die dit zelf niet kunnen 
betalen.  
 
Prot. Koopvaardij Amsterdam, kerstactie zeevarenden (ds. Rasser), € 100,-- 
De mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij, zijn vaak afkomstig uit landen als de 
Filippijnen, India en Oekraïne. Ze zijn vaak 9 maanden van huis. Dit accepteren ze 
omdat varen voor hun de enige manier is om voor hun familieleden te zorgen. Veel 
zeevarenden willen met de kerst graag naar de kerk. In het Zeemanshuis in 
Amsterdam wordt een oecumenische viering gehouden. De zeevarenden worden 
met een busje van het schip opgehaald en teruggebracht. Na afloop wordt hen een 
versnapering aangeboden. Op schepen waar geen goede internetverbinding is 
worden simkaartjes beschikbaar gesteld. Op deze manier kunnen zeevarenden met 
hun mobiele telefoon beeldbellen met hun familie. In de weken voorafgaand aan de 
kerst worden kerstcadeautjes uitgedeeld. Deze worden uitgepakt op 25 december 
zodat er midden op de oceaan toch nog iets te vieren valt.  



 
Buitenland: 
 
Noodhulp, aardbeving Syrië, € 150,-- 
Bijdrage voor opvang van zoveel mogelijk dakloze mensen, het geven van 
maaltijden, medicijnen en dekens. 
 
Noodhulp, aardbeving Marokko & storm Libië, € 150,-- 
Bijdrage voor voedselpakketten, medische hulp en onderdak 
 
 
MAF - Flying for Life, € 100,-- 
Met 120 vliegtuigen vliegt MAF (Mission Aviation Fellowship) wereldwijd om 
ontwikkelingshulp, noodhulp en medische hulp te bieden in de meest afgelegen en 
armste gebieden. De missie van MAF is om het evangelie naar moeilijk bereikbare 
gebieden te brengen. 
 
Lepra Fonds - Lepra Zending, € 100,-- 
Gift voor de vaak uitzichtloze situatie van leprapatiënten in Afrika en Azië. Op dit 
moment komen er ieder jaar nog zo’n 200.000 leprapatiënten bij. Bij velen van hen 
wordt de ziekte nog te laat ontdekt en zij hebben dan al onomkeerbare handicaps 
opgelopen. Door van iedere nieuwe leprapatiënt ook de naasten (familie, buren) een 
medicijnkuur te geven kunnen we voorkomen dat de ziekte wordt doorgegeven. 
 
Namens de diaconie,        Gea Kranenburg 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2024 
Van zondag 14 januari tot zaterdag 27 januari wordt de actie Kerkbalans 2024 
gehouden. Het thema is dit jaar, net als de voorgaande jaren: Geef vandaag voor 
de kerk van morgen. 
Ook het komende jaar hebben we uw financiële steun weer hard nodig en we hopen 
dat u uw toegezegde bedrag ten opzichte van vorig jaar kunt en wilt verhogen. Wij 
zijn als kerk volledig afhankelijk van de bijdragen van onze gemeenteleden. 
De actie Kerkbalans wordt momenteel voorbereid door de kerkrentmeesters. De 
envelop voor deze actie ontvangt u in de week van 14 januari. Hierin vindt u meer 
informatie over de actie. Een week later, in de week van 21 januari wordt het 
toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.  
Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw toezegging aan deze 
actie. 
Namens de kerkrentmeesters,       Cora Gerritse     
 
UIT DE OUDE DOOS 
 

Kerkblad januari 1994: ‘ Toen er nog jeugdwerk was… 
In deze editie gaan we terug naar januari 1994, dus dertig jaar geleden. Denkt u 
zich in hoe jong u destijds nog was? Ook dit nummer van ons Kerkblad geeft 
een goede indruk van waarmee we als gemeente in die periode druk waren. 



Nog wel veel apart als Hervormde Gemeente met 
dominee Tineke Rozema en de Gereformeerde 
Kerk met dominee Dirk Kamminga. Leest u mee? 
De redactie van het Kerkblad bestaat anno 1994 uit 
de dames Wil de Ridder en Janneke Stoffels en de 
heren Jan Papilaja, Gerrit Doornhouwer en Klaas 
Bekker.  
In het overzicht van de merendeels 
gemeenschappelijke kerkdiensten valt zondagavond 
16 januari op: om 19.00 uur in de Hervormde kerk een 
dienst met Majoor Bosshardt, georganiseerd door de 
Commissie Interkerkelijke Ontmoetingen. Eveneens 
vermeldenswaardig is de Gebedsdienst op 
zondagmiddag 23 januari om 17.00 uur uitgaande van 
de lokale Raad van Kerken met voorganger pastoor 
Tamis.  

Dominee Tineke Rozema gaat in haar Overdenking in op haar fascinatie voor 
engelen, aangewakkerd tijdens een cursus bibliodrama. Zij besluit met: ‘Afbeeldingen 
in de kunst laten vaak zien, dat de engel brede vleugels heeft, die de mens kunnen 
beschermen. En er is ook vaak een groot licht, dat van de engel uitgaat. De bode van 
God heeft veel te bieden: bescherming, toekomst, heelwording, licht in de nacht van 
je leven. En de engel heeft een boodschap: vrees niet, voor jou is de Heiland 
geboren. Ik hoop dat de engelen u en jou en mij zullen vergezellen, ook dit nieuwe 
jaar.’  
In de rubriek Gemeentenieuws vanuit de Hervormde gemeente besteedt Tineke 
Rozema aandacht aan een aantal langdurig zieken: mevrouw Hamelink, Jan 
Agterhof en de heer Frans van Baren. Er is gelukkig ook mooi nieuws: het 40-jarig 
huwelijk van de heer en mevrouw Nap.  
Het Gereformeerde gemeentenieuws van Dirk Kamminga begint met positief 
nieuws: de heer en mevrouw Van Staaveren (uit de Essenlaan) vieren hun 50-jarig 
huwelijksjubileum. Verder bestaat het artikel uit aandacht voor de zieken: de heer H. 
Slegers, mevrouw A. van Smeerdijk-de Vette, de heer Van den Ouden, de heer C. 
van Staaveren, mevrouw J.H. Lem-Ravensbergen en de heer B. van Andel.  In een 
In Memoriam staat hij stil bij het leven en sterven van de heer Jan Kamper (75), 
wonende in Eigen Haard. ‘Hij leidde een teruggetrokken leven, maar zijn omgeving 
zal hem in herinnering houden als een intelligent mens met humor.’ 
Onder het kopje Van de Gereformeerde kerkenraad lezen we dat de zoektocht 
naar nieuwe ambtsdragers ook toen al problematisch was. 
Er zijn op voordracht 26 gemeenteleden persoonlijk gepolst; 
niemand stelt zich als ouderling beschikbaar. Frans Meijer, 
voorzitter van de kerkenraad, schrijft: ‘Men kan dit afdoen 
als een onafwendbaar algemeen maatschappelijk 
verschijnsel en zich bij de feiten neerleggen, De kerkenraad 
doet dit echter niet! De kerkenraad roept u op hierover na te 
denken en we hopen dat er alsnog broeders en zusters 
bereid zijn hun tijd te geven voor het werk in onze 
gemeente.’  In de dienst van 5 december is afscheid 
genomen van een hele rij ambtsdragers: Bas en Tineke 
Berger-van der Wilt, Ernst Jan Beijer, Greta Kuyper-Wijnja, 
Grietje Monster-den Haan, Nan Oostwouder,  



Wil Oostwouder-Hoogvliet, Dinie Pirovano-Bröker, 
Anneke de Ruiter-van der Wilt, Gerrit te Sligte, Bert 
Steen en Jan de Waal. 
Op het vlak van het Jeugdwerk gebeurt ook het 
nodige. Ernst Jan Beijer schrijft als mentor van het 
gezamenlijke jeugdwerk: ‘De clubleiding – inmiddels 
voor drie clubs – zit weer vol nieuwe plannen om de 
tweede helft van het seizoen weer aan de gang te 
gaan. Als slot van het seizoen staan twee kampen 
gepland in Huizen, met de maandag- en dinsdagclub 
en de vrijdagavondclub. Hiervoor gaan de 
voorbereidingen binnenkort van start.’  
De jeugdouderlingen Margreet Smit, Gea Kranenburg 
en Ben Broerse bedanken in een artikeltje Janneke 
Stoffels en  Ernst Jan Beijer voor hun inzet als 
jeugdouderling. Janneke gaat naar de kerkvoogdij 

terwijl Ernst Jan de functie van clubmentor heeft aanvaard. ‘Een hartelijk woord van 
welkom richten we tot Peter van der Sar die als jeugdouderling aan de slag gaat.’    
Namens de Samen-op-Weg Herenigingsraad schrijft voorzitter Bert Lenten een 
uitgebreid overzicht van de stand van zaken en de plannen voor de korte termijn. 
‘Komend jaar zal voor het samen-op-wegproces een zeer belangrijk jaar worden. In 
1993 is door de Herenigingsraad een drietal rapporten uitgebracht: de ontwikkeling 
van het ledental van beide gemeenten, de financiële ontwikkeling van beide 
gemeenten en tenslotte de gemeenteopbouw en het samen-op-weg proces’…’voor 
1994 spreek ik de wens uit dat binnen beide gemeenten meer openheid jegens 
elkaar zal ontstaan en dit mag leiden tot wederzijds vertrouwen en motivatie’ , aldus 
Bert Lenten.   
     
Op 16 november 1993 komt de Werkgroep Liturgie voor het eerst voltallig bijeen, zo 
schrijft Heleen Broerse. De samenstelling is als volgt: 
John Havelaar, Sjoerd de Vries, Dirk Kamminga, Dirk 
Kalkman, Grietje Monster, Joke Schrieken en Heleen 
Broerse. ‘Vooral Hervormde leden zijn heel welkom; 
dit zou wat evenwicht brengen in de groep’…’De 
werkgroep bestudeert het boekje ”Van alle tijden en 
plaatsen” van W.E. van der Zee. In dit boekje wordt 
stap voor stap elk onderdeel van de  liturgie uitgelegd’ 
…’We houden u in het Kerkblad op de hoogte. Graag 
hoort de werkgroep wat uw mening over het 
besprokene is, want liturgie is iets wat je als 
gemeente samen viert en mag geen hobby zijn van 
een paar mensen in de kerk.’  
Tot zover het Kerkblad van dertig jaar geleden. Is uw 
geheugen weer een beetje opgefrist? Veel 
onderwerpen spelen vandaag de dag nog steeds; 
helaas geldt dat niet voor het jeugdwerk. 
 
Hartelijke groet,         Ben Broerse   
 
 



RAAD VAN KERKEN 
 
De wandeling       
  
Op 2 december hebben we met 8 mensen gewandeld in de 
Waterleidingduinen. Ons startpunt was De Oase.  
Het was een prachtige tocht want er lag her en der nog wat 
hagel van de vorige dag. Dit gaf het landschap echt een winters 
tintje. 
Waterleidingduinen staat bijna synoniem voor herten en ja ze liepen er volop in 
kleine groepjes rond. Zoveel dat ze niet op 2 handen meer te tellen waren. 
In restaurant Pannenland werd genoten van overheerlijke soep. Op het laatste stuk 
van de route terug naar De Oase werden we helaas toch nog nat. Dit was niet 
voorspeld.  
 

 
                           Foto gemaakt door Marjo Bart 
 

Op 6 januari wordt er weer gewandeld. Aanmelden kan tot donderdag 4 januari bij 
Marijke Nuis. 
Namens de wandelaars,        Annelies Klokman 
 
DIVERSEN 
 
Kerstkaart 2024 toegelicht 
U heeft in december de kerstkaart van onze gemeente ontvangen met alle 
kerstactiviteiten in of met medewerking van onze kerk. Elk jaar wordt voor de 
voorkant een afbeelding gezocht, bij voorkeur verzorgd door een gemeentelid. Dit 
keer een tekening van ondergetekende. De tekening, op A3 formaat, is fotografisch 
verkleind. Desgevraagd geef ik graag een toelichting. 
Centraal is de geboorte van Jezus, een klein kindje in de armen van zijn moeder 
Maria. Beiden zijn afgebeeld in de hogere sferen van het heelal, met een link naar 
zijn vader. Daarnaast de 'wereld', als wereldbol. Helaas wordt er in de wereld niet 



geleefd in vrede, godsdiensten zijn daar vaak bij betrokken terwijl juist bij gelovigen 
'vrede' taakstellend moet zijn. 
Het luchthavenpastoraat heeft onderzocht dat met twaalf symbolen de meeste 
godsdiensten kunnen worden aangeduid. 
Alleen de symbolen van de godsdiensten die Jezus erkennen heb ik in de sterren 
ingetekend.  
De twaalf sterren verbinden heelal en wereld. De duif symboliseert de wens naar 
vrede.  

Peter Mendrik  
 
 
Team van Kerkbriefsamenstellers krimpt van 3 naar 2 personen. 
Petra Meijer-Mendrik is gestopt met het samenstellen van de Kerkbrief. In januari 
2022 kwam zij het team bestaande uit Cora Gerritse en Leo Kranenburg versterken. 
Blij waren wij met haar komst en vaardigheden om dat samen met ons te doen. Maar 
door haar drukke 4-daagse werkweek en het perfectionisme dat zij ook voor het 
maken van de Kerkbrief aan de dag legde, werd het samenstellen van de Kerkbrief 
op de donderdagavond voor Petra te druk. 
Wij zijn Petra dankbaar voor de periode van 2 jaar waarin zij samen met ons de 
Kerkbrief heeft samengesteld. Namens onze gemeente bedanken wij Petra dan ook 
voor haar inzet voor de Kerkbrief in de afgelopen 2 jaar. 
Dat betekent wel dat wij op zoek zijn naar een vervanger voor Petra. Heb jij op 
donderdagavond tijd om dit - om de 2 maanden - met ons te doen en ben je vaardig 
genoeg met de computer en Word, dan nodigen wij je van harte uit om met ons te 
komen praten over wat er dan van je wordt verwacht! 
Dat zou voor ons een mooi begin zijn van 2024! 
Hierbij alvast van ons alle goede wensen voor een gezond en gelukkig Nieuwjaar! 
 
Met vriendelijke groeten,    Leo Kranenburg en Cora Gerritse 
 
 

 
Uitnodiging tot deelname aan week van gebed voor eenheid 
2024 in de Haarlemmermeer 
 
 

Thema: Heb God lief en je naaste als jezelf 

Het gebedsteam Haarlemmermeer nodigt u uit  in de week van zondag 21 januari 
tot en met zondag 28 januari 2028  extra aandacht te geven aan gebed om eenheid 
 van de christenen, God te eren en te bidden voor de nood in de wereld. 

De Bijbeltekst die centraal staat tijdens deze week komt uit Lucas 10:27 “Heb de 
Heer, Uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en 
met heel uw verstand en uw naaste als uzelf”. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar 
daarom zo belangrijk om aan te werken. 
 

Heleen Broerse  
 

 



 
 


