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In dit nummer: 
 

 Herdenking 4 mei 

 Zondagmiddagconcert 26 mei 

 



 

kerkdiensten 
Zaterdag 4 mei   
Prot. Kerk en online  19.00 uur  Mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en 
       mevr. J. Pijnaker 
       Dodenherdenking 
 
Zondag 5 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Bevrijdingsdag 
 
Donderdag 9 mei     Hemelvaartsdag 
       geen dienst 
 
Zondag 12 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Ds. J. van Popering uit Aalsmeer 
 
Maandag 13 mei 
Eigen Haard   19.00 uur  mevr. R. van Neerbos 
 
Zondag 19 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Pinksteren 
 
Zondag 26 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Mevr. ds. G. van ’t Kruis uit Rijsenhout 
 
Zondag 2 juni 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  Dhr. H. de Vries uit Nieuw-Vennep
   
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief.   
 
TER OVERDENKING 
 

Zie je ze vliegen? 
Begin april was ik met twee vrienden een weekend naar 
Drenthe. We delen dezelfde mate aan interesse voor 
vogels. Zitten en urenlang staren met een verrekijker 
vinden we maar niets, maar zo hier en daar een vogeltje 
zien tijdens een wandeling of een geluid van een klein 
bruin vogeltje determineren met een app, dat vinden we 
precies goed. En daarna het belangrijkste onderdeel:  
tevreden met een drankje en hapje de dag doornemen. 
Dit keer spotte ik op weg naar ons logeeradres een 
vreemde vogel in het veld. Het had zo van veraf best 
een nandoe kunnen zijn of een struisvogel, maar de 
vogel liep helemaal alleen. “Ho, stop de auto, ga eens 
aan de kant!” schreeuwde ik de chauffeur toe. “Zie ik 
nou een kraanvogel?” En ja hoor, het was een kraanvogel.              Bron: wiki 



 

 
Kraanvogels maken al eeuwenlang indruk op mensen. In Japan staat de (Japanse) 
kraanvogel voor geluk, liefde en trouw. Voor schoonheid en geluk en een lang leven. 
Voor vrede en harmonie. De kraanvogel wordt geassocieerd met transformatie en de 
verbinding tussen hemel en aarde. 
 
Ook in de christelijke traditie kennen wij een vogel die symbool staat voor 
transformatie, voor de verbinding tussen de hemel en aarde: de duif. Vogels die van 
ouds af gezien worden als een symbool van reinheid, lieflijkheid, onschuld en vrede. 
Maar ook symbool staan voor de Heilige Geest. En ik vind het wel mooi dat we de 
Heilige Geest verbeelden met een heel alledaagse vogel, eentje die we elke dag wel 
tegen kunnen komen, waar we soms ook last van hebben omdat ze op plekken zijn 
waar we ze niet willen hebben (want nee, nergens staat dat het zo’n mooie witte duif 
is geweest). Maar ondertussen is er geen enkele vogel zo goed in het vinden van de 
route naar huis. 
 
Maar de kracht van de Geest zit volgens mij ook in diens aanwezigheid in het 
alledaagse leven. De Geest kan ons juist in het dagelijkse leven inspireren het goede 
te doen. De Geest is af en toe ook lastig, omdat zij ons doet beseffen dat  we het 
anders zouden moeten aanpakken. Maar de Geest staat ook voor verandering, voor 
nieuwe wegen, wegen  die we nooit hadden verwacht te zullen nemen. Maar de 
Geest is vooral krachtig, omdat ze ons doet ervaren dat God aanwezig is, welke 
wegen wij ook nemen. 
 
Wat voor vogel we ook zien, een bijzondere kraanvogel of een doodgewone duif,  zij 
verbinden ons in hun vogelvlucht met de hemel, met wat boven ons uitstijgt. En 
wijzen ons naar een weg van schoonheid, goedheid en vrede. 
 

Ds. Wilma van Rijn 
 
LIED VAN DE MAAND 
 

Zij zit als een vogel 
In mei oefenen we een lied, zodat we het met Pinksteren met een vrij hart kunnen 
zingen. Het is lied 701 Zij zit als een vogel, broedend op het water. Voor mij springt 
dit lied er vooral uit omdat de Heilige Geest hier heel uitgesproken wordt beschreven 
als de vrouwelijke kracht van God. De keuze hiervoor komt voort uit het Hebreeuwse 
woord voor Geest ‘Ruach’ , dat een vrouwelijk woord is.  
 
Het opent onze gedachten over wie God is. Want 
God is zoveel meer dan de (binaire) woorden die wij 
kunnen bedenken. Woorden die groot of klein zijn, 
afstand scheppen of nabijheid, vertellen van liefde of 
jaloezie, het hoort er allemaal bij.  
 
Met Pinksteren staan we vaak stil bij de ruimte die 
woorden kunnen scheppen. Dat doen we in mei met een lied dat voor sommige 
mensen misschien wat ‘schuurt’, maar ook zeker ons perspectief zal verbreden.   
 

Ds. Wilma van Rijn 



 

 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd : Dhr. J.G. Goedhart binnen  Zwanenburg.  
 

Leo Bakker, ledenadministratie                  
 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

 
 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juli wordt voor de vierde keer de Pride Pelgrimage 
gelopen. De Pride Pelgrimage is een wandeltocht die ieder jaar vanuit een andere 
stad rondom Amsterdam vertrekt om daar een dag later aan te komen. Aan deze 
wandeltocht doen (vooral gelovige) LHBTIQA+-mensen mee en hun bondgenoten.  

In 2021 werd de Pride Pelgrimage voor het eerst gelopen. Pride Amsterdam 
bestond toen 25 jaar. Vanuit het Pride Kerkdienstteam ontstond het idee om een 
wandeltocht te organiseren aan de vooravond van Pride Amsterdam, een tocht 
langs kerken die in Amsterdam zou eindigen. Met de wandeltocht wilde men 
uitdrukking geven aan dankbaarheid voor alle positieve veranderingen in de kerken 
in de afgelopen decennia en de groeiende inclusiviteit voor LHBTIQA+-mensen 
vieren. Daarnaast beoogde men met de wandeltocht een appèl te doen op die 
kerken en geloofsgemeenschappen waar nog veel moet gebeuren om LHBTIQA+-
mensen zich daar meer thuis te laten voelen. In totaal liepen ongeveer 
vijftig mensen mee in een tocht van Utrecht (Janskerk) naar Amsterdam 
(Westerkerk).  

Ons kerkgebouw is op vrijdag 19 juli de laatste pleisterplaats, een plek om even uit 
te rusten, wat te drinken en te vieren. 
Op zaterdag 20 juli a.s. gaat de Pride Pelgrimage verder. Wie mee wil lopen naar 
de volgende kerk, is van harte welkom dat te doen.  
 
Overnachtingsadres gezocht 
De meeste pelgrims zullen een plek in de buurt hebben om te overnachten, maar niet 
iedereen. Het verzoek van de organisatie is of er wellicht een paar gastadressen zijn 
waar zij de nacht kunnen doorbrengen. Afgelopen jaar ging het om nog geen vijf 
mensen. 
Misschien hebt u voor deze nacht een plekje vrij om iemand te logeren te hebben? 
U kunt zich melden bij mij. 
 

Heleen Broerse (scriba) 
 
 
 



 

 
 
KERKRENTMEESTERS 

 

Bijdrage aan het Kerkblad  
Als ontvanger van het Kerkblad hebt u het afgelopen 
jaar kunnen lezen over het wel en wee van onze 
gemeente. Via het Kerkblad krijgt u inspiratie en 
informatie over de diensten en activiteiten van onze 
gemeente. Mede dankzij het Kerkblad en de bijdrage 
die iedereen hieraan levert, zijn we met elkaar 
verbonden.  
Het samenstellen, drukken en bezorgen van het 
Kerkblad is een heel proces en iedereen in onze 
gemeente kan eraan bijdragen: in de vorm van het 
schrijven van een overdenking, een interview of over 
verschillende kerkactiviteiten.  
 

Na het verzamelen van de kopij gaat alles naar de drukker. Daarna volgt een proces 
van het drukken van het Kerkblad en het bezorgen van de gedrukte exemplaren op 
het centrale afleveradres. Verdelers en bezorgers zorgen er vervolgens voor dat 
iedereen in onze gemeente het Kerkblad krijgt.  
Eén keer per jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage aan u als ontvanger van het 
Kerkblad. De afgelopen jaren is de bijdrage voor het Kerkblad gelijk gebleven. Dit 
jaar zal de bijdrage die wij vragen iets hoger zijn. Hiermee hopen we de gestegen 
drukkosten op te kunnen vangen.   
Bij dit Kerkblad voor de maand mei ontvangt u een brief met het verzoek om uw 
bijdrage over te maken op de rekening van de Protestantse gemeente. Uiteraard is 
een hogere bijdrage welkom.  Alvast bedankt. 

 
Ine van der Meer, contactpersoon bezorging 

 
Wilt u oude nummers van het Kerkblad nog eens nalezen? Kijk dan op de website: 
www.protestantsekerkhalfweg.nl/archief/kerkblad.  
 
Paasontbijt 
Zondagmorgen 31 maart om 8.30 uur was het gezellig druk in de koffieruimte. Er 
waren ongeveer 20 gemeenteleden aanwezig voor het gezamenlijk paasontbijt.  
Na het gebed kon iedereen langs het buffet lopen. Er waren croissants, paasbrood, 
matses, beschuit en ‘gewoon’ brood. Gekookte eieren, zoet en hartig beleg, yoghurt, 
vers fruit en mandarijnen. Met een bord vol lekkers heeft, denk ik, iedereen genoten 
en leuke gesprekken gehad met een tafelgenoot die je niet elke ochtend spreekt.  
Na afloop waren er genoeg mensen om alles af te ruimen en af te wassen, zodat we 
op tijd klaar waren toen de andere kerkgangers voor de paasdienst binnenkwamen. 
Met grote dank aan Heleen voor het organiseren en het zorgen voor de inkopen.  
 
                        Cora Gerritse 
 



 

 
 

 



 

 
UIT DE CLASSIS 
 

Maandelijkse column van Ds. Verhoeff:  Eén zin 
woensdag 27 maart 2024 
Enkele weken geleden was het Boekenweek. Voor 
mij betekent dat zo lang ik me kan herinneren een 
bezoek aan de boekhandel. Deze keer kocht ik 
onder meer de biografie van stadhouder Willem V 
en ‘Ga je erover schrijven?’ van Herman Koch. 
Ook ontving ik natuurlijk het 
Boekenweekgeschenk. Die verzamel ik, ik heb ze 
compleet vanaf 1957. 
 
Dit jaar is het Boekenweekgeschenk geschreven door de familie Chabot: 
vader Bart, moeder Yolanda en hun 4 zonen Sebastiaan, Maurits, Splinter 
en Storm. Het is best ‘n lezenswaardig werkje geworden, maar geen 
literatuur die de eeuwen zal overleven. Dat lijkt mij ook een schier 
onmogelijke opgave met 6 auteurs, van wie er op zijn best 3 schrijver te 
noemen zijn. 
 
Zelf heb ik iets met schrijven. Laat ik meteen iedere verdenking van 
pretentie wegnemen: ik ben geen schrijver en ik zal het ook nooit worden. 
Maar toch heb ik iets met schrijven. Ooit wilde ik journalist worden, maar ik 
werd uitgeloot voor de School voor de Journalistiek. En dit stukje schrijven 
vind ik een van de leukste dingen van mijn huidige taak in de kerk. 
 
Ik heb dus iets met schrijven en kan groen van jaloezie zien als ik iets lees 
waarvan ik denk: dat had ik zó graag willen schrijven. Soms gaat het maar 
om één enkele zin. En zo’n zin staat nu net in het Boekenweekgeschenk 
van de Chabotten. Hij staat in het stukje van Sebastiaan, maar de zin 
waarom het gaat is afkomstig van vader Bart. De zin gaat over dichten: 
 
‘Toen je een jaar of twee was,’ ging papa verder, ‘kwam je naar ons toe en 
zei: “Ik ook dicht.” Ik heb je toen uitgelegd dat het andersom was: “Nee 
jong, het is: ik ook open. Een dichter dicht niet, een dichter opent.” 
 
Een dichter dicht niet, een dichter opent. Van die ene zin ben ik een heel 
weekend gelukkig geweest, en eigenlijk is dat geluksgevoel nog niet 
verdwenen. Want inderdaad: een dichter dicht niet, hij opent. Een dichter 
opent geheimen. De toekomst. Een dichter opent God. Het leven. Een 
dichter opent alles wat hij maar openen wil. Maar bovenal opent een dichter 
mij. 
 
Een dichter dicht niet, een dichter opent. Als je één zo’n zin geschreven 



 

hebt, dan heb je niet voor niets geleefd. Gerard Reve schreef: ‘Dag lieve 
jongen.’ Een zin die mij tot tranen kan roeren. Martin Luther King schreef: ‘I 
have a dream.’ En hij veranderde de wereld. En Anne Frank schreef : ‘Wat 
geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het 
verbeteren van de wereld!’ Eén zin kan genoeg zijn voor het hele leven. 
 
Een aantal weken geleden vierden we het Paasfeest. Het hoogfeest van de 
kerk, maar ook moeilijk te bevatten. Tot een dichter gaat spreken, want dan 
is één zin genoeg. Als het over Pasen gaat, komt die zin wat mij betreft van 
Huub Oosterhuis uit ‘De steppe zal bloeien’: ‘En wij zullen horen, en wij 
zullen opstaan, en lachen en juichen en leven.’ Soms is één zin genoeg. 

 
VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 
 

Itie Joosse: ‘Zorgen zit gewoon in me’  
In deze aflevering van de rubriek ‘Vrijwilliger van de maand’ krijgen we een 
inkijkje in het leven van Itie Joosse. Wie kent haar niet als zij door het dorp 
fietst op weg naar iemand die zorg en aandacht nodig heeft? De ene keer als 
medewerker van Wijkzorg Amstelring, de andere keer als vrijwilliger van onze 
kerk met een verjaardagskaart van het verjaardagsfonds. Voor deze en nog 
veel meer zorgtaken spant Itie zich dagelijks voor de volle 100% in. Zij vindt het 
allemaal heel normaal. 
Itie is van oorsprong Groningse (geboren in Overschild) en is door het huwelijk met 
Hans in Zwanenburg terechtgekomen. Was zij in Loppersum 5 jaar assistente bij de 
huisarts, na haar ‘emigratie’ naar het westen heeft zij de laatste 24 jaar in de 
plaatselijke wijkzorg gewerkt. Itie: ‘Wij hebben vier kinderen en drie kleinkinderen. En 
volgend jaar ga ik lekker met pensioen’, voegt ze er lachend aan toe.  
Diaconie 
Veel vrijwilligerstaken die Itie in de loop der jaren op zich genomen heeft, hebben te 
maken met haar functie van diaken in onze kerk, en dat al voor een periode van 11 
jaar. Wat doet zij zoal? ‘Ik schrijf stukjes in het Kerkblad over de vakantieweken in 
Hyde Park in Doorn, speciaal voor mensen die extra zorg behoeven. Daarnaast zorg 
ik in de week voor de viering van het Avondmaal dat het speciale brood wordt 
besteld en dat er voldoende wijn en druivensap klaar staat. Daarnaast breng ik een 
maand per jaar de Kerkbrieven rond bij mensen die zondags niet meer naar de kerk 
kunnen komen. Soms help ik bij de Kerst- en Paasmiddagen van het 
gemeentediaconaat. Dat geldt ook voor de bazaar en de boekenmarkt.’ Haar inzet 
voor het verjaardagfonds spant qua duur de kroon: dit werk doet zij al 41 jaar!  
Hulpdienst 
Maar hier blijft het niet bij. Zij stopt ook veel tijd en energie in de Algemene 
Hulpdienst in Halfweg/Zwanenburg. Als coördinator zorgt zij ervoor dat de 
hulpvragers de juiste zorg krijgen, uitgevoerd door vrijwilligers. Itie: ‘Het gaat om 
klussen als boodschappen doen, naar het ziekenhuis rijden of een stukje wandelen.’ 
Zelf heeft Itie drie dorpelingen voor wie zij persoonlijk zorgdraagt. ‘Erg dankbaar werk 
om te doen’, vindt zij. Een bijzonder voorval staat haar nog scherp voor de geest. ‘Zo 
was er een vrouw in de Goeman Borgesiusstraat waar ik - nadat ik een poosje met 
haar had zitten babbelen - eens in de twee weken kwam om de container bij de weg 
te zetten. Maar haar gezondheid ging snel achteruit en ze kwam in een verpleeghuis 
terecht. Haar kat mocht niet mee. Omdat ze problemen had met de buren, was er 



 

niemand om haar huisdier eten te geven. Dat heb ik toen zelf maar gedaan en heb 
de kat drie maanden verzorgd. Daarna is de kat naar de boerderij van Marijke 
Gehrels en Jacco Hoogendam gegaan. En hij leeft nog steeds!’     
Wijkzorg 
Als medewerker in de Wijkzorg Amstelring kent Itie enorm veel mensen in Halfweg 
en Zwanenburg. ‘Ik ga naar de mensen toe die dagelijks hulp nodig hebben. Bij de 
ene maak ik het ontbijt klaar, bij de ander dien ik medicatie toe, help ik steunkousen 
aantrekken of geef ik oor- of oogdruppels. Bij een ander help ik bij het douchen. Het 
mooie van mijn werk is dat ik altijd dankbare mensen ontmoet. Ik ben blij dat ik dit 
werk mag doen en vind het mooi dat ik bij al deze mensen binnen mag komen. Dat 
helpen is me bij de opvoeding meegegeven; het is belangrijk iets te betekenen voor 
de ander.’  
Vrijwilliger AvL? 
Toen de kinderen nog klein waren was Itie op basisschool Halverwege 
overblijfmoeder, leesmoeder en hulpmoeder bij schoolreisjes en sportdagen. 
‘Allemaal leuke dingen om te doen. En over een jaar ga ik met pensioen en dan wil ik 
ook graag iets gaan doen met dieren of duurzaamheid. Of vrijwilliger worden bij het 
Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ja, dat zorgen en helpen zit gewoon in me.’  
 

 
Itie Joosse: klein van stuk maar groot in zorg voor kwetsbare mensen.  
 

Wie is de volgende Vrijwilliger van de maand? Laat ‘t me weten.   
 

Ben Broerse 



 

DIACONIE 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
mei 
10 mei  Dhr. M. Hinderks 
11 mei  Mevr. J. Bakker-Joustra  
16 mei  Mevr. J. Rieder-Klaassen  
17 mei  Mevr. J.W. van Smeerdijk-Wijma 
18 mei  Mevr. E. Tavenier-Breedveld 
19 mei  Dhr. D. Koops 
23 mei  Mevr. J.M. van Tol-van der Ree  
23 mei  Dhr. D. de Graaf 
27 mei  Dhr. J. den Haan 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand mei 
28 mei  Nina van Boxel 
31 mei  Sara Groeneveld 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 

RAAD VAN KERKEN 

 

Wandeling 6 april 
De wandeling van zaterdag 6 april jl. vond plaats in het 
Amsterdamse Bos. 
Het Amsterdamse Bos (oorspronkelijk: het 
'Boschplan') is een tussen 1934 en 1970 
aangelegd bos ten zuidwesten van Amsterdam, dat 
ligt tussen de Ringvaart (bij Schiphol) en Amstelveen. 
Het bos is 935 hectare groot en ligt vrijwel geheel in 
de gemeente Amstelveen.  
  

 
Foto Marjo Bart: “De kastanjeboom waar we naar kijken is een boom van 120 jaar oud. Deze boom 
stond er al toen ze begonnen met het aanleggen van het Amsterdamse Bos”. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boschplan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ringvaart_van_de_Haarlemmermeerpolder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchthaven_Schiphol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amstelveen


 

 

De volgende wandeling vindt plaats op zaterdag 4 mei a.s. U kunt zich opgeven tot 
donderdag 2 mei bij Marijke Nuis. 
                          Ria Bakker 
 

Herdenking 4 mei 
Op zaterdagavond 4 mei, 19.00 
uur, wordt in onze kerk de 
bijeenkomst gehouden 
voorafgaande aan de 
dodenherdenking in Halfweg en 
Zwanenburg.  
Deze oecumenische samenkomst 
wordt georganiseerd door de Raad 
van Kerken. Ds. Wilma van Rijn-

Fennell en José Pijnaker zullen deze bijeenkomst leiden. De organist is Hans Jütte.  
De dienst zal worden bijgewoond door wethouder Charif El Idrissi van de gemeente 
Haarlemmermeer. Ook Scouting Rijnland  Zwanenburg-Halfweg zal - zoals 
gebruikelijk - aanwezig zijn. 
 
De plechtigheden bij de monumenten in Halfweg en Zwanenburg zijn voorbereid 
door de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Na de samenkomst lopen we vanuit de 
Protestantse kerk in stille tocht, onder klokgelui, naar de monumenten bij de Dubbele 
Buurt in Halfweg en de Dennenlaan in Zwanenburg. Heel fijn dat ook dit jaar de 
padvinders bereid zijn om de kransen 
te dragen van de kerk naar de 
monumenten. 
Op de plaatsen van samenkomst 
zullen we om 20.00 uur twee minuten 
stil zijn om allen te gedenken – 
burgers en militairen – die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar 
ook ter wereld zijn omgekomen sinds 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties. 
 

 
 
Bij het monument in Halfweg zal Muziekvereniging Eensgezindheid de muzikale 
omlijsting verzorgen rondom de herdenking. Na de kranslegging zal de 
herdenkingsrede namens het gemeentebestuur van Haarlemmermeer uitgesproken 
worden door wethouder Charif El Idrissi.  
Bij het monument in Zwanenburg zal Thijs van Voornveld met zijn trompet aanwezig 
zijn om de herdenking te begeleiden. Fijn dat deze oud-Zwanenburger daartoe 
opnieuw bereid is. Na de kransleggingen door de gemeente en OBS De Zwaan zal 
hier de herdenkingsrede worden uitgesproken door gemeenteraadslid Jordy Schaap. 
Ook zal hier een gedicht worden voorgedragen door een van de leerlingen van de 
basisschool. 
          Leo Kranenburg 



 

 
COMMISSIE BOEKENMARKT 
 

Boekenmarkt  
Op zaterdag 13 april jl. werd er voor de laatste keer door de commissie boekenmarkt 
(voormalige bazaarcommissie) een boekenmarkt georganiseerd, zoals aangekondigd 
in het Kerkblad van april door Margreet Smit.  
Op vrijdag 12 april werden de boeken klaargezet. Dankzij de vele hulp was deze klus 
voor de lunch geklaard. Ook na afloop van de boekenmarkt op zaterdag was er 
voldoende hulp om alles weer op te ruimen en de koffiezaal weer in te richten voor 
de kerkgangers van zondag. 
De boekenmarkt werd gedurende de openingstijden, van 9.00 uur tot 16.00 uur,  
druppelsgewijs bezocht door de echte boekenlezers. Ondanks het toenemend aantal 
e-readerbezitters waren er toch nog voldoende liefhebbers van het papieren boek. 
En er was genoeg te snuffelen voor iedereen. We vonden het leuk dat er ook 
kinderen kwamen kijken bij de kinderboekenhoek. 
We kunnen als commissie terugkijken op een geslaagde dag. En we zijn blij dat we 
dit evenement nog een laatste keer konden organiseren. 
 

 
 
Namens de commissie boekenmarkt,                                            Ria Bakker 
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 

Jonge Portugese pianist speelt op 26 mei in onze kerk 
Op 26 mei vindt het volgende zondagmiddagconcert plaats. Dan treedt in onze 
kerk de jonge Portugese pianist Luís Vaz op. Hij studeert momenteel piano aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Luis Vaz speelt op onze vleugel werken 
van Schumann, Liszt en Bartók.  



 

Het zondagmiddagconcert op 26 mei begint om 14.30 uur; de kerk is om 14.00 uur 
open. De entree bedraagt € 10,= inclusief drankje na afloop van het concert. Voor 
kinderen t/m 12 jaar betaalt u geen toegang.   
 

 
 
Luis Vaz vertelt enthousiast over zijn passie voor de piano: ‘Mijn muzikale reis met de 
piano begon op de prille leeftijd van zeven jaar in mijn geboortestad in Portugal. Ik 
had toen al een grote passie voor muziek, waardoor ik deelnam aan masterclasses in 
mijn plaatselijke muziekschool, maar ook aan korte recitals en schoolconcerten.’ 
Hij werd bekroond op zowel nationale als internationale podia, met prijzen van 
prestigieuze wedstrijden. Zijn prijs voor de beste Portugese deelnemer aan de Santa 
Cecilia International Piano Competition in 2017, stelde hem in staat om op 14-jarige 
leeftijd zijn eerste volledige solorecital te geven. 
‘Tijdens mijn muzikale reis heb ik actief gezocht naar mogelijkheden om mijn 
technische en muzikale vaardigheden te verbeteren. Ik nam deel aan 
zomercursussen en masterclasses onder begeleiding van bekende musici. In 2021 
ben ik begonnen aan mijn bachelorstudie aan het Conservatorium van Amsterdam, 
waar ik momenteel les krijg van Hanna Shybaeva. Ik repeteer op een prachtige 
Steinway vleugel uit 1929, in bruikleen gegeven door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds.’  
Luis Vaz zegt uit te kijken naar het zondagmiddagconcert in Halfweg. Hij speelt dan 
van Schumann “Fantasiestücke op. 12”, van F. Liszt “Ballade nr 2, S. 171” en van 
Bartók “Sonata Sz. 80”. Komt ook u naar hem luisteren? Graag tot ziens in onze kerk 
in Halfweg.   
Namens de commissie zondagmiddagconcerten,    Ben Broerse 
 
 


