
 

DECEMBER 2024 – 37
STE

 JAARGANG NUMMER 12 
 

        

 
 

        

 
 
In dit nummer: 
 

Á Adventsviering ouderen 13 december 

Á Begrotingen 2025 van diaconie en kerk 

 

K
  
E

  
R

  
K

  
B

  
L
  
A

  
D

 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 1 december  
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
      1e Advent 
Zondag 8 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp 
      2e Advent 
Zondag 15 december 
RK Kerk en online  10.30 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      3e Advent en oecumenische zangdienst 
Maandag 16 december 
Eigen Haard   16.30 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en mevr.   

R. van Neerbos, m.m.v. koor “Zingen is 
leven” o.l.v. Marianne Westerbaan 
Kerstviering 

       
Zondag 22 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. M. Vermeij uit Badhoevedorp 
      4e Advent 
Dinsdag 24 december 
Prot. Kerk en online  20.00 uur  dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
      Kerstavond m.m.v. Family Voices 
Woensdag 25 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      1e Kerstdag m.m.v. Michelle Jonker, klarinet 
Zondag 29 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
 
Zondag 5 januari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Nieuwjaarsdienst 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief. 
   
 
TER OVERDENKING 
 
Steek een lichtje aan 
Wanneer ik dit schrijf is Sinterklaas nog niet in het land, en toch kon ik het niet laten. 
Ik ben naar het tuincentrum geweest voor de kerstartikelen. Niet zozeer om te kopen, 
maar om me te verwonderen. En met een peuter erbij is het nog leuker: al die 
glinsterende kerstballen, schattige huisjes, zingende poppen en knuffelige rendieren. 
Toch houd ik me altijd keurig in; kerstdecoraties koop ik liever tweedehands. Wat ik 
wel per se wilde kopen waren lichtjes. Want om de één of andere reden vind ik het 
duister van de avond en de nacht dit jaar zo lang. 



 

Dus zorg ik ervoor dat de lichtjes nog branden als ik naar bed ga, en ze weer aan zijn 
als we ‘s ochtends naar beneden komen. Die kleine lichtjes in huis geven een gevoel 

van gezelligheid, warmte en veiligheid. 
Er is iets met licht dat ons raakt, zeker in 
deze lange, donkere nachten. Het is 
alsof we ons instinctief vastklampen aan 
wat schijnt, aan dat kleine teken van 
hoop in de duisternis. En dat gaat niet 
alleen om de lichtpuntjes in ons eigen 
huis, het gaat ook, of misschien wel juist, 
om het licht dat we wensen voor de 
wereld. Voor degenen die zich in 
duisternis bevinden, die geen uitweg zien 
of geen toekomst durven dromen. 

Laten we deze adventstijd niet alleen voor onszelf lichtjes aansteken, maar ook de 
droom vasthouden dat het licht doorbreekt voor wie dat het hardst nodig heeft. Dat 
het mag schijnen in elke verloren hoek, elke pijnlijke stilte, en dat het warmte en hoop 
zal brengen. Want misschien is dat wel wat de kerstdagen ons leren: dat zelfs het 
kleinste lichtje een verschil kan maken in het donker. 

ds. Wilma van Rijn 
 
WIJ GEDENKEN 
 
In dierbare herinnering 
Op zondag 24 november 2024, ook wel bekend als 
eeuwigheidszondag, hebben wij de gemeenteleden herdacht 
die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  
Met liefde en herinneringen hebben we in de dienst de namen 
genoemd van hen die ons dierbaar waren en voor hen een 
kaars ontstoken aan de paaskaars. We hebben ook een kaars 
aangestoken voor iedereen die niet genoemd is maar die we 
wel gedenken. Na deze momenten van gezamenlijke 
herinnering kregen alle aanwezigen de gelegenheid een 
waxinelichtje te ontsteken ter nagedachtenis aan wie voortleeft 
in ieders hart.  
Ook in dit Kerkblad noemen we, in dierbare herinnering, de 
namen van de gemeenteleden die ons het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn ontvallen. 
 
16-11-2023   Gerard Cornelis Mastenbroek    80 jaar 
26-11-2023   Cornelis Harm Kleefsman    88 jaar 
12-01-2024  Agatha Rip-Roos     92 jaar  
02-02-2024  Gerritje Pieternella Otto    92 jaar 
05-02-2024  Elisabeth Christina den Braber-Kooij   84 jaar  
28-02-2024   Johanna Gerardina Carolina Sas-Heijkoop 85 jaar 
29-08-2024  Grietje Versluis-Hoekstra    77 jaar 
02-10-2024   Jacobus Willem van der Sluis   85 jaar 
 

ds. Wilma van Rijn 
 



 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden: Dhr. J.W. van der Sluis, op 2 oktober 2024 in de leeftijd van 85 jaar. 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Uit de kerkenraad van 13 november 2024 
Op 13 november was de kerkenraad bijeen om de 
zaken over onze kerk te bespreken. De agenda staat 
meestal vast. Iedere periode zijn terugkerende zaken 
aan bod. 
 
Opening en bezinningsmoment  
Scriba opent de vergadering met een gebed van 
Jaap Zijlstra: “Geef mij licht”, afgedrukt in het magazine Protestant van november. 
Het bezinningsmoment kan vanwege de vakantie van de dominee niet doorgaan. Dit 
wordt uitgesteld naar een volgende vergadering. 
Onze voorzitter dhr. Kranenburg heet allen welkom en wenst ons een goed uur toe. 
Hij is blij met de grote opkomst. 
 
Vaste administratiepunten 
De agenda wordt vastgesteld. Er zijn geen bijzonderheden in de notulen van de 
laatste vergadering. 
De actielijst wordt doorgenomen. Het ontwerp van de nieuwe kerstkaart is af. 
Michelle Jonker heeft een mooie voorkant getekend. 
In het klein moderamen is het jaarverslag van de dominee besproken. De kerkenraad 
kan reageren. Onze predikant voelt zich goed in de gemeente, maar mist extra 
handen om het werk te doen.  
Er wordt een aantal opmerkingen gemaakt over het verslag. Deze worden later 
persoonlijk toegelicht en besproken. 
Er wordt in het voorjaar van 2025 een bijeenkomst rond de teruggave van de 
doopschelpen gehouden. 
Bij de post was een rouwkaart van een gemeentelid. Bij de kaart was een bericht dat 
de kerk een legaat ontvangt van dit gemeentelid. 
 
Afscheid dhr. Bas Monster als diaken 
De vz. bedankt dhr. Monster voor 12 jaar trouwe dienst als ambtsdrager bij de 
diaconie. Dhr. Monster geeft aan als taakdrager zijn werk voort te zetten. In een 
dienst, waarin ds. Van Rijn voorgaat, zal hij worden bevestigd.  
 
Aanvraag doop Lucas Kranenburg 
De doop is aangevraagd voor Lucas Kranenburg, zoon van Jonathan en Laura. Deze 
dienst vindt plaats op zondag 19 januari 2025. De kerkenraad gaat akkoord met de 
aanvraag. De dienst wordt in de grote kerkzaal gehouden. 
 
Bezoek ds. Peter Verhoeff – samenwerking met een andere gemeente 
Ds. Verhoeff, onze classispredikant, heeft aangegeven de kerkenraad te willen 
bezoeken. Dat gebeurt in het eerste kwartaal van 2025.  



 

Ds. Verhoeff zal ook het proces van eventuele samenwerking met een andere 
gemeente begeleiden. In eerdere Kerkbladen heeft u daarover al kunnen lezen. 
 
VOG  
Vanaf 1 juli 2025 is een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) verplicht voor een 
aantal medewerkers en vrijwilligers in de kerkelijke gemeente. Het betreft alle 
ambtsdragers, de predikant, mensen die namens de gemeente pastorale taken 
hebben, mensen die op regelmatige basis minderjarigen of kwetsbare mensen 
begeleiden, vertrouwenspersonen en mensen voor wie de kerkenraad een VOG 
nodig acht. De kerkrentmeesters pakken de organisatie hiervan op. Alle VOG’s 
moeten op één plek worden bewaard. 
 
Begrotingen diaconie en kerk 
Mevr. Kranenburg geeft toelichting op de begroting. Deze is al besproken in de 
diaconievergadering en daar geaccordeerd. De begroting is gebaseerd op de 
gegevens van 2024. 
De ervaring is dat er steeds meer een beroep gedaan wordt op de diaconie, zowel 
plaatselijk als in de wereld. Mevr. Kranenburg noemt als voorbeeld: 
SchuldHulpMaatje, de Voedselbank, het werk van ds. Rasser uit Amsterdam. Om die 
reden durft zij positief te begroten. 
De kerkenraad stelt de begroting van de diaconie voorlopig vast. 
De begroting van de kerk is bijna af. Deze wordt in een extra kerkenraad op 20 
november besproken. 
 
Roosters 2025 
Het collecterooster wordt vastgesteld. Aan het organistenrooster wordt nog gewerkt. 
Ook het preekrooster is bijna af. 
 
100-jarig bestaan van het kerkgebouw 
Vz. heeft een commissie samengesteld om de viering in mei 2025 vorm te geven. 
Deze bestaat uit dhr. Kranenburg, ds. Van Rijn, dhr. Broerse en dhr. Smit. De viering 
is op 24 en 25 mei 2025. 
 
Punten uit de colleges en subcommissies 
- De kerkrentmeesters delen mee dat de verhuur van de benedenverdieping van de 
kosterswoning aan de firma Beens is verlengd tot februari 2025. De werkzaamheden 
aan de Polanenkade en Prins Hendrikkade lopen uit. 
- De commissie eredienst vertelt dat de voorbereiding voor de kerstvieringen in volle 
gang is. 
- Vz. deelt mee dat op onze website het verhaal van de vertrouwenspersoon beter 
zichtbaar is gemaakt. 
- Het adventsproject voor de kinderdienst heet: “Op reis naar Bethlehem”.  
- De werkgroep van de Raad van Kerken geeft aan dat het werk zo lastig is 
geworden dat is besloten de werkgroep op te heffen. Op 20 november wordt 
daarover vergaderd. De kerkenraad vindt het jammer dat alles zo moest lopen. 
 
Rondvraag 
Een aantal leden maakt gebruik van de rondvraag voor administratieve zaken en 
verheldering van roosters.  
 



 

Sluiting  
Mevr. Gerritse leest nogmaals het gebed van Jaap Zijlstra, omdat het zo passend is 
voor deze tijd. Het is troostend voor iedereen. 
 
Vader, geef mij licht in mijn handen om uit te delen.  
Licht in mijn ogen om een lach te ontlokken.  
Licht in mijn oren om Uw stem te vernemen.  
Licht in mijn hartstocht om liefde te zijn. 
Licht in mijn denken om Uw dag te zien dagen.  
Licht op mijn schouders om vrede te dragen.  
Licht op mijn hoofd om een teken te zijn.  
Licht in mijn lied om Uw goedheid te eren. 
Licht in mijn tranen om mensen te troosten.  
Licht in mijn hart om een licht te zijn.    

  Heleen Broerse-Boterman (scriba 
 
Kerstkaart 2024 
Op onze oproep voor een voorkant van de kerstkaart 2024 heeft Michelle Jonker 
gereageerd. Zij heeft een mooie voorkant getekend. U kunt die bewonderen zodra u 
de kaart in de brievenbus krijgt. Dankjewel Michelle. 

Heleen Broerse 
 
UIT DE CLASSIS 
 
De maandelijkse column van ds. Verhoef  
Schemering 
Het einde van het jaar nadert. Elk jaar weer moet ik in deze 
tijd denken aan de dichter J. C. Bloem, en meer in het 
bijzonder aan zijn gedicht November: ‘Verloren zijn de prille 
wegen / Om te ontkomen aan de tijd; / Altijd november, 
altijd regen, / Altijd dit lege hart, altijd.’ Jacques Bloem was 
een van onze grootste dichters. Maar het zonnetje in huis 
was hij niet. 
Mijn oma zat anders in elkaar. Dit jaar is het 30 jaar 
geleden dat ze overleed, ze werd maar liefst 93 jaar oud. En voor haar was 
november juist een prachtige maand. Elke middag bracht ze de tijd tussen licht en 
donker door met één klein lampje in de hoek van de kamer. 
Schemeren, noemde ze dat. Waarschijnlijk had het van alles te maken met de 
zuinigheid die ze in de oorlog leerde en nooit meer kwijt raakte. Maar ook van 
zuinigheid kun je genieten. En dat deed ze met overtuiging, de hele maand 
november. Met één lampje in de hoek. 
Ook de kerk leeft in een soort van schemering. Ooit was het licht. Toen zaten de 
kerken vol en bogen de banken onder het vrome vlees. Maar er is veel veranderd. 
Volgens sommigen is het wachten slechts op iemand die het licht uitdoet en het 
definitief donker wordt. In de tuin van de kerk staat in ieder geval alvast een bord: 
‘Hier wordt gewerkt aan het einde.’ 
Voor mij voelt het anders. Net als mijn oma leer ik in deze tijd dat schemering 
eigenlijk ook wel mooi is. Want ja, de kerk krimpt, en dat zal ik niet mooier maken 
dan het is. Maar krimp betekent nog niet per se dat het minder wordt. In sommigen 
opzichten zelfs integendeel. 



 

Deze tijd helpt ons immers na te denken over de vraag: waarvoor deden wij dit 
eigenlijk ook alweer? Krimp daagt ons uit om te focussen op wat echt belangrijk is. 
Allerlei franje, daar zijn geen mensen meer voor. Als je kleiner wordt, moet je 
nadenken over de kern van kerk zijn. 
Precies daarover lezen we in de brieven van het Nieuwe Testament. Die zijn allemaal 
geschreven aan kleine gemeenten. En die deden drie dingen. Elkaar de verhalen 
over Jezus vertellen. De maaltijd delen. En zorgen voor de armen. Als wij dat nu ook 
eens gingen doen. En dan zetten we in de tuin van de kerk een bord met: ‘Hier wordt 
gewerkt voor mensen.’ 
De kerk redden kunnen wij niet, dat is de afgelopen decennia wel gebleken. Wat we 
wel kunnen is doen wat het evangelie van ons vraagt. En daarvoor is één lampje in 
de hoek van de kamer genoeg. Daarom denk ik deze november terug aan mijn oma. 
En trouwens ook aan Gerard Reve, toen die schreef: ‘Ik houd niet van de Verlichting, 
geef mij maar de schemering.’ 
 
30 oktober 2024     ds. Peter Verhoeff, classispredikant 
 
 
LIED VAN DE MAAND 
 
In december (adventstijd) zingen we de Nederlandse vertaling van een beroemde 
Christmas Carol óGabrielôs messageô: lied 443 De engel Gabriël komt aangesneld. 
Wie wat meer thuis is in die traditie zal het vast herkennen. In de tekst worden de 
aankondiging van Jezus’ geboorte aan Maria en Maria’s lofzang gecombineerd. 
Waar in de Engelse versie Maria nederig haar hoofd buigt, verheft zij deze in 
verwondering in de Nederlandse versie. Hiermee is een mooie dubbele beweging 
gecreëerd van boven naar beneden (de engel) en van beneden naar boven (Maria), 
zo lezen we in het liedboek compendium. Een prachtig lied om ons voor te bereiden 
op de kerstperiode.       

ds. Wilma van Rijn 
 
DIACONIE 
 
Adventsviering 13 december 2024 – ‘Een nacht van Vrede’ 
Met dit thema wordt op vrijdagmiddag 13 december de jaarlijkse 
adventsviering voor onze oudere gemeenteleden gehouden. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. De uitnodigingen zijn bij de 
gemeenteleden bezorgd. Het belooft een fijne viering te worden. 
Hebt u er geen ontvangen en wilt u toch komen? Van harte 
welkom. U kunt contact met ons opnemen. 
De liturgie is zo goed als klaar. Hans Jütte begeleidt ons bij het 
zingen van mooie kerstliederen en laat vast ook mooie kerstmuziek horen. Onze 
dominee vertelt het kerstverhaal. 
In tegenstelling tot wat in de uitnodiging staat begint de adventsviering om 14.30 uur 
in onze kerk en duurt tot 17.30 uur. 
U kunt zich aanmelden bij mij, graag voor 6 december.  
U kunt dan meteen laten weten of u wilt worden opgehaald. 

 
Namens het gemeentediaconaat,                                                     Heleen Broerse 
 



 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand december 
  6 december  Dhr. A. Remijnse  
  8 december  Mevr. G. Monshouwer 
10 december  Mevr. H. Bot-Overmaat  
12 december  Dhr. K. van Beem jr  
16 december  Mevr. G. van Beem-Oudshoorn 
18 december  Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek 
23 december  Dhr. B.L. Berger  
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand december 
  1 december  Noud van Boxel  
  5 december  Kors Oostwouder  
15 december  Michelle Jonker  
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
WERKGROEP ZWO 
 
Advents- en Kerstcollectes Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
Tijdens de adventsperiode wordt een aantal maal gecollecteerd voor Kerk in Actie. U 
leest hier meer over in de Kerkbrieven. De kerstcollecte is bestemd voor Oekraïne. 
Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de oorlog. Daarom biedt Kerk in Actie 
veiligheid, stabiliteit en psychosociale ondersteuning, want dat hebben kinderen daar 
nodig. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie overal 
in het land hulp bieden. Families krijgen voedsel- en zadenpakketten, zodat er toch 
eten op tafel is. Ook geven kerken tijdelijk onderdak aan gezinnen die alles moesten 
achterlaten. Kinderen hebben er een veilige plek om te spelen en krijgen 
psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen van trauma’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Ellen Oostwouder 



 

Adventskalender  
U kunt weer een adventskalender bestellen via 
https://protestantsekerk.nl/onderwerp/kerst/  
Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij het jaarthema van de 
Protestantse Kerk in 2024-2025: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk’. 
Tijdens advent mogen we verwachtingsvol uitzien naar de komst van Jezus. Zo valt 
in het donker van deze wereld het licht van Gods koninkrijk al naar ons toe. Via 
dezelfde link kunt u ook de folder liturgisch bloemschikken bestellen. 

Ellen Oostwouder 
 

KERKRENTMEESTERS 
 

Begrotingen 2025 
Graag geven wij u van 1 t/m 7 december a.s. de gelegenheid te reageren op de 
begrotingen voor 2025. De begroting van de diaconie is sluitend, dat betekent dat 
inkomsten en uitgaven elkaar dekken. De begroting van de kerkrentmeesters heeft 
een negatief resultaat van globaal € 32.000. Dit is deels in overeenstemming met de 
meerjarenraming, maar wordt vermeerderd door de hogere energiekosten en het 
wegvallen van de inkomsten van de bazaar. 
 
Op het moment van schrijven zijn de kerkrentmeesters in de afrondingsfase en heeft 
de behandeling door de kerkenraad nog niet plaatsgevonden. U ontvangt bij het 
Kerkblad van december een ‘verkort overzicht’ van de begrotingen, die door de 
kerkenraad zijn behandeld en voorlopig zijn vastgesteld. 
Op 8 december neemt de kerkenraad een definitief besluit over de begrotingen, 
waarbij ontvangen reacties van gemeenteleden worden betrokken bij de 
besluitvorming. Daarna worden de begrotingen, voor 15 december, verzonden aan 
de PKN (CCBB) ter beoordeling. Vanaf 1 januari staan de begrotingen ook op onze 
website.  
Diaconie:  Gea Kranenburg-de Vos, penningmeester 
Kerkrentmeesters: Peter Mendrik, technisch voorzitter 
 
Namens de kerkenraad,           Peter Mendrik 
 
BAZAAR 
 
Afscheidslunch oud-bazaarcommissie 
De eerste zaterdag van oktober: heel veel jaren was deze dag gereserveerd voor de 
bazaar van de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. De laatste jaren in 
het kerkgebouw hoek Wilhelminastraat/Julianastraat in Halfweg. 
De oud-leden van de bazaarcommissie kwamen in 2024 nog een laatste keer bijeen. 
Niet in Halfweg, maar in Velserbroek bij Villa Westend. Namens de kerkrentmeesters 
als blijk van waardering kregen ze daar een lunch aangeboden. En wat is er mooier 
dan om daarvoor de dag van de bazaar uit te kiezen: zaterdag 5 oktober jl.  
Het werd een heel gezellig samenzijn. Veel herinneringen werden opgehaald. 
Sommigen misten de activiteiten in aanloop naar de bazaar, zoals het maandelijks 
uitzoeken van de spullen voor het waterlooplein. Maar we realiseerden ons allemaal 
dat het een goede beslissing is geweest om te stoppen.  
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan….. Voor de bazaarcommissie was de 
tijd van gaan gekomen! 



 

Alle commissieleden kijken met veel plezier terug op de activiteiten in aanloop naar 
de bazaar en naar de dag zelf. En we hebben genoten van de lunch. 
Met hartelijke groeten,  Margreet en Wim Smit, Corrie van Dijke en Hans de 

Weerd, Jannie Eijken, Leo en Ria Bakker 
 

 
Zo zag het podium in de kerk eruit tijdens de laatste bazaar in 2023. 

 
VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 
 
Adrie Mendrik: ‘Als een vis in het water…’ 
Voor Adrie Mendrik is het vrijwilligerswerk binnen de kerk een rode draad door 
haar leven. Maar nu heeft ze in de afgelopen jaren al haar taken aan andere 
gemeenteleden overgedaan. ‘Met tegenzin, want ik heb me in het kerkenwerk 
altijd als een vis in het water gevoeld.’  En dat samen met echtgenoot Peter, 
beiden zeer betrokken bij het wel en wee in onze gemeente. We laten Adrie (81) 
aan het woord. 
‘Ik ben geboren in Badhoevedorp op de Sloterweg. Met twee oudere broers die 10 en 
13 jaar met mij schelen ben ik een nakomertje. Mijn ouders werden in Badhoevedorp 
lid van de Gereformeerde kerk.’  
Avonduren 
‘In 1943 kwam ik ter wereld, dus midden in de oorlog, maar daar heb ik geen 
herinnering aan. Ik weet wel dat mijn vader ’s avonds thuis op het orgel speelde en 
mijn ouders liederen van Johannes de Heer zongen. Na de lagere school in 
Badhoevedorp ging ik naar de meisjes-Mulo in Amsterdam. Daarna wilde ik de 
verpleging in, maar mijn vader vond een kantoorbaan een beter plan. Zo kwam ik bij 
de Amsterdamse Leder Maatschappij terecht, een bedrijf met een fabriek in 
Oisterwijk. Overdag werkte ik op het secretariaat en in de avonduren leerde ik typen 
en steno Nederlands, Frans, Duits en Engels. Daarna verhuisde ik naar de 
typekamer. Na zeven jaar lukte het me toch om in de gezondheidszorg aan het werk 



 

te gaan: bij de Bloedtransfusiedienst aan de Plesmanlaan in Amsterdam-West, op 
het lab voor auto-immuunziekten. Daar heb ik een fijne tijd gehad.’ 
Plezier met GJV 
‘Op zondag vond ik het fijn om naar de kerk te gaan en mee te doen in het 
jeugdwerk. Zo ben ik in het clubwerk terecht gekomen, samen met Wil Oostwouder 
die ook in Badhoevedorp kerkte. Later werd ik lid van de GJV, in Badhoevedorp een 
heel actieve en creatieve groep jongelui. Samen bereidden we jaarfeesten voor, 
speelden we een musical en komische opera’s en organiseerden we instuif- en 
volksdansavonden. Ontzettend leuk! Ook ontstond er een jeugdkoor. Jaarlijks 
hadden we jeugdweekends, onder andere in De Witte Hei in Zeist, het landelijke 
hoofdkwartier van de Gereformeerde Jongelingen Vereniging.’   
Vonk springt over 
Peter Mendrik was ook lid van de GJV in Badhoevedorp. ‘We ontmoetten elkaar op 
de Jeugdcentrale. Maar tijdens een trip naar West-Berlijn sprong de vonk over en 
kregen we verkering. In 1972 trouwden we. ‘Met ons trouwen kregen we een flat in 
Badhoevedorp en raakte ik in verwachting. Toen Petra geboren was ben ik gestopt 
met werken. Omdat in Badhoevedorp een bouwstop gold, zijn we naar Nieuw-
Vennep verhuisd. Peter deed ’s avonds de Avond HTS Bouwkunde en overdag 
werkte hij op een architectenbureau in Hoofddorp.’  
Naar Spaarndam 
‘Na de geboorte van onze tweede dochter kreeg hij in 1974 een baan bij de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude in Halfweg, een werkgever die hij tot 
zijn pensionering trouw zou blijven.’ Het gezin Mendrik verhuisde naar een 
dienstwoning op het Dorpsplein in Haarlemmerliede. Na twee jaar kochten zij een 
nieuwbouwwoning in Spaarndam waar ze inmiddels al weer 44 jaar wonen.   
Clubwerk en kerkenraad 
‘Toen vroeg Wil Oostwouder me of we bij de gespreksgroep wilden komen, met 
onder andere Aly en Henk van Mulligen, Nettie en Dirk Kalkman en later Joke en 
Frans Meijer. Ook bij het clubwerk had de kerk nieuwe leiding nodig; Adrie ging weer 
met clubwerk aan de slag. Samen met  Janny Geelhoed, met clubkinderen als 
Monique van Andel en Ingrid Hoogland. Tegelijkertijd was Adrie ouderling in 
Spaarndam van onze SOW-gemeente, een taak die zij overnam van Peter Schrieken 
toen hij aftrad als ouderling. ‘Ik kreeg een A4-tje vol namen van gemeenteleden die 
in Spaarndam woonden”.. Maar daar bleef het niet bij, want zij werd ook 
afgevaardigde namens onze kerkenraad in de classis Hoofddorp. Zij 
vertegenwoordigde onze gemeente bij intrede- en afscheidsdiensten van 
predikanten, zoals bij de intrede van Leon Rasser. In Spaarndam zat Adrie in de 
commissie Dorpskerstzang in de Dorpskerk. Engele Wijnsma en Gert van de 
Meeberg verzorgden daar op hun beurt de overdenking. Op onze eigen jaarlijkse 
bazaar verzorgden Adrie en Wil Oostwouder traditioneel het Lotenbord.  
Gereformeerd & Hervormd 
Adrie voelde zich altijd betrokken bij en verantwoordelijk voor de dingen die in de 
kerk gedaan moesten worden. ‘In verband met de naderende landelijke federatie van 
de Gereformeerden met de Hervormden, ben ik al onze leden in Spaardam-Oost 
persoonlijk langs geweest met de vraag of ze voortaan kerkelijk bij ons of bij Haarlem 
wilden horen. Slechts twee gezinnen wilden naar Haarlem. Dat was mooi.’   
Elke maand Wereldwinkel 
Vanuit haar bewogenheid met mensen in achterstandsituaties werd Adrie lid van de 
ZWO-commissie. Opnieuw samen met Wil Oostwouder, maar ook met Kees 
Kleefsman, Bas Monster en Gerard Kluijt. Haar belangrijkste taak was het runnen 



 

van de Wereldwinkel, een keer per maand na de kerkdienst. Dozen vol Fairtrade-
producten werden heen en weer gesleept. Met Pasen maakte zij cadeaupakketten 
waarbij 25% van de opbrengst naar Kerk in Actie ging. Na het vertrek van Adrie en 
Wil namen de dochters Ellen Oostwouder en Petra Mendrik deze arbeidsintensieve 
taak van hun moeders over.  
Geïnspireerd raken 

Op de vraag waarom zij al dat 
werk zo graag deed, antwoordt 
zij: ‘Ik heb me in de kerk altijd als 
een vis in het water gevoeld. 
Lekker onder de mensen, 
samen. Ik wilde actief lid zijn van 
de gemeente, met oud en jong. 
En bovendien om geïnspireerd te 
raken in mijn geloof. In de kerk 
ben ik gewoon thuis. Nog steeds 
ga ik graag zondags naar de 
kerk, ondanks mijn visuele 
beperkingen. Gelukkig heeft 
Onno Bart een beeldscherm vlak 
voor onze zitplaats in de kerkzaal 
en koffieruimte neergezet, zodat 
ik zondags toch de liederen en 
Bijbellezingen kan volgen. Voor 
mij, Thea Kleefsman en Gré 
Gijzen is dit een uitkomst.’  Tot 
slot: wat zij van haar kerkelijke 
activiteiten niet heeft opgegeven 
is haar lidmaatschap van Voice 
Mail. ‘Want samen zingen vind ik 
nog steeds heerlijk!’ 
 
 

Adrie Mendrik kijkt terug op een prachtig leven als betrokken en actief lid van onze kerk in Halfweg-
Zwanenburg. En daarvoor in haar eerdere woonplaatsen Badhoevedorp en Nieuw-Vennep. Samen 
met haar man Peter is zij dankbaar voor deze mooie tijd en voor hun dochters Petra en Adriënne en 
de vier kleinkinderen. óOok dat zijn allemaal meiden!ô 
 
DISTRIBUTIE KERKBLAD 
 
Over één vrijwilliger op ons kerkelijk erf 
De inzet van vrijwilligers is van grote waarde voor onze Protestantse gemeente. 
Zonder de andere vrijwilligers tekort te willen doen, wil ik graag in dit stukje aandacht 
vestigen op één vrijwilliger op ons kerkelijk erf.  
Als toenmalig voorzitter van het college van kerkrentmeesters raakte ik 24 jaar 
geleden betrokken bij de distributie van ons Kerkblad. Jaap Kortenoeven zorgde 
toen, naast vele andere taken binnen en buiten de kerk, al circa dertien jaar voor het 
bezorgen van het blad in een deel van de gemeente. Hij is daar al die tijd mee 
doorgegaan en bezorgt het Kerkblad de laatste jaren in de IJweg en de 
Raasdorperweg. 



 

Jaap houdt van dit polderland. Het is verdrietig dat hij, om gezondheidsredenen, nu 
moet stoppen met het rondbrengen van het Kerkblad na een lange periode van 
belangeloze inzet. Wij allen danken hem zeer daarvoor en wensen hem kracht in de 
komende periode van zijn leven.                                               

Jan de Waal 
 
VOEDSELBANK  
 

 
 

Op 3 november jl. was er een extra inzameling voor de Voedselbank 
Haarlemmermeer in het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid. U hebt allen 
royaal gegeven. Na afloop konden er 10 kratten met levensmiddelen naar de 
Voedselbank. Hartelijk dank hiervoor! 
Namens de commissie eredienst,                 Ria Bakker 
 



 

DIVERSEN 
 
Nieuwjaarsconcert 5 januari 
Op 5 januari geeft muziekvereniging Eensgezindheid een feestelijk 
concert in het teken van het nieuwe jaar. Bekende en minder 
bekende nieuwjaarsklanken zijn te horen. 
Ook het opleidingsorkest MuziCool treedt op. 
Dit concert vindt plaats in het Dorpshuis aan de Dennenlaan in 
Zwanenburg. Aanvangstijd is 14.30 uur. 
U kunt kaarten bestellen via evenementen@eensgezindheid-halfweg.nl.  
Vindt u dat lastig? Bestel ze dan via mij. 
Hartelijke groet,                                                                              Heleen Broerse 
 
 
 

Helpt u SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer? 
 
SchuldHulpMaatje helpt mensen met geldzorgen om hun geldzaken 
weer op orde te krijgen en weer te genieten van het leven. 
 
Als stichting hebben we uw financiële steun hard nodig. 
 
Een scheiding, arbeidsongeschikt geraakt, werkloos geworden, partner overleden die 
altijd de financiële administratie deed. Honderden mensen in Haarlemmermeer 
worstelen met hun financiën en hebben enorme geldzorgen. 
Ze hebben iemand nodig die met hen meedenkt, praktische hulp geeft en 
aanmoedigt. Een maatje, die niet begint over ‘eigen schuld, dikke bult’, maar 
geduldig luistert als zij over hun zorgen spreken.  
SchuldHulpMaatje, opgericht vanuit de kerken in de Haarlemmermeer heeft zulke 
Maatjes: vrijwilligers die goed zijn opgeleid in financieel-technische regelingen en 
weten hoe ze respectvol en zonder oordeel moeten omgaan met mensen die in 
geldstress leven. 
 
Graag vragen we uw financiële hulp om de scholing van nieuwe Maatjes en de 
jaarlijkse bijscholing van onze maatjes mogelijk te maken.  
Vanuit de gemeente Haarlemmermeer ontvangen we momenteel ongeveer de helft 
van de kosten. Voor de andere helft vragen we de steun van kerken en particulieren.  
Wilt u ons helpen met een bijdrage voor deze andere helft? 
 
Graag vragen wij u om vaste donateur te worden of te helpen met een éénmalige 
donatie. 
U kunt uw terugkerende of éénmalige donatie overmaken naar IBAN: NL28TRIO 
0788810227 t.n.v. SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, o.v.v. 
maandelijkse/kwartaal/jaarlijkse/éénmalige donatie. 
 
Wij sturen u graag een bedank e-mail met bevestiging van ontvangst. U kunt ons 
daarvoor uw e-mailadres geven, in de omschrijving van de overboeking. 



 

Graag nodigen we onze donateurs 1 x per jaar uit voor een gezellige bijeenkomst, 
waarin onze Maatjes u over hun ervaringen vertellen. Ook maken wij enkele keren 
per jaar een nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Stuur ook dan uw e-mailadres naar 
penningmeester@shmhaarlemmermeer.nl of WhatsApp 06-83383966 
 
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is ANBI-erkend. Uw 
giften zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte.  
Ons jaarverslag en jaarrekening vindt u links onder op onze  
website: www.schuldhulpmaatje.nl/haarlemmermeer/   
 

Annelies Klokman 
 
 
Inzameling van plastic dopjes wordt toch vervolgd 
Mijn mededeling dat ik ga stoppen met het inzamelen van plastic dopjes per 1 januari 
2025 in het Kerkblad van november heeft ertoe geleid dat de inzamelmand bij de 
ingang van ons kerkgebouw toch kan blijven staan. Mevr. Griffioen (Lijnderdijk) gaat 
het verzamelstokje van mij overnemen en zal vanaf 1 januari de dopjes verder 
verwerken. Ik werd daarmee deze week blij verrast door haar telefoontje naar mij. 
Haar motivatie was dat dit goede werk voor het opleiden van blinde geleidehonden 
moet blijven doorgaan! 
Wel een verzoek met betrekking tot de dopjes. Er worden geregeld nog dopjes 
ingeleverd die niet schoon zijn. Graag dopjes van melkproducten etc. even afspoelen 
en de witte opvulsels aan de binnenkant van bijvoorbeeld melkpakdoppen 
verwijderen. Grote plasticdoppen van bijv. pindakaas daar ook het karton eruit 
verwijderen voordat deze worden ingeleverd. Voorts zijn er dopjes van 
vruchtendranken waar tegenwoordig een metaal onderdeel aan vast zit. Die graag 
niet meer inleveren. Bij voorbaat onze dank! 
 

Met vriendelijke groeten, Leo Kranenburg 
 
 
 
 

 
 

De redactie van het Kerkblad wenst u  
 

mooie feestdagen en een goed en gezond 2025  
 

Annelies, Ben, Gea,  Gerard en Ria  
 
 


