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Door tegenslag sterk 
 

 
▪ Kinderdienstproject “Locatie Jeruzalem” 

▪ Bestuurlijke samenwerking 

▪ Palmpasen  zondag 29 maart 
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kerkdiensten 
Zondag 1 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Bevestiging van ambtsdragers 
Zondag 8 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. J. van Popering uit Aalsmeer 
 
Zondag 15 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Zondag 22 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. T. de Vries-Meijer uit Overveen 
 
Zondag 29 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. L. Rasser uit Amsterdam 
Palmpasen 
Donderdag 2 april 
Prot. Kerk en online  19.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
                                                                          Witte Donderdag 
                                                                           Heilig Avondmaal 
 
Vrijdag 3 april 
Prot. Kerk en online  19.30 uur  commissie eredienst 
                                                                           Goede Vrijdag 
 
Zaterdag 4 april 
Prot. Kerk en online  19.30 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
                                                                           Stille Zaterdag 
                                                                          Heilig Avondmaal 
 
Zondag 5 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
                                                                           Pasen 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.   
 
TER OVERDENKING 
 
Loslaten 
Mijn nieuwe vrije dagen zijn maandagmiddag & -avond, woensdagmiddag en 
zaterdag.  
 
Veel gemeenteleden hadden me er al voor gewaarschuwd: “Kinderen groeien 
razendsnel op. Geniet daarom van elk moment!”  
En nu wordt Jackie opééns al vier jaar en gaat ze aan het eind van deze maand naar 
de basisschool.  
Ik bedacht me dat dit misschien wel één van de grootste overgangen in een 
mensenleven is (ook al zijn we ons daar op latere leeftijd niet meer zo bewust van). 



 

Want er staat een heel nieuwe levensfase te wachten, die naar alle waarschijnlijkheid 
minimaal veertien jaar zal duren: de schooltijd.  
Ook voor ouders is het een grote stap, zelfs als je kindje al naar de opvang gaat. 
Van een kind dat (in ons geval) het liefst 24/7 aan papa of mama vastgekleefd was, 
toen 3 dagen naar de opvang, en straks naar vijf dagen school én nieuwe locatie 
voor buitenschoolseopvang (bso). Het is een oefening in loslaten, een stap waarvan 
je weet dat het nog veel vaker zal gebeuren.  
 
Loslaten hoort bij het leven. Kinderen zetten stappen vooruit, je gaat uit huis, idealen 
veranderen en je ontdekt steeds vaker je eigen grenzen. Soms komen dromen niet 
uit, of je ontdekt dat je dingen niet meer kunt zoals vroeger, moet afscheid nemen 
van dierbaren. Toch is loslaten voor velen van ons gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. We houden graag grip op het leven, we zijn gewoontedieren en houden 
graag vast aan wat we kennen.   
 

Loslaten is accepteren dat niet 
alles maakbaar is, dat je niet 
overal invloed op hebt en dat het 
leven groter is dan onze eigen 
plannen en dromen. Het is ook een 
oefening van geloof: aanvaarden 
wat we niet kunnen veranderen, 
kracht vinden om te veranderen 
wat we kunnen en vertrouwen dat 
God ons draagt.  
 

Voor u als gemeente brengt deze overgang ook verandering. Vanaf 23 maart heb ik 
nieuwe werktijden. Op dinsdag, donderdag en vrijdag gaat Jackie naar de bso, dan 
werk ik hele dagen. Maandag heb ik vrij vanaf 14:30 uur,  woensdag van 11:30 -
19:00 uur, zaterdag blijft de vrije dag voor ons gezin. Uiteraard zijn er 
uitzonderingen, zoals bij feestdagen, noodgevallen of rouw. En zoals altijd: wanneer 
u een berichtje achterlaat, neem ik zo snel mogelijk contact op.  
 
                                                                                                    ds. Wilma van Rijn 
 
LIED VAN DE MAAND 
 
In maart zingen we lied 544: Christus naar wie wij heten. Het is een lied dat 
onmiskenbaar thuishoort in de Veertigdagentijd. De tekst is van Willem Barnard, 
geen onbekende naam in onze liedboeken. De huidige melodie is van Jaap 
Geraedts. 
 
Dit lied is uitermate passend om meerdere zondagen in de lijdenstijd te zingen. De 
coupletten nemen ons mee op de weg die Jezus in deze periode gaat. In het lied 
volgen we Jezus’ weg naar Jeruzalem, naar zijn lijden en zijn dood. In het laatste 
couplet bezingen we het ‘licht van alle stralen’ en vieren we Pasen. 
Tegelijk blijft het niet bij een beschouwing, er wordt ook een appèl op de zangers 
gedaan. Barnard zelf verbindt dit met de tekst uit 1 Tessalonicenzen 4: 1-12: 
‘Wij vragen u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God 
behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. 



 

 Allen die geloven dat Jezus is de 
zon (het stralende gelaat) gaan zijn 
weg, lijden met Hem, staan op, 
bloeien op en worden uitgezonden’. 
 
In de melodie zien we aan het 
begin van het couplet een dalende 
melodische lijn die halverwege 
weer stijgt. Dat maakt het zingen 
van deze melodie net even anders 
dan onze gebruikelijke gezangen. 
Het is een melodische verkenning 
van de kern van Pasen. Vanuit het duister naar het licht, van Goede Vrijdag naar 
Pasen. (Bron: liedboekcompendium.nl) 
 
Zo gaan wij met dit lied op weg naar Pasen. We staan stil bij wat donker is en wat 
ons hart benauwt. Maar we blijven daar niet. We maken ook de opgaande lijn en 
richten ons op het feest van Licht en Leven. 
 

 

                                                                                          Commissie eredienst 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Nieuwe ambtsdragers 
De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat er twee nieuwe kerkenraadsleden zijn 
toegetreden tot de raad. Dat zijn Petra Meijer-Mendrik en Leo Kranenburg. Petra 
neemt de taak van secretaris in de diaconie op zich. Leo wordt weer officieel 
voorzitter van de kerkenraad. 
Itie Joosse heeft zich, na haar terugtreden als diaken, aangemeld als taakdrager 
voor de diaconie. 
Op 1 maart worden/zijn zij bevestigd tijdens de ochtenddienst. 
Lijkt het u/jou ook mooi een taak of rol in de kerk op te nemen? Dat kan: als 
vrijwilliger, als taakdrager of als lid van één van de organisaties binnen de 
kerkenraad.  



 

Van harte welkom, zeker om eens een kijkje te nemen hoe alles werkt. Het is een 
welkome bijdrage aan ons gemeenteleven. 
 
Met een hartelijke groet,                                                                  Heleen Broerse 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd:    Dhr. R Reemer van  Assendelft naar Amsterdam. 
 
Ingekomen:  Mevr. E. M.  Beeftink vanuit Leiden  naar IJtochtkade.  
. 
                                                                                     Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
BESTUURLIJKE SAMENWERKING 
 

Nieuws over het proces bestuurlijke samenwerking  
De werkgroep, die vanuit de gemeentes Badhoevedorp/Lijnden en 
Halfweg/Zwanenburg werkt aan het proces bestuurlijke samenwerking, heeft zich als 
projectnaam gegeven: werkgroep PG Haarlemmermeer-Noord. 
Tijdens de laatste vergadering op 6 februari jongstleden is afgesproken u, als 
gemeenteleden van beide gemeentes, met regelmaat op de hoogte te houden van 
alle ontwikkelingen. 
De gesprekken tussen beide kerken lopen al enige tijd. Om die reden vond de 
werkgroep, in de januarivergadering, het een goed moment beide kerkenraden met 
elkaar te laten kennismaken. 
Die kennismaking was op donderdag 29 januari en had twee uitgangspunten: 
informatie geven over bestuurlijke samenwerking en ontmoeting. 
 
Zo’n 20 leden van de kerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters waren 
aanwezig in de kerk van Badhoevedorp. Het onderwerp van de bijeenkomst was: 
Bestuurlijke samenwerking: hoe en wat? 
Voor deze bijeenkomst was dhr. Jan Smit uit Opperdoes uitgenodigd. Hij vertelde 
over zijn ervaring met bestuurlijke samenwerking tussen Medemblik en Opperdoes. 
We startten met een ontspannen kennismakingsactiviteit genaamd: stemmen met de 
voeten. 
Via een aantal stellingen waarbij alleen ‘eens’ of ‘oneens’ mogelijk was, leerden we 
elkaar al wat kennen.  
Een selectie uit de stellingen: Ik houd van vergaderen; Ik vind het leuk om nieuwe 
mensen te leren kennen; Onze kerk heeft iets moois te bieden; Ik ben hier alleen 
voor de borrel. 
 
In de vergaderruimte ging de bijeenkomst verder. Dhr. Jaap v.d. Giessen van de 
Classis Noord-Holland gaf uitleg over de mogelijkheid van bestuurlijke 
samenwerking. Een aantal gemeentes werkt bestuurlijk samen, terwijl op plaatselijk 
vlak de kerk zelfstandig kerk blijft en alle daarbij behorende activiteiten uitvoert. 
“Misschien denken mensen: Dat is voor ons toch niet nodig? Wij redden het nog wel 
even. Dat kan uitstel van executie zijn. Zie bestuurlijke samenwerking als een 
alternatief. Daarbij blijft belangrijk dat de plaatselijke gemeente autonoom blijft. Daar 
gelooft de classis sterk in. 
 



 

Dhr. Jan Smit vertelde uit zijn praktijk hoe de samenwerking tussen Opperdoes en 
Medemblik tot stand is gekomen. Belangrijk blijft je gemeente goed in het proces 
mee te nemen. Hij adviseerde: sta open voor elkaar, probeer van elkaar te leren en 
van elkaars capaciteiten gebruik te maken. Laat het gezamenlijk belang voorop 
staan. Hou de structuur licht. Vergader zo min mogelijk. 
Het moet geen last zijn, maar geniet van de voordelen die het je geeft. “Vandaag 
help je elkaar, morgen heb je hulp nodig.” 
Na de koffie was er ruimte voor vragen. Deze vragen gingen voornamelijk over de 
structuur en het beheer van financiën van de nieuwe kerkenraad. Ook, of de 
samenwerking voordelen heeft opgeleverd. 
Is een samenwerking ook op te zeggen? Ja, dat kan. Het is geen fusie. Je kunt 
makkelijk uit elkaar.  
 
Rond 21.45 uur werd het tijd voor ontspanning. Alle aanwezigen werden bedankt en 
voor een drankje en hapje uitgenodigd. Er volgde een moment van gezellig samen 
zijn. Met dank aan de gastvrouw voor al het werk daarvoor en het lekkers bij de 
borrel. 
In de komende maanden wordt u, via de mail, of het Kerkblad op de hoogte 
gehouden van de werkzaamheden van de werkgroep. De beide kerkenraden volgen 
de ontwikkelingen via terugkoppeling in de vergaderingen. 
 
Namens beide kerken,                                       Harry den Arend en Heleen Broerse 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
Actie Kerkbalans 2026 Geef vandaag voor de kerk van morgen  
De actie Kerkbalans is voor het grootste deel 
weer achter de rug. Er zijn op dit moment 145 
toezeggingen met een bedrag van € 56.298,=. 
Een mooi resultaat waar we u erg dankbaar 
voor zijn.  
In totaal zijn er 62 verhogingen doorgegeven 
voor een bedrag van € 3.919,50. Helaas zijn er ook 8 verlagingen voor een bedrag 
van € 1.145,=. Dit resulteert gelukkig in een toename van € 2.774,50. 
We hebben ongeveer 20 minder toezeggingen dan in 2025. Dit kan in de loop van 
het jaar nog wijzigen. U kunt nog een bedrag overmaken of een toezegging doen als 
u dit nog niet heeft gedaan. Bij vragen kunt u ook contact met mij opnemen. Graag 
zelfs. 
Namens de kerkrentmeesters,                                                               Cora Gerritse 

DIACONIE 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
maart 
 
  1 maart Mevr. L.A. van Dieren  

  2 maart Dhr. J. Kortenoeven  

  5 maart Dhr. H. Hoeve  

  7 maart Dhr. H. Swager  



 

  8 maart Mevr. M. Bakker-de Vente  

11 maart Dhr. C.A. van Ojik 

18 maart Dhr. W. Lipplaa 

23 maart Mevr. M.A.H. ten Wolde-Meijer  

25 maart Mevr. J.H. Lem-Ravensbergen  

30 maart Mevr. M. van Blaaderen-de Vos  

31 maart Dhr. S. Papadopoulos  

31 maart Mevr. M. Gijzen-Hillmann 

 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 
jaar worden in de maand maart 
 
22 maart Jackie Fennell van Rijn 

 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
 

Paasmiddag 27 maart 2026 – Uit de doeken 
Met dit thema wordt op vrijdagmiddag 27 maart de jaarlijkse 
paasviering voor onze oudere gemeenteleden gehouden. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Pasen wordt in alle kleuren in 
het licht gezet.  
De uitnodigingen zijn of worden binnenkort bij de gemeenteleden 
bezorgd. Het belooft een fijne viering te worden. 
Hebt u er geen ontvangen en wilt u toch komen? Van harte 
welkom. U kunt contact met ons opnemen. 
De liturgie is zo goed als klaar. Hans Jütte begeleidt ons bij het zingen van mooie 
liederen. Onze dominee leidt de viering. 
De bijeenkomst start om 15.00 uur in onze kerk en wordt afgesloten met een 
maaltijd. Vanaf 14.30 uur bent u welkom; de koffie en thee staan klaar. 

 
U kunt zich aanmelden bij mij, graag voor 20 maart. U kunt dan meteen laten weten 
of u wilt worden opgehaald. 

 
Namens het gemeentediaconaat,                                                Heleen Broerse 

 

Paasontbijt 
Op zondag 5 april vieren we het Paasfeest. Het duurt nog even, maar toch vast dit 

bericht. Zoals ieder jaar beginnen we de dag met een paasontbijt 
in de kerkruimte. Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie in 
onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag deelnemen.  
Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om 
het Paasfeest te vieren. 
Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de 
zaal. In tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te 



 

brengen. Wel staan de doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de 
acties van de ZWO-commissie tijdens de  Veertigdagentijd. 
Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. 
U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail of telefonisch of rechtstreeks bij 
mij. 
Graag aanmelden voor vrijdag 3 april in verband met de boodschappen. 
 
Namens de ZWO-commissie en diaconie,                                    Heleen Broerse 
 
KINDERDIENST 
 

Kinderdienst project ‘Locatie Jeruzalem’ 
Tijdens de Veertigdagentijd (al begonnen op 18 februari) volgen we in de 
kinderdienst het project ‘Locatie Jeruzalem’ van Bijbel Basics. 
De stad Jeruzalem is heel belangrijk in de Bijbel, het is de stad van God. Koning 
David maakt van deze stad de hoofdstad van zijn koninkrijk. En zijn zoon Salomo 
bouwt hier de tempel. Daarom komen er altijd heel veel mensen naar de stad. Ook in 
het Nieuwe Testament wordt Jeruzalem vaak genoemd. Het is de eindbestemming 
van Jezus’ leven hier op aarde. Hij brengt er de laatste week van zijn leven door. Hij 
sterft er en wordt er begraven. En het is de plaats van zijn lege graf, van Pasen.  
Tijdens deze Veertigdagentijd volgen we Jezus bij de belangrijke momenten uit het 
paasverhaal. We zien wat hij in Jeruzalem meemaakt en bereiden we ons voor op 
het feest van Pasen. We volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht 
tot zijn opstanding.  
 
Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het evangelie van Lucas:  
- Zondag 1: Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen (Lucas 19:29-40)  
- Zondag 2: Jezus jaagt handelaars weg uit de tempel en maakt het weer Gods huis
          (Lucas 19:45-48)  
- Zondag 3: Jezus deelt brood en wijn uit (Lucas 22:14-23 en 22:31-34)  
- Zondag 4: Jezus wordt gevangengenomen (Lucas 22:39-53)  
- Zondag 5: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (Lucas 22:54-62)  
- Zondag 6: Pilatus veroordeelt Jezus (Lucas 23:1-7 en 23:13-25)  
          Deze zondag, Palmpasen, versieren we een Palmpasenstok 
- Zondag 7: Jezus is opgestaan! (Lucas 24:1-12) 
 
Namens de kinderdienst,                                                                        Cora Gerritse 
 

 
 

Op een grote poster volgen we in de kinderdienst de route. 



 

PORTRET VAN EEN GEMEENTELID  
 

Joke Lem: ‘van alle tegenslag ben ik mentaal sterk geworden’   
In dit portret zetten we ons gemeentelid Joke Lem-Ravensbergen in het licht. 
Met haar geboortejaar 1942 is zij een echt oorlogskind. Zou dat de oorzaak zijn 
van de kracht waarmee zij alle kleine en grote tegenslagen in haar leven heeft 
kunnen opvangen? Hoe dan ook, het interview was allesbehalve zwaar, want zij 
kijkt met een positieve bril naar haar bewogen leven, 57 jaar met haar man Wim  
en inmiddels al vijf jaar zonder hem.  
 
Joke is in Leiden geboren. Haar ouders runden een zaak in manufacturen en 
woninginrichting. Het gezin verhuisde. ‘Ik vond Hillegom een vreselijk dorp! Of je was 
een rijke bollenboer of je was een eenvoudige klompenjongen. Toen ik de eerste dag 
naar school ging, vroegen de leerkracht en de kinderen wat mijn vader voor de kost 

deed; gewoon, zei ik, winkelier. Ik hoorde dus bij 
geen van beide standen.’  
  
Geen doopbelofte 
‘Bij de officiële uitreiking van mijn 
middenstandsdiploma ontmoette ik Wim. Een 
ontzettend leuke jongen waar ik graag verder mee 
wilde! Maar er was een probleem: ik was 
Hervormd en Wim Gereformeerd... Wat te doen? 
Ik ging op de Gereformeerde 
belijdeniscatechisatie. Best leuk, maar toen ik een 
keer vroeg of ik wat eerder weg mocht voor een 
vergadering van de Hervormde zondagsschool, 
werd de dominee boos en weigerde hij mij te laten 
gaan. Toen ben ik weggelopen uit de 
catechisatieruimte en heb ik de deur hard 
dichtgesmeten. Dat zorgde voor een aardige 
opschudding.’ De predikant nam contact op met 
Wims  vader en de zaak is uitgepraat. ‘We zijn in 
1964 in de Gereformeerde kerk in Hillegom 
getrouwd, maar ik heb nooit belijdenis gedaan.  
 

Joke Lem (84) woont al heel lang in het huis  
aan de Kastanjelaan 86: eerst bijna 60 jaar  
met haar echtgenoot Wim en nu sinds vijf jaar  
alleen. 
 

Maar wat bleek, toen in 1965 ons eerste kind - Ronald – werd geboren, mocht ik bij 
zijn doopplechtigheid in Halfweg de doopbelofte niet afleggen. We waren hevig 
teleurgesteld. Het gevolg was dat we Jolanda (1967) en René (1970) niet hebben 
laten dopen.’  
 
Breuk hersteld 
Hoe we in Halfweg-Zwanenburg terecht kwamen? Wim werkte bij Nuis en het was 
toen ook al moeilijk een huis te vinden. Toch lukte het: we konden een 
bovenverdieping huren van een huis aan de Kastanjelaan, ons huidige huis. Wat 
waren we blij!  Wim heeft in 1963 de hele bovenetage verbouwd. Toen de 



 

benedenburen kwamen te overlijden, konden we in 1970 het hele huis huren en na 
een paar jaar kopen. Inmiddels woon ik hier al 63 jaar. Met het gedoe rond de doop 
van Ronald is er wel een breuk met de kerk ontstaan. Er zijn wel gesprekken 
geweest, maar ik wilde geen belijdenis meer doen. In de periode van Dirk Kamminga 
hebben we de zaak kunnen uitpraten en zijn we weer regelmatig naar de kerk 
gegaan en ook actief geworden.’ 
  
Passie voor elektrotechniek 
Wim is altijd heel actief geweest in de kerk. ‘Voordat ik hem kende zat hij in het 
jeugdwerk: samen met Frans Meijer leidde hij de jeugdclubs voor jongens Samuel I 
en II. Wim was ontzettend handig met elektronica. Dat was ook zijn vak. Bij de 
verbouwing en uitbreiding van de huidige kerk heeft hij samen met Onno Bart – ook 
een echte techneut - gewerkt aan de geluidsinstallatie en de beamers. Later 
bediende hij de installatie tijdens de diensten.  
Dat werken met techniek gaf hem heel veel voldoening. Joke werkte tot haar trouwen 
op kantoor bij een bollenbedrijf. Dat werken stopte toen zij in het huwelijk trad.’  
 
Hoofd Voeding 
‘Toen de kinderen groter werden en omdat het huishouden niet mijn hobby was, ben 
ik om me heen gaan kijken wat er mogelijk was. Ik kon aan de slag in de keuken van 
de bejaardenhuizen Horizon in Hoofddorp en Westerkim in Nieuw-Vennep, met beide 
300 bewoners. Dat werk beviel me prima en daarom ben ik allerlei opleidingen gaan 
volgen en heb ik alle diploma’s behaald. Ik werd Hoofd Voeding, een functie die in 
die tijd voor een vrouw niet zo gangbaar was. ’t Was hard werken, door de week en 
in het weekend. De meeste voldoening haalde ik uit de maaltijden die tijdens de 
feestdagen als Kerst en Pasen werden bereid, maar ook de extraatjes bij 
verjaardagen. Ik vond het heerlijk om de bewoners te verwennen. Na veel 
reorganisaties en fusies bij de verschillende tehuizen, kwam ik uiteindelijk toch weer 
als Hoofd Voeding in Horizon terecht.’ 
 
Mooie herinneringen 
‘In 2002 ben ik met de vut gegaan omdat ik borstkanker 
bleek te hebben, een ziekte die helaas veel in mijn familie 
voorkomt. Er werd in Horizon een mooi afscheidsfeest 
met veel oude bekenden voor me georganiseerd, maar 
dat pakte anders uit: Wim werd tijdens het feest onwel. 
Met een ambulance ging hij met spoed naar het 
ziekenhuis. Het bleek een hartinfarct te zijn. Zo zaten wij 
samen in de lappenmand. Maar Wim herstelde en mijn 
borstkanker was voorlopig onder controle. Er brak een 
betere tijd aan met veel aandacht voor de kinderen en 
later de kleinkinderen. We genoten van onze vakanties 
met de caravan op de Veluwe en door Europa, een paar 
keer in ANWB-groepsverband.’  
                                                                                                                                           Wim en Joke in jonger jaren: op vakantie  
                                                                                                                                           in Kroatië. 
Steun vanuit de kerk 
‘Het geloof heeft in ons leven altijd een belangrijke rol gespeeld. Dat kwam ook door 
onze ziekten, dan ervaar je steun aan je geloof. Mij helpt het nu mijn verdriet en 
teleurstellingen een plek te geven. Gelukkig krijg ik veel steun vanuit onze gemeente 
in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en spontane ontmoetingen op straat. 



 

Ik vind dat heel bijzonder. Zo’n zes jaar geleden ging de mentale gezondheid van 
Wim snel bergafwaarts en de dementie werd steeds heftiger. Hij ging steeds meer 
dingen vergeten en werd compleet van mij afhankelijk. Dat vond ik een heel moeilijke 
periode. Uiteindelijk lukte het niet meer thuis en is Wim opgenomen in De 
Meerwende in Badhoevedorp.’ 
 
Verschrikkelijke tijd  
Toen brak corona uit. Joke: ‘een verschrikkelijke tijd We mochten niet meer bij Wim 
op bezoek. Videobellen lukte niet omdat hij dat niet meer begreep. Nadat hij een 
coronaprik had gehad verslechterde zijn toestand razendsnel. We wilden persoonlijk 
afscheid van hem nemen, maar dat mocht in eerste instantie niet. Na lang 
aandringen mochten we in tweetallen afscheid van hem nemen. Binnen een week 
overleed hij.’  
 
Zachtmoedig mens 
‘Zelf heb ik de laatste jaren veel behandelingen gehad vanwege de borstkanker. 
Daar kwam nog reuma bij waardoor ik opeens niets meer kon. In het ziekenhuis had 
ik het gevoel dat ik van de wereld was. Nu ben ik nog steeds onder behandeling, 
bijvoorbeeld voor de twee ribben die plotseling zijn gebroken. Heel pijnlijk. Af en toe 
moet ik zelfs aan de morfine. Ik ben blij met de hulp van mijn dochter die hier in het 
dorp woont en mijn twee zoons in Hoofddorp. Ik mis Wim ontzettend; hij was een 
zachtmoedig mens die altijd voor de ander klaarstond en zichzelf wel eens vergat.’  

  
Geen saai leven  
‘Vanwege mijn zwakke darmstelsel durf ik op 
zondagmorgen niet naar de kerk. Daarom 
volg ik de dienst online, dan voel ik me toch 
betrokken.  
Ik ga ook met alle plezier mee met de 
gezellige uitjes van De Zonnebloem. Dus heb 
ik geen saai leven. Ik geniet ook van het 
goede contact met mijn kinderen en zes 
kleinkinderen. Samen met een zus geef ik 
thuis nog workshops met pergamano. Dat is 
een perkamentachtig papier waarop je met 
speciale pennen afbeeldingen kunt maken, 
bijvoorbeeld voor wenskaarten. Dat is 
prachtig om te doen en het verzet je 
gedachten. Zo zie je maar, van al die mooie 
ervaringen en tegenslagen in je leven word je 
uiteindelijk mentaal een sterker mens.’   
       

Joke voelt zich bij voor- en tegenspoed in het leven gesteund 
 door haar geloof en de kerkelijke gemeente in Zwanenburg  
 en Halfweg.  

                                                                                                            Ben Broerse 
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De maandelijkse column van ds. Verhoeff 
Solidariteit 



 

17 februari 2026 
Hij is zo’n kerkrentmeester zoals ze die volgens mij 
niet meer maken. Van huis uit wasecht hervormd doet 
hij inmiddels al bijna 40 jaar wat zijn vader ook deed. 
De administratie van de begraafplaats, de tuin van de 
Dorpskerk en natuurlijk de financiën van de 
gemeente. Heel lang deed hij dat laatste letterlijk op 
de achterkant van het spreekwoordelijke 
sigarendoosje. 
Toch gaat hij wel degelijk met zijn tijd mee. Voor het 
onderhoud van de begraafplaats heeft hij ondertussen 
mensen ingehuurd. De tuin van de kerk maait hij nog zelf, maar sinds vorig jaar wel 
op een zitmaaier. En het sigarendoosje heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Fris. 
Binnen hebben we er net over gesproken dat zijn kerk kleiner wordt. Er zijn minder 
leden, hij is nog de enige kerkrentmeester, en de bodem van de schatkist is in het 
zicht aan het komen. We praten nog even na. Buiten, want wat roken betreft houdt hij 
vast aan hoe het was. 
Hij ziet in dat de tijden veranderd zijn en dat samenwerken met andere gemeenten 
kan helpen. Zelf is hij inmiddels om. ‘We moeten niet zo bang zijn’, zegt hij. ‘Daar’ – 
hij knikt in de richting van het naburige dorp – ‘daar zijn ze echt niet zo anders dan 
wij’. 
Hij kent me goed genoeg om te weten dat hij me daarmee met een ferme zwaai op 
mijn praatstoel heeft gezet. Want er zijn talloze manieren om samen te werken. Het 
kan beperkt blijven tot een kerkblad, maar het kan ook uitgroeien tot veel meer. Net 
wat nodig is. 
Het is mijn dagelijks werk, samen met Albert en Jaap van het classisteam. En we 
doen het graag, maar het is vaak ploegen op zware klei. De plaatselijke 
zelfstandigheid is het kroonjuweel van de Reformatie, maar inmiddels ook een 
molensteen om onze nek. Hier, wij, deze gemeente, op dit dorp, alleen zó willen we 
kerk zijn. Maar wie eerlijk is ziet dat steeds moelijker worden. 
Als ik door mijn oogharen heen kijk, weet ik zeker dat we in de toekomst steeds meer 
samen zullen doen. Regionaal. Clusters van kerkplekken, een team van predikanten 
en pastores. We zullen de bestuurlijke en de financiële lasten delen. Iedereen weet 
dat het er zo uit zal gaan zien. Maar velen denken ook: voorlopig nog niet. Nog even 
wachten, na ons de zondvloed. 
Ik ben uit georeerd. Mijn kerkrentmeester trapt zijn sigaar uit en zegt: ‘Weet je wat 
het is, Peter? In de kerk hebben we moeite met solidariteit. En ik snap niet hoe dat 
kan. Het hele evangelie gaat nergens anders over: samen, je bént niet alleen. Maar 
in de kerk willen we alleen het clubje dat we kennen. Hoe kan dat nou, dat we juist in 
de kerk solidair zijn zo moeilijk vinden?’ Als hij wegloopt zie ik het onbegrip in zijn 
schouders.. 
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 

Jonge talenten spelen oude meesters  
‘Wij zijn twee enthousiaste studenten natuur- en wiskunde uit Delft die 
graag onze passie voor klassieke muziek delen met een publiek’, 
vertellen zij in hun mailbericht. ‘We kijken uit naar ons optreden voor 
het zondagmiddagpubliek in Halfweg en Zwanenburg.’ Op 12 april 
geven zij hun eerste Zondagmiddagconcert in onze kerk.  



 

Wie zijn de muzikanten? Jeroen op de Beek speelt al negentien jaar viool en is lid 
van het studentenorkest van Delft. Jelle van Kerkhof speelt acht jaar met veel 
overgave piano. Samen laten ze zien hoe óók serieuze hobbyisten prachtige muziek 
kunnen maken. Zij spelen stukken van Bach, Mozart, Beethoven, Massenet, Chopin 
en Prokofiev. In het Kerkblad van april maken we nader kennis met pianist Jelle en 
violist Jeroen.  
 

                 
 
 
Noteert u hun optreden alvast in uw agenda? 12 april Zondagmiddagconcert om 
14.30 uur in de Protestantse kerk in Halfweg.   
 
Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten,                               Ben Broerse 
 
 
DIVERSEN 
 

Bedankt 
Sinds afgelopen 12 januari is Robert verhuisd naar het Twiskehuis in Amsterdam-
Noord. Hij had eerst veel moeite om daar te wennen (vanwege minder structuur) 
Het was een grote verandering, maar het begint gelukkig nu wel voor hem te 
wennen. 
Heel erg bedankt voor alle kaarten die we ontvingen, dat waarderen we heel erg en 
vinden wij heel erg fijn! 
 
Roberts nieuwe adres is: 

Evean Twiskehuis 

Robert Reemer, app.208 

Watermanstraat 2 

1033 AN  AMSTERDAM 

 

Hartelijke groeten,                                                        Robert & Ingrid Reeme 



 

Prijs Jubileumboek drastisch verlaagd 
Vorig jaar mei vierden we het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw in Halfweg.  
Ter gelegenheid hiervan verscheen van de hand van Wim Smit en ondergetekende 
het jubileumboek met de titel ‘Honderd jaar huis van lief & leed’. We  vierden toen het 
jubileum met een tentoonstelling, een open huis/reünie, een kerkdienst en een 
feestelijk concert. Ons 100-jarig gemeentelid Jan Malipaard nam het eerste 
exemplaar thuis in ontvangst. Van ons boek is echter een restant van de oplage nog 
niet verkocht. Om nu schoon schip te maken kunt u het jubileumboek tegen een sterk 
verlaagde prijs in bezit krijgen: 5 euro!. Een mooie kans om het boek alsnog aan te 
schaffen, voor uzelf, uw (klein-)kinderen en voor familie in binnen- en buitenland. Het 
boek schetst een mooi beeld van de 100 jaar kerk-  en dorpsgemeenschap in 
Halfweg en Zwanenburg.  
In de komende maand maart kunt u het boek in de koffieruimte van de kerk kopen; ik 
sta er  klaar met de boeken en u kunt dan bij mij afrekenen, wel graag contant.  
Van harte aanbevolen!  
                                                                                                                Ben Broerse 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            


