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• Paasontbijt 5 april 

• Nieuwe paaskaars 

• Zondagmiddagconcert 12 april 
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kerkdiensten 
 
Donderdag 2 april   
Prot. Kerk en online  19.00 uur ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Witte Donderdag / Heilig Avondmaal 
Vrijdag 3 april 
Prot. Kerk en online  19.30 uur commissie eredienst 
      Goede Vrijdag 
Zaterdag 4 april 
Prot. Kerk en online  19.30 uur ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Stille Zaterdag / Heilig Avondmaal 
Zondag 5 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Eerste Paasdag 
Zondag 12 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Zondag 19 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. G. Bregman-Hoving uit Woubrugge 
 
Zondag 26 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Maandag 27 april 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 3 mei 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. S. Lanser uit Amstelveen 
 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief. 
   
 
TER OVERDENKING 
 
Over flatbread en Schipholwakes 
U zult het misschien niet geloven, maar ik denk meestal maar weinig aan ‘de kerk’ op 
mijn vrije dagen. Misschien is dat maar goed ook, want soms moet een mens ook 
gewoon aan iets anders denken.  
Maar onlangs kwamen de kerk en vrije tijd erg dicht bij elkaar, toen wij uit eten 
gingen bij het restaurant A Beautiful Mess in Amsterdam. Wij komen er voor het 
lekkere (veel plantaardige) mediterrane eten, maar ook het verhaal achter dit 
restaurant is de moeite waard. De werknemers zijn veelal mensen die ooit naar 
Nederland zijn gevlucht. Zij krijgen in het restaurant een plek om werkervaring op te 
doen, de taal te leren en financieel onafhankelijk te worden. Zo kunnen ze hun 
nieuwe woonplaats nog meer tot een thuis maken. 
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Ook toen dacht ik dan niet per se aan de kerk, waar thuis zijn (bij elkaar en bij God) 
toch ook een grote plek van ons geloof uitmaakt. Zelfs niet toen ik in het restaurant 
aan de praat kwam met de flatbread-bakker: We spraken over haar zorgen om haar 
familie die nog in Iran woonde en over alle doden die vielen bij de demonstraties (dat 
was nog voor de oorlog).  
Totdat ik mijn handen waste na een toiletbezoek.  
Want bij de deur hing namelijk een berichtje dat we ook in onze Kerkbrief hebben 
gelezen: “Kom naar de aswoensdagwake bij de Schipholgevangenis.”  
 

 
 
In deze gevangenis zitten onschuldige migranten maandenlang opgesloten nadat zij 
asiel hebben aangevraagd (daarna mogen zij bijvoorbeeld naar Ter Apel). De 
verwachting is dat het aantal mensen in vreemdelingendetentie de komende tijd zal 
toenemen. Om deze mensen te laten weten dat zij niet totaal vergeten zijn en om de 
samenleving op te roepen tot bezinning en ommekeer, liepen de deelnemers met 

spandoeken rond de gevangenismuren en schreven ‘We   you’ op straat.  (Uit: 

keizersgrachtkerk.nl)  
 
Zo kwamen de kerk, met woorden als recht doen en vrede zoeken, en de wereld met 
al haar problemen dicht bij elkaar. Maar niet in de beweging waar ik meestal van 
uitga. Geen kerk naar buiten, staand bij de muren van opsluiting, maar de wereld 
kwam binnen. Daar in het restaurant, met een briefje aan de spiegel en in een kort 
gesprek met een bezorgde bakster werden mij vragen gesteld:  Laat ik me raken? En 
wat doe ik als de wereld binnenkomt? Toen ik weer aan tafel zat, smaakte de humus 
toch net wat anders.  

ds. Wilma van Rijn 
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UIT DE GEMEENTE 
 
Meeleven 
Een kaartje, een bezoekje of een telefoontje dat stellen de mensen zeer op prijs. Het 
is daarom goed naar elkaar te blijven omzien. Daarbij denken wij aan de 
gemeenteleden die elders wonen.  
 
Dhr. J. Malipaard sr.  
Fam. Van Ojik 
Robert Reemer. 
 
Ook mogen wij de gemeenteleden die niet meer thuis wonen of aan huis zijn 
gebonden niet vergeten. 
Namens het pastoraat,                                                                   Grietje Monster 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd:  Mevr. M.J. van de Wetering van Halfweg naar Poortvliet. 
          Fam. Kraaijeveld van Zwanenburg naar Ede.                    

Mevr. J.P. Korte van Zwanenburg naar Culemborg.        
         

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Uit de kerkenraad van 11 maart 2026 
 
Opstart vergadering 
Na opening met gebed en welkom wordt de agenda vastgesteld. De afwezigen 
worden gemeld.  
 
Welkom nieuwe kerkenraadsleden 
Ds. Van Rijn heet mevr. Meijer en dhr. Kranenburg welkom in de kerkenraad. Ze 
spreekt de wens uit dat er vreugde in hun taak mag zijn. Voor dhr. Kranenburg is zijn 
taak niet nieuw. Zijn ambtsperiode is even geleden. Zijn werk in de kerkenraad niet. 
Mevr. Meijer heeft al een aantal vergaderingen van de diaconie meegemaakt.  
Het voorzitterschap van de kerkenraad wordt met instemming overgedragen aan dhr. 
Kranenburg. 
Op verzoek van de diaconie wordt ds. Van Rijn voorzitter ad interim van de diaconie. 
Mevr. Meijer wordt benoemd als secretaris. 
 
Administratie 
De notulen wordt vastgesteld. De actielijst en de postlijst worden doorgenomen en 
waar nodig aangepast. 
 
Jaarverslagen colleges 
Het jaarverslag van de diaconie wordt besproken. Het jaarverslag van de 
kerkrentmeesters is nog niet af. Dat wordt op een later moment besproken. 
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Jaarrekening 2025 
De jaarrekening 2025 van de diaconie is gereed. Deze wordt onder dank voorlopig 
vastgesteld.  
De jaarrekening van de kerkrentmeesters is in april af. Op 15 april wordt deze 
besproken. Via het Kerkblad wordt u als gemeente in kennis gesteld van de 
rekeningen. 
 
Bestuurlijke samenwerking 
Ds. Van Rijn licht toe wat de werkzaamheden van de werkgroep zijn. In dit Kerkblad 
leest u een kort verslag van de werkzaamheden van de werkgroep. 
 
Gemeentevergadering 
Het onderwerp van de bestuurlijke samenwerking is een mooi onderwerp om met de 
gemeenteleden te bespreken. Juni is daar nog te vroeg voor.    
Het is wel een idee een inspirerend moment te houden na de bespreking van de 
financiën en daarna een maaltijd. Dat kan eventueel 7 juni. Het is dan een 
Avondmaalsdienst. 
 
Punten uit de colleges  
De verslagen van de verschillende colleges zijn ontvangen. Er zijn geen zaken die in 
de kerkenraad moeten worden besproken.  
Ds. Van Rijn vraagt de diaconie tijdens de kerkdiensten ook aandacht te besteden 
aan de eigen doelen. Daar wordt een planning voor gemaakt. Het betekent niet dat 
de betreffende collectes ook aan die doelen worden bestemd. Het gaat erom dat de 
gemeente weet wat er plaatselijk wordt gedaan door de diaconie. 
 
Rondvraag 
- Ds. Van Rijn vraagt of we als gemeente/kerkenraad een keer naar Kampen kunnen 
vanwege de asielzoekers die daar al meer dan een jaar in de Open Hof wonen. Dit 
komt op de agenda van de volgende vergadering. 
 
Sluiting door de scriba 
Zij besluit de vergadering met gebed:  
Liefdevolle Vader, 
U bent de overvloeiende bron van leven en uw Zoon Jezus opent ons de ogen voor 
uw werk in ons en om ons heen. Versterk onze innerlijke band met U, zodat wij een 
kleine bron van leven worden voor de mensen om ons heen. 
Als onze ziel voelt als verdroogde aarde, stort dan uw levend water in ons uit, zodat 
we groeien en vrucht dragen, door de kracht van uw Geest. 
                                                                                                Heleen Broerse (scriba) 
 
BESTUURLIJKE SAMENWERKING 
 
Nieuws van de werkgroep  
Op 6 maart was de werkgroep bestuurlijke samenwerking PG Haarlemmermeer 
Noord bij elkaar. Onderwerp van gesprek is nu steeds het bespreken van een 
samenwerkingsovereenkomst. 
Jaap van der Giessen, onze begeleider vanuit de classis, opent de bijeenkomst altijd 
met een vraag. Ditmaal spraken we met elkaar over de veertigdagentijd en hoe we 
die persoonlijk beleven. 
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Voor beide kerken is een organogram gemaakt: een overzicht van alle activiteiten in 
de gemeente. Daar was behoefte aan bij de kerkenraden. Het blijkt dat we als 
kerkgemeenschappen niet veel van elkaar verschillen in het kerkelijk werk. 
Belangrijkste agendapunt was de plaatselijke samenwerking. De PKN heeft daar een 
algemene regeling voor gemaakt. Deze kan worden aangepast, binnen de regels van 
de ordinantie, naar plaatselijk niveau. Zodra deze af is, krijgen de kerkenraden de 
gelegenheid deze te bespreken en te accorderen. 
We hebben ook afgesproken om, in navolging van onze eerste ontmoeting, ook een 
bijeenkomst voor beide kerkenraden te houden en inhoudelijk met elkaar in gesprek 
te gaan over het gemeente zijn. 
Vanzelfsprekend komt er op enig moment ook voor de gemeenteleden een 
gelegenheid om over dit onderwerp te spreken. 
Onze volgende bijeenkomst is 27 maart. Informatie vanuit deze vergadering leest u in 
het Kerkblad van mei. 
 
Namens beide kerken,                                         Heleen Broerse en Harry den Arend 
 
LIED VAN DE MAAND 
 
Lied van de maand: De Heer is onze reisgenoot 
In de liturgische traditie wordt op tweede paasdag het verhaal over de 
Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35) gelezen.  
Een prachtig verhaal over mensen onderweg, die het brood breken en Christus 
herkennen.  
In april zingen we lied 646 De Heer is onze reisgenoot, geschreven door Jaap 
Zijlstra. De melodie is van Jan Pasveer en verbeeldt het schrijden van de 
Emmaüsgangers. 
 

 
                            Janet Brooks Gerloff (1947-2008) 

 
Het lied is geïnspireerd op dit verhaal en nodigt ons uit om tot die mensen onderweg 
te worden, die het brood delen, en in de gast God herkennen. In de laatste twee 
strofen concentreert het lied zich op de maaltijd als het Avondmaal. De gast is de 
Gastheer die het brood breekt en de wijn schenkt. Aan het slot verbindt Jaap Zijlstra 
het brood van het Avondmaal met ons dagelijks brood. Het is daarom niet alleen een 
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lied voor de paastijd, maar ook zeer geschikt voor het Heilig Avondmaal en bij de 
dagelijkse maaltijd. (Bron: Liedboek compendium) 
 
Op onze dagelijkse wegen gaat Christus met ons mee als reisgenoot en deelt hij in 
alles wat wij meemaken 

 
ds. Wilma van Rijn 

 
DIACONIE 
 
Paasontbijt 
Hebt u zich/heb jij je al aangemeld voor het paasontbijt op zondag 5 april? Alle 
informatie staat in het Kerkblad van maart. Van harte welkom. 
 
Namens de diaconie,                                                                     Heleen Broerse 
 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april 
  4 april Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen  
  5 april Mevr. J.E. Koehler  
  7 april Mevr. G.G. van Vugt-Bakker  
  7 april Mevr. I.C. van Asperen 
11 april Mevr. H. den Haan-Werkman  
14 april Dhr. J. van Gelder 
17 april Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel  
29 april  Mevr. W. de Waal-Meijer 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand april 
27 april  Bram Bart 
30 april  Yara van ’t Zand 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
BLOEMEN VOOR PASEN 
 
Bloemen voor eerste Paasdag 
Net als vorig jaar zullen we met Pasen opnieuw een kruis in de kerk plaatsen waar 
iedereen bloemen in kan steken. Dit kan een lentebloem zijn zoals een narcis of tulp, 
een bloem uit de vaas, maar ook iets bloeiends of groens uit de tuin.  
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In de anglicaanse kerk is dit een eeuwenoude traditie, 
sommigen zeggen zelfs dat het teruggaat tot de 6e eeuw. 
Het is een bijzonder moment om op paasmorgen richting het 
kruis te lopen met een bloem in de hand, een moment van 
reflectie en bezinning.  
Samen transformeren we het lege kruis tot een bloemenzee. 
Wat eerst dood, duister, pijn en hopeloosheid symboliseert, 
verandert tot symbool van de opstanding: van goedheid, 
schoonheid en van nieuw leven dat dwars door alles heen 
breekt; het symbool van Pasen.  

ds. Wilma van Rijn 
 

 
PAASKAARS 
 
Paaskaars 2026-2027 Aarde en regenboog 
Voor dit komende jaar heeft de commissie eredienst weer een 
paaskaars gekozen. Dit jaar brandt in onze vieringen de 
paaskaars met een afbeelding van de aarde met daarboven 
de regenboog.                               
De regenboog verwijst naar het verhaal van Noach. God 
plaatst na de zondvloed een boog in de wolken en belooft 
daarbij dat hij nooit meer de aarde zal verwoesten. De 
regenboog is een herinnering aan ons, maar ook aan God 
zelf, aan zijn belofte. Daarnaast staat de regenboog symbool 
voor hoop en troost.  
Hoe donker de wolken soms ook kunnen zijn, er is een 
lichtpuntje. Zoals een zonnestraal in een donkere bui kleur 
kan geven, zo mogen wij leven in Gods belofte van liefde.  
De vele kleuren van de regenboog staan ook symbool voor de 
veelkleurigheid van Gods mensen. Wie je ook bent, waar je 
ook vandaan komt, hoe je leven er ook uitziet: God houdt van 
je.  
Het is een uitnodiging om als kerk die veelkleurigheid in verbinding tastbaar te 
maken, onder de boog van Gods belofte. 

Commissie eredienst 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Bericht van de Kerkrentmeesters 
Momenteel zijn we bij de kerkrentmeesters onder andere bezig met de jaarrekening 
van 2025. Deze is gemaakt door Leo Bakker met input van Annelies Klokman, onze 
penningmeester.  
In de vergadering van maart hebben we de jaarrekening besproken en hiervoor 
hebben Annelies en ondergetekende een verklaring getekend. De jaarrekening is 
gestuurd naar alle kerkenraadsleden en wordt in de kerkenraadsvergadering van 
april besproken. Dan kan deze voorlopig worden vastgesteld door de kerkenraad. 
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We hebben Pieter Meijer en Hans Jütte bereid gevonden om alles te controleren. Na 
een overleg met hen beiden, en met Gea Kranenburg als penningmeester van de 
diaconie, krijgt u een verkort overzicht van de jaarrekening. Deze zal worden 
meegestuurd met het Kerkblad van juni. Dan is er voor u als gemeentelid 
gelegenheid om vragen te stellen, hiervoor zullen we ook een gemeentevergadering 
houden, en wordt één en ander ook door ons toegelicht. 
Daarna wordt het nogmaals in de kerkenraad besproken en kunnen de voorzitter en 
de scriba van de kerkenraad de vaststelling ondertekenen. Voor 15 juni moeten alle 
gegevens worden ingestuurd naar het Classicaal college voor de behandeling van 
beheerszaken (CCBB) van Noord-Holland. Zij bekijken of er nog onduidelijkheden 
zijn. Vervolgens wordt de jaarrekening op onze website geplaatst. 
Met een grote dank aan iedereen die meehelpt om deze werkzaamheden weer goed 
af te ronden. 
                                                                   Cora Gerritse, voorzitter kerkrentmeesters 
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Zondag 12 april: jonge talenten spelen oude meesters          

‘Wij zijn twee enthousiaste studenten natuur- en wiskunde uit Delft die 

graag onze passie voor klassieke muziek delen met een publiek’, 

schrijven zij in een mailbericht. ‘We kijken uit naar ons optreden voor 

het zondagmiddagpubliek in Halfweg en Zwanenburg.’ Op 12 april 

geven zij hun eerste Zondagmiddagconcert in ons gezellige 

kerkgebouw.  

Wie zijn deze twee muzikanten? Jeroen op de Beek speelt al negentien jaar viool en is lid 

van het studentenorkest van Delft. Jelle van Kerkhof speelt acht jaar met veel overgave 

piano. Samen laten zij zien hoe ook gedreven en serieuze hobbyisten prachtige klassieke 

muziek kunnen maken. Zij spelen bij ons in Halfweg bekende werken van Bach, Mozart, 

Beethoven, Massenet, Chopin en Prokofiev.  

U bent van harte welkom op het Zondagmiddagconcert op 12 april om 14.30 uur (kerk 

open: 14.00 uur). Blijf uw belangstelling tonen voor dit unieke cultureel initiatief vanuit 

onze kerkelijke gemeente. Hoe mooi is het dat we zo ‘gemakkelijk’ zo veel dorpsgenoten 

in ons midden kunnen verwelkomen? Daarom een dringende oproep aan wie nog niet 

eerder de Zondagmiddagconcerten bezocht: laat de organisatoren niet in de kou zitten en 

KOM !. De entree bedraagt 10 euro inclusief een drankje na afloop; voor kinderen betaalt 

u zoals gebruikelijk geen toegang. Heeft u vervoer nodig? Bel of mail Ben dan.    

De Commissie Zondagmiddagconcerten bestaat uit Cocky van der Gugten, Tineke Berger, 

Jan Adolf, Jan Monster, Hans Jütte en Ben Broerse. 
 
PORTRET VAN EEN GEMEENTELID 
 
Cees Oostwouder van 95 blijft ondernemer en ondernemend 
Een jaar geleden overleed - na een huwelijk van 68 jaar – zijn echtgenote Tini. 
Ondanks dit gemis zit Cees Oostwouder (95) niet bij de pakken neer. ‘Dat zit 
niet in mijn natuur’, bekent hij. Van nature is hij ook ondernemer. Zijn bedrijf 
begon in de Haarlemmermeer met de verhuur van marktkramen, later in Almere 
en is nu een vaste speler in de nationale evenementen-industrie. Inmiddels 
staan de tweede en derde generatie Oostwouder aan het roer van het 
familiebedrijf. Oostwouder Events verzorgt sinds 1977 wekelijks de kramen van de 
vier markten in Almere. Cees vertelt graag over zijn ondernemende gezin: zijn 
verhalen zijn altijd doorspekt met Amsterdamse humor. 
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Genoeg aandacht 
Cees vindt het heerlijk dat zijn zoon Jacco elke werkdag begint met een kop koffie bij 
zijn vader in de Ireneflat in Halfweg. ‘Dat vind ik prachtig en zo blijf ik op de hoogte 
van de zaak ’, stelt Cees. Zijn dochter Mecheline, die in Steenwijk woont, zoekt hem 
bijna elk weekend op. ‘Over aandacht heb ik dus niet te klagen.’ Daarbij komt dat zijn 
rijbewijs en invalidenkaart onlangs weer met vijf jaar zijn verlengd, dus Cees is nog 
heel mobiel. 
 

Liefde voor paarden 
Hij is in 1930 geboren in de boerderij van zijn ouders 
aan de Domineeslaan. Zijn ouders hadden daar een 
gemengd bedrijf, dus met akkerbouw en dieren, 
waaronder een aantal werk- en renpaarden. ‘Daar 
komt mijn grote liefde voor paarden vandaan. Van 
jongs af aan heb ik dressuur gedaan. En met succes; 
in 1958 werd ik kampioen van Noord-Holland.’ 
 
Vrij leventje 
Thuis was Cees de oudste van vier jongens. Eén van 
hen kwam op 2,5-jarige leeftijd om het leven door de 
fatale val van een trap. Jonge Cees ging in de 
Schoolstraat in Halfweg naar de lagere school. ‘Ik 
liep er dagelijks vanuit de Domineeslaan twee keer 
naar toe, dat vond ik toen best een eind.  
 

Cees is al zijn hele leven gek op paarden. In  
1958 bracht hij het tot kampioen in de dressuur  
 

Meester Wietsma was daar toen directeur. Hierna ging ik bij mijn ouders op de 
boerderij aan het werk. Toen ik 21 was moest ik in militaire dienst.’ Hij werd in het 
verre Limburg Jeep-chauffeur; dat betekende een aardig vrij leventje.  
 
Neus voor ondernemen 
De wereld lag voor hem open: al snel nam hij een klein transportbedrijf over. ‘Ik 
begon met één vrachtwagen en geleidelijk werden dat er zes met zes chauffeurs. We 
reden bieten naar de Suikerfabriek en andere soorten boerenspul van en naar 
boeren. Zelf reed ik ook zo’n MAN Diesel, een truck met een indrukwekkende neus. 
Ja, de zaken liepen voorspoedig en ik had niets te klagen.’  En dat gold ook op een 
ander vlak… 
 
Verliefd verloofd getrouwd 
Bij de familie Baks in de Lindenlaan ontmoette ik een meisje met de naam Tini 
Bosch. Zij was daar op visite en woonde in Amsterdam-Zuid; zij was 
tandartsassistente. Cees viel voor haar, maar ze had al verkering met een ander. Tini 
koos voor Cees en het stel verloofde zich en een tijdje later in 1957 trouwden Cees 
en Tini in Amsterdam. Omdat Cees fanatiek paardrijder was bij de Ruitervereniging, 
zorgde zijn club voor een waardige optocht voor het bruidspaar in hartje Amsterdam. 
‘Dit zorgde die middag wel voor een enorme verkeersopstopping…‘  Na 3 jaar werd 
Jacco geboren, gevolgd door Maarten en Mecheline.  
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Kramen voor weekmarkten 
Naast het runnen van het transportbedrijf begon Cees met de verhuur van 
marktkramen voor weekmarkten. ‘Vooral in de Bollenstreek waren we in het begin 
actief. Dit was de basis voor onze activiteiten in Almere. Op 29 april 1977 plaatste ik 
samen met Jacco voor het eerst de kramen voor de kooplui van de weekmarkt van 
Almere Haven.’ In de jaren die volgden kwamen er markten bij in Almere Stad en 
Buiten. ‘In Almere Haven ging het in de hoogtijdagen zelfs om tachtig kramen die we 
moesten neerzetten. Op een gegeven moment hadden we veertien markten in vijf 
dagen.’ Toen Cees 65 jaar werd – dus 30 jaar geleden – 
droeg hij het bedrijf over aan Jacco. Inmiddels zit ook 
kleinzoon Niels in de zaak.  
 
Band met de kerk 
De Gereformeerde kerk van Halfweg vond het destijds 
maar niks dat gemeenteleden ook in het weekend werkten. 
Cees voelde toen toch niet zo’n hechte band met de kerk. 
‘We gingen ook niet twee keer per zondag naar de kerk. Ik 
heb ook nooit in de kerkenraad gezeten.  
Dat wil niet zeggen dat we los van de kerk leefden.  
Zo ben ik drie keer mee geweest met een groep  
wintersporters uit onze kerk om samen te skiën in Tsjechië,  
een goed idee van Engele Wijnsma.’    
                                                                                                  Met trots laat Cees het magazine
                                           zien waarin een paginagroot artikel 
             in 2023  stilstaat bij de 45-jarige
             relatie van familiebedrijf Oostwou-
             der Events met de gemeente 
             Almere 

Verdrietige gebeurtenissen 
‘We beleefden ook heel verdrietige gebeurtenissen, zoals vijf jaar geleden het 
plotseling overlijden van onze jongste zoon Maarten. Dat was een enorme klap. Tini 
en ik hebben toen  heel veel steun van de kerk en de gemeenteleden ervaren. Dat 
gebeurde ook als we ziek waren of in het ziekenhuis lagen. Na het overlijden van Tini 
probeer ik regelmatig naar de kerkdiensten te gaan. Vooral het koffiedrinken na de 
dienst vind ik gezellig. Helaas gaat het lopen me steeds moeilijker af.’  
 
Zes keer verhuisd op het dorp 
Cees vindt het bijzonder dat hij op het dorp maar liefst zes keer is verhuisd. ‘Ik ben 
geboren en getogen op de boerderij aan de Domineeslaan. Na ons trouwen zijn we 
daar in een noodwoning op het boerenerf getrokken. Toen ons zelfgebouwde huis 

aan de Heining klaar was zijn we daar naartoe verhuisd. 
Na zo’n tien jaar vertrokken we naar een woning op de 
Zwanenburgerdijk hoek Essenlaan. Toen dat huis te groot 
werd zijn we naar Halfweg verkast naar een appartement 
in Zon & Maan aan het Dr. Baumannplein. En tenslotte zijn 
we na negentien jaar naar de Ireneflat verhuisd. Hier heb 
je een uitzicht op de dijk en de brug dat nooit verveelt. En 
quasi gekscherend besluit Cees met: ‘Mijn zevende 
verhuizing is naar Zwanenburg naar mijn lieve vrouw Tini 
op het kerkhof…’   
                                                                      Ben Broerse 
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