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“TEVREDENHEID IS RIJKDOM”

¢ Protestantse Stichting Zorg Vakanties
e Zondagmiddagconcert 7 juni
e Bezoek aan Kerkasiel Kampen
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kerkdiensten

Zondag 7 juni
Prot. Kerk en online 10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell
Heilig Avondmaal

Maandag 8 juni
Eigen Haard 19.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell
Avondmaalsdienst

Zondag 14 juni
Prot. Kerk en online 10.00 uur  ds. G. van Reeuwijk uit Alkmaar

Zondag 21 juni
Prot. Kerk en online 10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell

Zondag 28 juni

Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. R.J. Bakker uit Amsterdam
Zondag 5 juli
Prot. Kerk en online 10.00 uur ds. S. Lanser uit Amstelveen

Oppasdienst/kinderdienst
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.

Van U is de aarde

In het Kerkblad van september 2025 kon u lezen dat ik zou beginnen aan de
nascholingscursus ‘Van U is de aarde’. Nu bleek het ook een beetje ‘Van U is de
agenda’ te zijn, want de cursus ging helaas niet door. Als alles goed gaat, volg ik
deze cursus alsnog op 15 en 16 juni, met daaropvolgend het bijoehorende huiswerk.

In de cursus hebben we het over het christendom en de natuur. Welke rol heeft de
natuur daar in het verleden in gehad en hoe verhouden we ons er nu toe? Wat
kunnen we daar als predikanten/theologen over zeggen? Een spannende vraag in
een tijd van klimaatverandering, stikstofregels, vragen over biodiversiteit, en steeds
maar nieuwe wetgevingen die elkaar tegen lijken te spreken.

De titel van deze cursus is trouwens niet zomaar gekozen. Het is een verwijzing naar
Psalm 24. “Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar
bewonen, hij heeft haar op de zeeén gegrondvest, op de stromen heeft Hij haar
verankerd.”

Het nodigt, in mijn beleving, uit om op twee manieren naar de aarde te kijken. Aan de
ene kant dat we er zorgvuldig mee moeten omgaan, als een kostbare gave. Aan de
andere kant de troostende gedachte dat de aarde uiteindelijk niet rust op onze
schouders alleen. We hebben alles, zelfs met al onze kennis, nooit volledig in de
hand.



In de ‘Psalmen Anders’ bundel is daarvan een nieuwe vertaling opgenomen. Daar
klinkt niet alleen eerbied voor de schepping, maar ook ontspanning. Alsof de dichter
zegt: deze wereld hangt uiteindelijk niet alleen van ons af.

Misschien is de eerste stap wel: verwondering. God danken voor alles wat adem
heeft. Zo worden we bewust waar de Schepper ons mee heeft gezegend. En
ontdekken we misschien ook beter welke verantwoordelijkheid ons gegeven is.

Refrein: Van U is de aarde en alles wat leeft.
Van U is de aarde en alles wat adem heetft.

Kom Schepper van hemel en aarde.
Ontsluit onze oren en open de poort.

Kom Schepper van alles van waarde.
Verhef ons en geef ons uw woord.(Refrein)

Kom Schepper van zeeén die bruisen.
Verlicht onze ogen, vul ons met ontzag.
Kom Schepper van bomen die ruisen.
Verbaas ons, ontsteek onze lach.(Refrein)

Kom Schepper van zwaluw en linde.
Herstel onze handen en zuiver ons hart.
Kom Schepper van klipdas en hinde.
Vernieuw ons en schenk ons uw

kracht. (Refrein)

Kom Schepper van dampkring en akker.
Waai Gij door ons denken, bevrijd ons
gemoed.

Kom Schepper en adem ons wakker.
De koning komt ons tegemoet. (Refrein)

(Tekst: Joyce Schoon; muziek: Jasper Witteveen)
ds. Wilma van Rijn

Verhuisd: Dhr. J.M. Post van Halfweg naar Poortvliet.
Mevr. J.M. Verhoeven van Friedalaan naar Wilgenlaan.

Leo Bakker, ledenadministratie

Kerkasiel Kampen

Op 21 november 2024 opende De Open Hof haar deuren voor de familie Babayants.
Een gezin met vier kinderen dat al meer dan twaalf jaar in Nederland leeft en hier
geworteld is. De vier kinderen zijn Aram (21), Ariana (15), Amelia (12) en Aleksa (4).
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Met dit kerkasiel staan duizenden betrokkenen op tegen de uitzetting van kinderen
die hier zijn opgegroeid. Dat is geen kwestie van medelijden, maar van
rechtvaardigheid: uitzetting na jarenlang verblijf is aantoonbaar schadelijk.

Kerkasiel is een eeuwenoude vorm van bescherming. Wijkkerk Open Hof blijft dag en
nacht open, gedragen door ruim 2500 vrijwilligers en de vele bezoekers. Zo bieden
ze het gezin veiligheid en vragen ze publieke aandacht voor onrechtvaardig beleid
voor gewortelde kinderen.

“Met dit kerkasiel luiden wij de noodklok en roepen wij de overheid en samenleving
op tot een rechtvaardige oplossing. Doe mee!”

De kerkenraad heeft, op initiatief van ds. Wilma van Rijn, besloten ook mee te doen

aan deze actie. We willen met gemeenteleden naar Kampen om daar in de kerk een

viering te verzorgen en zo onze steun te bieden aan de familie Babayants. Een

datum is nog niet bekend, maar wordt binnenkort bekendgemaakt via de Kerkbrief en

dit blad.

Wilt u/wil jij meedoen en meegaan? Van harte welkom. Meld u/meld je bij mij..
Heleen Broerse, scriba

Uit de kerkenraad van 13 mei

De paaskaars wordt aangestoken.

Opening

Vz. heet allen welkom. Ds. Van Rijn leest een gebed naar aanleiding van
Hemelvaartsdag. Van Rianne Veenstra: “Voor wie wacht en niet weet waarop of wat,
maar hoopt op een teken van boven: Heer, ontferm U. Voor wie leeg is, voor wie wat
vuur kan gebruiken, een beetje leven in terneergeslagen zijn: Christus, ontferm U.
Voor wie voelt dat het verhaal van Jezus beweging veroorzaakt, je van binnen raakt
en wacht op een antwoord: Heer, ontferm U.”

Vaste agendapunten
De agenda wordt vastgesteld. De notulen, postlijst en actiepunten worden
doorgenomen. Er zijn geen bijzonderheden.

Jaarverslag kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters maken, net als andere gremia een jaarverslag. Mevr. Gerritse
vertelt dat alle activiteiten een deel zijn van de ‘130 taken’ die door het CvK worden
uitgevoerd. Desondanks is ook de lijst van onze CvK een lange. Vz. dankt het CvK
voor het verslag en al het werk dat in de kerk wordt verricht.

Examenkandidaten
Kors Oostwouder doet dit jaar examen. Hopelijk hangt er in juni een vlag aan zijn
huis.

Gemeentevergadering

Op 7 juni worden de financién/jaarrekeningen besproken. De kerkenraad besluit de
vergadering aansluitend aan de dienst te houden. Bij het Kerkblad gaat een kort
overzicht mee. Aansluitend aan de gemeentevergadering is een korte kerkenraad
om de jaarrekeningen vast te stellen.



Bestuurlijke Samenwerking
Elders in dit Kerkblad leest u de informatie van de werkgroep Bestuurlijke
Samenwerking Haarlemmermeer-Noord.

Bezoek kerkasiel Kampen

Ds. Van Rijn denkt dat het goed is dat er mensen uit de gemeente
Halfweg/Zwanenburg aanhaken bij de actie van het kerkasiel in Kampen. Zij legt uit
wat daar gebeurt.

Voor iedere deelnemer aan de actie wordt een tijdspad gereserveerd om een viering
te verzorgen. Belangrijk is dat er bij deelname meer dan twee mensen meegaan.
Afgesproken wordt dat ds. Van Rijn kijkt wanneer zij kan. Zij stuurt dan een
datumprikker rond binnen de kerkenraad. Scriba regelt de communicatie en de
verdere uitnodiging aan de gemeenteleden.

Kerkenraadsuitje
Jaarlijks sluit de kerkenraad het seizoen af met een uitje. Ditmaal is museum “Onze
lieve Heer op Solder” het doel. Als favoriete dag is 27 juni eruit gekomen.

Punten uit de colleges

Diaconie

De diaconie heeft vergaderd. Op vrijdag 23 oktober wordt een herfstmiddag
gehouden. De ideeén voor deze middag worden nog uitgewerkt.
Kerkrentmeesters

Er is een mobiele telefoon aangeschaft voor de contacten met het kerkgebouw.
Scriba houdt deze in beheer. De vaste telefoonlijn is opgezegd. Vz. publiceert het
nummer op de website.

Het CvK adviseert om eens te spreken over de informatie die in de Kerkbrieven en
Kerkbladen staat en de publicatie op internet. De kerkenraad maakt hier een
agendapunt van voor een volgende vergadering.

Kascontrole

De kascontrole door dhr. H. Jutte en dhr. P. Meijer heeft plaatsgevonden. Er was bij
de bespreking met het CvK nog een aantal vragen. Deze zijn beantwoord.

De jaarrekening van de diaconie en de jaarrekening van de kerkrentmeesters zijn
hierna voorlopig vastgesteld

Commissie eredienst

Op 19 juli zingen twee gasten tijdens de dienst. Dat zijn Rinus van Loo en zijn zus
Jannie.

Zondag 13 september is de startzondag. InterNos en de cantorij uit Osdorp zingen
dan. Na deze dienst is er een gemeentelunch.

Op 11 oktober zingt Voices tijdens de dienst.

Sluiting

Mevr. Kranenburg leest “Leven als een mens van de Hemelvaart”

“Leven als een mens van de hemelvaart is een stukje met het hoofd in de wolken
omdat God in het onzichtbare voelbaar is.”

Vz. dankt allen voor de aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering.

Heleen Broerse - scriba



Jaarrekeningen 2025

Bij dit Kerkblad ontvangt u een verkort overzicht van de jaarrekeningen 2025 van de
kerk en van de diaconie.

De kerkenraad heeft deze jaarrekeningen voorlopig vastgesteld in de vergadering
van 15 april jl.

Op 11 mei hebben de controleurs, Pieter Meijer en Hans Jlitte, controle uitgevoerd
en vragen gesteld in een overleg met Gea Kranenburg, Annelies Klokman, Leo
Bakker en ondergetekende. Beide jaarrekeningen zijn akkoord bevonden.

Na dit akkoord volgt voor u als gemeentelid inzage in de gegevens van de
jaarrekeningen. Bij de jaarrekening van de kerk vindt u een korte toelichting. Zoals u
kunt zien is deze binnen de begroting gebleven.

De diaconie heeft een positief resultaat. Dit komt door een in 2025 ontvangen legaat.

U heeft gelegenheid om de komende week te reageren of vragen te stellen. Ook zal
er een korte toelichting worden gegeven op zondag 7 juni, direct aansluitend aan de
kerkdienst. Daarna zal de definitieve vaststelling door de kerkenraad plaatsvinden.
Als u de volledige jaarrekeningen wilt inzien kunt u contact opnemen met

Diaconie: Gea Kranenburg

Kerkrentmeesters: Leo Bakker

Namens de kerkenraad, Cora Gerritse, voorzitter kerkrentmeesters

Vooraankondiging lunch na de kerkdienst: 5 juli
Op zondag 5 juli houden we weer een gemeentelunch na de kerkdienst. Ul/jij kunt
zich/je al bij mij aanmelden. Houdt u/jij de Kerkbrief in de gaten? Daar komt de rest
van de informatie in te staan. Van harte uitgenodigd.

Heleen Broerse

Nieuws van de werkgroep Bestuurlijke Samenwerking

Haarlemmermeer-Noord

Op maandag 11 mei heeft de werkgroep vergaderd over de voortgang van het
samenwerkingsproces. Uit beide gemeentes komen vragen van de kerkrentmeesters
en diaconieén waarom er veel financiéle informatie gedeeld moet worden in de
samenwerkingsovereenkomst. Om die reden heeft de werkgroep voorgesteld dat de
kerkrentmeesters en diakenen van beide gemeentes een keer kennismaken en
informatie uitwisselen. Dat vinden de gremia een goed plan. De uitwisseling vindt
binnenkort plaats. Onderwerpen van gesprek zijn kennismaken en een overzicht
maken van de activiteiten die beide gremia uitvoeren.

De werkgroep werkt aan de gezamenlijke kerkenraadsvergadering op 14 september.
Het thema van deze vergadering is “Beweeg mee”.

Via deze, soms korte, informatie over het proces van samenwerking willen we u
meenemen in de voortgang. Tot nu toe krijgen we weinig reacties op de stukjes in het
Kerkblad. We gaan er om die reden van uit dat de informatie duidelijk is. Zo niet, dan
praten we u graag bij.

Namens de werkgroep, Harry den Arend en Heleen Broerse
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In juni zingen we lied 858 (alle vier de coupletten): ‘Vernieuw in ons, O God".

Het originele lied werd in 1987 geschreven op het koorkamp van de Episcopal
Church in Connecticut ‘Restore in us, o God’. Het werd uiteindelijk het lijflied van het
kamp.

In het lied worden de drie ‘personen’ van God aangeroepen: Vader, Zoon en Geest.
In het vierde couplet wordt de Drie-eenheid als geheel aangesproken. De korte
strofen dragen veel betekenis in zich en verwijzen naar verschillende Bijbelpassages.

Hoewel het lied eigenlijk is geschreven voor de Veertigdagentijd, heeft het Liedboek
het opgenomen in de rubriek ‘Levensreis’. Er is
daarvoor gekozen omdat thema'’s als boete en
verzoening en vernieuwing op ieder moment in
het leven kunnen plaatsvinden. En in deze
pinkstertijd misstaat de vraag van de eerste zin
ook niet.

Vernieuw in ons, o God,

uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

Commissie eredienst

Missionair Diaconaal Aandeel (MDA) 2026

Jaarlijks rond deze tijd vraagt de diaconie u om mee te doen aan de giftenactie:
‘Missionair en Diaconaal werk’. Kerk in Actie geeft namens de kerken in Nederland
over de hele wereld steun aan het werk van christelijke kerken en organisaties, om
mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven.

Het MDA is opgebouwd uit vier onderdelen:

* missionair aandeel binnenland (missionair werk)

« diaconaal aandeel binnenland (diaconaat)

* missionair aandeel buitenland (zending)

» diaconaal aandeel buitenland (werelddiaconaat, kinderen in de knel en noodhulp)

Een brief over deze actie wordt tegelijk met dit Kerkblad verspreid.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL20 RABO 0373 7378 82 ten
name van Diaconie Protestantse gemeente onder vermelding van MDA 2026.

Namens de diaconie, Gea Kranenburg



Protestantse Stichting Zorg Vakanties

Het vrijwilligersteam van de Protestantse Stichting Zorg Vakanties (P.S.Z.V.) is weer
begonnen met de voorbereiding van de nieuwe najaarsvakantieweek. Een week die
gericht is op: tijd, aandacht, ontmoeten, plezier, genieten en ontzorgen. Dit jaar zal
de vakantieweek plaatsvinden van 3 t/m 10 oktober, in Vakantiehotel Nieuw
Hydepark te Doorn.

Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op de website www.pszv.nl voor meer
informatie. U kunt een mail sturen naar pszvdoorn@gmail.com. Wanneer u dan uw
adres opgeeft worden de formulieren naar u opgestuurd. Vanzelfsprekend kan ook
iemand van de diaconie u hierbij helpen.

De uiterste datum voor aanmelding is 30 augustus.

Men is ook op zoek naar jonge, vitale mensen om het vrijwilligersteam te versterken.
Lijkt het u/jou leuk, wilt u/ jij meer weten, neem dan contact op met Ruth Smeding,
tel. 06-51069232.

Wilt u de gasten ondersteunen met een gift? Dan kunt u vriend worden van de
Protestantse Stichting Zorg Vakanties. De vrienden maken het mogelijk dat ook
minder draagkrachtige gasten een week op vakantie kunnen, omdat zij een deel van
de kosten voor hun rekening nemen. U kunt uw bijdrage storten op rekening

NL42 INGB 000 963 3013 o.v.v. “Vrienden” ten gunste van de Protestantse Stichting
Zorg Vakanties.

Namens alle diakenen, Itie Joosse

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand

juni
2 juni Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten
3 juni Mevr. A.E.A. Boterman-Zom
5 juni Mevr. A.M. Strackké-Visser
5 juni Dhr. P.J. van Woensel
9 juni Mevr. L.M. Bloos-Viug
15 juni Dhr. C. Oostwouder
17 juni Dhr. H.G. Hartsuijker
18 juni Mevr. M.A. Kromhout-de Bruin
21 juni Mevr. W. van Vark-Leijding
25 juni Mevr. J.G. Nieuwkoop-Bormann
27 juni Mevr. R.R. de Vries-Janzen
30 juni Mevr. A.S. van Lodensteijn-Koetsier

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar
worden in de maand juni

1 juni Marit Piso

9 juni Daan den Blanken
12 juni Nine Berendsen
12 juni Liva Berendsen
29 juni Amber den Blanken

Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie,
zie colofon.
Leo Bakker, ledenadministratie

8



Nieuw telefoonnummer kerkgebouw

De laatste periode is ons kerkgebouw minder goed bereikbaar geweest.

Vanaf nu is de kerk daarom bereikbaar via een nieuw telefoonnummer.

Wilt u het oude nummer vervangen in uw adressenlijsten?

Het nieuwe nummer is: 06-19434167.

Alle andere belangrijke contactgegevens vindt u in het colofon van dit Kerkblad.

De maandelijkse column van ds. Peter Verhoeff

Paraplu

21 april 2026

Nooit kreeg ik meer reacties op een column dan vorige maand. Ik schreef toen mijn
vaste stukje onder de titel ‘Ik vertrek’, en dat had een aantal van de lezers schrik
aangejaagd. Alleen al de titel had bij sommigen de indruk gewekt dat ik zou stoppen
als classispredikant.

Ik had me dat risico bij het schrijven niet gerealiseerd, en
waarschijnlijk daarom ben ik nu wat voorzichtig geworden. Voor
dit stukje heb ik dus een neutralere titel gekozen. En verder
beloof ik nu alvast dat het allemaal goed afloopt. Maar nu ik al
deze disclaimers heb vermeld moet het hoge woord er dan toch
maar uit. Niet schrikken, daar komt ‘ie: Ik ben aangevallen.

Dat zit zo. U weet dat ik van huis uit meer een fietser ben, maar
de huisarts schreef mij ooit wandelen voor. Goed voor de rug en voor nog veel meer.
En zo ben ik inmiddels een grage loper geworden. Mijn stappenteller heeft in drie
jaar tijd 7 miljoen stappen geregistreerd.

Ook vorige week was ik aan de wandel, toen ik een ijselijk geschreeuw boven mij
hoorde. Ik bleek te worden belaagd door een meeuw. Zij raakte me niet aan, maar
van dichtbij was ze wel angstaanjagend groot en zeer luidruchtig. En wat nog erger
was: ze blééf me aanvallen. Ze vloog telkens een paar meter weg, en dan begon
alles van voren af aan. Steeds opnieuw.

Tot mijn opluchting ging er na een aanval of tien in de straat waar ik liep een deur
open en kwam er een vrouw naar buiten met een paraplu. Terwijl we samen
schuilden en de meeuw na een tijdje maar vertrok, legde ze uit dat het alles te maken
had met jongen. In deze tijd van het jaar krijgen ook meeuwen die en ze beschermen
hun kroost te vuur en te zwaard.

Ik was de vrouw uiteraard zielsdankbaar en dat vond ze ook wel op zijn plaats. ‘Ik
ben per slot van rekening uw redder’, zei ze. Hoewel dat niet bij me past zei ik,
waarschijnlijk uit pure opluchting: ‘Ik heb al een redder.” Waarop zei zij: ‘Dat kan zijn,
maar ik heb een paraplu.’

Het zal u na het voorgaande niet verbazen dat ik mij dezer dagen wat schuw door de
straten beweeg. Ik vind de lente maar een onveilig seizoen. Pas gisteren drong
echter tot me door dat er wel degelijk een overeenkomst is tussen de meeuw en mij.



Want wat die meeuw deed was niets anders dan beschermen wat kwetsbaar is. Haar
jong, of jongen, ergens in een nest.

Als classis doen wij niet anders. Gemeenten worden kwetsbaarder, vooral de
kerkenraden. Te weinig mensen, die het al te lang doen en ook nog op leeftijd raken.
Juist daarom zetten wij in op samenwerking. Samen ben je niet alleen en kun je meer
dragen. Samen kun je elkaar ook beschermen. Een redder hadden we al. Maar nu
hebben we ook een paraplu.

ds. Peter Verhoeff

Fleurig Zondagmiddagconcert op 7 juni ZONDAG
Het Heemsteeds Kamerkoor Sola Re Sonare verzorgt zondag 7 juni in  wsss g concert
onze kerk een Zondagmiddagconcert met het thema ‘Fiori Musicali’. q VAN
Onder leiding van dirigent Joop van Goozen zingt het 22-koppige

PROTESTANTSE KERK

kamerkoor fleurige liederen van Mendelssohn, Brahms, Frescobaldi, FALAWES ZWANENBURG
Britten, Lauridsen en Piazzolla. Bijvoorbeeld ‘Five Flower Songs’ en ‘Les chansons

des roses.’

Het koor is in 1993
opgericht en heeft de
St Bavokerk in
Heemstede als
thuisbasis.

Een voorproefje van
het optreden? Kijk dan
op:
www.solaresonare.nl
bij ‘media’.

Het concert begint 7
juni om 14.30 uur en
kost 10 euro inclusief
drankje.

Ook jouw steun is voor dit cultureel initiatief in onze sfeervolle kerk van onmisbaar
belang; je helpt door het concert (samen) te bezoeken en/of door via de
kerkrentmeesters een donatie te doen. Hartelijk dank voor beide.

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse

P.S.: Moeilijk ter been? Bel me dan bijtijds.
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‘Toekomst van kerk ligt bij verregaande samenwerking’

‘lk kom uit een vrolijk nest. Mijn vader en moeder, Koos en Wil Oostwouder,
lachten veel en stonden positief in het leven. Je kunt daardoor stellen dat mijn
jongere broer Wilbert en ik, een heerlijke en zorgeloze jeugd hebben gehad.
Onze ouders zijn in 1966 getrouwd. Ze waren beiden heel actief in hun kerk in
Halfweg. In 2000 stierf onze vader aan ALS, een toen onbekende ziekte en in
2017 overleed onze moeder.’

‘Ik woon nu met mijn vrouw Suzan op de boerderij in het ouderlijk huis. In 1998
hebben Wilbert en ik het akker- en loonbedrijf van onze vader en oom
overgenomen. Daarmee zijn wij de derde generatie gebroeders Oostwouder die hier
boeren sinds 1880’.

Afwisselend leven
Erik is bijna fulltime boer, terwijl zijn broer in de IT-sector werkt. ‘Als het nodig is
springt hij op de boerderij bij. Daarnaast doen wij nog loonwerk bij andere boeren en
help ik als een collega bijvoorbeeld een kraanmachinist nodig heeft. Zo hebben we
een afwisselend leven. We Y

hebben zelf 40 hectare land en
we huren er nog eens 40 tot 60
hectare bij. Om een boterham te
verdienen moet je tegenwoordig
minimaal 80 ha land in beheer
hebben. Wij verbouwen
aardappelen, suikerbieten,
granen en olifantsgras
(Miscanthus). Dit 3 meter hoge
gras vindt zijn weg in
stalstrooisel, plantsoenbedekking
tegen onkruid, veevoeders en de
betonindustrie.

In de tuin staat Erik (geb.1967) bij de vuurrode
trekker, die in 1953 door zijn grootvader Willem
Oostwouder is gekocht en al die tijd voor 3 generaties
zijn werk heeft gedaan.

Miscanthus is een duurzaam product omdat het CO2 neutraal is.” Erik is lid van de
eerste Miscanthus-codperatie van Nederland en de eerste die Miscanthus biologisch
teelt.

Boerenzoon met Amsterdams accent

Na de basisschool in Badhoevedorp deed Erik de Havo op het Juliana College in
Badhoevedorp en daarna nog 2 jaar op het Hervormd Lyceum West in Amsterdam.
‘Als enige boerenzoon was ik daar onder 800 leerlingen best een buitenbeentje. Daar
heb ik geleerd me verbaal te verdedigen; met mijn Amsterdams accent was ik daarna
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op de Hogere Landbouwschool in Dronten juist weer een stadsjongen.’ Hij studeerde
af als landbouwkundig ingenieur (ing.), maar eerst moest hij in militaire dienst. Na zijn
basisopleiding als foerier was hij gelegerd in Garderen en als onderofficier hoofd van
de bevoorradingsafdeling van de 107 Radiocompagnie. ‘Het mooie van de diensttijd
is dat je leert om te gaan met totaal verschillende mensen met verschillende
achtergronden en als eenheid toch aan een gezamenlijk doel te werken. Van die
ervaring heb ik nu nog profijt.’

Persoonlijke boodschap toevoegen
‘Ik heb de neiging me overal tegenaan te bemoeien.” Daarom is Erik al voor het 28¢
jaar lid van het CDA, waar hij gevraagd

(en ongevraagd) zijn mening geeft. Hij
heeft 8 jaar voor het CDA in de
gemeenteraad van de Haarlemmermeer
gezeten en 4 jaar in het Waterschap van
Rijnland en daarnaast nog in het lokale
bestuur van landbouworganisatie LTO
Nederland en in het hoofdbestuur van de
Bond van Landpachters. Zo’n 8 jaar was
hij in onze kerk voorzitter van de
- diaconie en 1 jaar vicevoorzitter van de
. kerkenraad.

‘Sinds een paar jaar ben ik een van de
preeklezers. Dus dan mag ik de dienst
leiden als de predikant plotseling is
verhinderd. Dan probeer ik in de kant-
en-klare liturgie die klaar ligt een
persoonlijke boodschap te stoppen, met
wel een positieve insteek, zodat mensen
. de komende week blij tegemoet treden.
Mensen vragen wel eens, had je geen
dominee willen worden? Nee, daar ben
ik te ongeduldig voor.’

Erik is trots op de verbouw van het 3 meter
hoge olifantsgras, dat tal van innovatieve
bestemmingen heeft en zelf CO2 neutraal is.

Tevredenheid is rijkdom

‘In zijn werkzame leven is Erik regelmatig bij binnen- en buitenlandse agrarische
projecten betrokken, met name als het om efficiency, innovatie en duurzaamheid
gaat. Een paar voorbeelden: een aardappelproject in Bulgarije, een bollenproject in
Kroatié en een goudsbloemenproject in Marokko. Maar ook dichterbij, bij De Tuinen
van West, waarbij het over de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van lokale
voedseltuinen ging. Mooie projecten. ‘Ik heb van mijn vader geleerd dat geluk niet
afhangt van succes; tevredenheid is de rijkdom.’
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Kont tegen de krib gooien

‘Wat de hedendaagse Protestantse kerk betreft, erger ik me wel eens aan de softheid
die in de kerk heerst, ook bij de synode. Wij kunnen in ons land niet de problemen
van de hele wereld opvangen. Dit moet je als kerk wel benoemen. Jezus was ook
niet van het pappen en nathouden. Denk aan zijn reactie op de geldwisselaars op het
Tempelplein. Eén van de oorzaken van de leegloop in onze kerken is het gebrek aan
duidelijkheid waar we voor staan. We hoeven echt niet overal een antwoord op te
hebben, maar we moeten wel de vragen durven stellen. Van mij mag de kerk wel iets
meer “de kont tegen de krib” gooien als het om maatschappelijke thema’s gaat. Het
is makkelijk om christen op zondag te zijn, maar een stuk moeilijker om je in het
dagelijks leven als christen te gedragen. Ik ben niet altijd aanwezig in de kerk, maar
voel mij wel onderdeel van de kudde; alleen ik ben wel eens verder op pad om het
veld te verkennen. Voor mij staan het behoud van de schepping en de zorg voor
elkaar centraal.’
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Erik en zijn jongere broer Wilbert (geb. 1970) zijn sinds 1998 eigenaar van het boerenbedrijf
aan de IJweg. Zij namen het over van hun ouders Koos en Wil Oostwouder.

Vereniging van kerken

Gevraagd naar zijn visie op de toekomst van de Protestantse gemeente in Halfweg-
Zwanenburg zegt hij een grote voorstander te zijn van verregaande samenwerking
met de geloofsgenoten in Badhoevedorp en Vijfhuizen. Hij noemt dit de Vereniging
van Protestantse kerken in Haarlemmermeer-Noord. ‘Gelukkig maakt onze
kerkenraad momenteel een begin met de ambtelijke samenwerking met
Badhoevedorp. Van mij mag die samenwerking veel sneller en verder gaan, met één
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Kerkenraad, één Diaconie en één commissie Kerk in Actie. Hopelijk haakt Vijfhuizen
ook nog aan. Als we alleen maar vasthouden aan wat we jarenlang gewend zijn en
op ons eiland blijven, volgen we een doodlopende weg. En hoe langer we wachten
des te groter de verandering is, of de aanwezigheid van een kerkgemeenschap stopt
in Halfweg/Zwanenburg. Laten we elkaar daarom bemoedigen om open te staan
voor verandering en samen te bouwen aan de kerk van morgen die anders zal zijn
dan die van vandaag.’

Ben Broerse

In de komende periode staat er D.V. muzikaal veel moois op het programma. Van
harte aanbevolen om alvast in de agenda te noteren:

e 19 juli Rinus van Loo en zijn zus Jannie
e 13 september Startzondag met Cantorij Opgang + InterNos
e 11 oktober Voices

Zondagmiddagconcerten van 14:30 u tot 15:30 uur

e 7 juni Kamerkoor Sola Re Sonare, uit Heemstede

e 20 september Madelon Ravenhorst zingt Fado, Hans van Gelderen speelt
gitaar

e 22 november Nina Broyeva & Vital Stahievitch, vleugel & viool

KAMERKOOR SOLA RE SONARE BRENGT
‘BLOEMENCONCERT’
MET WERKEN VAN

ZONDAG 7 JUNI
AANVANG 14.30 UUR - TOEGANG € 10,00 INCL. DRANKJE

GRATIS T/M 12 JAAR
ZONDAGMIDDAGCONCERTEN HALFWEG

HALFWEG-ZWANENBURG
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