
  

 

De Kerkbrief is te lezen aansluitend op de Liturgieën 
 

Stille Week 2024 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

Orde van dienst: 

 

Witte Donderdag, 28 maart 

 

Goede Vrijdag, 29 maart 

 

Stille Zaterdag, 30 maart  

 

 

Witte Donderdag 
Heilig Avondmaal 

 

Witte Donderdag 28 maart 2024   19.00 uur 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst : Cora Gerritse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

Lector    : Bas en Tineke Berger 

Diaken van dienst  : Bas Berger / Gea Kranenburg 
 

“Vriendschap met vallen en opstaan” 
 

Orgelspel 

Bemoediging 

V:   Wie woont in de hoede van de Allerhoogste God 

Allen:  Overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende 

V:   Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen. 

Allen:  Zij is een schild en muur om je heen 
 

Lied 90 1, 8 Gij zijt geweest 

Gebed 

 

LEZEN 

Wegwijzende woorden 

 

Lied 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven  

Lezing: Matteus 26: 17 - 29  

Lied 395 1, 2, 3 Op de avond, toen de uittocht 

Lezing: Matteus 26: 30 – 36 

Lied 833 (3x) Neem mij aan zoals ik ben  

Lezing: Marcus 14: 32 - 42   

Lied 570 Toen Jezus had gebeden 

Lezing: Johannes 18: 1 - 11  

Lied 974 1, 3, 4 Maak ons uw liefde God 
 
Gebed 



  

 

DELEN VAN BROOD EN WIJN 

Lied Sela Aan uw tafel 
https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI 

  

Nodiging 

Tafelgebed 

Onze Vader (396B) 

Lied 234 Die met ons deelt 

Delen van brood en wijn  

Dankgebed 

Tafel wordt afgeruimd  
 

Lied 800 1, 2, 3, 5 Wat zou ik zonder u geweest zijn 

Zegenbede 

****************************************************** 

Goede Vrijdag 
 

Goede Vrijdag 29 maart 2024   19.30 uur 

Voorganger    :  Commissie Eredienst 

Ouderling van dienst   :  Gerda Adolf 

Organist    :  Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid en beeld :  Rob Piso / Jan Adolf 

Lector    :  Grietje Monster 

Diaken van dienst  :  Bas Berger 
 

In deze dienst staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. 

In deze ingetogen dienst staan het evangelie volgens Johannes, de 

muziek en de gebeden centraal. De lezingen en liederen zullen klinken 

zonder verdere aankondiging.  
 

De tafel is leeg, het orgel zwijgt voor de dienst.  

We beginnen de dienst in stilte.  

Zo waken we samen, met de kerk door de eeuwen heen,  

bij de laatste uren van Jezus.      

Stilte 

 

Gebed  

 

 

Psalm 22: 1, 4 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 

Lezing: Exodus 12: 21 - 28 Waarom brengen wij een offer  

 Lied 561: 1, 4, 5 O liefde die verborgen zijt 

Lezing: Hebreeën 4: 14 - 15 God voelt met ons mee  

Lied 556 1 t/m 5 Alles wat over ons geschreven is 

Lezing: Johannes 18: 12 - 27  Jezus’ vrienden laten hem vallen  

Lied 562: 1, 2 Ik wil mij gaan vertroosten 

Lezing: Johannes 18: 28 - 40 en 19: 1 - 3 Jezus wordt ondervraagd  

Lied 547: 1, 2  Met de boom des levens  

Lezing: Johannes 19: 4 - 15 Jezus wordt veroordeeld 

Lied Erbarme Dich met Damien Guillon, tenor     
https://youtu.be/nZb7FcP84CM?feature=shared  

Lezing: Johannes 19: 16 - 27 Jezus wordt gekruisigd  

Lied 576b: 1, 7 O hoofd vol bloed en wonden 

Lezing: Johannes 19: 28 - 30 Jezus geeft de geest 

 

De paaskaars wordt gedoofd 

Stilte 
 

Lezing: Johannes 19: 31 - 42 Jezus wordt begraven  

Lied 590: 1, 2 en 3  Nu valt de nacht  
 
Gebed (Janneke Nijboer)  

Mogen wij 

schuilen, 

verbergen, 

dicht tegen Je aan, 

met mijn pijn, 

met haar verdriet, 

met zijn eenzaamheid, 

met onze wanhoop. 

Op de plek waar 

Jij het meest 

geleden hebt. 

In het zuchten van 

Jouw laatste adem 

hoor ik een breekbaar: 'Ja.' 

Dan begint het bidden, 

noemen naam voor naam, 

van wie even moeten schuilen,  

dicht tegen Jou aan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFup6ls6pmI


  

 

Draag ons samen door het donker, 

ga ons voor, Jij helder licht,  

Wees voor ons de deur naar morgen,  

waar het leven als nieuw begint. 

 

Stilte 
 
Misschien wilt u in stilte nablijven, anderen gaan liever van hier. 

Laten we dit doen zonder elkaar te storen. 

*********************************************** 

 

Stille Zaterdag 
Heilig Avondmaal  

 

Stille Zaterdag 30 maart 2024    19.30 uur 

Voorganger    :  ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst   :  Heleen Broerse 

Organist    :  Dick Meijer 

 Beamer, geluid en beeld :  Onno Bart 

Lector    :  Cora Gerritse 

Diaken van dienst  :  Itie Joosse / Gea Kranenburg 
 

We hebben in stilte gerouwd om het sterven van Jezus. 

We zijn stil geweest bij het graf waar Jezus in stilte lag. 

We hebben in stilte gewacht, wachten op wat God gaat doen. 

In deze dienst wachten we in het duister, tot het licht door zal breken. 

In deze avond zal het licht van Pasen langzaam doorbreken in de 

nacht.  
 

Gebed: In het huis van de Levende ~ W.R. v.d. Zee 
 

Lied 818: Niet is het laatste woord gesproken 

 

DE WEG NAAR HET LEVEN 
 

Dit is de nacht waarop we gedenken: De stilte, de diepte van het 

verdriet. Het wachten in het duister. Wachtend tot de dageraad.  
 

Dit is de nacht waarin we stil worden, waken en wachten.  

Lezing: Matteus 27: 57 - 66 
 

 

God, U gaat met ons tot in de dood.  

Schep in ons het vertrouwen dat het weer licht wordt, dat U ons tot 

leven schept.  

Lied HH 164: Blijf bij mij en waak hier met mij (3x ~Taize) 
 

Dit is de nacht waarin de wereld tot leven geroepen is.  

Lezing: Genesis 1: 1 - 5 
 

God, u liet de wereld beginnen bij het licht.  

Help ons ook in de duisternis van wereld om ons heen ons blijven 

richten op het Licht. Help ons te blijven kiezen voor het leven.  

Lied: 601: 1, 2 Licht, dat ons aanstoot 
 
Dit is de avond waarin het licht doorbreekt in het duister. Waarin de 

nacht helder zal zijn als de dag. 

Lezing: Psalm 139: 7 – 11 
 
God, wees het licht in onze ogen. Dat wij - waar het leven ons ook 

brengt - in het schijnsel van Uw goedheid en liefde zullen leven.  

Lied 463: 1, 2, 6, 8 Licht in onze ogen 
 
Dit is de avond waarin de woorden van de profeten tot vervulling zijn 

gekomen. 

Lezing: Jesaja 12: 1 - 6 
 
God, U bent de bron van ons bestaan, schenkt ons levend water. 

Ontspring in ons midden. 

Dat uw liefde mag opwellen in de harten van uw mensen.  

Lied: Behoed en bewaar jij ons lieve God 
 
Dit is de nacht waarin God een nieuw begin met ons maakt. 

Lezing: Ezechiel 36: 24 - 27 
 
God, U heeft onze toekomst geopend. Schep in ons een nieuw hart en 

een nieuwe geest. 

Dat wij als vervulde mensen mogen leven: Vol hoop op Uw toekomst 

die al begonnen is. 

Lied 833: (NL & Eng) Neem mij aan zoals ik ben 
 
Dit is de avond waarin u ons doet opstaan uit het duister, naar het licht. 

Lezing: Efeziers 5: 8 – 14 

 

 



  

 

God, help ons te gaan op de weg van het licht. 

Dat wij blijven zoeken naar goedheid, gerechtigheid en waarheid.  

Dat wij blijven leven in het schijnsel van de Opgestane.  
 

Lied: 838 O Grote God die liefde zijt 
 

OP WEG NAAR HET LICHT 
 

Doopgedachtenis 
Dit is de avond waarin we terug worden gebracht naar onze kern.  

Waarin we gevoed worden door de bron van troost en bescherming.  

Waarin we worden geroepen om liefde en goedheid te delen.    

Waarin ieder mens wordt uitgedaagd het leven voluit te leven.  

Waarin we worden weggeroepen uit de dood en duisternis.  

Op weg naar leven en licht.  
 
Dit is de avond waarin we onze doop gedenken.  

En horen we hoe wij, kinderen van God, telkens weer bij onze naam worden 

geroepen. 
 

Doopwater wordt uitgegoten 
 

Doopgelofte 

Geliefde gemeente van God, ik vraag jullie:  

Willen jullie met je geloof beamen wat jullie in de doop hebben 

ontvangen?  

Allen: wij willen het doen met Gods hulp 

Wensen jullie als nieuwe mensen te leven, doorademd door de 

Heilige Geest, levend in Gods licht?  

Allen: Wij wensen het. 

Willen jullie God dienen, zoals Jezus de mensen diende?  

Allen: Wij willen het. 
 

Belijdenis van het geloof 344 

Gebed 
 

DELEN ALS MENSEN VAN HET LICHT 

Nodiging 
 

HH 416: Jezus u bent het licht in ons leven (NL) 
Wij danken u God, omdat u een God van mensen bent.  

U bent dichtbij, juist in de weerbarstigheid van dit leven,  

op de lange en moeizame wegen, ook in het duister,  

ook in in de diepte van de dood. Bij u mogen wij schuilen.  

 
 

 

Wij danken u God, dat wij mogen leven in uw licht.  

Dat uw dageraad doorbreekt, telkens weer opnieuw. 

Dat uw licht schijnt, juist als het donker is,  

waar perspectieven opgedroogd lijken.  

Dat u ons telkens weer roept om voluit te leven.  
 

HH 416: Jezus u bent het licht in ons leven (NL) 
Wij danken u God, dat u onze harten raakt,  

en ons vervult met uw Geest.  

Een geest die leeft in hoop op een toekomst die al gaande is.  

Een geest die gelooft in goedheid, waarheid en recht. 

Een geest die de liefde voorop stelt.  
 
Wij danken u voor uw gaven van brood en wijn.   

U schenkt ons brood uit de hemel. Wij mogen delen in het licht.   

U schenkt ons de wijn van het koninkrijk. Wij mogen drinken van uw bron. 
 

HH 416: Jezus u bent het licht in ons leven (NL) 

Wij danken u God voor Jezus, die ons is voorgegaan. 

Licht in onze duisternis, bron van leven.  

Hij is de weg gegaan van duisternis en dood.  

Hij opent ons de ogen, is het licht dat ons vooruit gaat.  

Hij heeft zichzelf gegeven.  

Was op deze wereld, stierf aan de nacht, ging tot in de diepste ter  diepten.  

Zijn laatste adem gaf ons leven. 
 
Hij is het levend brood: gebroken en gedeeld. Zijn lichaam voor ons.  

Hij is de wijn in overvloed: geschonken en gedeeld. 

Zijn bloed voor ons. Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: 

Hier delen wij met elkaar, wat Hij ons gaf. Als mensen van liefde en licht.  
 

HH 416: Jezus u bent het licht in ons leven (NL) 
 

Delen van brood en wijn (met muziek) 
 

Gebed 

      We vervolgen de dienst buiten en sluiten de streaming af.  

 

OP WEG NAAR HET LICHT 

We gaan naar buiten en warmen ons aan het vuur dat ons het licht van 

Pasen schenkt.  

 

Lied 598 Als alles duister is (meerdere keren). 

 Wie wil mag een kaars aansteken aan het vuur. 
 

Zegen 
 



  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Paasfeest 

Thema: Houd mij niet vast 
Zondag, 31 maart 2024   10.00 uur  nr. 1855 

 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

Diaken van dienst  : Dina van der Werff 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse 

 Collecten    : KiA Werelddiaconaat-Colombia / 

Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 
In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

  Orgelspel 

Lied van de maand: 816: 1, 2 en 4     Dat wij onszelf  

BEGINNEN 

 Diaken van dienst ontsteekt de nieuwe Paaskaars en zingen:  

Lied: 601 1,2  Licht dat ons aanstoot in de morgen 

Mededelingen door ouderling van dienst  

 Gemeente gaat staan 

Intochtslied 642: 1, 2, 4, 7 en 8    Ik zeg het allen dat hij leeft 

Bemoediging en groet 

Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan. 

We vieren rond het Licht van de Ene God. 

Die elke dag met ons een nieuw begin maakt. 

Die het licht heeft ontstoken. 

Leven, licht en vrede voor ons allen en voor iedereen om ons heen. 

Vandaag en alle dagen die komen. 

A: Amen 

Gemeente gaat zitten 

Lied 624 Koor 1 en 2 allen 3   Christus, onze Heer, verrees 

Kinderen naar de kinderdienst 

Inleiding op de dienst 

Gebed (in 3 stukken met koorzang: Christus resurrexit) 

Lied: HH 169: 1, 3 en 4   Daar juicht een toon 

1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 

die galmt door gans' Jeruzalem;  

een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 



  

 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 

wie in geloof op Jezus ziet, [variant :die] 

die vreest voor dood en helle niet.  

 

4. Want nu de Heer is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 

een leven door zijn dood bereid, 

een leven in zijn heerlijkheid. 
 

LEZEN 

Gebed om inspiratie 

Eerste lezing: Johannes 20: 1-10  

Lied HH 170      De Heer is waarlijk opgestaan  

1 Allen, 2 hoge stemmen, 3 lage stemmen, 5 koor, 7 allen 
 

1 De Heer' is waarlijk opgestaan, 

halleluja! 

 

Jezus deed de dood teniet. 

Zing daarom het hoogste lied. 

De Heer' is waarlijk opgestaan, 

halleluja! 
 

2 Vrouwen uit Jeruzalem, 

kwamen vroeg en zochten Hem. 

De Heer' is waarlijk opgestaan, 

halleluja! 
 

3 En hoe groot was hun verdriet, 

want zij vonden Jezus niet. 

De Heer' is waarlijk opgestaan, 

halleluja! 
 

5 Denkt toch aan Zijn eigen woord, 

dat gij vroeger hebt gehoord. 

De Heer' is waarlijk opgestaan, 

halleluja! 
 

 

 

 

7 Zoekt Hem bij de doden niet, 

maar zingt mee het hoogste lied. 

De Heer' is waarlijk opgestaan, 

halleluja! 
 

Tweede lezing: Johannes 20: 11-18 

Koorzang: Pasen is: Opnieuw beginnen  

Lied 630: 1 en 3    Sta op een morgen 

Overdenking 

Koorzang: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 

Lied 636     Liefde is licht 

DELEN 

Gebeden, stilgebed en Onze Vader  (1006 Koor+gemeente) 

Collecte-aankondiging 

Kinderen komen terug 

 Kinderprojectlied: Met vallen en opstaat 

 Melodie ‘Daar juicht een toon’ 

1. Hij struikelt achter Jezus aan. 

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 

Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 

hij weet dat hij Jezus volgen moet. 
 

2. Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!  

U moet geen kruis, U moet een kroon! 

Ik laat U niet alleen, ik zweer  

dat ik voor U zal vechten Heer. 
 

3. Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 

een open graf, want Jezus heeft  

de dood verslagen en Hij leeft! 
 

GEZEGEND OP WEG 

 Gemeente gaat staan  

 



  

 

Slotlied U zij de glorie – Menno Rougoor 

U zij de glorie, God die leven is, 

U zij de victorie over duisternis.  

Leven moet vaak lijden, 

voor het op kan staan; 

U wilt ons bevrijden 

tot een nieuw bestaan. 

U zij de glorie, God die leven is, 

U zij de victorie over duisternis.  
 

Licht moge stralen in de duisternis, 

Diepe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Na een nacht van vrezen, 

rijst een lieve lag, 

wonden gaan genezen 

op een nieuwe dag.  

U zij de glorie, God die leven is, 

U zij de victorie over duisternis.  

 

Zegen 

A: Amen (431B) 

orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij: 

Dhr. en mevr. Den Haan-Werkman, Wilgenlaan, i.v.m. hun 55-jarig 

huwelijk. 
Er is een boeket bezorgd bij mevr. M. van Blaaderen-de Vos, Johannes 

Vermeersingel 23, 2231 BT, Rijnsburg, i,v,m, haar 80ste verjaardag 
 

Bedankt 

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat wij uit handen van Marianne 

Kromhout mochten ontvangen. En natuurlijk ook voor de kaart en de 

mooie tekening van Michelle en Fabiënne.  Jan en Petra Parlevliet 
 

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Colombia - Pasen 

Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca 

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de 

Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, 

kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 

maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo 

kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, 

restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen 

starten, krijgen een mentor uit de horecasector. 

Via het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie steun je 

kansarme jongeren in Colombia met een opleiding en het vinden van 

werk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 

0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Pasen of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift. Lees meer op 

kerkinactie.nl/jongerenhoreca 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

Inloopochtend Koffiedrinken April 2024  

De maandelijkse Inloopochtend Koffiedrinken is weer aangebroken 

en wel op  Donderdag 4 april 2024. Ditmaal vindt die plaats bij Iet 

Agterhof thuis : Zwanenburgerdijk 482A. 
 

 
 

U kunt eventueel laten weten of u  komt op het volgende 

telefoonnummer: 020-4975228. En anders loopt u gewoon even 

binnen. Vanaf 10:00 uur  staat de koffie klaar en rond 12:00 wordt de 

ontmoeting afgesloten.  Gré Gijzen  
 



  

 
Agenda voor de komende week 

Woensdag 03-04 14.40 uur InterNos 

Zondag  07-04 10.00 uur mevr. ds. T. de Vries-Meijer, 
Overveen 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk 

dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

In april zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen. 

De kopij kan gemaild worden naar: 

kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/

