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Zondag, 28 april 2024   10.00 uur  nr. 1859 

 

Voorganger   : Ds. S. Lanser 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

Diaken van dienst  : Itie Joosse 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- en Kinderdienst : Janneke Stoffels 

 Collecten    : Diaconie / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
Orgelspel 

 
Lied van de maand: 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 

 
BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Lied: 655: 1, 2 en 3 

Bemoediging en Groet  Lied: 655: 4 en 5 

Gebed om ontferming   Glorialied 150A 
 
LEZEN 

Gebed om de heilige Geest 

Kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
Eerste lezing: Psalm 139  Lied: 780 
 
Tweede lezing: ‘Wij samen (Psalm 139)’ gedicht van Anton Korteweg   
 

Onder en boven, je bent om mij heen; ik in je, je 

weet van mij alles. Dat je me omringt, vooruit, me 

doordringt, alles weet uit hoofde van jij, nou ja, maar 

dat je daar ook nog op uit bent! Geen 

plaats van je is er die, wil hij, niet ziet mij, die 

niet in zich heeft mij. Ver weg of dichtbij, in 

de kraag pak je me; geen kant kan ik op, in 

Den Haag niet en nergens - licht is er niets bij. 

Niet raak ik me ergens in kwijt en niet 

in de tijd; wat ik ook maar van plan ben, waar 

en wanneer, je wist allang dat ik toen dat en dat - dat 

ik knap in elkaar, heb je wel voor gezorgd. 
    

Gebonden zijn, gekend, in iemand - erg is het, maar 

niet is nog erger misschien. En hoe dan ook, altijd, ik 

denk aan je, op de gekste momenten en nooit 

niet eens niet. Het moet wel dat ik van je hou, de 

pest heb aan wie dat aan jou. Ken me dan maar, weet 

wie ik ben en doe maar. 

 

We luisteren naar ‘Ken je mij’, gezongen door Trijntje Oosterhuis    
https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s 

https://www.youtube.com/watch?v=kHDvGTwZR2s


  

 

Overdenking 

Orgelspel 
 

Lied 139A 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte  
 
Kinderen komen terug van de kinderdienst     Kinderlied: ‘Diep als de zee’                      
https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: 657 

Zegen   beantwoord gezongen Amen 431B 
 

Wilhelmus Lied 708: 1 en 6  

Orgelspel 

************************************************************* 

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij: 

Mevr. W. de Waal - Meijer, Beatrixstraat 
 
Bedankt Lieve mensen, heel hartelijk dank voor alle felicitaties voor ons 

60-jarig huwelijk op de kerkkaart, die wij samen met de bloemen mochten 

ontvangen. Het waren er veel. 

Ook dank aan de kinderdienst die een mooie knutselplaat maakten, super 

hoor! En nog de kaarten die wij persoonlijk mochten ontvangen. 

Wij zijn dankbaar dat dit ons mocht overkomen. 

Met vriendelijke groet Els en Pieter van Staaveren 
 
Werkzaamheden Prins Hendrikkade  

Vanwege werkzaamheden aan de kade en straten zijn de toegangswegen 

naar de kerk de komende maanden minder goed bereikbaar. 

Voor het sloopwerk is de Hendrikkade tussen 6 en 18 mei vanaf de 

Julianastraat gesloten. Dat geeft dus voor de zondagen parkeerproblemen.  

U kunt daar rekening mee houden.   M.vr.gr. Heleen Broerse 
 
Emmertjes van de viooltjes Vorige week zondag zijn de emmertjes met 

viooltjes door verschillende mensen geadopteerd. Hopelijk komen ze 

opnieuw tot bloei (wat een mooie paasgedachte). De plantjes zijn uitgedeeld 

inclusief emmertje. Graag ontvangen we de emmertjes weer terug, zodat er 

volgend jaar weer nieuwe plantjes in kunnen. Alvast bedankt! 

 

Inloopochtend koffiedrinken mei 2024 De maandelijkse inloopochtend 

koffiedrinken is weer aangebroken en wel op donderdag 2 mei 2024. 

Ditmaal vindt die plaats bij Bep Mandemaker thuis: Dr. Baumannplein 8  

U kunt eventueel laten weten of u komt op telefoonnummer: 020-4976090. 

En anders loopt u gewoon even binnen. Van 10:00 uur af staat de koffie 

klaar en rond 12:00 wordt de ontmoeting afgesloten. Gré Gijzen  
 
Jonge Portugese pianist treedt op in onze kerk 

Noteer alvast in uw agenda: op 26 mei speelt het volgende Zondagmiddag-

concert zich af. Dan treedt in onze kerk de veelbelovende jonge Portugese 

pianist Luís Vaz op. Hij speelt op onze vleugel werken van Schumann, Liszt 

en Bartók. Het Zondagmiddagconcert begint zoals altijd om 14.30 uur; de 

kerk is om 14.00 uur open. De entree bedraagt 10 euro inclusief drankje na 

afloop van het concert. Voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u geen toegang. 

Luis Vaz werd bekroond op zowel nationale als internationale podia, met 

prijzen van prestigieuze wedstrijden. In 2021 is hij begonnen aan zijn studie 

aan het Conservatorium van Amsterdam. Luis Vaz speelt in onze kerk 

romantisch werk van Schumann Fantasiestücke op. 12, van F. Liszt- Ballade 

nr 2, S. 171 en van Bartók- Sonata Sz. 80. Komt u zondagmiddag 26 mei 

ook naar deze begaafde pianist luisteren?   

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 
 
Agenda voor de komende week 

Woensdag 01-05 14.00 uur InterNos 

Zaterdag  04-05 19.00 uur  Dodenherdenking  

Zondag 05-05  10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. De maand mei verzorgt Leo Kranenburg de 

kerkbrief. De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=mTq2oZh6Quo
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 
 

Margreet Smit heeft op 25 april een koninklijke onderscheiding opgespeld 

gekregen door burgemeester Schuurmans van gemeente Haarlemmermeer. 

Dit als dank voor haar jarenlange vrijwilligers werk voor een aantal 

organisaties. Van Harte Gefeliciteerd! 

 
 


