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Zondag, 11 mei 2025    10.00 uur       nr. 1912 
 

Voorganger   : ds. J. Dubbink, Uithoorn 

Ouderling van dienst  : Grietje Monster 

Diaken van dienst  : Bas Monster 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Harpiste   : Regina Ederveen 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse 

 Collecten    : KiA zending / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 
 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 
 

•    Orgelspel 

Lied van de maand: Lied 829 ‘De liefde gaat ons voor’.   

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•   Lied 287: 1, 2 en 3 ‘Rond het licht dat leven doet’ 

• Bemoediging en Groet 

v Onze hulp is in de naam van de Heer 

a die hemel en aarde gemaakt heeft, 

v de zee en al wat daarin is; 

die de verdrukte recht verschaft, 

die de hongerige brood geeft; 

a die eeuwig zijn trouw bewaart 

en niet verlaat wat zijn hand begon. 

v Genade en vrede voor u en voor jullie 

van God onze Vader en van Jezus de Heer.  

a Amen 

• Harpspel: Psalm 23 

• Gebed om ontferming 

•   Glorialied: Lied 652, ‘Zing Jubilate voor de Heer’  

LEZEN 

• Harpspel bij wijze van Gebed om de heilige Geest:  

Als een hert dat verlangt naar water (Psalm 42)  

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing: Numeri 27:12-23  

• Lied: Zingend Geloven IV / 57: 1, 3, 4 en 6, ‘Mozes is gestorven’  

 



  

 

1. Mozes is gestorven 

Jozua zijn knecht 

moet ons verder leiden 

zo heeft God gezegd 

Alle oude woorden 

worden morgen waar 

’t Land van melk en honing 

ligt voor ons klaar. 

     Refrein: 

     De bevrijding gaat beginnen. 

     Hier is het beloofde land. 

     Alle mensen mogen binnen, 

     de bevrijding gaat beginnen; 

     is gelegd in onze hand. 

 

 

4. Weet je nog: Egypte 

’t land van slavernij? 

Al dat bitter lijden 

is voorgoed voorbij. 

Nu vieren wij Pasen 

brood in overvloed. 

Hier kunnen wij vrij zijn, 

want dit land is goed. 

Refr. 

 

 

 

 

 

 

 

• Tweede Lezing: Johannes 10:22-30  

• Harpspel: Bron van Leven (Psalm 36:10) “ 

  Want bij U is de bron des levens, in Uw licht zien wij het licht” 

• Overdenking 

 

• Harpspel: Medley van Vrede 

•   Lied: Psalm 23 b: 1, 2 en 3   ‘De Heer is mijn herder’ 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

   De kinderen komen terug in de dienst 

       Kinderlied: ‘Liefde, blijdschap, vrede’, 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZLHzgSpGMlg  

GEZEGEND OP WEG 

•   Lied 655  ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 

• Zegen (Beantwoord gezongen Amen 431B)  

•    Orgelspel 

********************************************************* 

 

Eindexamens 

Deze week zijn de eindexamens weer begonnen. We wensen alle 

eindexamenkandidaten veel succes en moed voor alle toetsen! 

Kent u nog jongeren uit onze gemeente die examen doen? Dan horen we het 

graag.           Namens de kerkenraad, Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

Collecte Kerk in Actie 2025 - Zending - Bangladesh 

Kerk in Bangladesh is dienstbaar aan de samenleving 

In Bangladesh is minder dan een half procent van de bevolking christen. 

Toch wil deze minderheidskerk van betekenis zijn voor de samenleving. 

Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op en zijn er 

cursussen waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen 

met anderen. Ook ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse 

gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale activiteiten, waaronder 

landbouwtraining en beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen. 

Kerk in Actie steunt via het programma zending de kerk in Bangladesh. 

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 

457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. zending mei of doneer online. Meer lezen? 

kerkinactie.nl/kerkvanbangladesh 

3. Wat God heeft gegeven 

nemen wij ter hand 

trekken door het water 

naar de overkant. 

Laten wij niet bank zijn, 

God gaat zelf vooraan 

om de weg te wijzen 

dwars door de Jordaan. 

   Refr 

6. Al wat ons bedreigde, 

Wat geen toekomst heeft 

Is voor ons verdreven 

Door de God , die leeft 

Zouden wij verlaten 

Hem, die ons bevrijd? 

Hij zal onze heer zijn 

Nu en voor altijd. 

   Refr 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLHzgSpGMlg


  

Met vriendelijke groeten namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Gezamenlijke maaltijd na de feestelijke dienst op 25 mei 

Op zondag 25 mei vieren we het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw. Die 

dag is er een mooie herdenkingsdienst en een zondagmiddagconcert. Hoe 

mooi is het om na de dienst, als tussenmoment, een maaltijd met elkaar te 

gebruiken. U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. 

We denken te starten rond 12.00 uur, na de koffie. 

We vragen ook dit keer uw medewerking daarbij. Wilt u thuis iets 

voorbereiden of kopen, zodat we daar met zijn allen van kunnen genieten? 

Te denken valt aan het koken van soep, of eieren, iets bakken, broodbeleg 

aanschaffen, fruit, melk of karnemelk kopen. 

U kunt zich aanmelden bij mij, via de telefoon, e-mail of rechtstreeks in de 

 

kerk. U hoort dan later wat u voor de lunch kunt meebrengen. Ook als u 

niets kunt voorbereiden, bent u van harte welkom. Er zal altijd voldoende 

zijn. 

We hopen op een gezellige en volle kerkzaal. 

Heleen Broerse, 020 4976137/06 34871173heleenbroerse@gmail.com 

 

25 Mei feestelijk jubileum Zondagmiddagconcert 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw heeft de 

commissie Zondagmiddagconcerten een bijzonder concert voorbereid 

waaraan maar liefst een tiental muzikanten deelneemt. Op zondagmiddag 25 

mei om 14.00 uur, dus na de gezamenlijke lunch, gaat het feestelijk concert 

beginnen.  

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: het eerste wordt 

ingevuld door het Blavet Ensemble onder leiding van Lina Kuipers samen 

met het orgel, dat door Hans Jütte wordt bespeeld. Met hun violen 

en altviool en cello, brengen zij schitterende lichtvoetige kamermuziek ten 

gehore van o.a. Händel en Smart. Een trompettist en trombonist van 

Eensgezindheid verlenen eveneens een muzikale bijdrage aan van het 

programma.  

Hans Jütte speelt daarna verschillende klassieke orgelwerken, o.a. 

van Sweelinck, J.S. Bach en Franck. Dat belooft een onvergetelijk spektakel 

op te leveren, zeg maar: de muzikale climax van het jubileumconcert. Mis 

het niet! 

De toegang is vrij. Bij de uitgang staat wel een doos waarin u uw zeer 

gewaardeerde donatie kunt deponeren. Of scan uw bijdrage met behulp van 

de speciale QR-code.  

Komt u ook meegenieten? U, uw familie, buren en vrienden zijn van harte 

uitgenodigd. 

 

Collecte opbrengst  

De collecte van 20 april heeft opgebracht: 

- KiA noodhulp €  166,35 

- Kerk   €  140,30 

- Paasontbijt  €   69,00 
 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 14-05 19.30 uur Kerkenraad 

Zondag  18-05 10.00 uur Ds. C.J.P. Ofman, Amsterdam 

 

 

Lezing van Otto de Bruijne in het Trefpunt, Nieuw Vennep 

Op donderdag 22 mei a.s. komt schrijver, schilder en spreker Otto de Bruijne 

vertellen over zijn kunstproject genaamd Shalom Panorama. Hij heeft dit 

project speciaal ontworpen naar aanleiding van het 60-jarig jubileum van 

Near East Ministry (NEM).  

Voor het project maakte Otto een reeks prachtige schilderijen over de 

thema’s: leren, bidden en dienen met Israël, de drie motto’s van de NEM. In 

de schilderijen herken je veel verhalen uit de Bijbel. We leren uit de 

verhalen van Israël: Hoe ging God Zijn weg met Zijn volk? Ook vinden we 

een aantal schilderijen die gaan over gebed. Otto schetst op diepzinnige 

wijze gedachten over gebed op het doek. In de schilderijen over dienen leren 

we hoe wij kunnen dienen, maar zien we ook hoe God Zelf in Zijn Zoon 

Jezus ons gediend heeft. Onderweg komen we langs de visie van Near East 

Ministry: verzoening in het Midden-Oosten door de shalom vanuit 

Jeruzalem, uitgebeeld door de verbindende weg tussen Egypte, Israël en 

Assyrië(Jesaja 19 vers 23-25).  

Voor meer informatie over Near East Ministry zie verder op: www.de-

nem.nl 

Toegang is gratis, er is een collecte voor Near East Ministry.   

Locatie: Het Trefpunt, Hoofdweg 1318 in Nieuw-Vennep 

Tijd.  donderdag 22 mei, 20.00 - 21.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur 
 

mailto:heleenbroerse@gmail.com
http://www.de-nem.nl/
http://www.de-nem.nl/


  

Voorganger dienst 1 juni 

Voor zondag 1 juni is een voorganger gevonden via preekbeurten netwerk. 

Het is dhr. Bas van der Bent uit Alkmaar. Fijn dat het Jacques en Janneke 

weer is gelukt om deze lege plek op het rooster in te vullen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
           QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

 

 

 
Blavet Ensemble 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 
 

 

 


