
  

 
 

KERKBRIEF 
 

 
Protestantse gemeente 

te 
Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 9 november 2025   10.00 uur        nr. 1938 
 

Voorganger   : Ds. J. Scheele-Goedhart, Vijfhuizen 

Ouderling van dienst   : Annelies Klokman 

Diaken van dienst  : Itie Joosse 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf 

 Lector    : Petra Meijer-Mendrik / Bas Monster  

 Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse 

 Collecten    : KiA Werelddiaconaat / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

•    Orgelspel 

 We zingen het lied van de maand Lied 790:1, 2 en 3 

 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 •   Lied Psalm 81:1, 4, 7 ,8 en 9 

• Bemoediging en Groet 

•   Lied 806  Zomaar te gaan met een stok in je hand 

• Gebed om ontferming  

•   Glorialied O Heer mijn God (Afrikaans) 

    melodie Johannes de Heer lied 886 

1. O Heer my God, as ek in eerbied wonder  

en al u werke elke dag aanskou:  

Die son en maan, die aarde, sterre, wolke,  

hoe U dit elke dag so onderhou  

Dan moet ek juig, my Redder en my God!  

Hoe groot is U; hoe groot is U!  

Want deur die hele skepping klink dit saam:  

Hoe heerlik, Heer, u grote Naam!  
 

2. Ek sien die veld – die bosse, berge, vlaktes.  

Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind.  

O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles  

En U sorg dag na dag vir my, u kind.  

Dan moet ek juig, my Redder en my God!  

Hoe groot is U; hoe groot is U!  

Want deur die hele skepping klink dit saam:  

Hoe heerlik, Heer, u grote Naam! 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing Deuteronomium 15:1-15  

•   Lied 718: 2  Niet voor schuren die niet duren 

• Tweede Lezing Mattheus 6:19-24 

•   Lied 718: 4 Wil dan geven dat ons leven 



  

 

• Overdenking 

•    Orgelspel  

•   Lied 1005:1, 3 en 5 Zoekend naar licht, hier in het duister 

 

DELEN 

• Afkondiging van overlijden 

•  We zingen vers 1 van Abba Vader (Ned). 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging  

• De kinderen komen terug in de dienst 

• We zingen een kinderlied: Van noord naar zuid 

Van noord naar zuid 

Refr.: Van noord naar zuid 

van oost naar west 

Wij gaan door de wereld met het goede nieuws 

Van noord naar zuid 

van oost naar west 

aan Jezus’ hand naar ieder land 
 

Zet de wereld op z’n kop  (2x) 

Door de kracht van God (2x) 

Als wij van hem getuigen 

zal iedereen zich buigen 

en zeggen: Jezus leeft! 
 

Zet de wereld op z’n kop (2x)  

Door de kracht van God (2x) 

Van China tot in Mexico 

Naar Brussel via Tokio 

Van Groenland door naar Pakistan 

Langs Kenia daarna Japan 

Yes, wij komen eraan! 
 

Refr.: Van noord naar zuid (2x) 

Ohoo! aan Jezus’ hand naar ieder land 

Ohoe! aan Jezus’ hand naar ieder land 

Oha! aan Jezus’ hand naar ieder land 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

•   Lied Sela  Ik zal er zijn  
https://youtu.be/f4RgXZAEiQg?si=bm74-beNYaGDwBVn 

• Zegen (Beantwoord met gezongen Amen 431B)  

•    Orgelspel. 

 
******************************************************************* 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:  

Mevr. J. Eijken-van Andel, Irenestraat  

 

Bedankt. 

Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat ik vorige week mocht 

ontvangen uit de kerk en dat Ria en Leo Bakker mij brachten. Ook de kaart 

met de namen was fijn te ontvangen. Ook bedank ik Michelle en Fabiene 

voor de kaart, de mooie zelf gemaakte bloem en schildpad. Die hangen nu 

aan de muur. Ik was blij verrast. Nogmaals allemaal bedankt. 

Met vriendelijke groet, Marianne Kromhout  

 
Inzameling voor Voedselbank gehouden op Dankdag voor Gewas en Arbeid 

Op zondag 2 november jl. werd een extra inzameling gehouden voor de 

Voedselbank. U hebt allen royaal gereageerd op de oproep om producten 

mee te nemen. Na afloop konden er 6 kratten gevuld worden. Naast de tafel 

voor de Oogstdankdienst werden er ook een aantal producten voor de 

Voedselbank op de traptreden van het liturgisch centrum uitgestald. 

Heel hartelijk dank hiervoor, ook namens de Voedselbank. 

Met hartelijke groeten, commissie eredienst 

 
 

https://youtu.be/f4RgXZAEiQg?si=bm74-beNYaGDwBVn


  

 

Collecte opbrengsten 

19 oktober:  - KiA  € 75,00 (Bangladesh) 

- Kerk  € 64,90 
 

26 oktober  - Diaconie € 43,20 

- Kerk   € 36,05 

 

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Zuid-Afrika 

Vandaag is er in de dienst extra aandacht voor het werelddiaconaat, in het 

bijzonder voor jongeren werk in Zuid-Afrika. 

Ook worden de spaardoosjes opgehaald en kunt u een nieuw doosje ophalen.  
 

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika 

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 

groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere 

omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van 

de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak 

een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze 

jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te 

brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden 

gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en 

hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en 

trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden 

om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 

900 jongeren huiswerkbegeleiding.  

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het werk van 

organisaties in Zuid-Afrika en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde 

te verspreiden. Geef via de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. WD kinderen Zuid-Afrika 

of geef online. Bedankt voor uw gift. Lees meer op: 

kerkinactie.nl/kinderenzuidafrika    

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Byzantijns en Slavisch koor treedt op in onze kerk 

Byzantijns koor Indrik verzorgt samen met leden van Slavisch koor 

Bjerjozka op 23 november een Zondagmiddagconcert in onze kerk. De ruim 

40 zangers en zangeressen zingen liturgische gezangen in het kerk-slavisch, 

de kerktaal van de oosters-orthodoxe traditie. Deze liederen worden meestal 

a capella uitgevoerd, omdat de oosterse kerkritus zegt dat alleen de  

 

menselijke stem in staat is God te prijzen. Een aantal liederen wordt door 

solisten gezongen en instrumentaal begeleid. In het programmaboekje staat 

de vertaling van elk liedtekst.  

Byzantijns koor Indrik werkt al jaren nauw samen met het Slavische koor 

Bjerjozka. Beide koren staan onder leiding van dirigent Serge Latychev, een 

man met een rijke ervaring  in het dirigeren van Slavische en Byzantijnse 

koormuziek.  
In het Zondagmiddagconcert wordt ook volksmuziek uit diverse landen in de 

Slavische regio uitgevoerd. Daarbij begeleidt de dirigent zijn koren vaak op 

de bajan, een knop-accordeon.  

Het Zondagmiddagconcert is op 23 november en begint om 14.30 uur. De 

kerk is vanaf 14.00 uur open. De entree bedraagt 10 euro inclusief drankje 

na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar hebben vrij toegang.   

       Ben Broerse 

 

Adventskalenders 2025 (Petrus) in de aanbieding 

Omdat we in plaats van 1 exemplaar van de adventskalender 2025 maar 

liefst 4 exemplaren ontvingen, hebben we voor de liefhebbers nog 3 

exemplaren over. Laat maar weten als je/als u belangstelling hebt. 

   Leo en Ria Bakker 

 

Agenda voor de komende week 

Vrijdag  14-11  20.00 uur Voicemail 

Zondag  16-11 10.00 uur Ds. Eva Bruggeman, Lelystad 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
             QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
                            

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/
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