
  

 

KERKBRIEF 
 

 
Protestantse gemeente 

te 
Halfweg-Zwanenburg 

 

 
   4de zondag van de 40-dagen 
  

 

Zondag, 15 maart 2026   10.00 uur        nr. 1956 
 

 Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst   : Gerda Adolf 

Collectant van dienst  : Bas Monster 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

 Lector    : Gerda Adolf 

 Oppas- en Kinderdienst : Grietje Monster 

 Collecten    : KiA Werelddiaconaat / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 
 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 
 

   Orgelspel 

Lied van de maand 544: 1, 3 en 5  Christus naar wie wij heten  

BEGINNEN 

Mededelingen ouderling van dienst 

We gaan staan 

Intochtslied 536: 1 en 2    Alles wat over ons geschreven is 

Bemoediging en Groet 

Lied 536: 3 en 4   Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

We gaan zitten 

Inleiding op de dienst 

Kyriegebed: https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg 

Lied 650: 1, 2, 4 en 7    De aarde is vervuld 

LEZEN 

Kinderen gaan naar de kinderkring 

Gebed om inspiratie 

Eerste lezing: 2 Kronieken 1: 7-13 

Lied 849: 1, 2 en 3    Zoek de wegen van de wijsheid 

Tweede lezing: Lucas 11 vers 1-13 

 Lied 995: 1 en 2     O Vader, trek het lot u aan 

Overdenking 

We luisteren naar: Make me a channel of your peace  

https://www.youtube.com/watch?v=2svZhZT6Pro 

Lied 887: 1, 2 en 3   Wees stil en weet, ik ben uw God 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden en stilgebed, onze vader 

https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg


  

 

Collecte aankondiging 

Kinderlied: Geef mij kracht en geef mij moed 

https://www.youtube.com/watch?v=dYYfa6HDFZk  

 

Als het nacht is in mijn leven 

als het donker is en koud 

als het lijkt of er geen hoop is 

en er niemand van mij houdt 

als het leven veel te zwaar is 

en ik voel me zo alleen 

Vader, wilt U mij dan troosten 

leg Uw armen om mij heen 

 

Neem mij in Uw vaderarmen 

laat Uw liefde mij verwarmen 

mag het wolkendek verdwijnen 

en Uw licht weer voor mij schijnen 

wilt U altijd naast me staan 

geef mij moed om door te gaan 

 

Trouwe Vader in de hemel 

wees bij mij in mijn verdriet 

wilt U zelf mijn tranen drogen 

lieve Heer, vergeet mij niet 

als het moeilijk lijkt en zinloos 

alsof niets er nog toe doet 

wilt U dan heel dicht bij mij zijn 

geef mij kracht en geef mij moed 

 

Neem mij in Uw vader armen….. (2x) 

 

Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser 

 

 

 

 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied 982: 1, 2 en 3    In de bloembol is de krokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegen 

   Orgelspel. 

*********************************************************** 
 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 
Dhr. C. van Ojik, Van Merlenlaan ,Heemstede, i.v.m. zijn 91e verjaardag  

Mevr. J .Lem-Ravensbergen, Kastanjelaan  

 

 

Paasmiddag voor onze oudere gemeenteleden  

Op 27 maart houden we de Paasmiddag. In de afgelopen week zijn de 

uitnodigingen rondgebracht. U bent van harte welkom. 

Alle informatie staat in de brief en in het kerkblad van maart.  

Dit is een herinnering om u aan te melden.  

Met vriendelijke groeten,  Heleen Broerse 

 

Collecte Kerk in Actie  - Werelddiaconaat - Moldavië - Veertigdagentijd 

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg 

en aandacht die ze nodig hebben. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYYfa6HDFZk


  

 

De christelijke organisatie Bethania vangt deze kwetsbare kinderen na 

schooltijd op in twee opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en hulp bij 

hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en 

kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een 

warme douche. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werelddiaconale 

werk van Kerk in Actie, zoals de hulp aan kwetsbare kinderen en ouderen in 

Moldavië. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte 'Opvang 

Moldavië', of doneer online. Hartelijk dank! 

Lees meer op kerkinactie.nl/opvangmoldavie  

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Komt u ook genieten?  

Jeroen op de Beek en Jelle van Kerkhof zijn twee enthousiaste 

studenten Natuur- en Wiskunde uit Delft die graag hun passie voor 

klassieke muziek delen met publiek. Zij kijken uit naar hun optreden 

voor het zondagmiddagpubliek in Halfweg en Zwanenburg. Op 12 april 

staan zij op het podium van ons kerkgebouw. Komt u kijken en 

luisteren? 

Wie zijn deze twee muzikanten? Jeroen op de Beek speelt al negentien jaar 

viool en is lid van het studentenorkest van Delft. Jelle van Kerkhof speelt 

acht jaar met veel 

overgave piano. Zij spelen in Halfweg bekende werken van Bach, Mozart, 

Beethoven, Massenet, Chopin en Prokofiev.  

U bent van harte welkom op het Zondagmiddagconcert op 12 april om 14.30 

uur (kerk open: 14.00 uur). De entree bedraagt 10 euro inclusief een drankje 

na afloop; voor kinderen betaalt u geen toegang. Heeft u vervoer nodig? 

Mail dan: benbroerse@gmail.com of bel: 0610068036.    

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse. 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag 16-03 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Woensdag  18-03 14.00 uur InterNos 

Vrijdag  20-03 20.00 uur VoiceMail 

Zondag  22-03 10.00 uur Ds. T. Meijer-de Vries, Overveen 

     5de zondag 40 dagen tijd 
 

 

 

 

 

Collecte opbrengsten 

22 februari 2026: 

- KiA €   56,75 (Kinderen Guatemala) 

- Kerk €   45,75 
 

1 maart 2026: 

- KiA €   98,50 (Zending Libanon) 

- Kerk € 108,05 
 

8 maart 2026: 

- KiA €   74,20 (Werelddiaconaat Egypte) 

- Kerk €   70,00 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

    QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


