
  

 

KERKBRIEF 
 

 
Protestantse gemeente 

te 
Halfweg-Zwanenburg 

 

 
   5de zondag van de 40-dagen 
  

 

Zondag, 22 maart 2026   10.00 uur        nr. 1957 
 

 Voorganger   : ds. Tjitske de Vries-Meijer, Overveen 

Ouderling van dienst   : Grietje Monster 

Diaken van dienst  : Petra Meijer-Mendrik 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- en Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland 

 Collecten    : KiA Werelddiaconaat / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 
 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 
 

•   Orgelspel 

Lied van de maand - Lied 544: 1, 3, 4 en 5. 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•   Lied 212: 1 t/m 4 

• Bemoediging en Groet 

•   Lied 556: 1 en 3  

• Inleiding op de dienst  

•   Lied om ontferming - Lied 1010: 1 t/m 4 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing: 1 Korintiers 13: 8-13 

•   Lied 829: 1 t/m 3 

• Tweede Lezing: Johannes 11: 1-4, 17-44 

•   Lied 319: 1, 5 en 7 

• Overdenking 

• ‘De opwekking van Lazarus’ door Rembrandt en van Gogh  

•   Lied 791: 1 t/m 4 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

   De kinderen komen terug in de dienst 

 



  

 

       We luisteren en kijken naar een kinderlied: Sorry zeggen 

https://www.youtube.com/watch?v=TffQy_8oFp0 

1 Ik geef wel eens een harde duw 

da’s helemaal niet goed 

dan weet ik dat ik eigenlijk 

“sorry” zeggen moet 

maar als het dan per ongeluk gaat 

is het dan ook nodig? 

moet ik dan perse sorry zeggen 

of is dat overbodig? 
 

Refr. Sorry zeggen dat is iets 

dat vind ik niet zo fijn 

sorry zeggen is niet leuk 

het kan zo moeilijk zijn 

sorry zeggen dat is iets 

dat doe ik niet zo graag 

en als ik het dan toch moet doen 

dan liever niet vandaag 
 

2 Sorry zeggen vind ik soms 

een beetje flauwekul 

want als die ander nou begon 

dan is het niet mijn schuld 

maar als hij nou geen sorry zegt 

voel ik me rot van binnen 

dan wil ik wel de eerste zijn 

want iemand moet beginnen 
 

Refr. Sorry zeggen dat … 
 

3 Vader in de hemel 

leer mij terug te gaan 

om sorry te zeggen 

als het fout is gegaan 

Vader in de hemel 

help mij telkens weer 

de vrede te bewaren 

want ik wil geen ruzie meer! 
 

Refr. Sorry zeggen dat … 

 

Tekst: Reni Krijgsman, Muziek: Elisa Krijgsman 

 

GEZEGEND OP WEG 

•   Lied 422: 1 t/m 3 

• Zegen (Beantwoord met gezongen Amen 431B)  

•   Orgelspel. 

*********************************************************** 
 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 
Dhr. L. van Andel, Kerspel 

Mevr. B. Mandemaker, Dr. Baumannplein 

 

Meeleven 

Maandag 16 maart ben ik weer naar het ziekenhuis geweest voor een verder 

gesprek en een klein onderzoek. De tumor was dus niet zoveel kleiner dan 

was gehoopt. Maandag a.s. wordt er weer een MRI scan gemaakt om te zien 

hoe de werkelijkheid is. Wel werd ik door de arts al voorzichtig voorbereid 

dat er mogelijk een flinke operatie in zal zitten. 

Wederom spannend dus, doch als eerder gezegd ik houd nog steeds goede 

moed en vertrouw mij in Goede Handen.   Wil Mastenbroek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIA-collecte - Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in 

Burkina Faso  

In Burkina Faso leeft 90% van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin 

verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval 

en droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio regelmatig. Dan is er te 

weinig te eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen, die goed 

tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van 

de bodem verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Waar het  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TffQy_8oFp0


  

 

grondwater niet te diep zit, wordt een put geslagen. Zo is er genoeg water 

voor de groenten. Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en 

mest van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. 

Ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze 

informatie over gezonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen, waarin ze 

samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld in een 

eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand 

als de oogst eens tegenvalt. 

Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het landbouwwerk 

van organisaties in Burkina Faso en waar ook ter wereld. Geef via de 

collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk 

in Actie o.v.v. WD Burkina Faso of geef online. Van harte aanbevolen en 

alvast hartelijk dank voor je gift.  

Lees meer op: kerkinactie.nl/burkinafaso 

Hartelijke groet, Petra Meijer-Mendrik, namens de ZWO-commissie 

 

Paasontbijt 

Zondag 5 april houden we voor de dienst ons jaarlijks paasontbijt. Alle 

informatie leest u in het kerkblad van maart. Denkt u/denk jij eraan op tijd 

aan te melden? 

Van harte welkom. Heleen Broerse, namens het gemeentediakonaat 

 

Komt u ook genieten?  

Jeroen op de Beek en Jelle van Kerkhof zijn twee enthousiaste 

studenten Natuur- en Wiskunde uit Delft die graag hun passie voor 

klassieke muziek delen met publiek. Zij kijken uit naar hun optreden 

voor het zondagmiddagpubliek in Halfweg en Zwanenburg. Op 12 april 

staan zij op het podium van ons kerkgebouw. Komt u kijken en 

luisteren? 

Wie zijn deze twee muzikanten? Jeroen op de Beek speelt al negentien jaar 

viool en is lid van het studentenorkest van Delft. Jelle van Kerkhof speelt 

acht jaar met veel overgave piano. Zij spelen in Halfweg bekende werken 

van Bach, Mozart, Beethoven, Massenet, Chopin en Prokofiev.  

U bent van harte welkom op het Zondagmiddagconcert op 12 april om 14.30 

uur (kerk open: 14.00 uur). De entree bedraagt 10 euro inclusief een drankje 

na afloop; voor kinderen betaalt u geen toegang. Heeft u vervoer nodig? 

Mail dan: benbroerse@gmail.com of bel: 0610068036.    

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse. 

 

Werkzaamheden N200 

Rijkswaterstaat vervangt tussen maandag 9 maart en vrijdag 10 april 2026 

op drie locaties van de N200 in Halfweg de verkeerslichten. Tijdens de 

werkzaamheden worden de verkeerslichten uitgeschakeld en wordt het 

verkeer begeleid door verkeersregelaars. 

Verkeer krijgt te maken met minder rijstroken en omleidingen die kunnen 

zorgen voor extra reistijd. We vervangen op deze drie locaties de gehele 

installatie. Zo worden de kasten, lampen en bekabeling vernieuwd. 

 

Agenda voor de komende week 

Vrijdag  27-03 14.30 uur Paasmiddag gemeentediaconaat 

Zondag  29-03 10.00 uur Ds. Leon Rasser, Palmzondag 

     6e zondag 40 dagentijd. 

 

Collecte opbrengsten 

15 maart 2026: 

- KiA    € 75,50 (Werelddiaconaat Moldavië) 

- Kerk    € 66,50 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

        QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kerkbrieven voor 29 maart en voor de diensten in april worden 

samengesteld door Cora Gerritse 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   
 

http://kerkinactie.nl/burkinafaso
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 


