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Protestantse Kerk

Pasen
Zondag, 5 april 2026 10.00 uur nr. 1959
Voorganger : Ds. Wilma van Rijn
Ouderling van dienst : Grietje Monster
Diaken van dienst : Petra Meijer-Mendrik
Organist : Dick Meijer
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell
Lector : Petra Meijer-Mendrik
Oppas- en Kinderdienst : Gea Kranenburg
Collecten : KiA werelddiaconaat / Kerk

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert
u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken,
een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

“Tuin van Nieuw Leven’
Orgelspel

We zingen het lied van de maand
Lied 646: 1 - 4 De Heer is onze reisgenoot

BEGINNEN

Diaken van dienst ontsteekt de nieuwe Paaskaars
Ondertussen zingen wij: Lied 637: 1, 3, 4 O vlam van Pasen, steek ons aan

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
We gaan staan

We zingen Lied 632: 1, 3 Dit is de dag

Bemoediging en Groet

Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan.

We vieren rond het Licht van de Ene God.
Die elke dag met ons een nieuw begin maakt.
Die het licht heeft ontstoken.

Leven, licht en vrede voor ons allen en voor iedereen om ons heen.
Vandaag en alle dagen die komen.

A: Amen
We gaan zitten

We zingen Lied 624: 1 — 3 Christus, onze Heer, verrees

Inleiding op de dienst

Gebed
We zingen Lied 977: 1, 2, 5 Ga uit, 0 mens, en zoek uw vreugd



LEZEN

Kinderen gaan naar de kinderdienst
Gebed om inspiratie
Eerste lezing: Genesis 1: 1 - 12
We zingen Lied 630: 1, 2, 3 Sta op! - een morgen ongedacht
Tweede lezing: Marcus 16: 1 —8

We zingen Lied 625: 1 — 3 Groen ontluikt de aarde

Overdenking
Orgelspel
We zingen Lied 642 Ik zeg het allen, dat Hij leeft
1,2 Allen
4 lage stemmen
7 hoge stemmen
8 Allen

DELEN

Afkondiging van overlijden
Lied 886 Abba, Vader

Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging

De kinderen komen terug in de dienst

Kinderlied: Weet je dat de lente komt
https://www.youtube.com/watch?v=MpfhqCGiq7s
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid

De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Ze hadden hem gekruisigd en in een graf gedaan
Maar na drie donkere dagen is Hij weer opgestaan
Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus leeft
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan

GEZEGEND OP WEG

Slotlied U zij de glorie ~ Menno Rougoor

U zij de glorie, God die leven is,

U zij de victorie over duisternis.

Leven moet vaak lijden, voor het op kan staan.

U wilt ons bevrijden tot een nieuw bestaan. U zij de glorie,
God die leven is, U zij de victorie over duisternis.

Licht mogen stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: U zij de glorie,
God die leven is, U zij de victorie over duisternis

Zegen beantwoord gezongen Amen 431B

Orgelspel



De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. D. de Graaf, Sparrenlaan 1

Bloemen met paasmorgen
Op Paasmorgen versieren we het kruis met bloemen. Neemt u ook een
bloem of boeketje mee om in het kruis te steken?

Bedankt

Blij verrast en dankbaar waren we zondag 29 maart toen Jacky de bloemen
en kaarten van onze gemeente kwam brengen.

Omdat ze niet bij de bel kon had ze haar moeder, die ook dominee is,
meegenomen.

Het bezoek was fijn en de handtekeningen op de kaart en de bos bloemen
zeer gewaardeerd.

Ook een eervolle vermelding voor de mooie “knutselgroet” van Michelle
(een zeepaardje van strijkkralen) en een kaart van haar zus Fabienne en hun
ouders.

Het gaat en doet ons goed, met vriendelijke groet,

Willy en Jan de Waal

Meeleven

Wij zijn heel blij om u te melden dat onze vader en opa J. Malipaard weer
terug is in Zwanenburg, waar hij 80 jaar heeft gewoond.

Na een overbrugging van 6 maanden elders is hij nu op zijn plekje Eigen
Haard. Hij en wij zijn hier ontzettend dankbaar voor.

Fam. Malipaard

Schrijfactie "'Sta op voor medemenselijkheid™

- Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer
Het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer roept ons allemaal op de
komende twaalf dagen onze schouders te zetten onder de acties tegen de
nieuwe asielwetten. Zij worden 13 en 14 april in de Eerste Kamer
behandeld. Deze ‘strengste asielwetten ooit’ maken een grote groep mensen
in Nederland strafbaar, alleen omdat ze hier zijn. Die wet negeert dat deze
mensen 66k mensen zijn en menswaardig mogen leven. In de Paasnacht
lezen we hoe de mens geschapen wordt — daarom is Pasen een goed moment
voor dit verzet.

Wij willen graag met een persoonlijke kaart de leden van onze
gemeenschappen laten zien dat medemenselijkheid telt. Zie ook de website:
https://medemenselijkheid.nl.

Deze voorgedrukte kaarten zijn na de dienst beschikbaar, evenals
voorbeeldteksten, die op de kaarten geschreven kunnen worden.

Helpen jullie mee?

U kunt na de kerkdienst de kaart schrijven en in de grote envelop doen,
of thuis de kaart schrijven en opsturen naar:

Stek, t.a.v. Actie Sta op voor medemenselijkheid, Parkstraat 32, 2514
JK Den Haag (uiterste datum 10 april).

Gebedsdienst 12 april 2026

Verder zal er op 12 april om 15.30 uur door Micha Nederland een
gebedsdienst rondom de voorgestelde wetten in de Dom in Utrecht worden
gehouden. Zie ook de website: https://michanederland.nl/gebedsdienst-
asielwetten-2026. Er wordt daar gebeden voor alle 23.000 mensen, die in
angst leven door de mogelijke strafbaarstelling.

Alvast hartelijk dank, Petra Meijer-Mendrik, namens de Diaconie en de
Kerkenraad

sta op voor
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medemenselijkheid
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KI1A-Paascollecte - Stop kinderarbeid in India via onderwijs

In India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten, omdat ze
niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in
Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen. Te vaak
vallen deze kinderen uit op school, omdat ze moeten werken of omdat hun
ouders het belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen zijn voor en na
schooltijd welkom in een Bala Bata, bijles in hun eigen dorp. Daar krijgen ze
huiswerkbegeleiding en kunnen ze meedoen aan muziek, dans en sport. Zo
krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. In
contact met familie wordt gekeken hoe de situatie van de kinderen kan
verbeteren. Als het leven van hun ouders verbetert, kunnen ze ook beter voor
hun kinderen gaan zorgen. En als kinderen goed presteren op school, kunnen
ze uit de spiraal van armoede komen, wat ook goed is voor hun families. Zo
kunnen bijna 10.000 kansarme kinderen een betere toekomst krijgen. Met de
opbrengst van deze collecte steun je het werk van Kerk in Actie in India en
andere werelddiaconale projecten.

Geef in de collecte of maak je gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. "Kinderen India". Lees meer op:
kerkinactie.nl/onderwijsindia.

Alvast hartelijk dank voor je steun en bijdrage.

Namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!
- de Diaconie - NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie QR-code Kerk

Agenda voor de komende week

Vrijdag 10-04 14.00 uur Verjaardagsfeestje 75+
20.00 uur VoiceMail
Zondag 12-04 10.00 uur Ds. R.J. Bakker, Amsterdam

Dit 36°t concert wil je niet missen

Twee enthousiaste studenten Natuur- en Wiskunde uit Delft willen hun
passie voor klassieke muziek delen met publiek. Dat zijn Jeroen op de Beek
en Jelle van Kerkhof. Zij treden 12 april voor ons op in onze kerk. Kom
luisteren naar en genieten van hun Zondagmiddagconcert? We rekenen echt
op je. Jeroen op de Beek (viool) en Jelle van Kerkhof (vleugel) spelen in
Halfweg aansprekende werken van Bach, Mozart, Beethoven, Massenet,
Chopin en Prokofiev.

De organisatoren van het 36%® Zondagmiddagconcert verwelkomen ook jou
graag op 12 april om 14.30 uur in onze kerk.

De entree bedraagt 10 euro inclusief een drankje na afloop; voor kinderen
t/m 12 jaar betaal je niets. Ben je slecht ter been en heb je vervoer nodig?
Mail dan bijtijds benbroerse@gmail.com of bel 0610068036.

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse.

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.
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