
  

 
 

KERKBRIEF 
 

 
Protestantse gemeente 

te 
Halfweg-Zwanenburg 

 

 
     

Zondag, 19 april 2026   10.00 uur        nr. 1961 
 

 Voorganger   : Mevr. Gretha Bregman – Hoving, 

       Woubrugge   

Ouderling van dienst   : Annelies Klokman 

Diaken van dienst  : Gea Kranenburg 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lectoren   : Bas en Tineke Berger 

 Oppas- en Kinderdienst : Grietje Monster 

 Collecten    : Diaconie / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 
 
 

Orgelspel 

  Preludium, F. Mendelsohn Bartholdy (1809-1847) 
 

We zingen het lied van de maand 

Lied 646: 1 - 4 De Heer is onze reisgenoot 

 

BEGINNEN 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

       We gaan staan 

 We zingen Lied 213: 1, 2, 5 Morgenglans der eeuwigheid 
 

Stilte, Bemoediging en Groet  

 We zingen Lied 364: 4, 5, 6 In stil ontzag  

  

Gebed om ontferming 

 We zingen Lied 705: 1, 4 Ere zij aan God, de vader 

 

LEZEN 
 
Gebed bij de opening van de bijbel 

Kinderen gaan met lichtje naar de kinderdienst  
 
Lezing door voorganger: enkele gedeelten uit Psalm 37 

 We zingen Lied 119a: 1 Uw woord omvat mijn leven 

 

Bijbellezing: Mattheus 5: 1 - 12 

 We zingen Lied 119a: 4 God, laat mij nooit verliezen 
 
Overdenking 

Orgelspel 
  Air uit 3e orkestsuite BWV 1068, J.S. Bach (1685-1750) 

  

 We zingen Lied 783: 1, 3 Voor mij is geluk 



  

   

DELEN 

Afkondiging van overlijden 

 We zingen Lied 886: Abba, Vader 

 

Dankgebeden, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging 
 

De kinderen komen terug in de dienst 

 Kinderlied: Hou je aan de regels (Opwekking Kids 63) 
 
Hou je aan de regels, 

anders maak je brokken. 

Hou je aan de regels, 

en kijk goed uit je doppen…. 

 
 

….Hou je aan de regels, 

anders gaat het fout. 

Hou je aan de regels, 

dat geldt voor jong en oud. 

De vader van m'n vriendje 

heeft een hele stoere bak. 

Met spoilers, brede bandjes, 

automaat en kanteldak. 

Hij reed laatst veel te hard 

en heeft de bocht toen niet gezien. 

Nu zit ‘ie met een schade 

van een “mielletje” of tien. 
 

Gisteren na schooltijd 

ging ik even naar de stad. 

En heb toen bij de speelgoedzaak 

een barbiepop gejat. 

Ik werd helaas betrapt 

en kreeg meteen proces verbaal. 

En stond toen met een rooie kop, 

vreselijk voor paal. 

 

Fikkie stoken vind ik echt 

het mooiste wat er is. 

Maar de laatste keer 

toen ging het wel een beetje mis. 

Het leek eerst zo onschuldig 

met alleen die oude krant. 

Maar nu is het schuurtje 

tot de grond toe afgebrand. 

 

De bijbel is het boek 

van onze God 

die eeuwig leeft. 

En daarin kun je lezen 

dat ook Hij ons regels geeft. 

Als wij daaraan gehoorzaam zijn 

en doen wat Hij ons zegt. 

Dan komen we uiteindelijk 

toch nog goed terecht. 

 

GEZEGEND OP WEG 
  

 Slotlied Lied 885: 1 – 2 Groot is uw trouw, o Heer 

Zegen   beantwoord gezongen Amen 431B 
 

Orgelspel 

   Toccata, Th. Dubois (1837-1924) 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 
Dhr. en mevr. Van Staaveren - Lammerts, i.v.m. hun 62 jarig huwelijk 

 

Meeleven Jan van Gelder is, een dag na zijn verjaardag, gevallen en heeft 

daarbij zijn heup gebroken.  

Donderdag is hij geopereerd en hij maakt het naar omstandigheden goed. 

We wensen hem een goed en vlug herstel toe.  

 

Bedankt voor het boeket bloemen die Gertjan en Hanny kwamen brengen. 

Helaas moesten we snel weg en konden we niet bijpraten.  

Hartelijk dank voor dit meeleven. Een groet van Dirk en Tet de Graaf 

 

Bij deze dienst 

Op deze zondag lezen we het eerste gedeelte van de Bergrede, ook wel de 

zaligsprekingen genoemd. Zalig, gelukkig ben je als... 

Vandaag de dag lijkt geluk geworden tot het hoogst haalbare goed, maar 

wanneer ben je echt gelukkig en hoe meet je en hoe weet je dat? Gerard van 

Midden schreef bij de lezing lied 783, Voor mij is geluk...  

Misschien een mooie voorbereiding op de dienst om dat voor u en jou zelf 

in/aan te vullen 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

    QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 

Agenda voor de komende week 

Maandag 20-04 20.00 uur Kerkrentmeesters 

Zondag  26-04 10.00 uur Ds. Wilma van Rijn - Fennell 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse.  

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 
 

 


