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Kerkdiensten Vanaf 9 april worden de diensten weer in de kerkzaal 

gehouden. 
 
Zondag 2 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. T. de Vries-Meijer uit Overveen 
      Palmpasen 
Dinsdag 4 april 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en  
      mevr. R. van Neerbos – Paasviering 
Donderdag 6 april   
Prot. Kerk en online  19.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Witte Donderdag – Heilig Avondmaal 
Vrijdag 7 april 
Prot. Kerk en online  19.30 uur commissie eredienst  
      Goede Vrijdag 
Zaterdag 8 april 
Prot. Kerk en online  19.30 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Stille Zaterdag – Heilig Avondmaal 
Zondag 9 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Pasen 
Zondag 16 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur dhr. M. de Ridder uit Hillegom 
 
Zondag 23 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Heilig Avondmaal 
Zondag 30 april 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
 
Donderdag 4 mei 
Prot. Kerk en online  19.00 uur Dorpsraad en mevr. ds. W.A. van Rijn- 
      Fennell – Dodenherdenking 
Zondag 7 mei   
Prot. Kerk en online  10.00 uur dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie Kerkbrief.   
 
TER OVERDENKING 
 
Licht van Pasen 

Enkele weken geleden had de commissie eredienst weer de mooie taak om een 
nieuwe paaskaars uit te kiezen. De keuzes waren: ark van Noach, het Lam Gods, 
mensen van de wereld, een duif of geen extra afbeelding. Het was dit jaar geen 
gemakkelijke keuze, ieder lid wilde een andere kaars! Na een tweede stemronde en 
het bekijken van de huidige paaskaars (in 2022 hadden we de duif) hebben we 
gekozen voor de mensen van de wereld.  



 

 
Heeft u wel eens wat langer naar de paaskaars 
gekeken? Het komende jaar zien we op de 
paaskaars de Griekse letters Chi en Rho (De P 
doorkruist met de X), als teken van Christus. We 
zien Alfa en Omega, symbolen die ons vertellen dat 
God het begin en het eind is. 
En tekentjes die lijken op hartjes met een bolletje in 
5 verschillende kleuren. De vijf kleuren staan 
symbool voor de vijf wereldcontinenten. De 
figuurtjes stellen mensen voor in de vorm van 
hartjes als symbool van liefde en vrede. Het geheel 
staat in een cirkel als symbool van de eeuwigheid. 
We blijven hopen, werken en bidden voor een 
wereld waar vrede heerst.  
 
De paaskaars brandt, als het goed is, zodra u de 
kerk binnenkomt. Als teken van Gods licht dat altijd 
over ons schijnt. Het verwijst ook een klein beetje 
naar het neer tamied, het eeuwig licht uit de joodse traditie. Een lamp die vooraan in 
de synagoge hangt en altijd brandt.  
Met Pasen vieren we dat het licht het van de duisternis heeft gewonnen. Dat het 
nieuwe licht van Christus in onze levens schijnt. We ontsteken dan een nieuwe 
paaskaars, als belofte van een nieuwe dag, vernieuwde hoop.  
 
En ik vroeg me af: in hoeverre laten wij onze harten nog verwarmen door het licht 
van Pasen? Of is het meer een klein vlammetje, een beetje wapperend van de tocht, 
verloren in de te grote lege kerkzaal?  
Een mooie bezinning in deze paastijd. Laten we blijven zoeken naar de verwondering 
van het licht van de paaskaars. De vlammen van Gods licht. Het licht van de hoop, 
vrede, licht van een nieuw begin. En dat we net zo vreugdevol dat licht doorgeven: 
van mens tot mens.  

ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Geen mutaties deze maand. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Gemeentevergadering 
Dit jaar kunnen we weer een gemeenteavond houden. Het is nog vroeg; u kunt het 
moment wel vast in uw agenda reserveren. In het blad van mei leest u meer. 
De gemeentevergadering wordt gehouden op woensdag 31 mei a.s.  
Zoals gewoonlijk komen de financiën van kerk en diaconie aan de orde. 
Het speciale thema van de bijeenkomst is de visie en missie van onze kerk voor de 
komende jaren. Ds. Wilma van Rijn-Fennell leidt dit onderwerp in. 
 

Heleen Broerse, scriba 



 

 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand april 
  4 april  Mevr. W.M. van Ojik-van Bruggen  
  5 april  Mevr. J.E. Peetoom-Koehler  
  7 april  Mevr. G.G. van Vugt-Bakker  
  7 april  Mevr. I.C. van Asperen  
11 april Mevr. H. den Haan-Werkman  
14 april  Dhr. J. van Gelder 
15 april  Dhr. J. de Fouw 
17 april  Mevr. M. van Oeveren-Biesheuvel 
27 april  Mevr. M.C. Nuis-van Oeveren 
29 april  Mevr. J.A.J.C. Noordenbos-van Leeuwen 
29 april Mevr. W. de Waal-Meijer 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand april 
  2 april           Rosalie van Dijk  
27 april           Bram Bart 
30 april           Yara van ’t Zand 

 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meldt dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
 
Paasviering gemeentediaconaat op vrijdag 14 april 2023 
Op vrijdag 14 april a.s. willen wij onze Paasmiddag houden. 
De aanvang is 15.00 uur, maar de kerk is vanaf 14.30 uur open. 
U wordt ontvangen met koffie of thee met wat lekkers. 
 
Wij beginnen met een Paasliturgie, afwisselend met het zingen van  

bekende Paasliederen, begeleid door organist dhr. Hans Jütte. Ook wordt een 
passend Paasverhaal voorgelezen. Ds. Wilma van Rijn-Fennell hoopt er ook bij te 
zijn. 
In de pauze wordt u getrakteerd op wat lekkers. 
Fijn dat na de pauze het koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer enkele mooie 
Paasliederen voor ons zal komen zingen. 
Ook hebben wij voor lekkere hapjes en drankjes gezorgd. 
Het einde zal tussen ca. 17.30 uur en 18.00 uur zijn. 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze Paasmiddag. Opgeven kan bij 
Gré Gijzen of bij Betsy Geelhoed. Ook kunt u worden opgehaald en thuisgebracht. 
We hopen weer op een mooie opkomst  op onze viering van Pasen op 
VRIJDAG 14  APRIL A.S. 
 
Een hartelijke groet en tot ziens, namens het team gemeentediaconaat, 
 

Betsy Geelhoed 



 

PAASONTBIJT 
 
Paasontbijt 
Op zondag 9 april vieren we het Paasfeest. 
Ook dit jaar willen we de dag weer beginnen met een paasontbijt in de koffieruimte. 
Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen 
kan en mag deelnemen.  
Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest te 
vieren. 
Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In 
tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes 
op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie 
tijdens de 40-dagentijd. 
Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. 
U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail, telefonisch of rechtstreeks bij mij. 
Graag aanmelden voor vrijdag 7 april in verband met de boodschappen. 
  
Namens de ZWO-commissie en diaconie,                                         Heleen Broerse  
 
RAAD VAN KERKEN 
 
De wandeling 

Zaterdagmorgen 4 maart jl. om 9.00 uur vertrokken er vanaf De Keizerskroon 2 
auto’s met daarin 9 personen richting Sassenheim. 
Vanuit Sassenheim liepen wij een door een wandelvereniging uitgezette route. 
Sassenheim is een plaats en een voormalige gemeente in Zuid-Holland.  
Per 2006 is de gemeente opgegaan met Warmond en Voorhout in de gemeente 
Teylingen. 
Wij wandelden vanaf het sportpark De Roodemolen Sassenheim uit. 
Via een schelpenpad, bruggetjes, hekjes en veel voet- en fietspaden kwamen we via 
het Jacobapad op de Teylingerlaan langs de Ruïne van Teylingen. 
Slot Teylingen was vermoedelijk het stamslot van de familie van Teylingen, waar het 
huis Brederode rechtstreeks van afstamt. 
Vandaar wandelden wij op het fietspad langs de Heerenweg.  
We zochten naar tulpen maar helaas er was nog niet veel te zien. 
Na ongeveer een kilometer kwamen wij, en velen met ons, erachter dat we een 
afslag gemist hadden.  
Na wat zoekwerk belandden we op het rechte pad genaamd Oude Herenweg. 
In Restaurant De Engel in Lisse genoten wij van heerlijke koffie met appeltaart. 
Vandaaruit liepen wij via Rooversbroekdijk richting Buitenkaag langs de 
Lisserpoelmolen. 
De drooggemaakte Lisserpoelpolder kwam in 1675 onder water, nadat de 
Spaarndammerdijk bij Halfweg was doorgebroken.  
Via de Poellaan, Elbalaan liepen we via een schelpenpad het Stormpad op. 
Vandaar wandelden wij verder richting Speelmanstraat langs de molen van 
Speelman, een korenmolen. 
De molen van Speelman is gebouwd in 1846 door Jan Jacobus van Rhijn. 
Deze molen is een van de grootste geweest in het Nederlandse kustgebied. 
Via het Veldhuijzen van Zantenpad liepen we naar het startpunt. 
Daar aangekomen genoten wij van een wel verdiende heerlijke kantinelunch. 



 

 
         Dit is de molen van Speelman (Foto Marjo Bart).  

 
Het was deze keer meer een cultuur- dan een natuurwandeling, alhoewel wij ook 
zeker genoten hebben van mooie tuinen, uitzichten en de zichtbare komst van de 
lente. 
De volgende wandeling zal plaatsvinden op zaterdag 1 april.  
U kunt zich opgeven voor donderdag 30 maart bij Marijke Nuis. 
Namens de wandelaars,                                                                     Margreet Smit 
 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Op donderdagochtend 6 april a.s. van 9.30 uur tot 10.30 uur kunt u spullen inleveren 
voor de bazaar. 
Zoals u wellicht weet nemen wij geen radio’s, tv’s, printers, telefoons, dvd’s, 
videobanden en kapot spul aan.  
Oude boeken, atlassen, woordenboeken, reisgidsen ook die nemen wij niet meer 
aan. 
Wat elektrische apparaten betreft, lampen waar geen ledlampen in kunnen nemen wij 
eveneens niet meer aan.    
Namens de bazaarcommissie,       Margreet Smit 
 



 

MIJN MOOISTE MOMENT 
 
Een doodgewone zondagmorgen… 
Heeft u dat ook wel eens? Dat u zonder directe aanleiding terug moet denken 
aan gewone, alledaagse momenten uit uw jeugd? Vaak momenten van geluk en 
zorgeloosheid. Zo’n herinnering heeft Jeanne Joustra-van Duijn ook. Ze heeft 
deze voor ons op schrift gesteld. Zomaar een voorval op een doodgewone 
zondagmorgen, eind jaren vijftig. Jeanne is dan een jaar of acht.  
 
‘Het is weer zondag, een fijn gevoel heb ik dan altijd. De familie Van Duijn maakt zich 
op om naar de kerk te gaan. We zijn al beneden en mijn moeder heeft haar 
zondagse jurk aan, die ze zelf gemaakt heeft. Bij het opmaken van d’r haar doet ze 
een zacht metaalachtig rolletje in haar nek, en daar draait ze het haar van achteren 
overheen. Pa is doende met de bretels en de manchetknopen en een losse 

spierwitte kraag die hij aan zijn 
overhemd knoopt. Ik schommel tussen 
tafel en orgel, dat doe ik altijd als ik moet 
wachten. Mijn vlechten plus 
opnemertje zijn toch een heel werk voor 
mijn moeder. Ik mag mijn zondagse jas 
aan, waar nu een fluwelen kraagje op 
gemaakt zit door mevrouw Zondervan. 
Dat voelt deftig. En het allerleukste is dat 
ik nu eindelijk ook eens een tasje heb 
gekregen, een rood tasje. Als Arie en 
Cor ook klaar zijn gaan we lopend naar 
de Hervormde kerk in Halfweg. We lopen 
in de kerk door tot het zijvak, de een na 
laatste bank. Achter ons zit de familie 
Wolse en voor ons Pronk, de kruidenier 
met zijn vrouw, die een vos als kraag 
over haar jas heeft hangen. Dat snuitje 
kijkt naar ons en Cor gaat het altijd even 
aaien. Ik kijk nog eens in mijn tasje en 
ruik nog even aan de bloemetjeslucht 
parfum die ik samen met ons buurmeisje 
zelf gemaakt heb.  

Jeanne (8) en haar moeder, beiden in ‘zondagse jurk’. 

 
Daar komt Opa Bakhuis aan, ook uit de Friedalaan. En ja hoor… hij gaat zijn snor 
kammen voordat hij gaat zitten! Ik kijk naar het middenvak en zie daar meneer 
Heikoop en zijn vrouw. Zij komen wel eens bij ons thuis. Tegenover ons zit altijd de 
familie Snijders; Gerrit en Dikkie zwaaien zoals altijd even. Het moment van de 
collecte is zo leuk, omdat dan alle tasjes opengaan. Ik hoor achter elkaar het 
opengaan met een vaste klik. Dan ruik je de Boldoot eau de cologne en de King 
pepermunt. Zo leuk dat ik er nu met mijn rode tasje ook aan mee kan doen. Er komt 
een zwarte collectezak voorbij met kwast en lange stok, om ons geld op te halen. Bij 
het zingen haal ik het psalmboekje uit mijn tasje, maar het is een woordenboekje. 
Dus doe ik alsof. Ineens zie ik wat op de grond liggen, het lijkt wel geld! Ik kijk steeds 
opnieuw: als het geld is, wat zal mijn vader dan blij zijn! Denk ik. Hè hè, eindelijk is 



 

de dienst afgelopen en ik stuif om de bank heen. Ja, geld! Een biljet van 100 gulden! 
Helaas zegt mijn vader dat we het terug moeten geven, omdat de meneer die daar 's 
morgens heeft gezeten, het geld heeft laten vallen. Zo jammer... En daar gaan we 
weer terug naar ons huis in Zwanenburg. Meestal gelijktijdig met de Gereformeerden, 
de Roomsen en wij Hervormden, samen over de brug. En dat ik daar met dansende 
vlechten onbezorgd tussendoor huppel, daar kan ik wel eens naar terug verlangen.’ 
 
Dankjewel Jeanne voor je dierbare herinnering. Wilt u ook uw herinneringen aan het 
kerkelijk leven met ons delen? Bel of mail me dan. 

   Ben Broerse 
 
ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Bijzonder geslaagd jubileumconcert 
Het 25ste Zondagmiddagconcert op 5 maart is bijzonder goed uit de verf gekomen. 
Maar liefst 95 belangstellenden woonden het concert bij; onze kerk was zo goed als 
helemaal gevuld. Daar is de commissie erg dankbaar voor. De vijf muzikanten 
speelden stuk voor stuk de sterren van de hemel. De grande finale, waarin de pianist, 
organist, accordeonist, klarinettist en violist samen een stuk speelden, was het 
hoogtepunt van het concert. Pianist Edzo Bos, Trio C tot de Derde en onze Hans 
Jütte kregen na afloop dan ook geheel verdiend een daverend applaus. De 
organisatoren hopen dat de komende concerten eveneens op grote belangstelling 
mogen rekenen.  
 

     
 
Volgend Zondagmiddagconcert op 23 april 
Het vierde en tevens laatste Zondagmiddagconcert van dit seizoen vindt plaats op 23 
april. Dan treden twee conservatoriumstudenten uit Amsterdam voor ons op. Het 
gaat om de Poolse violiste Weronika Weiss en de Spaanse pianist Guillermo 
Castellano Perez. Zij spelen werken van Mozart, Brahms, Schumann en Beethoven. 
Dat wordt genieten van prachtige kamermuziek! Weronika komt uit een artistieke 
Poolse familie. Op 6-jarige leeftijd begon ze met vioolspelen. Zij won in haar jeugd al 
verschillende prijzen. Guillermo, geboren in Granada, begon zijn pianostudie toen hij 
vijf jaar was. Hij won prijzen bij internationale pianoconcoursen als solist en als 
kamermusicus. Kortom, twee getalenteerde jonge muzikanten. Het 
Zondagmiddagconcert op 23 april begint om 14:30 uur en de entree bedraagt 10 
euro inclusief drankje na afloop. Voor (klein-)kinderen t/m 12 jaar betaalt u niets. In 
de komende Kerkbrieven leest u meer over dit concert. Noteer s.v.p. de datum alvast 
in uw agenda. U bent natuurlijk weer van harte welkom in onze kerk, die trouwens 
door alle musici van de afgelopen 25 concerten geroemd wordt om zijn prettige sfeer 
en goede akoestiek.  



 

 
Violiste Weronika Weiss komt uit Polen. 

 

 
                      De Spaanse pianist Guillermo Castellano Perez. 
 
Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,          Ben Broerse    
 
PS: de commissie is iedereen dankbaar die meegeholpen heeft om het 
jubileumconcert op 5 maart in de verwarmde kerkzaal mogelijk te maken.  
 



 

DIVERSEN 
 
Gedicht uitvaart Rien Boterman 
 
Leef nu, leef vandaag 
en geloof in een morgen 
met toekomst en vreugde 
en af en toe zorgen. 
 
In het vorige Kerkblad schreef ik dat het gedicht dat werd voorgelezen tijdens de 
uitvaart van Rien was geschreven door iemand van de dak- of thuislozenorganisatie. 
Dat blijkt achteraf niet waar te zijn. 
Ons nichtje Elianna woonde de dienst online bij in Griekenland. Zij hoorde het 
gedicht en herkende het gelijk. In tegenstelling tot wat wij dachten is dit geschreven 
door haar moeder Anneke, onze zus die in 1998 is overleden. 
Het origineel is in haar bezit. Rien had een kopie in zijn nachtkastje. 
Hoe bijzonder dat Anneke op deze wijze verbonden met ons was tijdens de uitvaart 
van Rien. 
Met een hartelijke groet,                                                    Heleen Broerse-Boterman 
 
 
 
 
 
 
 

Wie heeft Hij dan? 

Christus heeft geen andere handen 
dan onze handen 

om vandaag zijn werk te doen. 
Hij heeft geen andere voeten 

dan onze voeten 
om de mens te geleiden op zijn weg. 

Hij heeft geen andere mond 
dan onze mond om de mens te verhalen 

hoe Hij stierf en weer verrees. 
Hij heeft geen andere hulp 

dan onze hulp om de mens nader 
tot Hem te brengen. 

Maar als onze handen nu eens 
drukker zijn met ander werk 

dan met het zijne? 
Wie heeft Hij dan... 

... om over zijn liefde te vertellen? 
... om zijn Licht te verspreiden? 

... om Hem te loven voor 
wat Hij voor ons heeft gedaan? 

Wie? 

 
Veertigdagentijdkalender 2015, uitgave Protestantse Kerk in Nederland

 


