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Kerkdiensten 
 
Zondag 2 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Zondag 9 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Maandag 10 juli 
Eigen Haard   19.00 uur  mevr. R. van Neerbos 
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Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 23 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. A. Molendijk uit Heemstede 
 
Zondag 30 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
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Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. J. van Popering uit Aalsmeer 
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Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. J. Dubbink uit Uithoorn 
    19.30 uur  zangdienst 
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Zondag 20 augustus 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
       Heilig Avondmaal 
 
Zondag 27 augustus 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Zondag 3 september 
Prot. Kerk en online  10.00 uur   mevr. ds. S. Verhagen uit Uithoorn  
 
 
Oppasdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TER OVERDENKING 
  
Vlak voor mijn vakantie en de deadline van dit Kerkblad, lag de nieuwe Vrijzinnig op 
de deurmat. Een blad van de Vereniging Vrijzinnig Protestanten. Het thema van deze 
uitgave was ‘Oost West..’ Eén artikel sprak mij dit keer heel erg aan. Met 
goedkeuring van de auteur dit keer geen meditatie van mij, maar van Nel Verburg.  
 

      Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Het thuis van de Ene 
 
Oost west, het gaat niet al te best… 
 
‘De vreugde voert ons naar dit huis’ klinkt het op zondagmorgen aan het begin van 
een dienst. Lied 280i begint opgewekt, maar het eindigt met ‘dit huis slijt met ons aan 
de tijd’. En dat is waar. De vreugde voert steeds minder mensen aan, in elk geval niet 
meer naar de kerk. Veel van die gebouwen doen zondags de deuren wel open, maar 
vele plaatsen blijven onbezet. Tot verdriet van degenen die wel gekomen zijn.  
 
De kerk wordt ook wel huis van God genoemd, maar zou de Ene zich er nog thuis 
voelen? Zijn aanwezigheid nog de moeite waard vinden, of bang zijn dakloos te 
raken? Eén op de vier Nederlandse gebedshuizen wordt niet langer gebruikt voor 
religieuze doeleinden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) in 2020. Inmiddels zullen nog meer kerken een bibliotheek, 
brouwerij, dorpshuis of zorgcomplex geworden zijn. Waar is er dan nog plaats voor 
de Eeuwige? Is Zijn huis een lege huls geworden? Een bouwval die op instorten 
staat? 

 
 



 

 

Met het spreekwoord ‘oost west, thuis best’, wordt bedoeld dat het nergens zo fijn is 
als in je eigen huis. Net zoals de uitdrukking ‘zoals het klokje thuis tikt, tikt het 
nergens’. Thuis betekent: veilig, vertrouwd, warm. Was dat maar altijd waar. Er zijn 
ook huizen waarin gezwegen wordt, geschreeuwd, gehuild, geslagen en misbruikt. 
En dat hangt niet af van de WOZ-waarde. In een flatje driehoog-achter kan het beter 
toeven zijn dan in een riante villa. Je veilig voelen hangt niet af van een gebouw, het 
meubilair, de hoeveelheid literatuur in de boekenkast.  
 
Ook de Ene is niet aan een plaats gebonden, Hij is met mensen verbonden. De Ene 
is niet gehecht aan een gebouw, telt het aantal kerkgangers niet, let niet op de 
diepzinnigheid van de preek. 
 
In het begin van de bijbelii staat een verhaal over Jakob, de bedrieger. Op de vlucht 
voor zijn broer Ezau, slaapt hij ergens buiten met zijn hoofd op een steen. Dan 
droomt hij over een ladder tussen hemel en aarde. De Ene spreekt hem moed in. Als 
Jakob wakker wordt, noemt hij die plaats Bethel, huis van God. Een onherbergzaam 
oord, in niets gelijkend op onze mooie kerkgebouwen, maar toch: een huis van God. 
Degene die zich ‘Ik zal er zijn’ noemt. In de kou van het noorden en de warmte van 
het zuiden. Bij de opgang van de zon in het oosten en bij haar thuiskomst in het 
westen. 
 
Nee, de Ene voelt zich thuis waar mensen omzien naar elkaar. En dat kan overal 
zijn. Het huis van God is daar waar mensen geraakt zijn door een visioen van een 
nieuwe wereld: mensen die geraakt zijn door de Geest en in beweging komen naar 
elkaar toe om het leven te delen, om samen die droom van een mooiere wereld te 
verwezenlijken.  
 
Oost west – met de kerk gaat het niet al te best, maar wat ons rest…. 
 
Wat kunnen wij nog doen? Plaats maken. Wij zijn niet geroepen om een kerk in stand 
te houden, maar om zelf een Gods-huis te worden. Want God woont waar we Hem 
toelaten.iii 
 
i
  Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2023) 

ii 
Genesis 28 

iii 
Martin Buber; De weg van de mens 

 
PASTORAAT IN DE ZOMER 
 
Deze zomer gaan veel mensen weer op 
vakantie. Bijkomen van alle drukte, nieuwe 
plekken ontdekken en tijd hebben voor het 
gezin. 
Voor sommige mensen is de zomer geen 
gemakkelijke tijd: (Klein)kinderen gaan op 
vakantie, veel van de activiteiten houden een 
zomerstop. 
We zijn dankbaar dat zoveel van u aandacht 
hebben voor elkaar, want dat is de kern van pastoraat. 
Geeft u mensen ook deze zomer weer een beetje extra aandacht? We denken 
daarbij deze zomer in het bijzonder aan: 



 

 

 
Constantijn Sikkel 
 Woonzorgcentrum Klein België, Belgiëlaan 3, 2034 AV Haarlem 
Mevrouw Oldenburg-De Fouw 
 Wolbrantskerkweg 60 M, 1069 EB Amsterdam 
Frans Hoogendam 
 Rockaertshof 66 /A19, 2015 ED Haarlem 
Mevrouw Den Braber-Kooij 
 Keizersweg 185 B, 1171 XE Badhoevedorp 
Mevrouw Stol-Luyt 
 Plesmanplein 10 K320, 2042 HT Haarlem 
 
 
Mocht u iemand zijn of kennen die behoefte heeft aan een gesprek? Heeft u een 
levensgebeurtenis te delen? Neem dan vooral contact op met uw contactpersoon, 
pastoraal coördinator of predikant. We vinden het heel fijn wanneer we van u horen. 
 
 

   Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
LIED VAN DE MAAND 
 
Ons Nieuwe Liedboek is inmiddels al tien jaar oud. Het blijft een grote bron van 
inspiratie en vol van verrassingen. 
Regelmatig zijn er nog nieuwe parels van liederen te vinden die we nog nooit hebben 
gezongen in onze gemeente. Wanneer we de melodie een beetje onder de knie 
hebben is er meer ruimte om de teksten tot ons door te laten dringen. 
Daarom introduceren wij vanaf deze zomer het lied van de maand. 
Elke maand zullen we zondags voor de dienst een nieuw lied oefenen. 
In augustus zingen we lied 1000 ‘Wij zagen hoe het spoor van God’ 
 
Veel zangplezier!      Ds. Wilma van Rijn-Fennell   
 
VOOR IN DE AGENDA:  
 
Zingen in de zomer  
Op veler verzoek zullen we zondag 13 
augustus om 19:30 uur een 
zangdienst houden. Geen preek, geen 
lezingen: gewoon lekker veel zingen. 
De dienst wordt muzikaal begeleid door 
Hans Jütte. 
In de eerste week van augustus wordt 
u gevraagd om uw verzoeknummer 
door te geven, dan maken we er 
samen een muzikaal feest van. 
 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 



 

 

WIJ GEDENKEN 
 

In Memoriam ARIE NICOLAAS BLOOS 
Op zaterdag 17 juni waren we in een tot de laatste plaats bezette kerk in Halfweg 
samen om afscheid te nemen van Arie Nicolaas Bloos, die op 9 juni 2023 op 86-
jarige leeftijd in Woonzorgcentrum Klein België in Haarlem overleden is. 
Uw eigen dominee had me gevraagd om haar tijdens haar vakantie te willen 
vervangen en nu kon ik samen met zijn vrouw en dochters Marianne en Jacqueline 
persoonlijke herinneringen in de dienst opnemen, omdat ik de familie Bloos al in de 
jaren tachtig in Osdorp heb leren kennen. Vandaar is het gezin verhuisd naar de 
kosterswoning van de Westerkerk aan de Prinsengracht. 
Arie heeft er intens van genoten om in vijf minuten lopen op zijn werk te zijn, bij een 
gerenommeerde bank, waar hij de aandelenportefeuilles van particulieren beheerde. 
Uit zijn levensgeschiedenis spreekt wat ook u als gemeenteleden zult hebben 
ondervonden, dat Arie een beminnelijke, opgewekte man was, met wie eenieder 
het goed kon vinden. Wat was het fijn om zoveel mooie dingen uit zijn lange leven te 
horen.  
We lazen woorden uit de Eerste Korinthebrief over ons sterfelijke, zwakke, aardse 
lichaam, dat vernieuwd zal worden tot een onsterfelijk, krachtig en schitterend 
lichaam. Bij hem was de geest meer dan het lichaam verzwakt, maar ook in het 
verpleeghuis is hij een lieve en dankbare man gebleven. 
We weten hem veilig bij de Heer, maar wat zal hij gemist worden door zijn grote 
liefde Leny, de kinderen en kleinkinderen, in de familie- en vriendenkring, en zeker 
ook door de familie van het geloof, die hem al een tijd niet meer had kunnen 
ontmoeten in de kerk. 

R.J. Bakker 

GERRIT VAN ELDEREN (30 november 1932-13 juni 2023) 
Op dinsdag 13 juni overleed na een korte ziekteperiode en in zijn vertrouwde 
omgeving Gerrit van Elderen in de leeftijd van 90 jaar.  
Buiten bloeiden de pioenrozen op het land en de bloementuin rond zijn woning stond 
er ondanks de droogte prachtig bij. 
Gerrit was een doener, geen prater. Ds. De Winter, die de afscheidsdienst leidde op 
20 juni in onze kerk verwoordde dit als volgt: “Gerrit zaaide in zijn moestuin, wiedde 
er het onkruid en oogstte op een dag. Dat bracht hij dan bij de kinderen, beiden één 
deurtje verder. ‘Doe ik wel ff voor je’, zei hij bij van alles wat er gedaan moest worden 
in huis of op het erf. Wie goed luistert hoort daarin: ‘ik houd van je”. 
Gerrit hield van zijn vrouw, zijn kinderen met partners en zijn kleinkinderen.  Zijn 
levenspad kende verschillende keren een groot verdriet met het verlies van kleinzoon 
Gert, schoonzoon Gijs en 2 jaar geleden het afscheid moeten nemen van zijn vrouw 
Gerrie. “Met het wegvallen van geliefden voelt het alsof iets van jezelf in tweeën 
splijt. Familie van Elderen leeft deels op de aarde, op de Raasdorperweg en deels bij 
God. Gerrit ervoer het zo in zijn laatste weken: ik ga naar huis, naar een bestaan 
waar geliefden mij zijn voorgegaan en waar een hereniging wacht.” 
Voor Gerrit was het overlijden van zijn vrouw een groot gemis na zo lang samen te 
zijn geweest. Nu zijn zij door de dood weer herenigd met elkaar op de begraafplaats 
Houtrijk en Polanen in Zwanenburg.  
Hun trouwtekst “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het 
maken (psalm 37)” stond op de rouwkaart vermeld, was een hoofdthema in de 



 

 

overdenking, en komt volledig bij hun namen op de steen te staan. “Hun motto staat 
als een boog over hun leven en hun sterven geschreven”, aldus ds. De Winter. 
In het vertrouwen dat Gerrit is opgenomen in de Hemelse eeuwigheid, wensen wij 
Reinier, Irma, Dirk, Carolien, Gerda en Pieter alle sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. Blijf vertrouwen op God, want Hij omringt ons met troost en liefde. 
 
             Leo Kranenburg 
 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Overleden : Op 9 juni 2023 in de leeftijd van 86 jaar dhr. A.N. Bloos. 
           Op 13 juni 2023 in de leeftijd van 90 jaar dhr. G. van Elderen. 
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 

UIT DE KERKENRAAD 

 
Uit de kerkenraad van 24 mei en 11 juni 
Opening en vaste agendapunten 
Ds. Van Rijn opent de vergadering met een gedicht uit het Liedboek bij Lied 814: 
“Open mij, les mijn dorst, stil mijn verlangen.”  
Na een welkom van de voorzitter volgen de vaste punten, zoals vaststellen agenda, 
terugblik op de verslagen en de actielijst en postlijst.  
Bij de post een vraag om speciale aandacht voor de nieuwe consideraties van de 
synode. Het betreft de aanvraag van een verklaring van goed gedrag voor 
ambtsdragers. Het lijkt de kerkenraad niet nodig dat alle ambtsdragers een VOG 
nodig hebben. Alleen ambtsdragers en vrijwilligers die met kwetsbare mensen 
omgaan zouden zo’n aanvraag moeten doen. Discussie ontstaat over de waarde van 
de VOG. 
Er ligt een verzoek aan de kerk deze open te stellen voor een bezoek van studenten 
uit het buitenland. Ds. Van Rijn is er enthousiast over. De kerkenraad besluit de 
gemeente aan te melden. Ds. Van Rijn doet dit namens de kerkenraad. Inmiddels is 
bekend dat er studenten bij de gemeente op bezoek komen. 
 
Examenkandidaten 
Dit jaar is de naam van één jongere bekend die eindexamen doet. Als ze slaagt, 
krijgt ze bezoek van de kerk. 
 
Concept vergaderrooster 2023-2024  
Het rooster wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Het rooster wordt naar de koster 
verstuurd. 

Beleid – Gemeentevergadering op 31 mei 
Ds. Van Rijn en scriba hebben de bijeenkomst voorbereid. Er zijn vragen voor elke 
gremia bedacht. Ook is er ruimte om zorgen te delen. De kerkenraad hoopt op een 
goede opkomst. Met de opbrengst kan het beleid verder vorm krijgen. 
Het tweede deel van de vergadering is bestemd voor het bespreken van de 
financiën. 



 

 

Einde maatregelen corona 
Is het nu het moment om de coronamaatregelen terug te draaien?  Hierbij gaat het 
om handen geven en de collecte. 
Voor wat betreft de collecte lijkt de huidige werkvorm mooi. De bijdrage van de 
diaken (de collecteaankondiging) tijdens de dienst is passend en goed. Nu er slechts 
één diaken beschikbaar is tijdens de dienst wordt het collecteren lastiger. Het 
moderamen stelt de kerkenraad voor om met de schalen bij de uitgang te blijven 
werken. 
Het moderamen stelt ook voor dat de ouderling van dienst de voorganger wel weer 
een hand geeft aan het begin en eind van de dienst. De kerkenraad stemt in met het 
voorstel van het moderamen. Vanaf nu krijgen de voorgangers weer een hand van 
de ouderling van dienst.  

Punten uit de colleges en subcommissies.  
De kascontrole van de kerkrentmeesters en de diaconie over het boekjaar 2022 heeft 
plaatsgevonden. Dit is gebeurd door de gemeenteleden Bas Groen en Pieter Meijer. 
Op 11 juni (na de dienst) wordt een extra kerkenraadsvergadering gehouden om de 
jaarrekeningen definitief vast te stellen.  
Er zijn geen vragen over de jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters. De 
kerkenraad stelt jaarrekeningen voorlopig vast. 
De diensten worden, ook al dalen de energieprijzen, in de winter in de koffieruimte 
gehouden. 
De verhuurtarieven zijn besproken. Per 1 juli worden nieuwe prijzen gehanteerd. De 
belanghebbenden zijn ingelicht. 
Ds. Van Rijn heeft voorgesteld het lied van de maand te introduceren. De commissie 
Eredienst vindt dit een goed plan. Zo worden onbekende liederen uit het Liedboek 
geïntroduceerd. Elke maand wordt voor de dienst een onbekend lied geoefend. Dit 
gebeurt om 10.00 uur, zodra de ouderling, diaken en predikant binnenkomen. Ook 
wordt in de zomer een avondzangdienst gehouden.  

Rondvraag 
- Mevr. Klokman vertelt dat de burgerlijke gemeente vraagt of de kerk mee wil doen 
aan het Open Monumenten weekend in september.  De kerkrentmeesters stellen de 
kerk op 9 september open. Zij vraagt naar vrijwilligers. Een aantal namen wordt 
genoemd. 
 

Sluiting door dhr. Monster 
Hij besluit de vergadering met Lied 262: daaronder staat een gebed om een rustige 
nacht. “Wees voor allen een bron van kracht en troost”. 
 
Vz. sluit de vergadering, dankt ieder voor de inbreng en wenst allen een goede 
thuiskomst. 
 

Uit de vergadering van 11 juni 2023 

Ds. Van Rijn opent de vergadering. Deze korte bijeenkomst is bedoeld om de 
jaarrekeningen over 2022 vast te stellen. 
 
Uit gemeente zijn geen opmerkingen of vragen gekomen over de jaarrekeningen 
2022 van diaconie en kerkrentmeesters. De kerkenraad stelt daarom de 
jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters vast.  



 

 

De verklaringen worden ondertekend. De penningmeesters wordt, met dank voor hun 
werk, decharge verleend over het jaar 2022. 
Scriba stuurt de kascontrolecommissie een dankbrief. 
De vergadering wordt gesloten. 
 

Uit de gemeentevergadering van 31 mei 2023 
Er zijn 23 gemeenteleden aanwezig. 
Opening: 
Ds. Van Rijn opent de 
vergadering. “Fijn dat 
jullie er zijn. Beleidsplan 
associeer ik niet met leuk 
of interessant, maar 
meer als waardevol. 
Toch hoop ik dat het een 
fijne avond wordt.” 
Ze leest een tekst uit de 
Bijbel: 1 Kor. 12 uit de 
Bijbel in Gewone Taal: 
“Wij vormen één lichaam, 
want we horen allemaal 
bij Christus.” 
Vervolgens legt ze het 
doel van de bijeenkomst 
uit. Beleid is niet een 
sexy onderwerp om te bespreken. Toch is het belangrijk. Want er zijn zorgen: 
financiële zorgen, zorgen om wegblijven van de jeugd, zorgen om… 
Tijdens het pinksterfeest hebben we geleerd te kijken naar kansen. Laten we erop 
vertrouwen dat God de weg met mensen wel blijft vinden. Daarna opent zij de 
bijeenkomst met gebed: “Uw kerk gaat ons aan het hart. We vertrouwen erop dat U 
een weg met mensen weet.” 
 
Inhoudelijk gedeelte 
Ds. Van Rijn legt uit wat de kerkenraad de afgelopen maanden heeft besproken. Het 
gaat erom waar onze passie ligt en waar de kansen liggen voor de gemeente. Zij 
leest de huidig gevormde visie en missie voor. Dit is nog een concept.  
Visie 
De protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg wil een positieve, solidaire en 
betrokken gemeente zijn. Wij willen een gemeenschap zijn waar ontmoeting met 
elkaar, hoe verschillend we ook zijn, en met God centraal staat. We streven naar een 
kerk die de handen uit de mouwen steekt en er voor elkaar is. 
Missie 
Wij streven ernaar om een toegankelijke, gastvrije en zichtbare kerk te blijven. Een 
plek waar we 
geloof hoop en liefde ervaren en delen. We verlangen ernaar dat mensen, jong en 
oud zich hier thuis voelen. 
Om tot een goed beleidsplan te komen is de inbreng van de gemeente nodig. Deze 
avond is daarvoor bedoeld. Voor elk gremium binnen de gemeente is een uitdagende 
vraag/stelling geformuleerd. Vervolgens wordt aan de aanwezigen gevraagd te 
reageren op verschillende stellingen. Daarbij steeds te denken vanuit kansen. 

 



 

 

Vanzelfsprekend zijn er ook zorgen in de gemeente. Daarvoor is een zogenaamde 
‘klaagmuur’ opgehangen, waarop men zorgen kan uitspreken. Voor ideeën en 
opmerkingen die buiten deze thema’s omgaan is een flap met “overig” opgehangen. 
De volgende stellingen worden besproken: 
Pastoraat:  
Pastoraat is geen huisbezoek maar…….. 
Diaconaat: 
Het gaat om goede doelen en om…….. 
Beheer: 
Om het kerkbezoek vol te houden nog eenmaal per maand een dienst? Ja, want…. 
Nee, want….. 
Liturgie: 
Ik raak het meest geïnspireerd door…… 
Missionair: 
Missionair zijn is iets van het individuele kerklid, want….. 
 
Er wordt gedurende een half uur betrokken gesproken en geschreven over de 
verschillende onderwerpen. Tijdens de pauze wordt een kort verslag uitgebracht van 
de verschillende groepen. De opbrengst van de gesprekken wordt verzameld en 
meegenomen naar de volgende kerkenraadsvergadering. Daar zal de verwerking in 
het nieuwe beleidsplan plaatsvinden. 
Onderstaand leest u een aantal van de opmerkingen uit de besprekingen: 
Pastoraat is geen huisbezoek maar omzien naar elkaar, maar hoeft niet altijd over 
geloof of de Bijbel te gaan. 
Het gaat om goede doelen en om praktische invulling, zoals hulp in de tuin of bij 
boodschappen. Dit in samenwerking met het pastoraat. 
Om het kerkbezoek vol te houden nog eenmaal per maand een dienst? Ja, want…. 
Nee, want dat betekent te weinig geestelijk voedsel binnen de gemeente. Laten we 
samenwerken met meerdere stichtingen om in het gebouw te kunnen blijven. 
Ik raak het meest geïnspireerd door samen na te denken over een tekst, door 
verschillende inzichten van gastvoorgangers, of door andersoortige muziek naast het 

orgel (band). 
Missionair zijn is iets van het individuele 
kerklid, maar ook als gemeente projecten 
steunen. 
Wat kunnen we als geloofsgemeente 
uitdragen naar buiten? Aansluiten bij 
activiteiten? Betrekken bij activiteiten?  
Van de klaagmuur wordt geen gebruik 
gemaakt. Ook al zijn er wel zorgen 
uitgesproken. 

 
 

Na de pauze vindt het tweede gedeelte van de vergadering plaats. 
Dhr. Bakker geeft toelichting op de jaarrekening van de kerkrentmeesters. Gevraagd 
wordt naar de uitgaven voor de gebouwen. Deze zijn lager dan begroot. Er is in 2022 
minder groot onderhoud gepleegd dan in 2021. Grote klussen staan nooit in de 
begroting. Zijn die nodig, dan wordt er een begrotingswijziging toegepast die de 
kerkenraad moet goedkeuren. 



 

 

De eventuele kostenbesparing door het kerken in de koffieruimte is nog niet te zien, 
omdat er pas in 2023 is gestart met deze diensten. Er is wel informatie over de 
besparing: er is 30% minder gas 
gebruikt dan in 2022 in dezelfde 
periode.  
Dhr. Bakker wordt bedankt met 
applaus. 
 
Mevr. Kranenburg licht de 
jaarrekening van de diaconie toe.  De 
bankkosten gaan in 2023 omhoog. De 
bank geeft geen korting meer aan 
verenigingen en stichtingen.  
Mevr. Kranenburg legt uit dat de 
belegging bij Oikocredit is 
teruggestort. Dat heeft te maken met de nieuwe werkwijze van Oikocredit waarbij 
steeds meer (persoonlijke) informatie aangeleverd moest worden. 
De uitleg is helder. Er zijn geen vragen.  Ook mevrouw Kranenburg wordt bedankt 
met applaus. 
 
Rondvraag 
Een aanwezige vraagt hoeveel mensen online de diensten meevieren. Dat zijn 
ongeveer 23 pastorale eenheden per week. Daarnaast nog 17 die de dienst later 
volgen. Gesprek volgt over het hoe en waarom van het thuis meevieren. 
 
Sluiting 
Ds. Van Rijn stelt voor af te sluiten met een lied.  Lied 245 wordt gezongen: “k Wil U 
o God mijn dank betalen.” 
Daarna dankt zij allen voor de waardevolle inbreng en wenst eenieder wel thuis. 

 
Heleen Broerse (scriba) 
 

DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maanden juli en 
augustus 
  2 juli  Mevr. H.J.J. Papadopoulos-Geels 
  3 juli  Mevr. A. van Eijk 
  4 juli  Mevr. T. Kleefsman-Verdonk 
  4 juli  Dhr. J.M. de Waal 
11 juli  Mevr. J.E.A. Meijer 
12 juli  Mevr. D.M. van Vliet 
15 juli  Dhr. J.J. van Blaaderen 
17 juli  Dhr. C.J. Sikkel 
21 juli  Mevr. G. de Vente-Blok 
22 juli  Mevr. P.T.J. Agterhof-van der Schaaf 
  1 augustus Dhr. G.T.A. van den Boogaard 
  3 augustus Mevr. J.G.C. Sas-Heijkoop 
  5 augustus Mevr. J. Eijken-van Andel 
  8 augustus Dhr. A.J. Vaandering 



 

 

  9 augustus  Dhr. A.J. van Mourik 
  9 augustus Mevr. A.L. van Elderen-Geertzema  
23 augustus Dhr. J. van Beem, IJweg 
26 augustus Dhr. A. van den Doel 
28 augustus Mevr. J. Joustra-van Duijn 
30 augustus Mevr. E. Mandemaker-Snijders 

 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maanden juli en augustus  
  5 juli  Marit Reemer 
14 juli  Sophie den Blanken 
28 augustus Nova Lou van 't Zand 
28 augustus Isa Janna Maria van Boxel 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons kerkblad meld dit dan aan de ledenadministratie, 

zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 

KERKRENTMEESTERS 
 

Verjaardagsfonds 
Kort geleden hebben wij weer de busjes geteld van het verjaardagsfonds. 
Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen.  
De totaalopbrengst was 839,81 euro, een mooi resultaat dachten wij: Gré, Ria, Dina, 
Gerda en ondergetekende. 
Dit bedrag is via Annelies overgemaakt naar de rekening van de kerkrentmeesters. 
Allen hartelijk dank voor het lopen en de gulle gevers voor hun bijdrage. 
 

Met vriendelijke groet,         Itie Joosse 

 

RAAD VAN KERKEN 
 
De wandeling     
Zaterdag 3 juni hebben wij de 
Paleizenwandeltocht gelopen in Baarn. 
Begin en eindpunt Kasteel Groeneveld te Baarn. 
Kasteel Groeneveld werd in 1717 gebouwd voor 
een rijke Amsterdamse koopman. In 2012 is het 
verbouwd en is de oorspronkelijke keuken in het 
souterrain in ere hersteld.  
In het kasteel zijn verschillende tentoonstellingen 
te bezoeken.    
De wandeltocht leidde ons langs Paleis Soestdijk, 
gebouwd in 1638 door de welgestelde Amsterdamse burgemeester, Cornelis de 
Graaf, en in 1674 verkocht aan ‘Zijne Hoogheid den Prinse van Oranje.’ 
Wij wandelden verder door de natuur van het Paardenbos en langs het ruige 
begrazingsgebied De Stulp. 
In het bos rond de heidevelden van De Stulp zijn nog grafheuvels uit de prehistorie te 
vinden. 



 

 

Wij liepen verder over heide, door het bos langs Landgoed Pijnenburg en Theehuis  
‘t Hooge erf, waar wij genoten van een heerlijke kop soep. 
Vandaar liepen wij naar ons beginpunt, Kasteel Groeneveld. 
Het was weer een prachtige natuurwandeling. 
  
De volgende wandeling zal plaatsvinden op zaterdag 2 september 
U kunt zich opgeven om mee te wandelen voor donderdag 31 augustus bij Marijke 
Nuis. 

Namens de wandelaars,        Margreet Smit  
 
Tentdienst 4 juni 2023: Saamhorigheid is onze kracht 
De feestweek stond in 2023 weer op de agenda van onze dorpen en daarmee kwam 
ook de oecumenische tentdienst weer in beeld. De organisatie van de feestweek 
stelde de tentruimte weer beschikbaar. Bij deze bedankt daarvoor. 
 

De Raad van Kerken van Halfweg-Zwanenburg 
nam de voorbereidingen ter hand. De 
organisatoren hebben er een mooie dienst van 
gemaakt. Voorgangers waren  
ds. Wilma van Rijn-Fennell en José Pijnaker. 
Muzikale medewerking werd verleend door 
Mediorkoor Voices o.l.v. Mary Singer. Het koor 
en de gemeentezang werden ondersteund door 
de muzikanten Dick Marcus (piano), Aldy Piels 
(fluit) en Peter van Stigt (drums). 
Er was sprake van een mooie opkomst. Er waren 
ca 150 mensen aanwezig (incl. koor) die 

getuigen waren van een mooie tentdienst, luisterden naar een overdenking met als 
thema saamhorigheid en genoten van de koor- en samenzang. 
Na afloop smaakte de koffie prima, met een traktatie gebakken door leerlingen van 
het Spaarne College uit Haarlem en werd er nog een tijdje nagepraat door de meeste 
aanwezigen. 
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat de beamerpresentatie en de liturgie weer 
prachtig waren verzorgd door Henriëtte Oudejans. 
We kunnen dan ook spreken van een zeer geslaagde oecumenische tentdienst en 
hopen de komende jaren ook weer bij de feestweek aanwezig te kunnen zijn! 
 

    
 
              Met vriendelijke groet, Leo Kranenburg 



 

 

 
UIT DE OUDE DOOS 
 

Kerkblad juli/aug. 1998: in toga op skeelers 

Dit keer gaan we met deze rubriek 25 jaar terug in de tijd: juli/augustus 1998. 

Wat gebeurde er toen binnen onze gemeente? Wat 

hield ons bezig? Om wie hadden we zorg en wie 

timmerde aan de weg? We hadden een gezamenlijk 

kerkblad, ook al waren we juridisch nog 

gescheiden gemeenten: Hervormd en 

Gereformeerd resp. met dominee Engele Wijnsma 

en dominee Dirk Kamminga. We kerkten wel al om 

en om in de Hervormde en Gereformeerde kerk. In 

de zomermaanden maakten we graag gebruik van 

oud-voorgangers, zoals op 2 augustus dominee 

Voortman en op de 16e augustus dominee Rozema.  

Twee kerkdiensten waren die zomer extra bijzonder: 

23 augustus met de doop van Laura Marjoleine, 

dochter van Sjoerd en Sylvia de Vries. ‘Eigenlijk waren 

ze al naar Brabant verhuisd, maar zij vonden het prettig 

om de doop van hun dochter te midden van onze gemeente te vieren.’ Ook vrijdag 28 

augustus was bijzonder, ‘want dan treden Joanneke de Ruiter en Ronald Mels in het 

huwelijk. Om het geheel nog vreugdevoller te maken: het wordt de eerste kerkdienst 

in “De Stompe Toren” sedert 200 jaar.’   

De Overdenking komt dit keer uit de pen van Engele Wijnsma. Onder het kopje 

‘Mag dat?’ beschrijft hij een ontmoeting met ‘een aardige meneer’ die hem op een 

zondagmiddag aanspreekt op het feit dat de predikant aan het skeeleren is. ‘Hij 

vroeg zich af, vroeg hij, of dat wel mocht: skeeleren op zondag. De man herinnerde 

zich de tijd dat hij in zijn geboorteplaats in Overijssel van de kerkenraad niet op 

zondag mocht fietsen’. Om een lang verhaal kort te 

maken: ‘Het sprookje dat God van alles en nog wat 

verbiedt, is wijdverbreid, tot in de kerk toe. Als je 

eerlijk bent in je verbond met God de Heer weet je 

zelf wel wat die relatie goed doet of  schaadt. Dat 

hoeft geen gemeentelid of dominee jou te vertellen.’   

In het ‘Nieuws uit de gemeente wijk A’ staat het In 

Memoriam van Maria Helena Snoek-Engelsman die 

op 19 mei op 62-jarige leeftijd overleed. Engele somt 

hierna de gemeenteleden uit zijn wijk op die 

vanwege ernstige ziekte bijzondere aandacht 

behoeven. Bijvoorbeeld het echtpaar Ochquee, 

mevrouw Ita van den Horn-Slokker, mevrouw J. 

Oosterhoff-Kloezen en de familie Noordam. Maar er 

is ook blij nieuws: Jaap en Wil Kamper vierden 1 juni 

dat zij 25 jaar geleden in het huwelijk traden. 



 

 

Engele besluit zijn bijdrage met een terugblik op de afsluiting van het 

catecheseseizoen 1997/1998. Hij schrijft: ‘Op de slotzondag vertrokken 20 jongeren 

met begeleiding naar het recreatiegebied 

Spaarnwoude. Het programma bestond onder 

andere uit vlotten bouwen met aansluitend een 

wedstrijd op het zelfgebouwde vlot. Bijna 

niemand hield het droog. Martin Tromp, die 

afscheid neemt als catecheet, werd echter wel 

zeer vriendelijk te water gelaten. Samen met 

Hansje Leene die ook stopt, wacht hem nog een 

passend afscheid. De race werd gewonnen door 

Mariska Beijer, Martijn Monster, Taco Broerse en 

Tijmen Kluijt.’ In de aansluitende  

fotopuzzeltocht, waaraan ook ouders 

deelnamen, gingen Diana Noordam, Ilse 

Marleen Smit, Johan Adolf, Nienke Broerse en 

Rosalie Noordam er met de zege vandoor.  

Dirk Kamminga zet in zijn ‘Nieuws uit de 

gemeente wijk B’ het lief en leed uit zijn wijk 

uiteen. ‘Het eerste bericht komt uit de 

Beukenlaan waar Ginie en Jeroen van Diest melden dat zij verblijd zijn met de 

geboorte van een dochter: Josefien. Ongetwijfeld zal dit kind buitengewoon welkom 

zijn in hun leven na zoveel jaren van wachten op vervulling van een diep verlangen.’ 

Dirk Kamminga vraagt aandacht voor de zieken op dat moment: de dames J. 

Oostwouder, J. Slegers-Vastenouw, J.M. Adolf-van der Pijl  en S. Boontjes-Mol. 

Namens de Kleine Kerkenraad doet Cora Gerritse verslag van de vergadering van 

25 mei. Ernst-Jan Beijer is in deze periode voorzitter. Het is de tijd van het zoeken 

van nieuwe ambtsdragers, met name een ouderling en een scriba. Gemeenteleden 

hebben kandidaten schriftelijk mogen voordragen. ‘Daarna wordt er gekeken wie van 

de kerkenraadsleden welk gemeentelid gaat benaderen. De diakenen regelen het 

benaderen zelf.’   

Voor het volgende agendapunt, commissie Gebouwen, is Jan Haverhals aanwezig. 

‘Naar aanleiding van het programma van eisen is er onderzoek gedaan. Er is 

gekeken naar de bestaande gebouwen in verhouding tot het aantal leden en de 

financiële draagkracht. De functionaliteit, de exploitatielasten en de architectonische 

en culturele waarde zijn bekeken. De volgende stap is de taxatie van de gebouwen 

(kerkgebouw, kosterswoning en pastorie). De commissie is dicht bij een 

eindconclusie.’ Eric Halenbeek sluit de vergadering.  

Margreet Smit schrijft een verhaal over De Houtrakkertjes, ons kinderkoor: ‘U heeft 

op 14 juni kunnen luisteren naar en genieten van de kinderen van ons 

jeugd/jongerenkoor. Op 19 juni verzorgden we nog een optreden in Eigen Haard. 

Daarmee is het koorseizoen afgesloten. Na de vakantie zullen enkele kinderen niet 

meer terugkomen. Mochten er kinderen zijn die het leuk vinden te zingen, kom gerust 

langs in de NH-kerk op vrijdagavond.’ Met de groeten van Saskia Wolse, Pauline 

Smit, Astrid, Marijke, Wim en Margreet Smit.    



 

 

Onder het kopje ‘Jeugdwerkers, bedankt!’ schrijft Ben Broerse, destijds 

jeugdouderling: ’Bij het afsluiten van het kerkelijk seizoen is een bedankje richting 

alle vrijwilligers in ons jeugd- en jongerenwerk op zijn plaats. Of het nu gaat om het 

clubwerk, kinderdienst, catechese, tienerdienst, crèche, kindercatechese, jeugddienst 

of kinderkoor, wekelijks waren tientallen gemeenteleden in de weer om onze jeugd 

die plaats binnen de kerk te geven die zij verdienen.’  

Maar er is ook groot verdriet: ‘Terugkijkend op het jaar dat achter ons ligt doet het pijn 

te beseffen dat twee jeugdwerkers zijn overleden: Ida te Sligte en Piet de Koning. In 

dankbaarheid kijken we terug op hun liefdevolle werk dat zij voor onze jeugd verricht 

hebben: Ida vele jaren in de clubs en Piet tot op het laatste moment in de 

kinderdienst.’  

Bij de kinderdienst is afscheid genomen van Marg van den Berg en Grietje Monster, 

beiden goed voor twaalf jaar kinderdienstwerk. In het nieuwe jeugdseizoen komen 

Jeroen van Diest, Dita van Vliet en Petra Ekhart de leiding van de tienerdienst 

versterken.   

Ingrid van den Heuvel doet uitgebreid verslag van de Duindienst op 

Hemelvaartsdag 21 mei. ‘De ochtend begon al 

vroeg: om zes uur ging voor mij de wekker af 

want… ik ging die dag skeeleren naar Bentveld. 

Om zeven uur precies waren we bij de 

Gereformeerde Kerk waar dominee Engele 

Wijnsma al druk in gesprek was met (verslaggever) 

mevrouw Joustra. Engele moest ook nog even zijn 

toga aan voor de foto voor het Witte Weekblad en 

met z’n allen een stukje skeeleren langs de 

snelweg bij de kerk. Gelachen hebben we, want 

wanneer zie je nou de dominee met toga en rugzak 

op skeelers? Enfin, de dag begon dus goed.’ Ingrid 

vervolgt haar verslag met een beschrijving van de 

dienst in de duinpan en het spel Levend 

Ganzenbord dat de circa 50 gemeenteleden daarna 

samen in de duinen speelden. Het team, bestaande 

uit het echtpaar Tromp, zoon Martin, Simon Suir en Pieter Meijer leverde de beste 

prestatie. ‘Al met al een hele gezellige, sportieve en leerzame ochtend! Ik kijk al uit 

naar volgend jaar.’  

               Ben Broerse  

 
BAZAAR 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Op donderdag 6 juli en 3 augustus kunt u van 9.30 tot 10.30 uur spullen inleveren 
voor de bazaar. Wilt u erop letten dat de spullen heel en schoon zijn. 
Wij nemen geen videobanden, televisies, telefoons, lampen, kookboeken en radio’s 
aan. 
Namens de bazaarcommissie:       Margreet Smit  
 



 

 

DIVERSEN 

 

 

 

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer nodigt u uit om 

Maatje te worden. 

Geïnteresseerd? Bel coördinator Henny voor meer informatie of kom 

naar onze informatieavond op 11 september 

Geldzorgen bij veel huishoudens in de Haarlemmermeer 

Veel huishoudens in de Haarlemmermeer hebben financiële problemen en 

enorme geldzorgen. 15% van de Haarlemmermeerse huishoudens (dat zijn bijna 

9000 huishoudens) hebben voortdurend meerdere onbetaalde rekeningen liggen 

die al meer dan twee maanden geleden betaald hadden moeten zijn. Bij veel 

huishoudens stapelen de rekeningen zich op, mensen weten niet hoe ze nog 

moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken.  

Vanuit de kerken in Nederland is SchuldHulpMaatje Nederland opgericht, met 

vele lokale afdelingen in zo’n 151 gemeenten, om mensen met schulden te 

helpen om hun financiële problemen inzichtelijk te maken en te helpen deze op 

te lossen. Zo’n 10.000 mensen per jaar krijgen persoonlijke hulp van meer dan 

2300 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers). 

Vanuit de Caritassen van de R.-K. parochies in de Haarlemmermeer en vanuit 

enkele diaconieën van protestantse gemeenten in de Haarlemmermeer is drie 

jaar geleden de Stichting SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer gestart met 

momenteel 20 actieve Maatjes. In de eerste 3 jaar hebben we 137 mensen 

mogen helpen. De laatste paar maanden neemt het aantal aanvragen snel toe: in 

de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er al weer 18 nieuwe hulpvragers 

bij. Daarom deze oproep: word jij ons nieuwe Maatje?  

Op drie zaterdagen krijgen de nieuwe vrijwilligers een gecertificeerde training om 

als SchuldHulpMaatje goede hulp te kunnen bieden aan de hulpvragers. Starten 

kan op verschillende momenten in het jaar. 



 

 

Informatieavond 

Op 11 september is er een informatieavond voor u en andere belangstellenden, 

die meer willen weten over SchuldHulpMaatje, en wat het inhoudt om 

SchuldHulpMaatje te worden. Komt u ook? 

 11 september 19.30 in de Graankorrel, IJweg 1100, 2133 MH Hoofddorp. 

Hebt u wel interesse, maar bent u verhinderd op deze avond, of hebt u al eerder 

tijd: bel of mail dan met onze coördinator Henny Bijma, 06-83383966, 

coordinator1@shmhaarlemmermeer.nl  

Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen 

we iedereen. Overweeg daarom om SchuldHulpMaatje te worden en kom naar de 

informatieavond. 

Wat doet een maatje? 

Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met 

financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven in kaart te brengen. 

De hulpvrager maakt, met ondersteuning van het maatje, een lijst van alle 

onbetaalde rekeningen en een plan om deze te betalen. Het hoofddoel van 

SchuldHulpMaatje is dat de hulpvrager overzicht krijgt over zijn of haar financiën 

en ook leert deze op orde te houden.  

Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt 

de hulpvrager aan om vol te houden en geeft hem of haar praktische hulp. 

Maatje Jolanda: “Het is fijn om te zien dat mensen weer licht aan het einde van 

de tunnel gaan zien, doordat je ze wat inzicht hebt gegeven. Ik heb twee jonge 

meiden begeleid, waar veel meer speelde dan alleen het financiële deel. Ik was 

er voor ze. Ze zijn blij met de hulp. Het gaat goed met ze.” 

George van Leeuwen, bestuurslid SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer 

 

 

       

                                            
 

 


