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kerkdiensten 
Zondag 1 oktober 
Prot.Kerk en online   10.00 uur  ds. W. Zaagsma uit Hillegom 
        Israëlzondag 
 
Zondag 8 oktober 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  ds. L. Rasser uit Amsterdam 
 
Maandag 9 oktober 
Eigen Haard    19.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
 
Zondag 15 oktober 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  mevr. ds. G. van ‘t Kruis uit 
        Rijsenhout 
 
Zondag 22 oktober 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
        Oecumenische dienst 
        m.m.v. koor  VoiceMail o.l.v. 
        Dick Meijer 
 
Zondag 29 oktober 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  ds. J. van Popering  uit   
        Aalsmeer 
 
Zondag 5 november 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell
        Dankdag voor gewas en arbeid 
        Heilig Avondmaal 
 
Oppasdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief 
 
TER OVERDENKING 
 
Alleen maar sla? 
Pas geleden ontving ik een uitnodiging voor een verjaardagsfeest van een familielid. 
Om 12.00 uur zou er een vegan lunch voor ons klaar staan (Bij een vegan(istisch) 
dieet eet je zo min mogelijk dierlijke producten, dus naast vlees worden honing, 
zuivelproducten en eieren ook niet gegeten). “ We eten alleen maar sla”, stond er 
met een knipoog bij, waarna er grapjes werden gemaakt over onze familiaire vijand: 
de komkommer. 
Een van mijn familieleden vertelde mij naar aanleiding van het bericht haast trots dat 
hij nooit veganistisch eet. Deze opmerking liet me de week erna niet los. 
Weten we niet allemaal hoe groot de ecologische impact is van het eten van vlees? 
Dat er voor een kilo vlees duizenden liters water nodig zijn en al gauw 5 kilo 
plantaardig veevoer? Dat is vaak dan die soja, waar het oerwoud voor wordt 
omgekapt. Zijn we ons inmiddels niet allemaal bewust dat veel dieren geen fijn leven 
hebben voor zij of hun producten op ons bord terecht komen? 



Met al die kennis vraag ik mijzelf dus regelmatig af: zouden wij christenen  niet juist 
veganistisch moeten eten? Op zijn minst vegetarisch, mits je gezondheid het toelaat? 
Is christelijk leven niet juist een leven waarin je bewust bent dat de keuzes die je 
maakt impact hebben op de aarde, en alles wat daar op leeft? 
Want als we geloven dat God onze wereld heeft geschapen, met mensen en planten 
en dieren in goede harmonie, is het dan niet onze taak om die harmonie zo goed 
mogelijk te bewaren? 
 

 
 
Maar waar begin je? Heeft het allemaal wel 
effect? Is het nog de moeite waard of is het 
niet meer dan een druppel op een gloeiende 
plaat? En zijn die problemen niet veel te 
groot om daar als individu iets aan te 
kunnen veranderen? 
 
 

 
Ik ben er van overtuigd dat elke betere keuze die ik maak een goede keuze is. Dat 
elke beslissing die je maakt een start van iets nieuws kan betekenen. Misschien zelfs 
van een heel nieuwe levenswijze. 
 
Enkele dagen nadat u het Kerkblad ontvangt is het weer dierendag. Een dag ter ere 
van St. Fransis.cus die ook een groot dierenliefhebber was. Een dag waarop we 
graag onze huisdieren in het zonnetje zetten, maar ook een mooie dag om eens een 
andere keuze te maken. Laten we eens een dag geen dieren eten, wie weet smaakt 
het naar meer.   
 

        Ds. Wilma van Rijn 
 

LAATSTE WENSENBOEKJE  
 

Zoals in het Kerkblad van september is aangekondigd ontvangt u bij dit Kerkblad een 
boekje voor de wensen bij overlijden. 
Er zijn mensen die makkelijk praten over hun wensen ten aanzien van hun afscheid, 
anderen vinden het een stuk moeilijker, hebben tijd nodig, of laten het liever over aan 
nabestaanden. Misschien kan dit boekje u helpen met uw eigen wensen. U mag het 
doorbladeren, invullen, erover praten of direct in de papierbak doen. 
 
Per adres ontvangt u één boekje. Op de website en in de hal van de kerk zal het 
boekje ook beschikbaar worden gesteld. Heeft u er meer nodig, schroom dan niet om 
iemand van taakgroep pastoraat erom te vragen.  
 
Wilt u n.a.v. het boekje in gesprek met de predikant?  
U kunt haar bereiken op tel. 020-8225218  
 

Taakgroep pastoraat 
 

 



MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd :  Marjolein Oostwouder van Zwanenburg naar Groningen. 
        Fam. De Greef van Zwanenburg naar Hoofddorp.  
 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 

DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand oktober  

  6 oktober Mevr. C. Korthals  
  8 oktober Dhr. O. van Vugt  
16 oktober Dhr. L.M. Otto 
21 oktober Dhr. A. Vork 
22 oktober Mevr. C.A.T. van Tol-Kuiper  
23 oktober Mevr. S.C.M. van den Doel-van Schie 
27 oktober Dhr. R. van Elderen 
31 oktober Mevr. A.C. Schouten-Kars  
 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand oktober  
24 oktober Josephine Stoffels 
27 oktober Cosette Stoffels 
29 oktober Pieter van den Heuvel 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Ontvangen erfenis 
Op 6 maart 2022 overleed mevrouw E.H. Kempe-van Gelder. Zij had in haar 
testament bepaald dat de Protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg één van de 
erfgenamen zou worden. 
Op 15 juni 2023 hebben de kerkrentmeesters het prachtige bedrag van € 61.124,50 
uit deze nalatenschap mogen ontvangen. 
 
Wij zijn Bets Kempe-van Gelder zeer dankbaar voor deze gulle gave. 
 
Namens de kerkrentmeesters,              Annelies Klokman 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
De wandeling 
Op zaterdag 2 september wandelden wij met 8 personen van 
Overveen naar Zandvoort. De reis begon op het station 
Halfweg-Zwanenburg. Eenmaal in de trein waren we met 12 
minuten in Overveen waar de wandeling begon. 
Het was heerlijk wandelweer: een beetje mist, goeie 
temperatuur en droog. 



Wij liepen via het infocentrum het prachtige bosgebied in. 
 

 
 
Heel oude grote bomen, mooie klimbomen, vooral voor lenige mensen. 
Het bosgebied veranderde in duingebied waar soms aardig geklommen moest 
worden. Gelukkig waren er bankjes genoeg om even uit te rusten en vooral te 
genieten van het uitzicht. 
We passeerden links en rechts van het pad gedenkstenen die de plaatsen aangeven, 
waar in mei 1945 lichamen van vermoorde 
verzetsmensen gevonden werden. In het duingebied 
zijn in totaal 5 gedenkstenen geplaatst. 
Wij vervolgden ons pad door de duinen rustig 
klimmend omhoog De Hazenberg op. 
De Hazenberg is 27 meter boven NAP en een heel 
mooi uitzichtpunt. In het noorden zie je de 
schoorstenen van de Hoogovens, in het oosten de 
hoge beboste binnenduinen, in het zuiden zie je de 
watertoren van Overveen. Daarnaast het grote kruis 
van de militaire erebegraafplaats. Aan de kust zie je 
het drukke Zandvoort en Bloemendaal aan Zee.   
Nadat we bijgekomen waren begon de afdaling 
richting Parnassia. Op weg naar Parnassia kwamen 
we allerlei zout- en windbestendige plantjes tegen 
zoals helm, zandkool en zeeraket. Verderop stond 
de duindoorn te pronken met zijn oranje bessen.  
 



Parnassia is vernoemd naar het plantje de Parnassia palustris. Een plantje dat leeft 
van schrale vochtige duinvalleitjes. Het heeft diepgroene ronde blaadjes en witte 
bloemen. In Parnassia genoten wij van koffie met appeltaart, daarna liepen we over 
het strand naar Zandvoort. 
 

 
 
Het klimmen was voorbij. Op het gladde zand, genietend van de zee, vogels, luchten 
en mensen, was het heerlijk wandelen. In Zandvoort genoten 
we van heerlijke soep voordat we per trein naar huis 
vertrokken.  
Deze wandeling is echt een aanrader voor iedereen die van 
een stevig stukje wandelen houdt. Afstand 15 km. 
 
 
 
 
De volgende wandeling is op zaterdag 14 oktober. 
Meelopen kan altijd. Je mag je opgeven tot donderdag 12 
oktober bij Marijke Nu 
 
 
 

      Margreet Smit  
 
 

 



BAZAARNIEUWS 
 
Nieuws van de bazaarcommissie 
Allereerst een aankondiging uit 1923 van de bazar in het Haarlems Dagblad. Daarna 
een briefwisseling tussen dhr. Gravenmaker en dhr. De Jong Schouwenburg, met de 
bazar als onderwerp.  
 
Haarlems Dagblad 12-10-1923. 
BAZAR. Naar wij vernemen zal al hier ten bate van den bouw der nieuwe  
Ned. Duitsch Hervormde Kerk in den loop der maand November een Bazar worden 
gehouden. 
Daarna : Op 6 October 1923 komt er een briefkaart uit  Amersfoort aan bij den 
Weledelen Heer J.Gravenmaker. 
Landbouwer Maximiliaanshoeve te Halfweg.  
Gemeente Houtrijk en Polanen. 
 
Zeer geachte Heer,  
Uw schrijven van 25 september heb ik ontvangen en heb daarin onder anderen ook 
gelezen dat er ten behoeve van de nieuw te bouwen kerk voor de Ned. Herv. 
Gemeente in de gemeente Houtrijk en Polanen een bazar gehouden zal worden, en 
dat die bazar in het najaar gehouden zal worden. Zoudt U mij nu wellicht kunnen 
mededelen, in welke maand deze bazaar gehouden zal worden. Hopende dit van U 
te mogen vernemen noem ik mij met achting  
Uw  Mr. J.L.H. de Jong Schouwenburg. 
 
Deze informatie vond ik na wat speurwerk om te achterhalen wanneer er doelbewust 
begonnen is met het organiseren van een bazaar. 
Het blijkt dat de bazaar al plaats vond voor de oprichting van de Ned. Herv. 
vrouwenvereniging. De vrouwenvereniging is volgens de statuten opgericht op 10 
februari 1928 te Halfweg.  
Dat 100 jaar geleden mensen mede door een bazaar te houden geld inzamelden om 
een kerk te bouwen is heel bijzonder. Dankzij de vrouwenvereniging, de 
bazaarcommissies uit het verleden en nu, de vele vrijwilligers die elk jaar weer vol 
enthousiasme bereid waren/zijn te helpen om er een mooie feestelijke dag van te 
maken, de gulle gevers van mooie geschenken, giften, het heerlijke fruit, de 
oliebollen, bloemen en planten, eigenlijk te veel om op te noemen, hielpen ons, de 
commissie, 100 jaar vol te maken. 
Na vele jaren mijzelf met veel liefde en plezier ingezet te hebben om van de bazaar 
een gezellige dag te maken, wil ik u laten weten dat voor mij de tijd gekomen is om 
ermee te stoppen. 
Gezien mijn leeftijd is het verstandig om plaats te maken voor anderen of iets anders. 
De bazaar die op 7 oktober gehouden gaat worden, wordt voor ons als commissie de 
laatste. Wij zijn al geruime tijd bezig om opvolgers te vinden maar zoals bij alle 
vrijwilligersorganisaties bekend, is het moeilijk mensen te vinden die zich willen 
binden. De bazaarcommissie bestaat al jaren uit een klein groepje te weten: Corry 
van Dijke, Ria Bakker, Leo Bakker, Jannie Eijken en ondergetekende, die er na 7 
oktober allemaal mee stoppen. 
Mocht u iemand kennen die het stokje van ons over wil nemen dan zijn wij bereid om 
onze ervaring en kennis te delen en eventueel te helpen waar dit nodig is. 



Op zaterdag 7 oktober wordt door ons als commissie voor de laatste keer de bazaar 
georganiseerd. Voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren. 
Op zondag 24 september worden er na afloop van de kerkdienst tasjes uitgedeeld 
met de vraag om deze tasjes te vullen met wat levensmiddelen en vervolgens deze 
tasjes in te leveren op zondag 1 oktober in de kerk of voor 3 oktober bij een van de 
commissieleden.   
Voor donderdagmorgen 5 oktober om 9.00 uur vragen wij sterke mannen/ 
vrouwen/jongeren, om ons te helpen met tafels, dozen en spullen naar binnen te 
brengen. 
Op vrijdagmorgen 6 oktober om 9.00 uur kunnen wij heel veel hulp gebruiken bij 
het maken van fruitbakjes, het uitpakken van de dozen en het inrichten  van de 
tafels.       
Zaterdagmorgen 7 oktober om 9.00 uur start de bazaar, die duurt tot 16.00 uur.  
Daarna zijn er sterke mensen nodig om de overgebleven spullen naar de opslag te 
brengen. 
Tot slot: wij zijn opzoek naar een paspop. Heeft u er een of weet u iemand die er een 
heeft, dan willen wij die graag een dagje lenen. 
DE BAZAARCOMMISSIE HOOPT OP EEN GOEDE OPKOMST EN WENST U EEN 
HEEL GEZELLIGE DAG TOE.  
 
Namens de bazaarcommissie:               Margreet Smit 
 
UIT DE OUDE DOOS 
 
Kerkblad oktober 2002: welkom Albert en Dineke Ferwerda 

‘Een warm onthaal en blije gezichten, en wat een inspanning is er door velen 

geleverd om het ons thuis en in de kerk naar de zin te maken. Wat een ontvangst!’ 

Aldus ons kersverse predikantenechtpaar Albert en Dineke Ferwerda in het Kerkblad 

van oktober 2002. Het lijkt al weer zo lang geleden, want sindsdien is er binnen onze 

gemeente zo veel gebeurd. Al bladerend door dit Kerkblad komen we veel namen en 

gebeurtenissen tegen. Een verzameling mooi en verdrietig nieuws anno 2002. Leest 

u mee?     

Boven haar eerste Overdenking zet Dineke 

Ferwerda-Arends het kopje: Hoe is de naam? ‘In de 

komende tijd zullen wij veel mensen naar hun naam 

vragen en die trachten te onthouden, want het is fijn 

als je bij name wordt gekend’...’Samen krijgen we ook 

een nieuwe naam: de naam van ons 

kerkgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland. 

Maar dit moet nog worden goedgekeurd door de 

synodes. Dus of we echt zo gaan heten?’ Dineke vindt 

de naam Samen-op-Weg-kerk betekenisvoller: ‘het 

klinkt alsof we iets met elkaar te maken willen hebben, 

een gemeenschappelijk doel hebben’…’Een 

betrokkenheid op Hem die onze Weg is. Hij is erbij als 

we samen op weg zijn en onderweg willen vragen 

naar elkaars naam, omdat we samen willen optrekken 

en niet zonder elkaar verder willen.’  



In de rubriek Uit de gemeente staat Thea van Veldhuijsen met een In Memoriam stil 

bij het overlijden van de heer Karel Jozef Goulooze. ‘Hij was een stille in zichzelf 

gekeerde man en een heel trouwe kerkganger.’ Een tweede In memoriam betreft Els 

Groot-v.d. Velde, geschreven door haar collega’s van Basisschool Gaandeweg, 

Cocky van der Gugten, Joke Verwaal en Yolanda Jonker. ‘Els heeft veel kinderen 

lezen, schrijven en rekenen geleerd. Ook bracht Els de kinderen graag in aanraking 

met de Bijbelverhalen en zij kregen daar iets van mee voor hun verdere leven’...’We 

verliezen in haar een fijne vrouw, vriendin en collega.’  Onder het kopje Meeleven 

vraagt Dineke Ferwerda aandacht voor de zieken: 

mevr. P. v.d. Haak-Middelkoop, mevr. Kranstauber-

van de Broek, mevr. A. van Beemdelust-Janssen, 

mevr. G. v.d. Schaaf-Griffioen, dhr. P.G. Bijma, mevr. 

H. Meijer-van Andel en mevr. A. Ochquée-

Schreuder. 

Bij het nieuws Uit de Kerkenraad lezen we onder 

andere dat met de komst van het 

predikantenechtpaar de gemeente in twee pastorale 

wijken is verdeeld: grofweg Halfweg voor Albert en 

Zwanenburg voor Dineke. Namens de kerkenraad 

bedanken kerkenraadsvoorzitter Ernst Jan Beijer en 

ouderling Helga Traas alle vrijwilligers die de 

intrededienst op 8 september en bijbehorende 

receptie in de Grote Kerk tot een succes hebben 

gemaakt: ‘Wat zag het er allemaal gezellig uit!’  

Op het terrein van de Raad van Kerken gebeurt ook het nodige: Bijbelcursus over 

Micha, de Black Gospel Workshop (waarover straks meer), de Bijbels Theologische 

Gespreksgroep, samen wandelen langs het Zuiderzeepad en de reis ‘In de 

Voetsporen van Paulus’, dit keer naar Griekenland.   

Het Jeugdwerk vraagt bij monde van jeugdouderling Heleen Broerse aandacht voor 

onder andere de gespreksavonden over geloofsopvoeding en de personele 

onderbezetting van de Jeugdraad. Een welkom voor de nieuwe secretaris Marij Smit 

en een vaarwel voor Jeroen van Diest: ‘ het zou fijn zijn 

wanneer naast Raymond Swager, onze 

penningmeester, en Marij Smit meer jonge mensen de 

taken willen overnemen van de “oudjes”. Tenslotte een 

oproep aan de ouders van onze catechisanten om naar 

de ouderbijeenkomst te komen: ‘dan weet u welke 

materialen en werkmethode we met uw kinderen 

gebruiken.’  

Onder de rubriek Overige vallen tal van mooie 

kerkelijke activiteiten. Zo doen Wim en Margreet Smit en 

Saskia Oosterloo-Wolse van kinderkoor De 

Houtrakkertjes een oproep aan enthousiaste 

gemeenteleden om de nieuwe dirigent en nieuwe 

muzikaal begeleider van het koor te worden. 



 ‘Omdat bijna acht jaar elke vrijdagavond Kinderkoor een te grote belasting voor ons 

wordt.’  

De Gespreksgroep Dertig Plus meldt de datum van de tweede bijeenkomst. Ingrid 

Cappendijk roept dertigplussers op om met leeftijdsgenoten te komen praten over 

allerlei zaken rond geloof & kerk: ‘naast het bespreken van allerlei onderwerpen 

staan er ook andere activiteiten op ons programma, bijvoorbeeld met elkaar eten of 

een avondje uit.’   

Daarna een uitnodiging van Ria Bakker voor de Koffieochtend Jong & Oud in de 

Grote Kerk: ‘u bent welkom voor een kopje koffie of het lezen van de krant. Het 

stiltecentrum zal ook niet ontbreken.’ Vervoer nodig? Bel dan Thea Kleefsman of 

Hansje Leene.  

Bijna tot slot een verslag van de 3-daagse pelgrimage door en rond Almere. Lisette 

Kwast vertelt: ‘voorgaande jaren liepen we onder 

leiding van Engele Wijnsma, dit jaar moesten we het 

zonder herderlijke zorg stellen. We liepen drie dagen 

achtereen, met z’n zessen’...’Nooit geweten dat 

Almere zoveel groen en prachtige natuur in zich 

heeft.’  

De Gospelworkshop is het laatste onderwerp dat ik in 

herinnering wil brengen. Saskia Oosterloo schrijft: 

‘Tot onze vreugde hebben ongeveer 150 mensen 

zich aangemeld voor de Gospelworkshop. Twee 

avonden en een middag flink repeteren om op 

zaterdagavond 26 oktober een spetterend optreden 

ten gehore te brengen. U kunt dit optreden in de 

Grote Kerk natuurlijk bijwonen.’ Speciaal voor hen die 

toen meededen: weet u nog dat we voorafgaand aan 

het concert in de ‘oude consistorie’ samen plotseling 

door de houten vloer zakten? Omdat het goed afliep 

zat de stemming er bij de 150 zangers direct goed 

in…                   Ben Broerse 

DIVERSEN 
 

 

Begraafplaats 

 

Houtrijk en Polanen 

 

Zwanenburg 

 

ZWANENBURG – HALFWEG GEDENKT 2023 



 
Ook dit jaar willen we de avond  “ZWANENBURG-HALFWEG GEDENKT” weer 
organiseren.  
Deze herdenking vindt dit jaar plaats op VRIJDAG 13 OKTOBER van 19.00–21.00 uur op de 

begraafplaats aan de Kerkhoflaan voor de gezamenlijke herdenking van overleden 
dierbaren, ook wanneer deze elders hun laatste rustplaats kregen. Verschillende 
activiteiten vinden plaats en de algehele stemming wordt door de sfeervolle 
verlichting ondersteund. Zo zijn er onder andere de brandende drijflichtjes, zelf te 
beschrijven herinneringshartjes, verder hangen er gedichten, tekeningen en wordt er 
passende muziek ten gehore gebracht. Mogelijk is er ook weer een spontane 
solozang te beluisteren. Voor kinderen is deze avond zeer geschikt om samen hun 
herinneringen te beleven en hun gevoelens door middel van een activiteit te kunnen 
uiten. 
Een ieder groot of klein is van harte welkom. 
 

J. van Gelder, Stichting Begraafplaats Houtrijk en Polanen 
 
Geslaagde startzondag op 17 september 
De startzondag stond vooral in het teken van kennismaking met de Braziliaanse 
rechten- en theologiestudente Sara. Zij studeert 3 maanden aan de VU in 
Amsterdam. Aan onze gemeente was enige tijd geleden gevraagd of wij een 
internationale theologiestudent(e) een zondag konden ontvangen. De kerkenraad 
stemde daarmee in en zo werd Sara deze dag welkom geheten in onze gemeente.  
Zij nam actief deel aan de dienst en zong o.a. met haar mooie stem een Braziliaans 
lied (in het Portugees) dat zij van haar moeder had geleerd (Sinds de dag dat ik 
Jezus heb verwelkomd). Ook gaf Sara een presentatie over haar land. Zo werd het 
een bijzondere dienst waar ds. Wilma gekozen had voor het thema “Ga mee”. 
Na de dienst volgde na het koffiedrinken een gezamenlijke lunch.  
 

 



 
 
 

 
 
Voor het binnenprogramma na de lunch was helaas weinig belangstelling. Die was er 
wel voor de buitenactiviteiten. Eerst werd er onder deskundige leiding een 
rondleiding door de historische kern van Halfweg gegeven met als thema de 
geschiedenis van de kerken in Halfweg.  
 



 
 
Na een rustmoment in de koffieruimte van de protestantse kerk volgde het tweede 
deel van het buitenprogramma. Dat was een bedrijfsbezoek aan de boerderij van Erik 
en Suzanne Oostwouder. Erik vertelde over zijn huidige bedrijfsvoering en Suzanne 
over haar boerenwinkeltje, waarbij zij ons boerenkaas uit de Haarlemmermeerpolder 
presenteerde. 
  

 
 



 
 
 
Sara maakte hier ook kennis met de Hollandse suikerbieten. Zij kende slechts het 
Braziliaanse suikerriet. Een aantal aanwezigen kon “vers van het land” een stukje 
suikerbiet proeven. Tijdens de wandeling in Halfweg had Sara al wat geschiedenis te 
horen gekregen over de voormalige suikerfabriek in Halfweg, maar had daar nog 
geen idee gekregen over wat een suikerbiet precies is. 
 
Bij terugkeer in de kerk was er als sluitstuk een gezamenlijke Chinese maaltijd, waar 
20 mensen aan deelnamen. Alle aanwezigen vonden het een zeer geslaagde dag en 
Sara was dankbaar voor de genoten gastvrijheid van onze gemeente! 
. 
 



 
 
 
Met vriendelijke groet,        Leo Kranenburg 
 
 

 


