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 Dankdag voor gewas en  arbeid 5 november 

 Zondagmiddagconcert 19 november 

 Eeuwigheidszondag 26 november 
 
 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 5 november 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Heilig Avondmaal 
      Dankdag voor gewas en arbeid 
      Herbevestiging ambtsdragers 
 
Zondag 12 november 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. J. Dubbink uit Uithoorn 
 
Maandag 13 november 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. R. van Neerbos 
 
Zondag 19 november 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 
 
Zondag 26 november 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Eeuwigheidszondag 
Zondag 3 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. G. Bregman-Hoving uit Woubrugge 
      Eerste zondag Advent 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.   
 
TER OVERDENKING 
 
Geef elkaar de ruimte 
Kort geleden woonde ik een lezing bij van een kunstenaar. Hij liet onder andere zien 
hoe hij een kapel had gemaakt op wielen waarmee hij langs festivals ging. In plaats 
van het logge instituut kerk is het een flexibele plek, eentje waar je gewoon kunt zijn. 
Waar je kunt zitten en muziek kunt luisteren, iets wat mensen dient. 
Hij vertelde hoe hij op een nare manier zijn werk in de kerk niet meer mocht 
voortzetten, omdat hij andere ideeën over geloven en vormen van kerk-zijn had dan 
het kerkbestuur. Er was geen ruimte voor anders denken, voor creatieve activiteiten, 
maar ook niet voor twijfels, voor het Mysterie, zo vertelde hij. 
 
Het zette mij aan het denken: In hoeverre schenken wij als gemeente ruimte? Voor 
mensen die wat anders doen, mensen die anders denken? Of zijn wij toch ook maar 
een club van keurige mensen die zich netjes aanpassen aan de bestaande mores? 
Waarin we blijven doen wat voor ons veilig en vertrouwd is, meestal omdat we het nu 
eenmaal zo gewend zijn? Waarin we een groep met redelijk gelijkgestemden hebben 
gecreëerd en intact houden? 
 
Het zou mooi zijn als de kerk een plek zou zijn waar we ruimte geven aan mensen. 
Dat we in Jezus’ voetsporen treden, die juist naar mensen omzag die niet in het 
perfecte plaatje pasten. En telkens weer zei: Jij hoort erbij.  



 

Het klinkt zo logisch, maar vaak blijkt dat elkaar 
ruimte geven ingewikkeld is. Dat je iemand die 
anders denkt of doet niet direct afschrijft, dat je al 
snel denkt: Jij bent anders, jij mag niet meedoen, jij 
hoort er niet bij. 
 
‘Geef elkaar de ruimte’. Dat is volgens mij een 
goede levensvisie die wij kunnen vasthouden. Dat 
is trouwens meer dan mensen een eigen eilandje 

gunnen waarop zij hun ding kunnen doen, maar ook elkaar de hand reiken. Het is 
luisteren naar het verhaal van de ander, elkaar waarderen, zoeken naar het goede in 
de ander. 
Want in de ruimte die daar ontstaat, kunnen we iets vinden van het Mysterie dat wij 
God noemen. 
 

Ds. Wilma van Rijn 

 
EEUWIGHEIDSZONDAG 26 NOVEMBER  
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voordat de adventsperiode 
begint, komen wij samen om de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden, te 
gedenken. Het is een viering waarin we stilstaan bij hen 
die we missen, waar we elkaar opzoeken, we troost 
vinden bij elkaar en bij God. 
Vorig jaar hebben we voor het eerst de mogelijkheid 
geboden om alle aanwezigen een kaarsje te laten 
branden. Veel meer gemeenteleden dan verwacht 
hebben hier gebruik van gemaakt. We vinden het fijn 
dat dit door zoveel mensen gewaardeerd wordt.  
Dit jaar bent u opnieuw van harte uitgenodigd om in deze dienst een kaarsje aan te 
steken en geliefden te gedenken die u bent verloren aan het leven of de dood. 
Onze kerk wil een plek zijn voor iedereen die op zoek is naar troost, naar liefde en 
hoop. Ook in de verdrietige tijden van het leven. U bent van harte welkom. 
 

Ds. Wilma van Rijn 
 
LIED VAN DE MAAND 
 
In november kijken we vooruit naar de adventstijd: een tijd van bezinning. Een tijd 
waarin we in het duister uitzien naar het licht. Daarom oefenen we in november lied 
994: Voor hen die ons regeren. 
 
De eerste zin geeft al aan waar het lied over gaat: Voor iedereen die een taak heeft 
om ons te besturen en leiding te geven. Het is een gebed voor iedereen die regeert, 
geschreven door Tom Naastenpad. 
 

Ik ontving een e-mail over het lied ‘Wat hou ik van uw huis’. Ik had gemeld dat dit lied 
van de band Sela was, maar dat klopt niet. Het lied is van Ria Borkent en uitgebracht 
in Psalmen voor Nu. 

Ds. Wilma van Rijn 



 

VIERING VERJAARDAGEN 
 
De meeste mensen van 78 jaar en ouder weten het inmiddels al: Sinds dit jaar vieren 
wij in de kerk de verjaardagen van onze oudste gemeenteleden. 
Vier keer per jaar krijgen de mensen die in het afgelopen kwartaal jarig zijn geweest 
een persoonlijke uitnodiging om hun verjaardag te vieren.   
We maken kennis met elkaar, we zingen en we proosten op de verjaardag, er wordt 
genoten van de heerlijk verzorgde hapjes door onze fantastische vrijwilligers. 
Natuurlijk is er vooral ruimte voor goede gesprekken, waarbij we soms ook nog van 
onze stoel worden gesommeerd om met iemand anders te praten. Dit doen we 
allemaal in grote dankbaarheid en het besef dat het niet vanzelfsprekend is dat we 
deze verjaardagen mogen en kunnen vieren. In januari sluiten we ons eerste jaar van 
de verjaardagvieringen af, in de hoop dat er nog vele zullen volgen.  
 

                     
 

Ds. Wilma van Rijn 

 
EXTRA INZAMELING VOEDSELBANK / OOGSTDANKDIENST 
 
Inzameling voor de Voedselbank op Dankdag voor gewas en arbeid  
Op zondag 5 november a.s. is het Dankdag voor gewas en arbeid. Al een aantal 
jaren houden wij in onze kerk op initiatief van de commissie eredienst juist op deze 
dag een extra inzameling voor de Voedselbank Haarlemmermeer.  
Zoals u weet worden er elke week op vrijdagmorgen voedselpakketten uitgereikt aan 
mensen die het minder goed hebben dan de meesten van ons. 
Onze diaconie heeft sinds dit jaar ook een mand staan bij de ingang van onze kerk 
waarin u wekelijks (op zondag) uw producten voor de Voedselbank kunt deponeren. 
We hebben overleg gehad met de diaconie over de extra inzameling op Dankdag. 
Wij zijn allemaal van mening dat in deze economisch moeilijke tijden niet genoeg de 
nadruk kan worden gelegd op delen met elkaar en omzien naar elkaar. 
 
Met vriendelijke groet namens de commissie eredienst,                 Ria Bakker 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

De kerkenraad op bezoek bij het Schipholpastoraat 
Thuis bent u in vertrouwde omgeving en u weet hoe uw familie en kennissen te 
bereiken. 
Maar... wát als u niet thuis bent, onderweg bent en u verdrietig of ontredderd bent 
over hoe u uw reisdoel kunt bereiken. Wie biedt dan een luisterend oor en zelfs hulp?  



 

Op de luchthaven Schiphol hebben medewerkers van het luchthavenpastoraat oog 
voor dit soort situaties en hulpverlening. Dat maakte het interessant voor onze 
kerkenraad daar op 30 september jongstleden een bezoek te brengen en te horen en 
te zien hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. Wij werden ontvangen door Marieke 
Meiring, een van de pastores van het Schipholpastoraat.  
Het 'zien' betrof een film, waarin een paar concrete gevallen van hulpverlening te 
zien waren met een toelichting. 
Het luchthavenpastoraat is 24 uur per dag telefonisch op afroep beschikbaar en 
overdag aanwezig (9-17 uur) in het meditatiecentrum of actief in de vertrek- en 
aankomsthallen achter de douane. Het meditatiecentrum heeft een stiltekamer, waar 
elke zondag een kerkdienst of viering plaatsvindt. Er zijn drie pastores van drie 
geloofsrichtingen te weten: protestants, rooms-katholiek en anglicaans. Iedereen en 
van welk geloof dan ook is welkom. Op de glazen wanden in het stiltecentrum staan 
twaalf symbolen afgebeeld die een breed scala aan godsdiensten symboliseren. 
Het meditatiecentrum is altijd toegankelijk. Er zijn 35 vrijwilligers, die bij toerbeurt 
paraat zijn op basis van een jaarrooster. De benadering door de hulpverleners is 
onbevangen en vol vertrouwen in de mogelijkheid daadwerkelijk hulp te kunnen 
verlenen. Marieke Meiring vertelde dat zij bij de hulpverlening denkt in het hier en nu. 
De hulpverlening gaat ver. Dat kan zijn het veilig bereiken van de reisbestemming of 
veilig thuiskomen. Bij deze hulpverlening wordt meestal Engels gesproken. Maar in 
voorkomende gevallen wordt ook de vertaalapp van Google gebruikt. 
Om de complexe werkvloer goed te kennen en te weten waar de personen en 
diensten te vinden zijn op de luchthaven is wel een jaar inwerktijd nodig. Het 
luchthavenpastoraat maakt veel gebruik van haar contacten en dus is kennis van 
andere diensten erg belangrijk. 
 



 

Er wordt veel gelopen en de securityzone voor personeel moet steeds gepasseerd 
worden. Dát ondervonden wij tijdens de excursie zelf óók. 
Het luchthavenpastoraat is afhankelijk van vrijwilligers en is blij met aanmeldingen. 
Onze kerkenraad werd bijzonder hartelijk ontvangen. Wij waren daar met vijftien 
personen. Het was een indrukwekkende excursie. 
Na ons bezoek hebben wij tot slot van de middag, op eigen kosten, gezellig met 
elkaar gedineerd in Zwanenburg. 
 

 
 

Peter Mendrik 
 

 

Uit de kerkenraadsvergadering van 27 september 2023 
Op 27 september startte het nieuwe vergaderseizoen voor de kerkenraad. 
Opening en welkom 
Ds. Van Rijn opent de vergadering met een vraag uit het spel Het Goede Verhaal: 
Genesis 28: 10 – 22: “Jacob merkt door een droom dat God bij hem is. Heb jij wel 
eens gemerkt dat God bij je is?” Deze vraag wordt besproken met de leden van de 
kerkenraad. Ieder noemt een persoonlijke ervaring uit zijn/haar leven. 
Vz. Kranenburg heet allen welkom. Hij wenst een ieder een goed kerkelijk seizoen 
toe. 
 
Verslagen, post en actielijst  
Er zijn geen vragen over de toegestuurde notulen en verslagen. De postlijst en 
actielijst worden doorgenomen.  



 

Vz. vertelt dat de Classis N-H met de ringen in gesprek gaat over eventuele 
samenwerkingen tussen gemeentes. Dit is ingegeven door de krimp in de 
gemeentes. De voorkeur van de Classis gaat uit naar samenwerking boven fusie van 
gemeentes. De Classis komt ook naar Ring Hoofddorp. Een uitnodiging volgt. 
 
Beleid 
a.- nieuwe manier van vergaderen  
Het moderamen stelt voor de moderamenvergadering en de kerkenraadsvergadering 
om te zetten in één vergadering. Vz. licht het voorstel toe.  
De kerkenraad telt slechts vier leden meer dan het moderamen. Het moderamen is 
vaak erg inhoudelijk bezig. Daar is het moderamen niet voor. Deze zou eigenlijk 
alleen de agenda moeten voorbereiden. Als de kerkenraad instemt zal de 
voorbereiding van de kerkenraadsagenda worden verzorgd door de (technisch) 
voorzitter, dominee en scriba. Daarbij worden de voorzitters van de gremia gevraagd 
agendapunten aan te leveren.  
Het huidige schema van de kerkenraadsvergaderingen kan dan worden 
gehandhaafd. De leden stemmen in met het voorstel. Deze manier van werken gaat 
per oktober in. 
Alleen in bijzondere omstandigheden zal het moderamen vergaderen in de voltallige 
samenstelling. Dat betekent: vz. scriba, predikant en voorzitters van de gremia. 
 
b.- beleid kerkelijke gemeente 
Een eerste aanzet van het beleidsdocument is verstuurd. Ds. Van Rijn licht het 
document toe. Zij heeft dit samen met mevr. Adolf en scriba opgesteld. Er is 
afgeweken van de ‘oude’ wijze van opstellen van een beleidsplan. Het moet een kort 
en bondig stuk zijn. Het gaat om: “Wie zijn we en wat willen we?” 
Het eerste concept ligt nu ter bespreking. Scriba legt uit dat de gremia het 
beleidsplan moeten aanvullen met de activiteiten die zij in de komende 4 jaar denken 
op te pakken. Aan het eind van ieder seizoen kan dan worden geëvalueerd. Op basis 
van die evaluatie kan een nieuw jaarplan worden gemaakt. 
De concepttekst wordt besproken en hier en daar aangepast zodat de boodschap 
voor ieder helder is. De kerkenraad stemt in met het eerste concept. In november 
worden de aanvullingen besproken en kan het beleid worden vastgesteld. De 
gemeente is gehoord. De inbreng daaruit is gebruikt. De gemeente krijgt na 
vaststelling de mogelijkheid het plan te lezen. Bij de evaluatie is de mogelijkheid er 
voor gemeenteleden om opnieuw inbreng te hebben. 
  
Nieuwe ambtsdragers en verkiezing moderamen 2023-2024 
Ds. Van Rijn en vz. zijn blij dat er twee ambtsdragers opnieuw bevestigd willen 
worden. Daarmee laten zij zien dat het geen vanzelfsprekendheid is. De gemeente 
krijgt de kans de ambtsdragers opnieuw te bemoedigen. 
Mevr. Kranenburg en mevr. Gerritse vinden het een prachtig gebaar om opnieuw 
bevestigd te worden. Dit zal gebeuren in de dienst op 5 november. 
De huidige leden van het moderamen stellen zich opnieuw beschikbaar voor het 
moderamen. De kerkenraad gaat daarmee akkoord. 
 
Vaststellen preek- en collecterooster 2024 
Het conceptrooster wordt besproken en aangevuld. Op 9 juni is de tentdienst. Nu het 
preekrooster is vastgesteld, kan het collecterooster worden gemaakt. 
 



 

Kerkenraadsuitje 30 september 
De kerkenraadsleden, met aanvulling van de leden van de kerkrentmeesters en het 
kostersechtpaar gaan jaarlijks met elkaar uit. Zo’n uitstapje is ter inspiratie voor het 
werk in de kerk. Elders in het Kerkblad staat een verslag. 
 
Punten uit de colleges en de subcommissies 
Ds. Van Rijn vertelt dat er vaak gevraagd wordt naar een nieuwe Kerkgids. Mevr. 
Gerritse onderzoekt dit met de kerkrentmeesters. 
Het gemeentediaconaat houdt in oktober een middag voor de ouderen. 
Dhr. Berger vraagt of er bij de gedachtenisstenen ook voor de dienst een kaars kan 
worden aangestoken. Dat kan. 
De kerkrentmeesters hebben besloten dat de eerste zondag dat er weer in de 
koffieruimte dienst wordt gehouden, op 5 november is. 
Dhr. Bakker heeft gemeld dat veel nieuwe leden niet reageren op zijn vraag of ze lid 
van de kerk willen blijven of niet. Hij stuurt alle nieuwe leden een brief. Er komt 
helaas vaak geen reactie. De kerkorde geeft aan dat deze mensen niet mogen 
worden uitgeschreven. Er blijft een handtekening nodig!  
Mevr. Smit heeft gemeld dat de Bazaarcommissie de bazaar, in 1923 werd de eerste 
gehouden, voor de laatste keer heeft georganiseerd. Gesproken wordt over het wel 
of niet voortzetten van de bazaar. Een voorstel wordt gedaan om de ruimte van de 
oude kosterswoning te gaan verhuren als woonruimte. De kerkrentmeesters 
bespreken dit. 
Binnenkort wordt een ringvergadering voor alle kerken binnen de Haarlemmermeer 
belegd. Daarbij worden alle kerkenraden uitgenodigd. 
 
Sluiting van de vergadering 
Mevrouw Kranenburg leest een gebed voor de start van het nieuwe seizoen: “Wees 
met ons aan het begin van een nieuwe periode van leren.” 
Vz. dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ieder wel thuis. 
 

Heleen Broerse 
 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand november 
  5 november  Dhr. J.W. van der Sluis  
13 november  Mevr. J.C. Steen-van Bueren 
15 november  Dhr. F. Hoogendam 
19 november  Mevr. C. Dhont-Groen  
28 november  Dhr. D. Kalkman 
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand november 
26 november   Lieke Groeneveld 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
 



 

 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Geen mutaties deze maand. 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
WERKGROEP ZWO 
 
Bestel alvast de adventskalender! 
Wilt u bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode 
een dagelijkse kalender aan, die u uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even 
stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met 
korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vindt u bij elke dag een 
korte inspirerende video. Het jaarthema is ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, 
hoop en liefde.’ U kunt gratis 1 exemplaar bestellen. Meer informatie en de 
bestelwijze vindt u op: Adventskalender 2023 – Protestantse Kerk Nederland 
 
Liturgisch bloemschikken 
Op de website kunt u ook een brochure downloaden over liturgisch bloemschikken in 
de adventsmaand: Liturgisch bloemschikken | Protestantse Kerk in Nederland  

In het volgende Kerkblad leest u meer over de kerstcampagne van Kerk in Actie. 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie,        Ellen Oostwouder 

 
UIT DE OUDE DOOS 
 

Kerkblad nov. 1992: ’De sfeer is 
bijzonder constructief en 
vriendschappelijk’  
In deze aflevering van ‘oude 
kerkbladen uit de sloot halen’ staat ons 
Kerkblad van november 1992 centraal. 
Dat is dus 31 jaar geleden. Het is in de 
Hervormde Gemeente de periode van 
Tineke Rozema. De Gereformeerde 
Kerk is vacant door het vertrek van 
Dick Claassen. Aan de vacature komt 
een eind als twee maanden later Dirk 
Kamminga intrede doet. De 
samenwerking tussen beide 
gemeenten krijgt steeds meer vorm en 
is in de ogen van de kerkenraden 
eigenlijk al onomkeerbaar.   
Gereformeerd gemeentelid Henk Leene 
verzorgt de rubriek Ter Overdenking. Hij 
schrijft onder andere: ‘Het is in de kerk 
weer tijd voor Dankdag voor gewas en 
arbeid. De vraag ligt voor de hand wat 

zo’n dankdag nog te betekenen heeft in onze moderne maatschappij waarin het 
aantal agrariërs gestadig afneemt. Maar zou het zo dom zijn om vast te houden aan 



 

een boerenwijsheid? zoals verwoord in een Noord-Iers gezegde You should farm as 
if you are going to live forever. Is God niet werkelijk degene die eeuwigheidswaarde 
kan geven aan ons dagelijks werk?’, aldus Henk Leene. 
In de rubriek Gereformeerd Gemeentenieuws neemt pastor Nico Kuijper, vanwege 
de vacature in de Gereformeerde Kerk, het schrijven van een In Memoriam waar.  
Hij schrijft over het leven en overlijden van Johanna van Driesten-Soetinga: ‘Op 21 
september overleed zij op de zeer hoge leeftijd van 91 jaar’…’Zij was een markante 
vrouw, een Friezin in hart en nieren, die het in haar leven niet gemakkelijk heeft 
gehad’…’Haar hele leven werd gedragen door haar grote geloof dat zij van haar 
gereformeerde thuis had meegekregen’...‘Zij is in Harlingen begraven.’   
Onder het kopje ‘Geboren’ wordt melding gedaan van de geboorte van Jesse 
Hendrik, zoontje van Kees en Michele van der Sar (Vierambachten 43), en broertje 
van Menno en Natascha.  
Nog meer mooi nieuws: 
Kennismakingsavond met de familie 
Kamminga op 27 november. Scriba 
Gerrit te Sligte schrijft: ‘De bevestiging 
van ds. Kamminga is vastgesteld op 24 
januari 1993. U bent op beide 
gebeurtenissen van harte welkom.’ 
Kosteres Heleen Broerse doet onder het 
kopje ‘Koud of warm’ de oproep bij haar 
te melden als de temperatuur tijdens de 
dienst in de Gereformeerde kerk niet 
aangenaam is: ‘Af en toe gooit een flinke 
storm roet in het eten en zorgt voor een 
lichte bries langs voeten en ruggen. Toch 
probeer ik een zo aangenaam mogelijke 
temperatuur te regelen’…’Daarom, aarzel 
niet om het te zeggen als u het te koud of 
juist te warm hebt gehad. Alleen zo weet 
ik wanneer het in de kerk prettig toeven 
is.’ 
 
Bij Hervormd Gemeentenieuws brengt 
dominee Tineke Rozema het laatste 
nieuws, nou ja, laatste: ‘Het nadeel van 
een kerkblad is dat het pas verschijnt ongeveer drie weken nadat alle kopij is 
ingeleverd, dat je steeds achter de feiten aanholt. Een aantal zieken is intussen in 
het ziekenhuis opgenomen en ook weer thuis gekomen.’ Zij noemt mevr. Ruscaa, 
dhr. D. Kasper, dhr. K. van Beem, mevr. Hamelink en Charles Wasterval. Er wordt 
ook gedoopt: Thomas Langenhorst. ‘Na een moeizame start van Thomas en een 
spannende tijd voor zijn ouders, zijn we met Joop en Marchien blij en dankbaar dat 
Thomas nu zijn doop kan ontvangen.’ Tot slot bedankt Tineke allen hartelijk ‘die de 
64ste bazar een warm hart hebben toegedragen en zich heel actief hebben opgesteld 
om die derde oktober jl. tot een succesvolle dag te maken’..(opbrengst 
f14.226,05)…Zij hoopt dat een aantal mensen zich bij mevrouw H. Nuis-van den Bos 
aanmeldt om de bazaar van volgend jaar mee te helpen organiseren. 
Op de pagina’s 8 t/m 11 staat een uitgebreide opsomming van de taken en 
verantwoordelijkheden van de (Hervormde) ouderlingen, de diakenen en het College 



 

van Ouderlingen-Kerkvoogd, verwoord 
resp. door dominee Rozema, de diaconie 
en president-kerkvoogd Louis Otto. Aan 
deze materie zal ik nu verder geen 
aandacht besteden. 
Gellius Joustra doet bij de rubriek Diaconie 
Hervormde Gemeente een dringende 
oproep voor vrijwilligers die mevrouw Wolse 
(Plantsoenlaan) eenmaal in de twee weken 
willen helpen op de woensdagmorgen als 
haar echtgenoot in Eigen Haard wil gaan 
biljarten. ‘Hoe meer mensen zich 
aanmelden, hoe gemakkelijker het voor 
iedereen gaat!’     
De gezamenlijke diaconieën roepen 
gemeenteleden op bij te dragen aan de 
jaarlijkse Oogstdankdienst op zondag 1 
november. Zij schrijven: ‘Onze 
dankbaarheid willen we zoals gebruikelijk 
zichtbaar maken door die zondag iets uit te 
delen aan onze oudere en zieke 
gemeenteleden.  

 
Deze keer hebben we voor pakjes krentenbrood gekozen in plaats van een 
fruitmand. Wilt u helpen die pakjes krentenbrood rond te brengen?’  
Het rooster voor de crèche voor de Gereformeerde kerk vermeldt bekende namen 
zoals Ine van de Meer, Anke Kluijt, Petra Mendrik, Ginie van Diest, Selma de Fouw, 
Ria Krijger, Renske de Vries, Marijtje Smit, Marg van den Berg en Jasperdina den 
Haan.  
 
De samenwerking tussen beide lokale kerkelijke gemeenten neemt steeds duidelijker 
vormen aan, zo blijkt uit het artikel van Peter Schrieken, ouderling en tevens lid van 
de Herenigingscommissie. ‘Deze commissie, die een eventuele federatie van de 
Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk te Halfweg/Zwanenburg voorbereidt, 
is de laatste maanden bijzonder actief. Momenteel wordt de eerste fase van het 
advies aan de kerkenraden uitgewerkt. Deze fase behelst de demografische studie 
van onze kerken. Deze wordt geheel uitgewerkt door de Sectie Kerkelijke Organisatie 
& Voorzieningen (K.O.V.) te Leusden. Gegevens hiervoor zijn het aantal kerkleden, 
de leeftijdsopbouw en de kerkelijke bijdrage per leeftijdsgroep. Om een schatting te 
kunnen maken hoe we er getalsmatig en financieel in de toekomst voorstaan. Dit zal 
een belangrijk gegeven zijn voor onze beslissingen over de toekomst van beide 
kerken en in het bijzonder voor een eventuele federatie’…’De sfeer in onze 
vergaderingen is bijzonder goed, constructief en vriendschappelijk.’  
 
Tot zover de ‘krenten’ uit het Kerkblad van november 1992. Ik hoop dat ook u deze 
herinneringen aan vervlogen kerktijden waardeert. Tot de volgende aflevering. 
 

Ben Broerse 
 
 



 

KERKRENTMEESTERS 
 
Bazaar  
Na wederom een druk bezochte dag was de 
bazaar op zaterdag 7 oktober jl. hoogst 
waarschijnlijk de laatste die werd georganiseerd. 
Margreet Smit, de grote organisator achter deze 
dag, heeft aangegeven dat zij het tijd vindt om 
het stokje over te geven. Helaas is er nog 
niemand die dit stokje wil aannemen en daarom 
is de kans groot dat dit de laatste bazaar was.  
Desondanks was het weer een fantastische dag, 
waarop veel is verkocht en waar heel veel 
mensen kwamen kijken, kopen, een praatje maken, iets drinken of een gokje wagen 
op het rad.  
Ook de opbrengst was weer een mooi bedrag, iets meer dan 4200 euro, dat geheel 
ten goede komt aan onze kerk. Hier zijn we heel erg blij mee. 
Margreet Smit, Corry van Dijke, Ria en Leo Bakker en Jannie Eijken waren de 
afgelopen jaren de mensen die de hele voorbereiding voor deze jaarlijks 
terugkerende activiteit hebben georganiseerd. In de aanloop naar deze dag hebben 

zij maandelijks alle binnengebrachte 
goederen gesorteerd en in de week voor de 
bazaar alles tot in de puntjes voorbereid. 
Margreet, Corry, Ria, Leo en Jannie, heel 
hartelijk dank voor al jullie werkzaamheden, 
dit jaar, maar ook alle voorgaande jaren, en 
jullie inzet voor deze mooie en bijzondere 
dag voor vele gemeenteleden en andere 
belangstellenden uit Halfweg-Zwanenburg 
en verdere omgeving.  
Namens de gemeente hebben we op de dag 
zelf niet een dankwoord gesproken, maar 
onze waardering is er niet minder om. We 

zullen alle leden van de bazaarcommissie later nog op een gepaste wijze bedanken.  
Aan de leden van de bazaarcommissie en alle helpers op deze geslaagde dag 
zeggen wij hierbij: hartelijk dank voor al jullie inzet. 
 

   
 
Namens de kerkrentmeesters,      Cora Gerritse 
 



 

COMMISSIE Z0NDAGMIDDAGCONCERTEN 
 
Harp/gitaar duo Claudia y Manito op 19 november in onze kerk  
Claudia en Manito geven op zondagmiddag 19 november in onze Protestantse 
kerk te Halfweg een akoestisch Zondagmiddagconcert. Bij dit optreden gaat de 
Paraguayaanse harp met haar melancholische geluid de dialoog aan met de 
flamencogitaar. Betoverende melodieën en tot de verbeelding sprekende 
improvisaties nemen het publiek mee naar een wereld vol passie, weemoed en 
hartstocht.  
Daarnaast speelt Claudia ook gitaar en zingt ze Spaanstalige liederen uit Zuid-
Amerika. Liefdesperikelen zijn hierin veelal de bezongen onderwerpen. Het vurige 
spel van gipsy flamencogitarist Manito geeft deze nummers extra kleur. Zijn naam is 
een directe verwijzing naar de gitaarlegende Manitas de Plata.   
 

 
 
Arpamor: liefde voor de harp      
Het concertprogramma heeft de titel ‘Arpamor’, vrij vertaald ‘liefde voor de harp’. 
Claudia en Manito hebben een  repertoire van muziek en liederen uit het Latijns-
Amerikaanse continent. Claudia speelt de instrumentale stukken op de 



 

Paraguayaanse harp. Deze harp is een Zuid-Amerikaanse kleine variant op de 
klassieke harp. Claudia speelt op dit prachtige instrument melancholische samba’s, 
ritmische tango’s en stukken uit Paraguay en Venezuela.  
 
Gipsygitarist Manito 
Bovendien zingt Claudia een aantal Spaanstalige liederen; hierbij begeleidt zij 
zichzelf op gitaar. Met haar zwoele stemgeluid treft ze het juiste gevoel dat deze 
muziek in zich draagt. Met gevoelige fraseringen en tot de verbeelding sprekende 
improvisaties staat gipsygitarist Manito haar muzikaal terzijde. Manito speelt naar 
eigen zeggen ‘zoals de wind waait en de sterren aan de hemel staan’. 
  
Kinderen vrij entree 
Het Zondagmiddagconcert van 19 november met Claudia y Manito begint om 14.30 
uur; de kerk is vanaf 14.00 uur open. De entree bedraagt 10 euro inclusief een 
drankje na afloop. Voor kinderen tot en met 12 jaar betaalt u zoals altijd geen entree.  
Laat u verrassen 
De leden van de Commissie Zondagmiddagconcerten hopen dat veel muziek- en 
cultuurliefhebbers uit onze kerk, dorpen en regio zich aangesproken voelen door 
deze aankondiging. Trouwe gasten en nieuwelingen, u bent allen meer dan welkom. 
Laat u verrassen door het sprankelende snarenspel van Claudia y Manito!  
Leden van de Commissie Zondagmiddagconcerten: Hans Jütte, Tineke Berger, 
Cocky van der Gugten, Dick Meijer, Jan Monster en Ben Broerse 
PS: heeft u tips voor bepaalde muzikanten, koren of ensembles voor een optreden in 
onze kerk? Vertel het dan aan een lid van de commissie. En wie weet…   
 

Ben Broerse 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt voor de bloemen die ik zondag 15 oktober, gebracht door Tineke en Bas 
Berger, mocht ontvangen van de kerk t.g.v. mijn 91-ste verjaardag. Gewaarschuwd 
door de digitale Kerkbrief waren we op tijd opgestaan en zaten dus klaar met de 
koffie om ze te ontvangen. 
De kerkgangers hadden de kaart getekend en het was leuk om te ontdekken wie er 
allemaal geweest waren. Natuurlijk ook dank voor alle felicitaties die ik daarnaast 
ontving. Het was overweldigend en ik heb er reuze van genoten. 
Een speciaal woord van dank aan Michelle en Fabiënne voor de prachtige gekleurde 
regenboog die ik heb gekregen. 
 
Met vriendelijke groeten,        Louis Otto 
 
 

Help jij SchuldHulpMaatje 
Haarlemmermeer? 
SchuldHulpMaatje helpt mensen met geldzorgen om 
hun geldzaken weer op orde te krijgen en weer te 
genieten van het leven. 
Een scheiding, arbeidsongeschikt geraakt, werkloos 
geworden, partner overleden die altijd de financiële administratie deed. Honderden 
mensen in Haarlemmermeer worstelen met hun financiën en hebben 



 

enorme geldzorgen. Ze hebben iemand nodig die met hen meedenkt, 
praktische hulp geeft en aanmoedigt. Een maatje, dat niet begint over 
‘eigen schuld, dikke bult’, maar geduldig luistert als zij over hun zorgen 
spreken. 
SchuldHulpMaatje, opgericht vanuit de kerken in Haarlemmermeer 
heeft zulke Maatjes: vrijwilligers die goed zijn opgeleid in financieel-technische 
regelingen en weten hoe ze respectvol en zonder oordeel moeten omgaan met 
mensen die in de geldstress leven. 
Graag vragen we uw financiële hulp om de scholing van nieuwe Maatjes en de 
jaarlijkse bijscholing van onze Maatjes mogelijk te maken. Vanuit de gemeente en 
enkele fondsen ontvangen we momenteel ongeveer de helft van deze kosten. Wilt u 
ons helpen met een bijdrage voor de andere helft?  
 
Als stichting hebben we uw financiële steun hard nodig. 
Graag vragen wij u om vaste donateur te worden of te helpen met een éénmalige 
donatie. Als 200 donateurs ons € 50,= per jaar schenken, of 100 donateurs € 100,= 
per jaar, dan is ons doel bereikt. Ook een éénmalige donatie is vanzelfsprekend van 
harte welkom. U kunt uw terugkerende of éénmalige donatie overmaken naar IBAN: 

NL28TRIO0788810227 t.n.v. SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, 
o.v.v. maandelijkse / kwartaal / jaarlijkse / éénmalige donatie. 

Graag nodigen we onze donateurs 1 x per jaar uit voor een gezellige bijeenkomst, 
waarin onze Maatjes u over hun ervaringen vertellen. 
Wij maken ook enkele keren per jaar een nieuwsbrief voor onze donateurs. Wilt u 
deze ontvangen? 
o Ja, ik word vaste donateur en vul zelf bij mijn bank de gegevens in 
o Ja, ik maak een éénmalige donatie over. 
o Ja, ik ontvang graag enkele keren per jaar de nieuwsbrief 
o Ja, ik word graag uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst met 
   SchuldHulpMaatje van de Haarlemmermeer. 
Vult u hierboven uw keuze in? 
Mijn e-mail adres is: …………………………………………………………………. 
Mijn naam is: ………………………………………………………………………….. 
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer is door de Belastingdienst ANBI erkend. 
Uw giften zijn dus aftrekbaar bij uw belastingaangifte. 
Ons jaarverslag en jaarrekening vindt u op onze website: 
www.shmhaarlemmermeer.nl 
(en www.schuldhulpmaatje.nl/haarlemmermeer/) 
Vul dit formulier in en stuur het per e-mail naar: 
penningmeester@shmhaarlemmermeer.nl of WhatsApp 0683383966. 
 
Eensgezindheid 115 jaar jong!  
Dat moet worden gevierd. 
Op zondag 10 december kunt u genieten van een galaconcert met medewerking van 
pianist en componist Cor Bakker! Het belooft een geweldige middag te worden met 
prachtige muziek.  
Wacht dus niet te lang en bestel nu uw kaarten op:  
www.eensgezindheid-halfweg.nl of via info@eensgezindheid-halfweg.nl  
 

Heleen Broerse 
 



 

 

 


