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In dit nummer: 

 Werelddiaconaatszondag 4 februari 

 Veertigdagentijd ‘Ga mee!’ 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 4 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Werelddiaconaat 
Zondag 11 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. E. Bruggeman uit Amsterdam 
 
Maandag 12 februari 
Eigen Haard   19.00 uur  mevr. R. van Neerbos 
 
Zondag 18 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. R. Wattel uit Hoofddorp 
 
Zondag 25 februari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Heilig Avondmaal 
Zondag 3 maart 
Prot. Kerk en online  10.00 uur dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief.   
 
TER OVERDENKING 
 
Valentijnsdag – Over de liefde 
We hebben dit jaar een vroege Pasen ( 31 maart en 1 april) en daarom begint de 
veertigdagentijd ook vroeg. Al kan het altijd nog vroeger, in 1818 was Eerste 
Paasdag op 22 maart en in 2008 op 23 maart. Maar wij hoeven ons geen zorgen te 
maken dat nog eens mee te maken, in 2160 en 2285 zijn deze vroege Paasdagen 
pas weer aan de beurt. 
Wat dit jaar dan weer extra bijzonder maakt, is dat de veertigdagentijd op 
Valentijnsdag begint. Voor de wiskundefanaten onder u, dat gebeurde trouwens ook 
in 2008, dus precies 40 dagen zijn het lang niet altijd. 
De laatste decennia is Valentijnsdag (mede dankzij de commercie) niet meer weg te 
denken uit onze agenda’s, al doen wij nuchtere Nederlanders er maar weinig 
aan. Toch heeft deze dag al heel oude papieren. In de late middeleeuwen werd deze 
dag uitgeroepen tot de dag van de heilige Sint Valentijn, met verschillende 
folkloristische gebruiken. Maar over deze martelaar zelf is niet veel bekend, behalve 
dat hij in de derde eeuw ter dood werd gebracht. Er zijn gelukkig wel enkele 
legendes: Zoals het verhaal dat Claudius II jonge mannen verbood te trouwen omdat 
gehuwde mannen slechtere soldaten zouden zijn. De priester Valentijn voerde echter 
in het geheim trouwplechtigheden uit. Toen Claudius dit ontdekte liet hij Valentijn 
arresteren en werd hij gedood. 
 
De oudste verwijzing naar een romantisch Sint-Valentijnsfeest is een Engels gedicht 
uit de 14e eeuw.  
 



 

For this was on seynt Volantynys day 
Whan euery bryd comyth there to chese his mate. 
 
(Want het was op Sint-Valentijnsdag, dat elke vogel daar zijn maatje komt kiezen).  
 
 

Het is dus maar zeer de vraag hoeveel van wat wij nu 
Valentijnsdag noemen te maken heeft met die Sint Valentijn. 
Maar hoe bijzonder is het, dat het nu samenvalt met 
Aswoensdag. De dag die het begin van de veertigdagentijd 
markeert. De datum waarop wij op weg gaan naar Pasen. 
Een periode waarin we extra stil staan bij wat liefde is, Wie 
liefde is, en hoe ver die liefde voor ons reikt. 
 
Hoe mooi is het niet om deze dagen naar Pasen toe wat 
meer aandacht te hebben voor de liefde. Voor partners, voor 
familie en vrienden, voor gemeenteleden en vreemden. Of 

zoals een gemeentelid laatst eens zei: ‘Stel eens de vraag: Ben jij vandaag al lief 
geweest?’   

ds. Wilma van Rijn 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd: Dhr. W.J.L. Enthoven van Zwanenburg naar Lisserbroek. 
                         Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
LIED VAN DE MAAND 
 
In februari zingen we lied 887: Wees stil en weet: Ik ben uw God. Een kort en 
krachtig lied van drie verzen die dan driemaal één zin herhalen. Deze herhaling geeft 
het lied direct een karakter van inkeer en verstilling. Wees stil betekent dus ook niet: 
houd je mond! Maar is een uitnodiging tot verstilling van de ziel. 
 
Wie naar de kleine lettertjes onder het lied kijkt ziet iets bijzonders: Tekstschrijver en 
componist anoniem en vertaald door de redactie van het liedboek. Wat we wel weten 
is dat de tekst oorspronkelijk in het Engels is geschreven en daar in maar liefst dertig 
liedbundels te vinden is. 
 
De eerste Nederlandse versie van dit lied is al te vinden in de Opwekkingsbundel, 
nummer 154. Een groot verschil is dat er daar maar twee verzen in staan, en een 
andere tekst. Zo is genezen veranderd naar helen. Want vaak genoeg in het leven 
zijn er momenten dat iemand niet genezen kan. Heling is meer een zaak van de ziel: 
dat je een weg vindt met de narigheid die op je weg komt. Ook als de uitkomst niet 
altijd is zoals we dat zouden willen.   
 
En zoals het liedboekcompendium ons vertelt: De tekst en melodie zijn niet lastig te 
onthouden, dus een groep die geregeld bij elkaar komt, ook een kleine groep, kan dit 
ook redelijk vlot uit het hoofd zingen. Dat werkt de praktijk van gebruik als/bij gebed 
natuurlijk nog meer in de hand. 

ds. Wilma van Rijn 



 

 
DIACONIE 
 
Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand februari 
   2 februari Mevr. C. Latupapua 
  3 februari Mevr. J.G. Bos-Feenstra  
  8 februari Mevr. J. Mast  
10 februari Mevr. C.S. Oostwouder-Bosch 
10 februari Mevr. H.J. Walraven 
11 februari Dhr. J.G. Kamsteeg  
16 februari Dhr. W.J. Smit 
18 februari Dhr. J.R. Stoffels 
19 februari Mevr. T. Olij-Leijding 
0 februari Mevr. M.M.W. Bakker 
21 februari Dhr. C. Kranstauber 
27 februari Mevr. M.C. de Vos-den Butter 
29 februari Mevr. M.C. Elshout  
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand februari 
Geen vermeldingen deze maand. 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
WERKGROEP ZWO 
 
Werelddiaconaatszondag 4 februari, thema Bangladesh 
Op zondag 4 februari besteden we extra aandacht aan het werelddiaconaat en in het 
bijzonder aan Bangladesh. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het 
land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger 
en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Kerk in Actie 
helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun 
oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. In de 
dienst van 4 februari hoort u hier meer over, u kunt dan ook de spaardoosjes weer 
inleveren. U kunt al een bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh, of doneer tijdens de collecte of online. Lees 
meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh. 
 
Veertigdagentijd 'Ga mee!'  
Het thema van de veertigdagentijd is ‘Ga mee!’. Mee in de bonte stoet van Jezus’ 
volgelingen. Door Hem te volgen ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle 
talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van 
elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. Ga in deze 
veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in Colombia, Rwanda, 
Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland, door voor hen te collecteren. Laat u 
meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. In de Kerkbrief 
leest u elke week meer informatie over de verschillende collectes. 



 

 
Veertigdagentijdkalender en vastenactie 
'Ga mee!' is ook het thema van de veertigdagentijdkalender 2024. Het is een 
uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in de bijzondere tijd op weg naar 
Pasen. De veertigdagentijdkalender helpt u om deze periode bewust te beleven. De 
kalender is te bestellen via: 
https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/.  
U kunt er ook voor kiezen om elke dag een mail te ontvangen of via 
https://www.leesbutler.nl/ een kalender voor slechtzienden te bestellen. Via de 
veertigdagentijdkalender kunt u met uw gemeente meedoen met de vastenactie van 
Kerk in Actie. Er zullen weer vastentips in de Kerkbrief verschijnen. 
 
Liturgisch bloemschikken 
De bloemschiksuggestie in de brochure 'Symbolisch bloemschikken veertigdagentijd 
& Pasen 2024' is geïnspireerd op 'Ga mee!'. Download de brochure gratis via 
https://protestantsekerk.nl/thema/pasen/. 
 
Hartelijke groet namens de ZWO-commissie,                                    Ellen Oostwouder 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Kerkbalans 2024, Geef vandaag voor de kerk van morgen 
De actie Kerkbalans 2024 is op het moment dat u dit leest al weer bijna afgerond. Als 
het goed is, is de antwoordenvelop bij u opgehaald. Zo niet, dan kunt u de envelop 
nog bij uw kerkbalansloper bezorgen, of ondergetekende even bellen. Dan zorg ik 
ervoor dat de envelop wordt opgehaald.  
Over de opbrengst leest u meer in een komende Kerkbrief en in het volgende 
Kerkblad. 
Bij deze wil ik alle lopers heel hartelijk bedanken voor hun inzet.  
We hopen op een mooi resultaat. 
Namens de kerkrentmeesters,                                                               Cora Gerritse 
 
 
Verantwoording giften e.d. vanaf 1 januari tot en met 31 december 2023 

 
Februari 
Van N.N.   gift   kerk                                         €    1000,-        
                   gift   diaconie                                     €      750,-                                             
Van P.K.    gift       €        50,- 
  
April 
Van J.K.    gift Paaskaars              €     134,48                         
Van N.N.   gift zondagmiddagconcerten          €       25,- 
 
Mei 
Van L.M.   gift      €       60,-                                       
 
Juni 
Verjaardagsfonds (via Itie)     €     839,81 
Van N.N.   gift zondagmiddagconcerten           €     100,- 



 

 
Augustus 
Van R.J.     gift                               €     201,50 
Van P.K.    gift       €       50,- 
Van L.O.    gift        €     100,- 
 
September 
Van N.N.   gift         €     100,- 
 
November 
Van H.B.   gift                                                         €     200,-  
 
December 
Van W.M.   gift        €       50,-                                               
Van J.B.     gift        €       20,- 
Van N.N.   gift                                                         €     100,- 
 
Ik dank een ieder voor zijn/haar gift en de lopers/loopsters van het verjaardagsfonds 
voor het bezoeken van de jarigen. 
 
Namens de kerkrentmeesters en diaconie,                                       Annelies Klokman 
 
RAAD VAN KERKEN 
 
Op is op en leeg is leeg                                     
Dit was het thema van de eerste oecumenische dienst 
van 2024. Deze werd gevierd op 14 januari in de 
Rooms-Katholieke kerk. 
Ook voor het eerst was het dat pater Clement Amoako 
Asare samen met onze predikant Wilma van Rijn-
Fennell voorging. Zijn bijdrage was nog klein: 
begroeting en zegen. Maar toch: we hebben er lang op 
gewacht. 
Samen met José Pijnaker was de viering voorbereid.  
De kerk was goed bezet met leden van de parochie en onze gemeente. De muzikale 
ondersteuning werd gedaan door de koren St. Caecilia en InterNos, een mooie 
samenwerking vanuit beide kerkelijke gemeentes. 
De lezingen waren uit Jesaja en uit het evangelie van Johannes: het bekende 
verhaal van de bruiloft te Kana. Dominee Wilma legde de teksten uit: “ Midden in een 

periode van verdriet, of mindere tijd 
geeft Gods liefde toch een overvloed 
aan goedheid en blijdschap. In dit 
verhaal is de belofte van de nieuwe 
wereld die God ons heeft beloofd, te 
zien.” 
Samen met het koor zongen we 
mooie liederen, die het thema van de 
dienst ondersteunden. 
Na de dienst bleven velen na om te 
genieten van koffie en ontmoeting. 



 

 

  
 

 
 
Het was een mooi begin van hopelijk meer van deze ontmoetingen tussen beide 
gemeenschappen.  

Heleen Broerse 
 

 
De wandeling 
Met 8 personen gingen we naar Wijk aan Zee waar we deelnamen aan een 
georganiseerde rondwandeling van 15 km. Het was perfect wandelweer. 
Via het dorp liepen we langs Heliomare naar het strand en vervolgens richting 
Heemskerk. 
Goed te zien was de afslag van de duinen door alle stormen van de laatste tijd.  
Hierdoor hadden we een korte stevige klim door rul zand om het strand te verlaten en 
bij de binnenduinen te komen. 
Ook in de winter zijn de binnenduinen mooi om te zien en leuk om te lopen. Koffie 
was er in De Kruisberg.  



 

Slechts één keer kwamen we in een heel drassig stuk duin terecht en liepen we kans 
op natte voeten. Vlak voor Wijk aan Zee liepen er twee Schotse hooglanders voor 
onze voeten en met een voorzichtige boog konden we om ze heen. 
Terug bij het beginpunt hebben we nog even lekker erwtensoep of een tosti gegeten. 
Op 3 februari wordt er weer gewandeld. Aanmelden kan tot donderdag 1 februari bij 
Marijke Nuis. 
 

 
Foto Marjo Bart 
 
Namens de wandelaars,                                                                  Annelies Klokman 
 

TERUGBLIKKEN 
 
Wegens succes verlengd in 2024… Verjaardagsvieringen 
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we voor het eerst de verjaardagen van al 
onze gemeenteleden die 78 jaar en ouder zijn geworden in ons kerkgebouw hebben 
gevierd. Een warm welkom met taart en koffie, zingen, goede gesprekken en lekkere 
hapjes, thuis ophalen en weer wegbrengen als het nodig is. We hebben maar geluk 
dat onze vrijwilligers ervoor zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. 

Het valt zelfs zo in de smaak, dat jongere 
gemeenteleden eigenlijk ook wel een uitnodiging 
willen ontvangen. Daarom zullen we in 2024 alle 
gemeenteleden die 75 jaar of ouder geworden zijn 
uitnodigen voor hun verjaardag. 
 
Mocht u zelf zo’n gezegende leeftijd mogen 
bereiken dit jaar, dan ontvangt u vanzelf een 
uitnodiging in uw brievenbus. 

ds. Wilma van Rijn 



 

 
Kerklunch op 21 januari 
Zo’n 20 gemeenteleden hadden zich aangemeld. Nog 4 extra mensen bleven 
gezellig hangen en aten mee. Er was weer meer dan voldoende voor iedereen van 
wat was meegebracht voor de eerste gezamenlijke lunch van 2024. 
Met elkaar voor iets lekkers zorgen, samen alles klaar zetten, daarna opeten en weer 
opruimen. Voldoende  om met elkaar te spreken. Het is een van de mooie momenten 
van het kerk zijn. 
De volgende gelegenheid om samen te eten is tijdens het paasontbijt op 30 maart 
aanstaande.  
 

 
 

 
 
 
Hartelijke groet,                                                                                  Heleen Broerse 
 



 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 
Kerkblad februari 2000: welkom pastoraal werker Diny Wolters  
We gaan terug naar februari 2000. Het nieuwe millennium is net een maand 
oud. Onze beide geloofsgemeenschappen zijn net gefedereerd tot Samen-op-
Weg-gemeente. We kerken om en om in de grote en kleine kerk. Na het vertrek 
in 1999 van dominee Dirk Kamminga en zijn gezin naar Lelystad, moet dominee 

Engele Wijnsma de kar alleen trekken. Gelukkig 
komt pastoraal werker Diny Wolters hem ontlasten 
in het pastoraat, met name onder de oudere 
gemeenteleden.  Wat stond er zoal in het Kerkblad 
van 24 jaar geleden? 
In het overzicht van de kerkdiensten komen we 
bekende namen tegen: dominee J. Gaspersz uit 
Amsterdam, de heer Ger van der Laan, dirigent van het 
SOW-koor, pastor Nico Kuiper, mevrouw Wil de Ridder 
en dominee J. den Heeten-Bouma uit Hoofddorp.  
 
De Overdenking van Engele Wijnsma heeft een 
spannende aanhef: Geheim Agent 007. Hij beschrijft 
zijn belevenissen tijdens een recente tweedaagse 
training in het Seminarie. ‘Twee dagen praten met 
collegae die allemaal in 1995 met hun ambt begonnen.‘ 

De eerste ervaringen varieerden van traumatisch slecht tot ‘zij die in een roerige 
periode terecht waren gekomen’; tot die laatste categorie rekent Engele zichzelf. ‘Een 
oudere collega hoorde ons praten en kwam aan tafel zitten. Zijn grijze, goed geknipte 
baardje, gaf hem het uiterlijk van Sean Connery, de gepensioneerde 007. Dat gaf 
een veilig gevoel.’ Een troostrijk gesprek volgde waarin hij de jonge predikanten 
aanspoorde juist gebruik te maken van die meningsverschillen binnen hun 
gemeenten, ‘want dat voorkomt saaiheid en eenvormigheid.’    
  
In de rubriek Uit de Gemeente schrijft Engele over actuele gebeurtenissen: de 
huwelijksbevestiging van Wilbert Oostwouder en Ellen van der Maarl en de geboorte 
van Caspar Cedric Feijen, zoon van Jaap Jan en Astrid Feijen. Engele roept 
vervolgens op tot medeleven met de zieken. Dat zijn deze maand de heer Jan Mast, 
mevrouw C. Groen-de Vos, mevrouw N. van Oeveren, Marijke Gehrels, mevrouw L. 
Hofstra-Zuidweg, mevrouw J.H. Lem-Ravensbergen en Elne Zwijnenberg, dochter 
van familie Van Beemdelust.  
 
Jan Haverhals praat in de rubriek Kerkrentmeesters de lezers bij. Hij verwijst naar 
de gemeenteavond op 23 februari in de Gereformeerde kerk, ‘een avond waarop we 
met elkaar zinvol kunnen praten over alles wat er op het kerkelijk erf gebeurd is.  En 
waar de kerkenraad een ‘toekomstvisie’  zal geven. Het zal zo zijn dat alles wat we 
doen met elkaar en voor elkaar gedaan moet worden. Met respect voor de ander. 
Samen kunnen we een bloeiende SOW-gemeente zijn. Inmiddels is de definitieve 
Federatieboom in de tuin geplant’ (redactie: helaas heeft de boom het niet gered). 
Zoals gezegd gaat pastoraal werker Diny Wolters uit Woerden binnen onze 
gemeente aan de slag.  



 

Onder het kopje Even Voorstellen legt zij onder andere uit wat haar bedoelingen in 
Halfweg en Zwanenburg zijn. ‘Een mooi 
beeld van pastor zijn is “een reisgenoot”. Ik 
vind het fijn om samen met mensen een 
eindje mee te lopen op hun levensweg. Om 
deelgenoot te zijn in hun vreugde en 
verdriet’. Haar taken zijn wekelijks Eigen 
Haard-mensen te bezoeken. Rondom 
verjaardagen gaat zij gemeenteleden van 
80 jaar en ouder bezoeken.  ‘Ik hoop op 
veel persoonlijke ontmoetingen en 
gesprekken.’  
  
De Raad van Kerken vraagt de aandacht voor een drietal activiteiten: een 
Kloosterweekend in de Abdij van Egmond, onder de titel Kerk & Krant het samen 
bespreken van een actueel thema in de RK-kerk en de filmavonden met Decaloog, 
een serie Poolse films over de Tien Geboden, in de Soosruimte van de grote kerk.     
De redactie van het Kerkblad roept de leveranciers van kopij op de ingeleverde 
diskettes voortaan te voorzien van de naam van de schrijver en de naam van de file 
van het te plaatsen artikel.  
 
Onder ‘Diverse Activiteiten’ een tweetal sportieve zaken, zoals de Pre-Ski-avond 
voor de zestig deelnemers die van 25 februari tot 4 maart in Tsjechië gaan 
wintersporten. ‘We beginnen de avond met een korte informatieronde en daarna zijn 
we te gast bij Chalet “De Toren” in de soos van de Gereformeerde kerk’, aldus Cees 
Oostwouder en Engele Wijnsma. Margreet Smit doet verslag van een etappe van het 
Pieterpad: van Afferden naar Swolgen, in totaal 26 kilometer.  Een etappe die 10 
mannen, 20 vrouwen en 2 kinderen op 8 januari aflegden. ‘Om ongeveer 15.45 uur 
kwamen we moe maar voldaan aan in het dorpscafé van Swolgen waar dit keer geen 

Pieterballen te krijgen waren en wij ons tegoed deden 
aan kaas en worst. Om 19.00 uur stapten we in 
Halfweg licht stijfjes uit de bus.’  
 
Namens het Jeugdwerk wenst Peter Boogaard alle 
lezers een goed 2000. Over de nieuwjaarsreceptie op 
1 januari zegt hij: ‘Aardig wat mensen hadden het 
slechte weer getrotseerd om in de Soosruimte een 
glaasje hete glühwein te komen drinken en elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen.’ Hanneke Kamper 
bedankt iedereen die aan het geslaagde 
Kinderkerstfeest (met Woody de Houtsnijder) heeft 
bijgedragen, ‘waaronder het kinderkoor onder leiding 
van Margreet Smit en de twee solisten Ilse Marleen 
en Marjolein’.  

 
Tot zover enkele hoogtepunten uit het Kerkblad van februari 2000. Tot de volgende 
keer, met dan voorlopig de laatste terugblik op oude Kerkbladen.    

Ben Broerse 
 



 

KERST- EN NIEUWJAARSGROET 
 
Elk jaar sturen we als gemeente een kerst- en nieuwjaarsgroet rond. Dat wordt 
altijd erg gewaardeerd. 
We ontvangen ook groeten terug van een aantal geadresseerden. 
Die wil ik u niet onthouden, aangezien ze aan de gehele gemeente zijn gericht. 
Deze groet komt van Dick en Alie Claassen-Akkerman. Dick is oud-predikant van de 
gereformeerde kerk in Halfweg-Zwanenburg. 
Lieve mensen, 
Hartelijk dank voor de goede wensen die wij, Alie en ik, van uw kerkenraad mochten 
ontvangen. Wij wensen u eveneens Gods zegen en nabijheid toe voor het komende 
jaar en wij hopen voor u dat het een jaar mag worden waarin u met energie en 
vertrouwen uw werk voor de gemeente mag blijven verrichten. Een hartelijke groet. 
 
Ook dominee Bakker uit Amsterdam stuurde een groet. 
Hoeveel woorden zullen we in het nieuwe jaar gaan spreken en horen? Ze zullen niet 
te tellen zijn. Als we opbouwende woorden vinden, kunnen we elkaar en de 
gemeenschap daar tot steun zijn. In het spoor van de apostel Paulus zullen mensen 
ook weer woorden van geloof uitspreken. Bij ons in onvergelijkbaar riantere 
omstandigheden dan hij had. 
In juni hoop ik stil te staan bij de Pinksterzondag van 50 jaar geleden, toen ik voor de 
allereerste keer een kerkdienst mocht leiden. 
Oud en Nieuw vieren doet altijd beseffen hoe snel de tijd gaat en hoe moeilijk het is 
dat goed te bevatten. Als we de dagen tellen, kan het lukken om er een dankbaar 
verband in te brengen. 
Met vriendelijke groet, 
                                                                                                Heleen Broerse (scriba) 
 
DIVERSEN 
 
Bedankt 
Naar aanleiding van het overlijden van Kees wil ik iedereen bedanken voor alle 
aandacht, liefdevolle woorden, bloemen, kaarten en persoonlijk contact. Al die 
betrokkenheid heeft mij veel steun gegeven na het overlijden van Kees. Fijn dat 
iedereen zoveel persoonlijke herinneringen aan hem heeft. Daarnaast wil ik de kerk 
bedanken voor het mooie boeket dat ik heb mogen ontvangen. 
Warme groet,                                                                                     Thea Kleefsman 
 
 
Bericht van de website van de Protestantse Kerk  

Pas op: protestantse gemeenten melden e-mailfraude 
15 jan 2024 
Een aantal protestantse gemeenten kreeg recent weer te maken met 
identiteitsfraude. Oplichters misbruikten identiteitsgegevens van de (wijk)predikant 
om e-mails met een verzoek om cadeaubonnen te sturen aan bijvoorbeeld 
kerkenraadsleden.  

Ook de Hervormde Gemeente IJsselstein werd het slachtoffer van e-mailfraude. De 
ouderling die het verzoek ontving is hierdoor 450 euro verloren. Er is aangifte gedaan 
bij de politie en de zaak wordt verder uitgezocht. 



 

Waarschuwen 

Ds. Jelle van Holten, tot de zomer van 2023 predikant van de Hervormde Gemeente 
IJsselstein, verzocht de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk dit breder 
bekend te maken om herhaling in andere gemeenten te voorkomen. “Iemand heeft 
namens mij - vanaf een e-mailadres dat verdacht veel op mijn predikanten-email leek 
- een mail gestuurd aan ten minste drie ouderlingen van onze kerkenraad. De tekst 
van de e-mail was als volgt: “Ik kan nu niet praten of sms-en. Ik zit midden in een 
zoom-meeting. Ik mail je met mijn laptop. Ik heb hulp nodig bij het online kopen van 
cadeaubonnen. Het is de bedoeling dat ik geschenken naar drie mensen stuur. Laat 
me weten of het mogelijk is om ze nu te krijgen, zodat ik je kan vertellen wat nodig is. 
Ik zal je vergoeden. Bedankt.” 

Omdat de mail zo echt leek bestelde een van de ouderlingen 3 cadeaubonnen van 
150 euro. Het verzoek bleek nep en de 450 euro was hij kwijt. “Omdat dit zo specifiek 
gebeurde in een kerkelijke setting, lijkt het mij nuttig hiervoor andere gemeenten en 
kerkenraden te waarschuwen”, zegt ds. Van Holten. 

Alert zijn 

Identiteitsfraude is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Criminelen maken 
gebruik van valse of gestolen identiteitsgegevens om anderen op te lichten. Wees 
alert op deze en andere vormen van fraude. 

 
 


