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 Jaarrekeningen 2023 diaconie en kerk 

 Vertrouwenspersonen in de Ring Hoofddorp 

 Gemeenteavond 5 juni 

 



 

kerkdiensten 
 
Zondag 2 juni 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  dhr. H. de Vries uit Nieuw-Vennep 
 
Zondag 9 juni 
Prot. Kerk en online  09.30 uur  mevr. ds. W.A. van Rijn-Fennell en  

pater Clement Amoaka Asare 
Oecumenische dienst 

Maandag 10 juni 
Eigen Haard   19.00 uur mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 16 juni   
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam 
 
Zondag 23 juni  
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. ds. G. van ’t Kruis uit Rijsenhout 
 
Zondag 30 juni 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp 
 
Zondag 7 juli 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam  
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief. 
   
TER OVERDENKING 
 

Lees eens een boek! 
Enkele weken geleden had mijn e-reader geen (leuke) boeken meer om te lezen. Nu 
heb ik op het moment niet zo heel veel aandacht voor pittige boeken, maar een 
romannetje over vrouwen op hakken verveelt me ook snel. Het kostte dus even tijd 
om te bedenken wat ik zou gaan lezen. Uiteindelijk ben ik teruggekomen bij een 
oude tienerliefde: Harry Potter. Een boekenserie over een tovenaarsleerling die voor 
het eerst naar de middelbare (tover)school gaat en daar avonturen meemaakt. 
Bijzonder voor mij was, dat ik samen met hem kon ‘opgroeien’. Nu, zo’n 20 jaar later 
ben ik er weer helemaal aan verslingerd.  
Zo’n drie jaar geleden heb ik een online 
college gevolgd van Hetty Zock, (professor in 
religie en mentale gezondheid) over de kracht 
van Harry Potter. Want ook zij is fan. Volgens 
haar staan de Harry Potter boeken vol met 
morele en existentiële thema’s: het gaat 
ergens over. Zoals wat goed is en kwaad, over 
angst voor de dood. Maar het is niet 
bloedserieus, een mooie plek waar je met 
grote levensthema’s bezig kunt zijn dus.  



 

De magie is de magie van verbeeldingskracht, van overgave. Het brengt je in contact 
met andere, diepere en hogere dimensies van de werkelijkheid. En heel bijzonder: 
elk personage wordt met compassie beschreven. Alle hoofdrolspelers hebben hun 
zwakke plekken, net zoals wij mensen zwakke plekken hebben. Een uitnodiging voor 
ons ook om met diezelfde compassie met elkaar om te gaan. En, dat voeg ik er zelf 
nog even aan toe: het is ontzettend goed geschreven.  
 
Uiteindelijk maakt het niet uit welk boek je leest, of het nu Harry Potter is, of die grote 
bundel waar we ‘s zondags uit lezen, of diep filosofisch werk. Maar boeken kunnen je 
even uit je eigen leven wegtrekken, zodat je daarna met nieuwe ogen je eigen 
werkelijkheid kunt bezien. Je kunt nieuwe inzichten en een vernieuwde kijk krijgen op 
je eigen leven, die je uiteindelijk ook weer verder kan helpen, nieuwe energie kan 
geven.  
Ik duik nu weer mijn Harry Potterboek in, om te ontdekken wie van de obscure 
docenten wel of niet te vertrouwen zijn.  

ds. Wilma van Rijn 
 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd: Mevr. I. Hoekstra van Halfweg naar Haarlem.                 

Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Uit de kerkenraad op 15 mei 2024 
Met een kleine groep leden start deze vergadering. De vakantie is voor sommigen al 
begonnen, of ziekte en andere verplichtingen spelen een rol. Toch zijn er voldoende 
leden om een goede bijeenkomst te houden. 
 
Opening en administratieve zaken 
Ds. Van Rijn opent de vergadering met een tekst van Huub Oosterhuis, geschreven 
naar aanleiding van Pinksteren 2013: “de Heilige Geest is hartstocht voor 
gerechtigheid en vrede, God in mensen.” 
Vz. heet allen welkom. De agenda wordt vastgesteld en de punten kunnen worden 
besproken. 
Ds. Willie Elhorst vraagt of het mogelijk is dat een aantal pelgrimgangers in het 
kerkgebouw kunnen slapen tijdens de pelgrimage op 19 en 20 juli. In het Kerkblad 
heeft een oproep voor logeeradressen gestaan. Er is één logeeradres aangemeld. 
Kerkenraad geeft daar toestemming voor. Scriba regelt de contacten.  
 
Examenkandidaten 
Er zijn geen jonge mensen uit de gemeente bekend die dit jaar examen doen. Vz. 
vraagt rond te vragen of er nog kandidaten zijn. 
 
Concept Vergaderrooster 2024-2025  
Het is alweer vooruitkijken naar een nieuw seizoen. Het rooster is af op de 
bijeenkomsten van de kerkrentmeesters na. Deze vullen het rooster tijdens de 
eerstkomende vergadering aan. 
 



 

Beleid 
Het beleidsplan is afgerond. Er moet nog een aantal actiepunten voor/door de 
kerkenraad worden ingevuld. Het betreft de contacten met andere gemeenten om tot 
samenwerking te komen, werken met taakdragers, het zo lang mogelijk openhouden 
van het kerkgebouw en het afstemmen van de activiteiten van de verschillende 
colleges. Doel is dat de gemeente een levende gemeente blijft. 
De kerkenraad stelt het beleid als concept vast. Na de gemeenteavond vindt 
definitieve goedkeuring plaats. De kerkenraadsleden zijn blij dat het gelukt is een 
plan voor de komende vijf jaar te maken. 
 
Inspiratiefestival juni 
Op 15 juni is in Heiloo een inspiratiefestival voor kerkenraadsleden van de classis 
Noord-Holland. Drie leden van de kerkenraad gaan daar heen. 
 
Gemeentevergadering 5 juni 
Alle gemeenteleden worden uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. 
Agendapunten zijn: de financiën, beleid en de toekomst van de kerk. 
 
Tentdienst 9 juni 
De organisatie van de tentdienst wordt voor de RvK problematisch vanwege de 
kosten en geen medewerking van een muziekgezelschap. De RvK vraagt of het 
mogelijk is in plaats daarvan een oecumenische dienst in de Protestantse kerk te 
houden. De kerkenraad stemt hiermee in. De dienst begint om 9.30 uur. Nagedacht 
wordt nog of er een muzikale bijdrage van buitenaf kan zijn.  

Vertrouwenspersoon ring Haarlemmermeer 
De ring Hoofddorp heeft vijf vertrouwenspersonen aangesteld.  Elders in dit Kerkblad 
staat meer informatie. 
 

100-jarig bestaan kerkgebouw in 2025 
Op 21 mei 2025 bestaat het kerkgebouw 100 jaar. Vz. stelt voor rond dit jubileum 
een feestelijk weekend te houden. Het weekend van 24 en 25 mei 2025 wordt 
hiervoor gereserveerd.  

Vakanties kerkenraadsleden 
De vakanties van de leden van de kerkenraad worden besproken. Zo kunnen 
roosters worden aangepast aan deze data. Voor de gemeente is dan bekend wie te 
benaderen is in de vakantieperiode. 
 
Punten uit de colleges en subcommissies 
- Diaconie: dhr. Berger vertelt dat er een bijeenkomst voor de ouderen komt in het 
najaar. Deze zal gaan over veiligheid. De politie wordt gevraagd tijdens die 
bijeenkomst een verhaal daarover te vertellen. 
Er is gesproken over het Avondmaal. Er waren te veel vieringen in het voorjaar. Ds. 
Van Rijn stelt voor dat de diaconie naar het rooster van 2025 kijkt en met een 
voorstel komt. 
- Kerkrentmeesters: de kascontrole heeft plaatsgevonden. 
- Eredienst: de korte mededelingen voor de dienst zijn al ingevoerd. De taakdragers 
zijn besproken. Dat geeft nog wat extra uitleg. 
- Website/PR: ds. Van Rijn stelt voor de kerk aan te melden bij ‘Wij de Kerk’. Dit is 
een website waarop je kunt laten zien dat ieder welkom is in de kerk.  



 

- Ring: de brief over de vertrouwenspersonen is besproken  
- Jeugd: vanaf juli dit jaar wordt Bijbelbasics van de NBG gebruikt. Dan worden ook 
de niet gangbare verhalen verteld. Dit gebeurt in een cyclus van 3 jaar. 
 

Rondvraag 
Tijdens de rondvraag wordt nog een aantal administratieve zaken geregeld. 
 
Sluiting door dhr. Berger 
Hij leest een gebed voor uit “een druppel jou” van Gerard de Korte: Geef ons het 
vuur van de Geest. Vz dankt allen voor de aanwezigheid en inbreng tijdens de 
vergadering. Hij wenst allen wel thuis. 

Heleen Broerse (scriba) 

 

Uitnodiging gemeenteavond op 5 juni 
Op 5 juni houden we onze jaarlijkse gemeenteavond. U bent 
daar van harte voor uitgenodigd. We spreken over het beleid 
van de kerk, de toekomst van de kerk en over onze financiën. 
We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd om 
18.30 uur. Dat geeft de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten 
en elkaar op informele wijze te spreken. 

Wilt u daarbij zijn? Graag.  
Graag hoor ik uiterlijk maandag 3 juni of u aan de maaltijd wilt deelnemen. 
 

Heleen Broerse (scriba) 
 

Jaarrekeningen 2023 
Bij dit Kerkblad ontvangt u een verkort overzicht van de jaarrekeningen met een 
toelichting. De kerkenraad heeft de jaarrekeningen 2023 van de diaconie en de 
kerkrentmeesters ‘voorlopig vastgesteld’ op 20 maart. De jaarrekeningen zijn daarna 
voorgelegd aan de controleurs; fijn dat Bas Groen en Pieter Meijer daartoe bereid 
zijn gevonden. De controle is op 7 mei afgerond en akkoord bevonden. Het 
controleverslag is aan de kerkenraad toegezonden. De definitieve vaststelling door 
de kerkenraad zal  plaatsvinden nadat de gemeenteleden in de gelegenheid zijn 
gesteld hierop te reageren. 
De jaarrekening kerkrentmeesters resulteert in - € 20.543 onttrekking aan de 
reserve (begroot was - € 25.269).  Hierin zit niet de erfenis van € 61.125 die wij 
mochten ontvangen. De erfenis is boekhoudkundig direct in de balans verwerkt 
(toevoeging vermogen). 
De jaarrekening diaconie resulteert in € 1.181 toevoeging aan de reserve 
(begroot was € 0). 
Beide jaarrekeningen zijn binnen de begroting gebleven. Op de 
gemeentevergadering van 5 juni worden de jaarrekeningen toegelicht en kunt u ons 
daarover vragen stellen.    
Vanaf 2 juni t/m 8 juni wordt u, als gemeentelid, in de gelegenheid gesteld te 
reageren op deze jaarrekeningen. Inzage van de volledige jaarrekeningen kan 
worden aangevraagd, er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.                                                                                                                        
Diaconie: G.K. Kranenburg-de Vos; Kerkrentmeesters: L.A. Bakker  
   
Uw kerkenraad,                verwoording: Peter Mendrik, technisch vz kerkrentmeesters 



 

UIT DE CLASSIS 
 

Een veilige kerk – vertrouwenspersonen in de Ring Hoofddorp 
Een veilige omgeving, je veilig voelen… het zijn veelgehoorde opmerkingen, in 
relatie tot grensoverschrijdend gedrag, die ons de laatste jaren via diverse 
mediakanalen bereiken.  
Maar, is het een onderwerp dat alleen elders en buiten onze (directe) omgeving 
plaatsvindt of ligt dit toch iets genuanceerder? 
 
Want hoe zorg je ervoor dat ook de kerk een plek is waar iedereen zich veilig voelt? 
Natuurlijk wil je iedereen vertrouwen, zeker binnen een kerk, maar we weten dat het 
soms ook niet goed kan gaan. Dat er soms misbruik gemaakt wordt van dat 
vertrouwen, dat bejegening naar elkaar beter of anders had gekund.  Of dat niet 
iedereen, ongeacht etniciteit, seksuele geaardheid, geloofsachtergrond, zich welkom 
voelt. Maar ook goede intenties kunnen soms anders worden ontvangen.  De arm om 
de schouder bij de één kan bij de ander juist helemaal verkeerd worden opgevat.  
Belangrijk is dat je óók binnen de kerk, je grens mag aangeven wat voor jou goed of 
niet goed voelt. De kerken nemen hun verantwoordelijkheid en daarom is binnen de 
protestantse kerken in Nederland hier aandacht voor en heeft de generale synode 
het belang van ‘veilige kerk’ benadrukt.  
De synode besloot vervolgens dat er een regeling moet komen die de verplichting 
inhoudt dat predikanten en kerkelijk werkers, verbonden aan een gemeente, alsmede 
vrijwilligers/ambtsdragers die met kwetsbare mensen werken of leidinggevende taken 
hebben, een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen, waarbij ook het gesprek 
over het onderwerp ‘veilige kerk’ gevoerd wordt. Per gemeente is of wordt dit verder 
uitgerold.  
 
Naast deze regelingen en verklaringen is het belangrijk dat er een vangnet is waar 
gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen 
aangaande grensoverschrijdend gedrag. Met zaken waarvoor ze niet naar een 
ambtsdrager willen gaan en waar, in alle vertrouwelijkheid, het gemeentelid zijn/haar 
casus bespreekbaar kan maken. Hiervoor zijn vertrouwenspersonen aangesteld. 
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor aan degene die met verhalen, 
vragen of meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen 
stappen en ondersteunt de persoon daarbij. 
 
Binnen de ring Hoofddorp (gebied Haarlemmermeer, Aalsmeer, Kudelstaart en 
Uithoorn) zijn 5 vertrouwenspersonen actief. Het gemeentelid dat contact wenst met 
een vertrouwenspersoon is vrij om zelf te bepalen wie hij/zij benadert. Het kan de 
vertrouwenspersoon uit eigen of omliggende gemeente zijn maar het kan ook een 
vertrouwenspersoon zijn ‘met meer afstand’ tot de eigen gemeente. 
Voor alle kerken is het belangrijk dat, wanneer er sprake is van grensoverschrijdend 
gedrag, er een plek wordt geboden om dit vertrouwelijk bespreekbaar te maken. 
Vertrouwenspersonen t.b.v. de ring: 
 
Uithoorn:  
Jeannette Voskamp-Salomons vertrouwenspersoon@pkn-uithoorn.nl  

06-12135317 
 

 

https://www.protestantsekerk.nl/faq/hoe-stel-je-beleid-veilig-gemeente-op


 

Aalsmeer Oost: 
Cora van Dillewijn        06-81153743 
Henk Boor         06-81153744 
 
Hoofddorp: 
Annet Bootsman vertrouwenspersoon@pghoofddorp.nl  06-46806972 
 
Badhoevedorp: 
Epie Boven         020-6592685 
 

 
De maandelijkse column van ds. Verhoef 
Duimstok 
maandag 22 april 2024 
Ik heb een vaste schilder. Toen ik hier 12 jaar geleden 
kwam wonen heeft hij geschilderd en 6 jaar geleden ook. 
Omdat het een huis uit 1934 is en er toen bij lange na nog 
geen kunststof kozijnen bestonden, moet de buitenboel 
dus echt weer eens gedaan worden. Maar ook al heb ik 
een vaste schilder, al te goed is buurmans gek en ik belde 
dus ook een concurrent. 
Die wilde best een prijsopgave doen, maar dat deed hij per Zoom. Of ik dus met mijn 
telefoon om het gehele huis (hij zei ‘object’) heen wilde lopen. Hij zat achter zijn 
laptop, en ik moest langs de beide gevels, de erker en de schuur. Ik heb vriendelijk 
bedankt en mijn vaste schilder gebeld. Die zat 2 uur later bij mij aan de koffie, zijn 
duimstok in de aanslag. 
 
Dat communiceren via de camera heeft sinds corona een hoge vlucht genomen. De 
huisarts doet het inmiddels, en ook het UWV. Een sollicitatiegesprek en aangifte bij 
de politie doe je tegenwoordig online. En Youp van ’t Hek schreef onlangs over zijn 
ervaringen met een verhuizer. Ook hij moest met zijn telefoon langs de boekenkast, 
de bedden en de wijnkelder. 
Ik heb vanaf het begin een hekel gehad aan communicatie via een scherm. Het 
maandelijkse overleg van classispredikanten in coronatijd (13 deelnemers en 6 uur 
lang) is wat dat betreft een traumatische ervaring geweest. Ik wil geen scherm, ik wil 
MENSEN. Driedimensionale mensen, die leven en ademen. En die om te praten 
geen microfoon hoeven aan te zetten. 
Maar ik ben er nog niet. Want mijn boodschappen doe ik niet online maar in de 
supermarkt, omdat ik niet zo’n klein pestautootje in de straat wil met sinaasappels die 
ik niet heb kunnen voelen. Mijn boeken koop ik in een winkel, waar ik altijd even aan 
het boek ruik. En mijn broeken koop ik in een winkel waar een man werkt die aan me 
sjort en zegt of deze past. 
Ik ben dus ongeneeslijk ouderwets: dominee Boomer is de naam. Maar zelfs aan het 
meest ouderwetse instituut dat er bestaat zijn de zegeningen van deze tijd niet 
voorbijgegaan. Veel kerkdiensten zijn nu dus ook online te volgen, al is de euforie 
daarover wel wat geluwd. Over enorme aantallen meekijkers hoor ik nog maar weinig 
gemeenten spreken. 
 
Ik geef meteen toe: voor mensen die het door hun leeftijd of een beperking niet 
redden om naar de kerk te komen is een online dienst een uitkomst. Maar voor alle 



 

anderen is het naar mijn vaste overtuiging de eerste stap op weg naar de uitgang. De 
reden is eenvoudig. Een kerkdienst is meer dan het consumeren van een preek en 
een paar gebeden. 
Een kerkdienst is samen zijn. Kennen en gekend worden, door God en mensen. De 
kerk is verbondenheid, die in de dienst gevierd wordt in de liturgie. En na de dienst 
met het sacrament van de koffie. Ik zal kort zijn: ik wil echte mensen. In de kerk, in de 
supermarkt en in de boekhandel. En ik wil een schilder die langs komt. Bij voorkeur 
met een duimstok. 

LIED VAN DE MAAND 
 
Het lied van deze maand is lied 880: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom. 
Wat is leven? Wat is mooi en wat is goed? Maar ook: wat willen we verbeteren? 

In het lied komen verschillende aspecten van het leven naar voren: dankbaarheid, 
vrede en verlangen. 
Het lied is oorspronkelijk geschreven door Kathryn Galloway, een van de predikanten 
die werkzaam zijn op het kloostereiland Iona. De Nederlandse vertaling is van Sylvia 
Kolthof. 
 

Wilt u thuis alvast oefenen? Dan kunt u op YouTube zoeken naar een prachtige 
versie gezongen door Petra Berger van Petrus in het land. 
 
DIACONIE 
 

Van de diaconie 
Namens de diaconie willen wij Betsy Geelhoed bedanken voor al het werk dat ze 
gedaan heeft voor het gemeentediaconaat en de bloemendienst. 
Wat betreft het gemeentediaconaat hebben we Janneke Mast bereid gevonden om 
incidenteel de helpende hand te bieden (bijvoorbeeld op de middagen). 
Wat betreft de bloemendienst heeft Marjo Bart toegezegd dit te willen overnemen 
(volgens rooster). 
We zijn heel blij dat zij dit willen doen. 
Voor de vacature van de autodienst zoeken we nog iemand die dit wil regelen. 
Inlichtingen hierover kunt u vragen aan Bas Monster. 
 
Met vriendelijke groeten,        Bas Monster 
 
 

Missionair Diaconaal Aandeel (MDA) 2024 
Jaarlijks rond deze tijd vraagt de diaconie u om mee te doen aan de giftenactie: 
‘Missionair en Diaconaal werk’. Kerk in Actie geeft namens de kerken in Nederland 
over de hele wereld steun aan het werk van christelijke kerken en organisaties, om 
mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. 
 
Het MDA is opgebouwd uit vier onderdelen: 
• missionair aandeel binnenland (missionair werk) 
• diaconaal aandeel binnenland (diaconaat) 
• missionair aandeel buitenland (zending) 
• diaconaal aandeel buitenland (werelddiaconaat, kinderen in de knel en noodhulp) 
 



 

Een brief over deze actie wordt tegelijk met dit Kerkblad verspreid.  
 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL20 RABO 0373 7378 82 ten 
name van Diaconie Protestantse gemeente onder vermelding van MDA 2024. 
 
Namens de diaconie,               Gea Kranenburg 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
juni 
  2 juni Mevr. J.P. Vogelzang-van Vegten  
  5 juni  Mevr. A.M. Strackké-Visser 
  5 juni  Dhr. P.J. van Woensel 
  9 juni  Mevr. L.M. Bloos-Vlug  
11 juni  Dhr. G. Joustra 
12 juni  Dhr. F. Hoogland 
15 juni  Dhr. C. Oostwouder  
18 juni  Mevr. M.A. Kromhout-de Bruin 
21 juni  Mevr. W. van Vark-Leijding 
25 juni  Mevr. J.G. Nieuwkoop-Bormann 
27 juni  Mevr. R.R. de Vries-Janzen 
30 juni  Mevr. A.S. van Lodensteijn-Koetsier 
 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 
jaar worden in de maand juni 
  1 juni  Marit Piso 
  4 juni  Ryan Antonius  
  9 juni  Daan den Blanken 
12 juni  Nine Berendsen  
12 juni  Liva Berendsen 
29 juni  Amber den Blanken 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
TERUGBLIK PINKSTERVIERING 
 

Pinksteren in de kerk 
Een prachtige zonnige dag, een mooie dienst 
in een volle kerk, waarin het koor “Desire” uit 
Hoofddorp enthousiast optrad. De 
begeleiding was in handen van hun eigen 
combo en de gemeentezang werd begeleid 
door organist dhr. Hans Jütte op zijn eigen 
verrassende wijze! Voorganger was mevr. 
ds. Wilma van Rijn-Fennell. Kortom: Een 
inspirerende viering met mooie elementen 
erin verwerkt.   

Tineke Berger 



 

 

 
 
 
RAAD VAN KERKEN 
 

De 4 mei herdenking 2024        
Ook dit jaar werd op 4 mei de herdenkingsdienst bij ons in de 
kerk gehouden alvorens naar de oorlogsmonumenten te gaan 
in resp. Halfweg en Zwanenburg.  
De organisatie was in handen van de plaatselijke Raad van 
Kerken en de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Ds. Wilma van Rijn-Fennell en José 
Pijnaker leidden de dienst in de Protestantse kerk en hadden daar een mooie 
invulling aan gegeven. De overdenking ging o.a. over een secretaire, die beschadigd 
werd door granaatscherven in de Tweede Wereldoorlog. Nieuwsgierig geworden? 
 

 
 De overdenking (thema: “Stukjes van jou en 
mij”) is te horen en te zien via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events/r
ecording/171484200000925.  
 
Scouting Rijnland Zwanenburg-Halfweg is altijd 
in de dienst aanwezig. Niet alleen om de 
kransen te dragen na de dienst, maar deze 
vereniging leverde ook een bijdrage aan de 



 

dienst door een 2 minuten verhaal - De vrijheid hangt in de lucht - voor te dragen.  
Justin Ekkel van de scouting had deze taak op zich genomen. 
 
 

De dienst werd goed bezocht, dat 
was fijn om te zien. Vanuit het 
gemeentebestuur waren aanwezig 
wethouder Charif el Idrissi en 
raadslid Jordy Schaap. De 
herdenking leeft in onze dorpen en 
dat zagen we in nog grotere mate 
bij de monumenten en tijdens de 2-
minuten stilte. In Halfweg werd 
zoals gebruikelijk de muzikale 
omlijsting verzorgd door harmonie 
Eensgezindheid, in Zwanenburg 
door trompettist Thijs van 
Voornveld. Altijd weer 
indrukwekkend om te luisteren naar 

de Taptoe, de stilte van 2 minuten te ervaren en het leggen van de kransen. De 
afgevaardigden van het gemeentebestuur lazen de tekst voor die namens het 
gemeentebestuur bij alle herdenkingsplaatsen in de gemeente wordt uitgesproken. In 
Zwanenburg werd ook nog een gedicht uitgesproken door Chaya van de Berg, 
leerling van OBS De Zwaan. Daarna namen de bestuursleden van de Dorpsraad 
(Peter Vreeswijk in Halfweg en Leo Kranenburg in Zwanenburg) het woord en 
bedankten iedereen voor hun aanwezigheid en bedankten in het bijzonder hen die 
deze herdenking een goede invulling hadden gegeven door hun bijdrage hieraan. 
   

    
 

Leo Kranenburg 
 
 

Wandeling 4 mei - Bollenwandeling Katwijk 

Met 7 personen reden we om 8.30 uur weg naar Katwijk. Om half 10 begonnen we 
aan onze tocht. We hoopten nog volop te kunnen genieten van de bollenvelden. 
Het weer liet zich van z’n goede  kant zien. Het was warmer en zonniger dan 
verwacht en al snel werden de jassen uitgedaan. 
Katwijk – Noordwijk – Noordwijkerhout – Rijnsburg waren plaatsnaambordjes die we 
onderweg tegenkwamen. 



 

Na + 5 km liepen we inderdaad midden tussen de bollenvelden en hier en daar was 
een bloeiende bol te vinden. Duidelijk te zien was dat veel velden al gekopt waren. 
Koffie met appeltaart was er bij het restaurant van het golfcentrum Noordwijk. We 
konden heerlijk op het terras zitten. 
Na 11 km was er oponthoud. Een caravan lag deels in de sloot/greppel en werd eruit 
getakeld. Hierdoor was de weg versperd en zelfs wandelaars konden er niet langs, 
wat leidde tot veel publiek bij de berging.  
Met kunst en vliegwerk lukte het ons toch om er langs te komen, mede dankzij de 
helpende hand van Leen, en konden we onze route vervolgen.  
Om half twee zat het erop en waren we terug bij het beginpunt met 16,2 km in de 
benen. Lunch betrof in dit geval de zelf meegebrachte boterham. 
 

   
 
In de bollenstreek zijn op veel punten kunstwerken te vinden in de vorm van een 
tulpenbol. 
De manshoge kunstwerken worden door verschillende kunstenaars uit de 
Bollenstreek beschilderd. Allemaal verschillen ze van elkaar in kleur en motief. Er 
staan nu onderhand 75 reuzenbollen in de streek. 
 
De volgende wandeling vindt plaats op zaterdag 1 juni a.s.  U kunt zich opgeven tot 
donderdag 30 mei bij Marijke Nuis.   
                Annelies Klokman                                                                                                                                          



 

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND 
 

 
Bas Monster: ‘Laat mij maar gewoon 
dingen doen’ 
Des te leuker is het om Bas als ‘vrijwilliger 
van de maand’ in ons Kerkblad aan het 
woord te laten. Hij steekt van wal en zegt: 
‘Sinds 2012 ben ik diaken. Daarvoor ook al 
een aantal jaren, maar daar weet ik de 
jaartallen niet meer van.  
Toen de kerkenraad me in 2012 weer vroeg, 
wilde ik geen nee zeggen. Onze kerk drijft nu 
eenmaal op vrijwilligers. Dat ik me ervoor wil 
inzetten heeft waarschijnlijk ook met mijn 
opvoeding te maken. Dat geldt voor veel 
vrijwilligers. Het feit dat we in Spaarndam 
wonen speelt geen rol; we voelen ons heel 
betrokken bij Halfweg en Zwanenburg.’  

 
 
Lijstjesspecialist… 
Vanuit zijn ambt als diaken vindt hij het mooi om het Avondmaal voor te bereiden, 
zoals het brood snijden en de tafel dekken. Dit doet Bas al heel lang; hij vindt dat het 
werk zorgvuldig moet gebeuren. Zijn betrokkenheid bij mensen in nood blijkt ook uit 
zijn lidmaatschap van de ZWO-commissie. Zijn periodieke taak van zondagse 
bejaardenrijder heeft geen diaconale achtergrond. Bas is ook nog eens 
‘lijstjesspecialist’: hij maakt de roosters voor de ouderling en diaken van dienst, het 
rooster voor de gastheer/-vrouw bij de ingang, autodienst, verdeling van de 
kerkbrieven en de bloemendienst. Daarnaast onderhoudt hij samen met Leo Bakker 
de tuin van de kerk, vooral in het groeiseizoen een zware klus. Al met al heeft Bas 
een flink aantal taken. ‘Ik doe ze op mijn manier en doe het graag secuur.’  
 
SV Spaarnwoude 
Niet alleen in onze kerkelijke gemeente is Bas actief, ook bij de lokale voetbalclub SV 
Spaarnwoude voert hij het nodige aantal vrijwilligerstaken uit. Naast actief voetballer 
was hij ook 18 jaar lang jeugdleider en wedstrijdsecretaris. Nu maakt hij samen met 
enkele vrijwilligers elke maandagmorgen het terrein schoon. Dat daar nog best een 
taak bij kon, blijkt wel. Samen met Grietje is hij sinds twee jaar vrijwilliger bij de 
plaatselijke afdeling van De Zonnebloem. Dat omvat het assisteren bij activiteiten en 
excursies. Ook bezorgt Bas uitnodigingen en andere informatie bij de leden. 
 
Van NDSM naar NS 
Bas startte na de LTS zijn loopbaan bij de Amsterdamse scheepswerf NDSM. Na 
zeven jaar stapte hij als 23-jarige over naar de Nederlandse Spoorwegen. Hij was in 
de NS-werkplaats in Haarlem jarenlang specialist in pneumatische onderdelen, zoals 
de deuren van een trein. Na 42 werkzame jaren ging Bas in 2019 met pensioen. ‘Ik 
heb altijd met plezier gewerkt, maar ik verlang nu niet meer terug.’  
 
 



 

Herstel na hartoperatie 
De afgelopen maanden waren spannend: in februari jl. moest Bas een hartoperatie 
ondergaan. Hij is momenteel herstellende, maar hij moet zich in toom houden. Dat 
herstel gaat minder snel dan hij had gehoopt. Onlangs ging hij weer voor het eerst 
naar de kerk. ‘Daar ben ik thuis. Dat ik daar hoor bleek ook na mijn operatie, toen ik 
tientallen kaarten van gemeenteleden ontving. Die aandacht heeft me goed gedaan.’   
Bas hoopt na de zomer zijn vrijwilligerstaken weer op te pakken. 
 
Bas Monster is in 1980 getrouwd met Grietje de Haan uit het Drentse Nieuw-
Amsterdam. Vijftig jaar geleden ontmoetten zij elkaar op een LCGJ-jeugdkamp in 
Zwitserland. Vanaf hun huwelijk wonen zij aan de Van Meeuwenlaan in Spaarndam. 
Bas en Grietje hebben twee kinderen (Martijn en Nienke) en vijf kleinkinderen: drie 
jongens in Spaarndam en twee meisjes op Bali in Indonesië.  
 
 
DIVERSEN 
 

Bedankt 
Veel dank voor de bloemen die ik namens u mocht ontvangen!                                                                              
Ook de vele kaarten, briefjes, telefoontjes en bezoeken waren hartverwarmend.                                             
De verrassing was bijna net zo groot als het lintje dat ik kreeg.                                                                                                     
De onderscheiding komt uiteraard ook de vele vrijwilligers toe die                                                                           
al die jaren meehielpen de bazaar en boekenmarkt tot een succes te maken.                                           
Zonder hen was dit nooit gelukt!  
Een hartelijke groet,                   Margreet Smit                                                                                                                                     
 

Theologie voor Geïnteresseerden 
De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) wordt vanaf eind augustus voor 
de tweede keer aangeboden in Amstelveen na zich bijna 40 jaar in Amsterdam te 
hebben afgespeeld. Oorspronkelijk gestart binnen de Protestantse Kerk Nederland 
draait de cursus nu acht jaar zelfstandig. De cursus kent 12 verschillende vakken en 
vindt gedurende 8 maanden (eind aug. – eind april) elke dinsdagmorgen van  
10.00 uur - 13.00 uur plaats in de Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1. 
De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te volgen. Een beperkt aantal 
cursisten kan ook online (via Zoom) deelnemen. Aan de orde komen vakken als 
Oude en Nieuwe Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Diaconaat 
en zes andere vakken waaronder Jodendom en Wereldgodsdiensten. De cursus 
wordt gegeven door gekwalificeerde docenten en predikanten. De cursus staat open 
voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen 
toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een 
kerkgenootschap. Een recente evaluatie van de cursus onder 28 cursisten leverde 
een gemiddeld ‘rapportcijfer’ van 9,4 op. De relatief lage kosten voor de cursus  
(€ 350,-- dat is € 5,50 euro per les van 75 minuten) is te danken aan het feit dat de 
betrokken docenten genoegen nemen met een bescheiden vergoeding voor hun 
bijdrage en aan de relatief lage zaalhuur in Amstelveen.  Voor meer informatie kunt u 
naar www.tvg-amsterdam.nl of naar de TVG-secretaris (e-mail: tvg-
amsterdam@outlook.com). Op verzoek krijgt u dan een uitgebreide studiegids 
toegestuurd.  
 



 

            
            
            

        
    

 
 
   
 

STILTEVIERINGEN HELE ZOMER DOOR 
De maandelijkse meditatieve bijeenkomsten van de Hoofddorpse kerken gaan ook 
de hele zomer door. Deze ‘stiltevieringen’ zijn op  
de woensdagen 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september, steeds om 19.30 uur, in De 
Ark in Hoofddorp. 
Stiltevieringen zijn korte kerkdienstachtige bijeenkomsten. In het midden is er een 
langere stilte, van ongeveer 8 minuten. Verder muziek, enkele korte teksten en korte 
liederen. De gedachte erachter is dat veel mensen behoefte hebben aan een 
rustmoment tussen alle keuzes en beslissingen die ze de hele dag moeten nemen. In 
deze vieringen van ongeveer 30 – 40 minuten kunnen de bezoekers in gedachten de 
afgelopen dag doornemen, terugdenken aan een gesprek of een woord uit een lied 
of tekst - of gewoon even niets: er zijn, hier en nu, ‘de stilte laten gebeuren.’  
Wie wil, kan een kaarsje aansteken of na afloop nog een poosje in stilte blijven zitten. 
Ook is er dan de mogelijkheid tot persoonlijk gesprek met een pastor. Afsluitend is er 
ook koffie.  
Elke eerste woensdag van de maand is er een stilteviering, om 19.30 uur in De Ark, 
Muiderbos 36 in Hoofdorp-Overbos. Iedereen, van welke achtergrond ook, is er 
welkom. De toegang is vrij. 
Voor vragen, reacties of suggesties: stiltevieringen@kerkeninhoofddorp.nl  
 

                

Werkgroep STILTEVIERINGEN 
 

Raad van Kerken Hoofddorp 

 


