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kerkdiensten 
Zondag 2 maart 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  ds. L. Rasser uit Amsterdam 
 
Zondag 9 maart 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
        1ste zondag veertigdagentijd 
 
Maandag 10 maart 
Eigen Haard    19.00 uur  mevr. J. Pijnaker 
 
Zondag 16 maart 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  ds. G. van Manen uit  
        Amsterdam 
        2e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 23 maart 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  ds. C.J.P. Ofman uit  
        Amsterdam 
        3e zondag veertigdagentijd 

 
Zondag 30 maart 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  ds. W.A. van Rijn-Fennell 
        4e zondag veertigdagentijd 
 
Zondag 6 april 
Prot. Kerk en online   10.00 uur  mevr. G. Bregman-Hoving uit  
        Woubrugge 
        5e zondag veertigdagentijd 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief. 
  
 
TER OVERDENKING 
 
Op 5 maart, Aswoensdag, begint de veertigdagentijd en 9 maart is hierin de eerste 
zondag. Traditioneel wordt op deze zondag het verhaal van Jezus’ beproeving in de 
woestijn gelezen. Veertig dagen lang trekt Jezus zich terug in de eenzaamheid, een 
periode van bezinning en beproeving. 
 
De woestijn speelt in de Bijbel een belangrijke rol en komt ook vaak voor. Het is de 
plaats waar Mozes veertig jaar met het volk Israël rondtrok, waar Elia kracht vond om 
door te gaan en waar Johannes de Doper de mensen voorbereidde op de komst van 
Jezus.  
De woestijn werd in de tijd van de Bijbel gezien als een onherbergzame plek, een 
gebied van honger, van dorst, van angst voor wilde dieren. Tegelijkertijd is het een 
ruimte van bezinning en confrontatie, een plek waar het leven tot de essentie wordt 
teruggebracht. 



 

De woestijn heeft trouwens in de Bijbel nooit alleen een topografische functie, het 
heeft ook spirituele betekenis. De woestijn is een plek van uitdaging, van verstilling 
en ontmoeting met het goddelijke.  
       
In het leven komen we allemaal momenten 
tegen die als een woestijn voelen: wanneer 
we te maken hebben met onzekerheid, 
verlies of verandering. Momenten waarop we 
het vertrouwen in de toekomst misschien 
zelfs even kwijt zijn. Momenten waarop we 
ons afvragen: Is dit het nu? Hoe moet het nu 
verder?  Ook in onze kerk worstelen we 
soms met die vragen: hoe ziet onze toekomst 
er uit? Wat kan er nog wel? Wat zullen we 
moeten loslaten omdat het niet meer gaat?  
 
De veertigdagentijd nodigt ons uit om stil te 
staan en te reflecteren. De verstilling te 
zoeken en daar iets van het goddelijke te 
vinden. Een tijd om op zoek te gaan naar wat 
werkelijk belangrijk is. Misschien zijn er 
dingen die we moeten loslaten, oude 
zekerheden, angsten die ons vasthouden. 
Misschien ontdekken we opnieuw wat 
waardevol is. Wat het ook is, de veertigdagentijd is een tijd van zoeken en van hoop. 
Want hoe zwaar wij ook beproefd worden, er is altijd perspectief. Het wordt weer 
Pasen, er is een nieuw begin.  
              ds. Wilma van Rijn 
 
LIED VAN DE MAAND 
 
Op 5 maart begint de veertigdagentijd, een periode van bezinning en inkeer. Een tijd 
waarin we ons ook voorbereiden op Pasen: het feest van het nieuwe begin, leven na 
dood en licht na het duister.  
Deze twee aspecten vinden we ook beide terug in het nieuwe Lied van de maand: 
lied 647: Voor mensen die naamloos. 
 
In de eerste helft van het lied zingen we over mensen, mensen in hun 
kwetsbaarheid: zoekend, wachtend, wankelend. De tweede helft doet een 
toezegging: roept op tot een nieuwe werkelijkheid. Een leven dat verbonden is met 
God, die ons bij onze naam noemt. 
Het lied is geschreven door Henk Jongerius en de melodie is van Jan Raas. Het lied 
is voor het eerst in 1979 verschenen in een liedbundel Voor naamloze mensen. Bij 
de eerste uitgave van dit lied staat onder de tekst ‘naar Lucas 24,13-35’. In het 
Liedboek staat deze verwijzing er niet meer bij. Een leuke uitdaging in deze maand 
om te kijken wat het doet met zowel de Bijbeltekst als de liedtekst als we ze wel met 
elkaar verbinden. 

   commissie eredienst 
 

 



 

MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd:  Mevr. M. Gijzen-Hillmann is verhuisd van Zwanenburg naar Halfweg. 

Mevr. B. van Lit is verhuisd van Halfweg naar Zaandam. 

 

Gedoopt:  Lucas Aart Kranenburg, zoon van Jonathan en Laura  

       Kranenburg, op 19 januari 2025. 

Leo Bakker,  ledenadministratie 

 

UIT DE KERKENRAAD 
 

Belangrijke data in de komende tijd 

In de maanden voor ons hebben we veel te vieren. 
Na de veertigdagentijd mogen we het Paasfeest vieren. In mei vieren we dat ons 
kerkgebouw 100 jaar bestaat. 
Naast de feestelijke diensten zijn er ook de vertrouwde momenten waarin we elkaar 
in de koffieruimte kunnen ontmoeten. 
Op vrijdag 11 april vieren we ‘s middags het paasfeest met onze oudere 
gemeenteleden. 
Op zondag 20 april beginnen we de zondagse viering met het paasontbijt. 
Op 25 mei is er, na een feestelijke dienst, een lunch voor iedereen. 
Drie data die u vast in uw agenda kunt vrijhouden: 11 april, 20 april en 25 mei. 
Meer informatie via persoonlijke uitnodigingen, dit Kerkblad en de Kerkbrief. 
 
Hartelijke groet,                   Heleen Broerse 
 
DIACONIE 
 

Giften 2024 van de diaconie 
De diaconie heeft behalve het plaatselijke diaconale werk ook acties voor noodhulp 
en diaconale doelen in binnen- en buitenland gesteund. 
 

Binnenland: 
Financiële hulp aan een gemeentelid, € 100,--  
 
Luchthavenpastoraat, € 125,-- 
Mensen die onverwacht voor emotionele problemen komen te staan rondom vertrek 
of aankomst op de luchthaven worden geholpen door de luchthavenpastor. In 
sommige situaties is het fijn dat familieleden elkaar op een rustigere plaats kunnen 
ontmoeten dan in de aankomsthal. Bijvoorbeeld als een dierbaar iemand is 
overleden of een probleem de reis bemoeilijkt. Of als je vastloopt in praktische zaken 
waar een oplossing voor gevonden moet worden. Het luchthavenpastoraat werkt 
nauw samen met andere diensten op Schiphol en zorgt dat je op je bestemming 
komt.  
 
Voedselbank Haarlemmermeer, € 125,-- 
De Voedselbank helpt mensen die tijdelijk zichzelf niet kunnen onderhouden. Elke 
week worden voedselpakketten aan gezinnen gegeven die dit zelf niet kunnen 
betalen. 



 

 
Protestantse Koopvaardij Amsterdam, kerstactie zeevarenden (ds. Rasser),  
€ 125,-- 
De mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij, zijn meestal afkomstig uit landen als 
de Filippijnen, India en Oekraïne. Ze zijn vaak 9 maanden van huis. Varen is voor 
hen de enige manier om voor hun familieleden te zorgen. In de weken voorafgaand 
aan de kerst worden kerstcadeautjes uitgedeeld. Deze worden uitgepakt op 25 
december zodat er midden op de oceaan toch nog iets te vieren valt. Op schepen 
waar geen goede internetverbinding is worden simkaartjes beschikbaar gesteld.  
Op deze manier kunnen zeevarenden met hun mobiele telefoon beeldbellen met hun 
familie. 
 
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, € 125,-- 
Mensen met geldzorgen worden door SchuldHulpMaatje geholpen om hun 
geldzaken weer op orde te krijgen. 
 

Buitenland: 
Noodhulp Soedan, € 150,-- 
Het Afrikaanse land wordt al anderhalf jaar geteisterd door een burgeroorlog met 
tienduizenden doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en er is 
een dam doorgebroken waardoor er een watertekort voor een half miljoen mensen 
dreigt. Via een internationaal hulpnetwerk van kerken en organisaties waarmee Kerk 
in Actie samenwerkt kan er gezorgd worden voor water en middelen waarmee 
gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 
 
Noodhulp Libanon, € 100,-- 
Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, ook in 
Libanon. De hulp richt zich vooral op mensen die op zoek zijn naar een veilig 
heenkomen. Zij krijgen eten en drinken en een klein geldbedrag om een tijdelijk 
onderkomen te betalen. Daarnaast financiert Kerk in Actie de reparatie van kapotte 
sanitaire- en drinkwatervoorzieningen. 
 
Noodhulp Midden-Oosten, € 150,-- 
Door deze Nationale Actie kan meer hulp worden geboden, zoals schoon drinkwater, 
wc’s, medische zorg, medicijnen, toiletspullen, hulp bij traumaverwerking en tijdelijk 
onderdak voor mensen op de vlucht. Ook kan er extra bescherming worden gegeven 
voor kinderen en mensen in kwetsbare posities op de vlucht. 
 
MAF - Flying for Life, € 125,-- 
Met 120 vliegtuigen vliegt MAF (Mission Aviation Fellowship) wereldwijd om 
ontwikkelingshulp, noodhulp en medische hulp te bieden in de meest afgelegen en 
armste gebieden. Het is hun missie om ook het evangelie naar de moeilijkst 
bereikbare gebieden te brengen. 
 
Bouw van een kerk op Bali, Indonesië € 125,-- 

Namens de diaconie,        Gea Kranenburg 

 



 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
maart 
  1 maart Mevr. L.A. van Dieren 
  2 maart Dhr. J. Kortenoeven 
  5 maart Dhr. H. Hoeve  
  7 maart Dhr. H. Swager 
  8 maart Mevr. M. Bakker-de Vente 
11 maart Dhr. C.A. van Ojik  
23 maart Mevr. M.A.H. ten Wolde-Meijer 
25 maart Mevr. J.H. Lem-Ravensbergen 
30 maart Mevr. M. van Blaaderen-de Vos 
31 maart Dhr. S. Papadopoulos 
31 maart Mevr. M. Gijzen-Hillmann 
 

Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 
jaar worden in de maand maart 
22 maart Jackie Fennell van Rijn 

Leo Bakker, ledenadministratie 
 
ZWO-COMMISSIE 
 

Veertigdagentijd  
Het thema van de veertigdagentijd dit jaar is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
Koninkrijk'. We kijken uit naar het koninkrijk van God. Tegelijkertijd zien we ook al 
wat van dat koninkrijk in het hier-en-nu, zoals in al het werk dat kerken en 
partnerorganisaties van Kerk in Actie wereldwijd doen voor mensen in nood. Ga in 
deze veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in China, Colombia, 
Moldavië, de Golfstaten en Oekraïne, door voor hen te collecteren. Laat u 
meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. U leest hier elke 
week wat over in de Kerkbrief.  

Wij noemen hier nog enkele activiteiten en materialen van Kerk in Actie die u kunt 
bestellen voor de veertigdagentijd. 

Veertigdagentijdkalender 
Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit de kalender aan bij 
het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2024-
2025: ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods 
koninkrijk’. Samen verdiepen we ons op weg naar 
Pasen in thema’s als liefde, inkeer en het doorbreken 
van Gods licht in deze wereld. U kunt de kalender 
bestellen 
via https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/, maar u kunt er ook 
voor kiezen om elke dag een inspirerende email te ontvangen. 
 
Liturgisch bloemschikken 
Voor de veertigdagentijd 2025 is een prachtige voorbeeldschikking gemaakt die 
aansluit bij 'Als nieuw', het jaarthema van de Protestantse Kerk. Download de 
brochure gratis op https://protestantsekerk.nl/eredienst/liturgisch-bloemschikken/ 



 

 
PaasChallenge voor kinderen en jongeren 
 
Met de PaasChallenge leef je op een speelse manier in de veertigdagentijd toe naar 

Pasen in de vorm van spellen en opdrachten, 
die worden ondersteund door audiofragmenten. 
Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond 
een ander thema. Je speelt de PaasChallenge 
als groep in je eigen gemeente, net als 
duizenden andere kinderen en tieners in heel 
Nederland. Het spelprogramma is geschikt voor 
oudere kinderen (9-12 jaar) en voor tieners (13-
16 jaar). Meer informatie is te vinden 

op https://protestantsekerk.nl/jeugdwerk/paaschallenge/ 

Met vriendelijke groet namens de ZWO- commissie,    Ellen Oostwouder 

 

Inzameling voor de projecten van Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond 

Allereerst wil ik u graag vertellen dat de landelijke inzameling in 2023 bijna   
€ 33.000,= heeft opgebracht, waarvan € 27.000,= van de postzegels en kaarten. 
(bedragen 2024 inmiddels ook bekend: € 26.000,= totaal, waarvan € 22.750,= via 
postzegels en kaarten – red.) 
 
Op 11 februari zijn Wil Mastenbroek en ik naar Kerk in Actie in Utrecht gereden met 
een auto vol met postzegelverzamelingen, veel schoenendozen en grote enveloppen 
met postzegels, tasjes met kaarten (ook veel bijzondere oude kaarten), oude mobiele 
telefoons, cartridges en buitenlands geld.  We werden met open armen ontvangen en 
de kooiwagen was goed gevuld met al onze spullen.  Wat geweldig dat er in de 
afgelopen tijd weer zoveel bijeengebracht is1  Alle gevers heel hartelijk dank!   
De vrijwilligers kunnen weer aan het werk. 
 
Nog even op een rijtje wat er ingezameld wordt: 
 
 -  postzegels, zo groot mogelijk afgeknipt of afgescheurd 
 -  ansichtkaarten, wel of niet beschreven, vooral oude zijn veel waard. 
 (geen dubbele kaarten, met uitzondering van die van Anton Pieck,   
 Marjolein Bastin  en de mond- en voetschilders van Removos en de
 K.N.R.M.) 
 -  oude mobiele telefoons 
 -  cartridges 
 -  oud Nederlands- en buitenlands geld 
 
De mand van Kerk in Actie staat in de hal van de kerk.  We hopen in de komende tijd 
ook weer veel bij elkaar te brengen. 
 
Nogmaals veel dank, hartelijke groeten,            Adrie Mendrik 
 
 



 

COMMISSIE 100 JAAR KERKGEBOUW 
 

Jan Malipaard en kerkgebouw gaan beiden op naar de honderd jaar 
 
Als bijna 100-jarige is ons gemeentelid Jan Malipaard zijn hele leven betrokken 
geweest bij ons kerkgebouw waarvan we mei dit jaar het eeuwfeest vieren. Jan 
hoopt in september de leeftijd van 100 jaar te bereiken. Hiermee is hij het 

oudste lid van onze gemeente. Hij had die 
mijlpaal het allerliefst beleefd met zijn vrouw Rie 
Olij, maar zijn geliefde is acht jaar geleden 
overleden. Gelukkig hebben Rie en Jan hun 70-
jarig huwelijk nog mogen vieren; zij overleed 
helaas een half jaar later. Jan denkt met grote 
dankbaarheid terug aan zijn lange leven samen 
met Rie, de kinderen en kleinkinderen.  
  
Met genoegen vertelt Jan Malipaard over zijn leven, 
waarin de kerkgemeenschap en het kerkgebouw een 
voorname rol speelden. Hij was bijvoorbeeld ruim 12 
jaar lid van de kerkenraad. Ook zijn verzetswerk 
tijdens de Tweede Wereldoorlog - hij was toen tussen 
de 15 en 20 jaar - heeft een onuitwisbare indruk 
nagelaten.  
 

Jan (99) met een foto van zijn geliefde Rie. ‘Ik ben dankbaar dat mijn zoon en dochter en hun 
kinderen mij zo goed helpen, anders zou ik nooit zelfstandig kunnen wonen. Want zij komen om de 
beurt een week bij mij eten; zij doen de boodschappen en koken en dat brengt gezelligheid in huis.’   

 
NSB’ers op Sectorpark 
Jan Malipaard komt in september 1925 in Leimuiden ter wereld; er volgen in de loop 
der jaren nog negen broers en zusters. Het is crisistijd, met enorm veel armoede en 
werkloosheid. Vader probeert het hoofd boven water te houden door met een 
groentehandel te beginnen. Het gezin is gereformeerd. ‘Zelf deed ik niet zoveel aan 
het geloof.’ Dat is bij Rietje Olij heel anders het geval. Dit meisje uit de Platanenlaan 
is geen lid van een kerk, maar bezoekt wel de gereformeerde catechisatie en de 
meisjesvereniging van Willem Meijer. ‘Ik ontmoette haar tijdens een wandeling bij het 
Sectorpark in Halfweg.’ Op dat moment – net na de oorlog – bevond zich daar een 
concentratiekamp voor ‘foute Nederlanders’, voornamelijk NSB’ers.  
 
Wapentransporten 
In de oorlog zit Jan in het verzet: hij verzamelt en transporteert wapens die Engelse 
vliegtuigen boven het dunbevolkte Vriezekoop droppen. De wapens verstopt hij in 
een bakfiets onder de groenten en aardappels. ‘Vanwege de dreigende 
Arbeitseinsatz voor jonge mannen moest ik onderduiken, anders werd ik te werk 
gesteld in Duitsland. In Abbenes kon ik bij een boerengezin onderduiken. Na acht 
maanden ging ik over naar een ander onderduikadres. Eindelijk, op 5 mei 1945, de 
dag van de bevrijding door de Canadezen, kon ik weer tevoorschijn komen.’ Door zijn 
ervaring in verzetswerk wordt hij door de verzetsbeweging gevraagd te helpen om 
NSB’ers op te pakken en naar concentratiekampen te brengen zoals in Halfweg 
. 



 

 
 Jan op de bakfiets van zijn vader waarmee hij tijdens de oorlog gedropte   

             wapens transporteerde.  

 
Niet naar Indië 
Begin 1946 krijgt hij de oproep om zich als dienstplichtig militair te melden voor de 
strijd in Indië. Om daaraan te ontkomen treden Jan en Rie op 4 december 1946  in 
het huwelijk. Echter niet in de gereformeerde kerk, want Rie is in de ogen van de 
ouderlingen ‘een ongelovige vrouw’. Een kerkelijk huwelijk komt er nooit van. Dat 
heeft bij Jan wel een litteken achtergelaten. In plaats van afreizen naar Indië moet 
Jan twee jaar dienen op een legerplaats in Amersfoort. Als zijn dienstplicht er op zit, 
gaat Jan bij Hoogheemraadschap Rijnland werken, onder andere als stoker in het 
stoomgemaal in Halfweg. In 1954 stapt hij over naar de PTT. Jan: ‘want dat 
verdiende een stuk beter. Tot mijn pensioen in 1988 heb ik er gewerkt, eerst als 
postbode in Zwanenburg, na mijn hartinfarct op de administratie in Amsterdam. In 
mijn vrije tijd heb ik 25 jaar lang EHBO-werk bij het lokale Rode Kruis-korps gedaan, 
als vrijwilliger.’          
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gezin Malipaard anno 1954 met Rie, Ria, Jan jr. en Jan sr. 



 

 
Flinke domper 
‘Na ons trouwen hebben wij vier jaar ingewoond bij familie Olij in de Platanenlaan. 
Door het woningtekort was inwonen heel normaal.’ Als de kleine Jan zich aandient 
wordt de bovenwoning te klein en krijgen zij de mogelijkheid om een complete 
woning, eveneens in de Platanenlaan, te huren.’ Daar woont Jan senior nog steeds. 
Dochter Ria wordt er in 1953 geboren.  
De gereformeerde kerkenraad weigert de doop van Jan te laten voltrekken, want het 
is een kind waarvan de moeder geen belijdenis heeft gedaan. Een flinke domper. Jan 
en Rie besluiten lid te worden van de hervormde kerk. Samen gaan zij op 
belijdeniscatechisatie en daarna kan de kleine Jan in de hervormde kerk door 
dominee Kromhout worden gedoopt. Een paar jaar later wordt dochter Ria ook door 
hem gedoopt.  
 
Gedichten schrijven 
Ondanks deze ervaring hebben Jan en Rie zich altijd in de kerk thuis gevoeld, ook 
als de gereformeerden en hervormden toenadering zoeken en steeds nauwer gaan 
samenwerken. ‘Rie vond het heerlijk om gedichten te schrijven en zo te getuigen van 
haar geloof. Haar gedichten werden regelmatig in het Kerkblad afgedrukt.’  
Inmiddels is Jan volledig aan huis gebonden. Gelukkig krijgt hij alle hulp van de 
thuiszorg, zijn kinderen, kleinkinderen en behulpzame buren. En elke zondag beleeft 
hij de kerkdienst mee via de laptop. ‘Ik voel me nog erg betrokken, ook omdat ik best 
veel bezoek en aandacht krijg. Ik vind het bijzonder bijna net zo oud te zijn als ons 
kerkgebouw en dat ik samen met Rie ruim 70 jaar lang deze kerk heb mogen 
bezoeken.’  

Ben Broerse 

100 jaar kerkgebouw: feest op 24 en 25 mei 

De voorbereidingen van het feestweekend in mei gaan gestaag door. De commissie 
is enthousiast bezig. De persoonlijke verhalen die Ben Broerse schrijft over de 
ervaringen van gemeenteleden in onze kerk, zoals die van Leo en Ria Bakker in het 
Kerkblad van februari, zijn uitermate interessant om te lezen.  

Op zaterdag 24 mei is er de tentoonstelling met foto’s en informatie over 100 jaar 
kerk. Daarnaast is het plan ontstaan om buiten de kerk oudhollandse spelen te 
plaatsen om daarmee de connectie met de omgeving te realiseren, alsmede de 
kinderen ruimte te geven om hiermee kennis te maken.  

In de middag is er ruimte voor de historie van het huidige kerkorgel en de 
uitbreidingen daarvan. Onze organist Hans Jütte heeft zijn medewerking daaraan 
inmiddels toegezegd. 

Voorts zijn er twee leden van de commissie bezig met het samenstellen van een 
boekje over 100 jaar kerk, als herinnering aan deze viering. We willen dit zoveel 
mogelijk low budget doen. Als er (geld)-sponsoren zijn die hieraan willen bijdragen 
dan houden wij ons als commissie van harte aanbevolen. Extra financiële ruimte kan 
leiden tot een kwalitatief mooier boekje. 

Onderstaande foto geeft de tekst weer die al bij de opening van ons kerkgebouw 
boven de ingang aan de Wilhelminastraat, die tot aan de verbouwing in 2011 als 
hoofdingang van de kerk is gebruikt, aanwezig is. 



 

Deze tekst werd ook gebruikt in de preek van ds. Baljon tijdens de openingsdienst in 
de kerk op de Hemelvaartsdag van 1925. In het verslag daarvan in het Haarlem’s 
Dagblad van 22 mei 1925 werd daaraan gerefereerd. De tekst van dit krantenartikel 
kunt u lezen onder de foto.  

Als u nog foto- en/of tekstmateriaal heeft dat wij voor de tentoonstelling kunnen 
gebruiken dan hopen wij dat u contact met een van ons wilt opnemen.  

Met vriendelijke groet, namens de commissie 100 jaar kerkgebouw, Leo Kranenburg 

 

 

Inwijding der Ned. Herv. Kerk te Halfweg 
Ds. Baljon houdt de inwijdingsrede 
De Hemelvaartsdag 1925 was voor de Ned. Herv. Gemeente te Halfweg een hoogst 
gewichtige dag, de dag dat ze haar nieuwe kerkgebouw inwijdde. 
De gemeente was in zeer groot aantal opgekomen, zoodat velen zich met een 
staanplaats moesten tevreden stellen. 
Tusschen half drie en drie uur beierden de klokken, terwijl het publiek stroomde en 
het nieuwe orgel zijn schoone klanken liet hooren. 
De president-kerkvoogd Mr. H. F. van Meer begon met, namens het Kerkbestuur, 
een woord tot de gemeente te richten en droeg vervolgens in mooie bewoordingen 
het nieuwe gebouw aan de Kerkeraad over, daarbij de sleutel op een zilveren blad 
overhandigende aan de predikant Ds. Baljon, die daarna den kansel beklom. 
 
De predikant las vervolgens uit het gebed van Salomo bij de tempelwijding uit 1 Kon. 
8, en koos tot tekst de eerste bede uit het “Onze Vader”: “Uw naam worde 
geheiligd”. 
In een gloedvolle rede werd door spreker gewezen op het voorrecht dat de gemeente 
van Christus dat bidden “mag”, terwijl vervolgens werd uiteengezet wat de rechte 
gebedshouding behoort te zijn ook wanneer een nieuw kerkgebouw wordt ingewijd. 
 
Na de prediking werd dank gebracht aan allen die op enigerlei wijze hebben 
medegewerkt tot den bouw in het bijzonder den architect Smits van Aerdenhout en 
den opzichter Keus en de orgelbouwers de firma Steinmann en Vierdag. 
Ook werd dank gebracht aan hen, die door schenkingen zeer hadden medegewerkt 
dit fraaie gebouw te doen verrijzen, zooals de schenker van de luidklokken, van de 
geschilderde ramen, van de in de ramen geplaatste medaillons, van de centrale 
verwarming, van de eiken stoel ten gebruike bij het H. Avondmaal. 



 

Het Prov. Kerkbestuur was vertegenwoordigd door dr. Van Paassen en het 
Classicaal bestuur, door zijn praeses en den scriba. 
Dr. Weener voerde nog het woord . Voorts waren enige predikanten uit den ring 
aanwezig, alsmede een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en van Haarlemmermeer. 
 
Gedurende den dienst werden door het koor eenige nummers ten beste gegeven 
met orgelbegeleiding van de bekenden Amsterdamschen organist den heer Rootlieb. 
Ook werden nog eenige orgelnummers ten gehore gebracht door onze organisten, 
mej. C. van Beem en den heer Dijksma. 

Bron: Haarlem’s Dagblad 22 mei 1925 

KERKRENTMEESTERS 
 

Verjaardagsfonds 
Kort geleden hebben wij weer de busjes geteld van het verjaardagsfonds. 
Na een kopje thee met iets lekkers erbij begon het tellen.  
De totaalopbrengst was € 946,08. Een mooi resultaat dachten wij: Gré, Ria, Dina, 
Gerda en ondergetekende. Dit bedrag is via Annelies overgemaakt naar de rekening 
van de kerkrentmeesters. 
Allen hartelijk dank voor het lopen en de gulle gevers voor hun bijdrage. 
Inmiddels hebben wij afscheid van Gré moeten nemen (met een mooi bakje bolletjes) 
wegens verhuizing naar Halfweg. Wij bedanken haar hartelijk voor haar inzet voor 
het verjaardagsfonds. 
 
Met vriendelijke groet,         Itie Joosse 
 
COMMISSIE ZONDAGMIDDAGCONCERTEN 
 

Lentekriebels met Trio Fluvio  
Trio Fluvio is op zondag 13 april te gast op ons eerstvolgende Zondagmiddag-

concert. Het trio startte 25 jaar geleden en bestaat 
uit een pianist, een fluitist en een altviolist. Zij 
spelen een programma van vrolijke lichtklassieke 
muziek. Muziek van hun luchtige Tour de France-
reeks in combinatie met enkele dansen uit het 
jubileumprogramma van het trio uit Purmerend. 
 
In het Kerkblad van april leest u meer over Trio 
Fluvio en het programma dat zij op 13 april in 
onze kerk gaat brengen. Noteert u de datum in uw 
agenda? De entree bedraagt 10 euro inclusief 
drankje na afloop. Kinderen tot en met 12 jaar 
betalen geen toegang.  
Aanvang van het concert is om 14.30 uur.  
 
 

 

 



 

En als u toch bezig bent, zet dan ook alvast zondag 25 mei in uw agenda: het 
speciale en extra feestelijke Zondagmiddagconcert ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van ons kerkgebouw in Halfweg. Met bekende muzikanten. In het volgende 
Kerkblad ook meer informatie over dit concert.  

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten,    Ben Broerse 

DIVERSEN 

Bedankt 

Wij willen u bedanken voor uw                                                                                                                          

hartelijk medeleven na het overlijden                                                                                                                     

van mijn man, vader en opa 

     Cor Kranstauber 
Aangezien het voor ons onmogelijk is u                                                                                                                   

allen daarvoor persoonlijk te bedanken,                                                                                                 

betuigen wij u op deze wijze onze oprechte                                                                                                

dank voor de belangstelling die wij van u                                                                                                                

hebben mogen ontvangen. 

Uit aller naam: 

Corrie Kranstauber-van den Broek 

Halfweg, februari 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Doopschelp 

Een week na de doop van Lucas Aart Kranenburg (19 
januari jl.) werd de doopschelp door zijn opa Leo 
Kranenburg opgehangen aan de gedenkwand in onze 
kerk (26 januari jl.). 
  


