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kerkdiensten 
 
Zondag 7 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur dr. R.J. Bakker uit Amsterdam 
      Tweede Advent 
Zondag 14 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Derde Advent 
Zondag 21 december  
Prot. Kerk en online  10.00 uur mevr. P. van Rijn uit Heemskerk 
      Vierde Advent 
Woensdag 24 december 
Prot. Kerk en online  20.00 uur ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Kerstavond 
Donderdag 25 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. W.A. van Rijn-Fennell 
      Eerste Kerstdag 
Zondag 28 december 
Prot. Kerk en online  10.00 uur ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp 
 
Zondag 4 januari 
Prot. Kerk en online  10.00 uur  ds. M.L. van de Bunt uit Dronten 
      aansluitend Nieuwjaarsreceptie 
 
Oppasdienst/kinderdienst 
Zie hiervoor de wekelijkse Kerkbrief. 
 
TER OVERDENKING 
 
Verwachting en Verlangen 
Er viel bij ons dit jaar een groot blauw boek op de deurmat, vol met het mooiste 
speelgoed dat je maar kunt bedenken. Poppenwagens, Paw Patrol-auto’s,  
glitterpotloden, klei-cakemaker, een barbiehuis.. het ene is nog indrukwekkender dan 
het andere. Het is weer die tijd van het jaar: van verlanglijstjes en verwachting.  
 
Ja, vol verwachting klopt ons hart. In de adventstijd zien we allemaal uit naar Kerst. 
We kijken uit naar wat komt: het feest van de geboorte van het kind in de kribbe. 
Maar onze verwachtingen zijn toch ook weer allemaal net even anders. Voor de één 
is kerst het versieren van de kerstboom, een ander wil mooie concerten bezoeken. 
Mensen verwachten een rijk gevulde tafel, een vol huis met vrienden of familie. Of 
boeken een vakantie, weg van alle drukte.  
De meeste kinderen verwachten dat in december de ‘man met rode kleding en witte 
baard’ al hun speelgoedverlangens zal vervullen. 
Maar wat verlangen wij eigenlijk in deze periode? De één hoopt op een witte kerst, 
een ander op de warmte en nabijheid van mensen, of juist eindelijk even rust. 
Sommigen hopen op mooie of dure cadeaus, de gezelligheid van familie. Ook in de 
kerk hebben we met kerst zo onze verlangens en verwachtingen. Welke liederen er 
worden gezongen, waar de preek over moet gaan of welke activiteiten er 
georganiseerd moeten worden.  



 

 
We nemen zo allemaal onze eigen verlangens mee in deze verwachtingsvolle tijd. 
Maar als we zo het verlanglijstje lezen, dringt misschien ook het besef zich op, dat 
deze verlangens en verwachtingen (hoe mooi en goed ze ook zijn) niet het hele 
verhaal zijn.  
 
Want we zijn ons in deze periode ook bewust dat er mensen zijn die koude kamers 
verwachten, of angstig zijn voor nog diepere eenzaamheid dan normaal. Dat er 
mensen zijn met lege magen, wéér een kerst zonder eigen woning, of die in angst 

leven voor oorlog. 
Die de druk van al 
die verlangens en 
verwachtingen 
niet meer 
aankunnen. 
Misschien is het 
wel het besef dat 
dit óók de 
werkelijkheid is, 
wat ons in deze 
dagen juist 
verbindt. We 
delen de pijn en 
zorg over al die 
oorlogen, mensen 
op de vlucht en de 
gevolgen van 

klimaatverandering. En dat wij allemaal het verlangen delen van die wereld van 
vrede, liefde en recht. Van licht in donkere situaties. 
 
En dat verlangen klinkt mee in advent. Soms als stille hoop, soms als een schreeuw. 
Het is een gezamenlijke weg die ons dichter bij de kern van Kerst wil brengen. Dat 
God te midden van al die verlangens aanwezig wil zijn, bij ons wil zijn, onder ons wil 
wonen. Zo wordt de belofte vervuld: Immanuël, God met ons. 

ds. Wilma van Rijn 
 

WIJ GEDENKEN 
 

Gienus Buurma  
Op dinsdag 21 oktober is Hillechinus Buurma overleden 
op 91-jarige leeftijd. Gienus was de vriend van Bep 
Mandemaker. Om de week waren ze in de kerk van 
Halfweg–Zwanenburg of in de Pelgrimskerk in 
Badhoevedorp aanwezig.  
 
Gienus was een rustige, bescheiden en betrokken man. 
Hij belde regelmatig vrienden en familie, en hij hield van 
familiebezoek. Na de dood van zijn vrouw Nel vond hij 
bij Bep opnieuw gezelschap en vreugde in het samen 
zijn en dingen ondernemen. Groot was de schok toen 



 

Gienus en Bep met hun auto te water raakten. De familie is dankbaar voor de 
redders in nood. 
  
In de laatste weken ging het snel achteruit met zijn gezondheid. Een verhuizing terug 
naar zijn geliefde Badhoevedorp zat er helaas niet meer in.  
In de afscheidsdienst stonden woorden uit Romeinen 8 centraal: ‘’Ik ben er van 
overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch 
toekomst, hoogte noch diepte, [..] ons zal kunnen scheiden van de liefde van God.’  
Gienus geloofde dat ondanks alles wat hij in het leven had meegemaakt, niets of 
niemand hem de liefde van God kon afpakken.  
In dat geloof hebben wij Gienus losgelaten en overgedragen in Gods liefdevolle 
handen.  
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Bep, zijn schoonzus, nichten en neven en 
allen die van Gienus hebben gehouden. Moge de herinnering aan Gienus ons allen 
tot zegen zijn.   

ds. Wilma van Rijn 
 

 

Jaap de Fouw 
Op zaterdag 25 oktober is Jaap de Fouw overleden op 86-jarige leeftijd.  

Veel mensen zullen Jaap kennen van de 
herenmodezaak aan de Zwanenburgerdijk die hij met 
passie runde. Hij hield van wandelen: met de hond in 
het dorp, meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse en 
andere wandeltochten, en later samen met Selma 
een boodschap doen met een pauze in het 
Dorpshuis.  
 
De afgelopen maanden waren zwaar voor Jaap. Hij 
miste zijn vrouw Selma, zijn maatje, en wilde graag 
weer terug naar huis. Ook het gemis van zijn zoon 
Gerben deed Jaap veel verdriet. Maar er waren ook 
nog lichtpuntjes in het leven. Zo was hij gek op de 
kleinkinderen en vond hij het fijn om met ze te 
videobellen of als ze langskwamen.  

Ook vond hij troost en kracht in het geloof. Vooral met zingen uit volle borst, zoals het 
lied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten.’ In gedeeld geloof hebben wij afscheid van 
hem genomen en gedankt voor het leven. In de dienst lazen we Psalm 121: ‘Mijn 
hulp komt van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft’. We hebben hem 
losgelaten in het vertrouwen dat hij nu bij Selma en Gerben is, en dat hij nu geborgen 
is in de eeuwige liefde van God. We denken aan Jaaps familieleden, vrienden en 
iedereen die van hem heeft gehouden. We wensen hen Gods nabijheid en troost toe.  
 

ds. Wilma van Rijn 

 
Anna Pauline Henriëtte Haverhals-Kramer 
Op 28 oktober 2025 is in haar huis aan de Dennenlaan op 84-jarige leeftijd overleden 
Anna Pauline Henriëtte Haverhals-Kramer. In een vroegere periode leefde zij 
intensief mee met de gemeente, vooral toe n haar man voorzitter van de kerkenraad 
was. Zij groeide op in de Brabantse vestingstad Heusden aan de Maas, waar zij nog 



 

veel kwam en een mooie herinnering over vertelde, omdat de familie hier een  brief 
aan de toenmalige predikant heeft geschreven om te vragen of zij echt wel een 
degelijk meisje was voor haar geliefde hier. Zij leefde met een blijmoedig 
geloof dat haar een leven lang tot steun is geweest in lief en leed. Ze mocht moeder 
worden van twee zoons en grootmoeder van een klein- dochter, met wie zij intens is 
opgetrokken. Haar leven met mens en dier had zij in beeld gebracht door samen met 
haar vriendin Nicole een kleed te borduren waar alle onderdelen van haar 
welbestede leven op te zien waren. De voldoening daarover heeft het altijd 
gewonnen van de ondraaglijke pijnen die haar regelmatig gekweld hebben. 
Op 3 november vond de afscheidsdienst plaats in de kerk, waar door de grote 
opkomst duidelijk werd bij hoeveel mensen zij geliefd is geweest. Aansluitend is zij bij 
haar man en jong gestorven zoontje Walter op de begraafplaats in Zwanenburg te 
ruste gelegd. 

Ds. R.J. Bakker 
 
 

Frits Hoogland 
Op woensdag 5 november is Frederik Hoogland op 93-
jarige leeftijd overleden.  
Frits was een bescheiden, zachtmoedige en actieve 
man. Hij had oog voor wat gedaan moest worden en 
deed dat zonder veel woorden. Frits was geen grote 
prater, hij toonde zijn liefde door mensen te helpen en 
voor anderen klaar te staan. Frits gebruikte zijn talent als 
timmerman ook graag om mensen een plezier te doen.  
                                                                                      
Tot in de laatste weken van zijn leven mocht Frits in 
goede gezondheid blijven en nog veel mooie momenten 
met zijn gezin meemaken. Hij was dankbaar dat hij dit 
jaar nog zijn 65-jarige huwelijk met Gré heeft kunnen 
vieren, bij de bruiloft van zijn kleinkind kon zijn en de geboorte van één van zijn 
achterkleinkinderen heeft mogen meemaken.  
Frits was een gelovige man en een trouwe kerkganger. Hij vertrouwde op de Heer, in 
goede en minder goede dagen. In groot vertrouwen heeft hij ook afscheid van het 
leven genomen en is hij nu bij zijn Heer in de hemel.   
 
In de afscheidsdienst stond de tekst uit Openbaring 21 centraal: Over het nieuwe 
Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Ook werd er gezongen over de ‘Lichtstad met 
de paarlen poorten’, waar geen rouw meer is, geen tranen. Hoopvolle en troostrijke 
woorden waar Frits zelf veel kracht uit putte.  
In het vertrouwen dat hij nu op die goede plek mag zijn, hebben we afscheid van Frits 
genomen, hem losgelaten en overgedragen in Gods liefdevolle armen.  
 
Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Gré, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en iedereen die van Frits heeft gehouden. We wensen hen Gods 
nabijheid en troost toe.  

ds. Wilma van Rijn 
 

 

 



 

In dierbare herinnering aan een geliefde 
 

Laat in het suizen van een zachte stilte 

uw aanwezigheid ons troosten. 

En laat ons telkens die stilte zoeken 

als plaats van troost én als plaats van hoop. 

Troost dat uw levensadem onze laatste 

ademtocht draagt. 

Hoop dat uw levende stem de doodse stilte 

doorbreekt. 

 

 
Zondag 23 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 
Eeuwigheidszondag genoemd. Tijdens de dienst op deze dag hebben we onze 
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden herdacht. Voor deze 
speciale dienst zijn hun familieleden uitgenodigd. Velen van hen hebben de dienst 
bijgewoond. 
Met het noemen van hun namen werden de gestorvenen nogmaals bij God in 
herinnering gebracht. Daarna werd voor hen een kaars aangestoken met het licht 
van de paaskaars. 
Tenslotte is een kaars aangestoken voor overleden gemeenteleden van wie de naam 
niet is genoemd, maar die we wel gedenken. 
De gemeenteleden die persoonlijk een geliefde wilden gedenken kregen de 
gelegenheid een waxinelichtje aan te steken. 
 
Op deze plek noemen we de namen van de gemeenteleden die tijdens de dienst zijn 
herdacht.  
 
 
09-01-2025 Cornelis Kranstauber    92 jaar 

23-02-2025 Selma Renate de Fouw-van Heerde  83 jaar 

03-03-2025 Anne Marie Jansen-Schildmeijer    64 jaar 

10-04-2025 Catharina Sara Oostwouder-Bosch  91 jaar 

11-04-2025 Gellius Joustra     82 jaar 

22-05-2025 Jakobje Bakker-Joustra    89 jaar 

31-05-2025 Frans Hoogendam     94 jaar 

27-09-2025 Hendrik Groothuis     90 jaar 

06-10-2025 Hendrik van Elderen     35 jaar 

21-10-2025 Hillechinus Buurma     91 jaar 

25-10-2025 Jacob de Fouw     86 jaar 

28-10-2025 Anna Pauline Henriëtte Haverhals-Kramer  84 jaar 

05-11-2025 Frederik Hoogland     93 jaar 

 

Namens de kerkenraad,                                                           Heleen Broerse (scriba) 
 
 
 



 

 
 
 
UIT DE GEMEENTE 
 

Meeleven 
De maand december is niet voor iedereen een maand om naar uit te zien. 
Daarom is het goed dat we blijven omzien naar elkaar. Daarbij denken we aan 
diegenen die elders verblijven zoals: 

• Robert Reemer, 
Verzorgingshuis Festina Lente, K 118 
Beemsterstraat 25 
1566 WP Assendelft 
 

• De heer J. Malipaard 
Woonzorgcentrum A.G. Bodaan 
Bramenlaan 2a, 167 
2116 TR Bentveld 
 

• Fam. Van Ojik 
De Meerlhorst 
Van Merlenlaan 2 
2103 GD Heemstede 
 

Maar ook de andere gemeenteleden die niet meer thuis wonen of die aan huis 
gebonden zijn, mogen we niet vergeten. 
Een kaartje, een bezoekje of een telefoontje zullen ze zeker op prijs stellen. 
 
Namens het pastoraat,          Grietje Monster 



 

 
MUTATIES LEDENBESTAND 
 
Verhuisd:   Dhr. J. Malipaard van Zwanenburg naar Bentveld. Hij blijft wel lid van 
  onze gemeente als voorkeurslid.  
            
Overleden:   Dhr. J. de Fouw op 25 oktober in de leeftijd van 86 jaar. 
  Mevr. A.P.H. Haverhals-Kramer op 28 oktober in de leeftijd van 84 jaar. 
          Dhr. F. Hoogland op 5 november in de leeftijd van 93 jaar. 

  Leo Bakker,  ledenadministratie 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 

Uit de kerkenraad van 5 november 2025 
Op deze dag waren alle kerkenraadsleden aanwezig om te spreken over het 
kerkenwerk. 
 
Opening en bezinningsmoment  
De paaskaars wordt aangestoken.  
Ds. Van Rijn opent de vergadering: Het is deze woensdag Dankdag voor gewas en 
arbeid. Zij vraagt waar iedereen dankbaar voor is. Een greep uit de antwoorden: 
dankbaar voor kleinkinderen, voor de samenwerking met de mensen in de kerk, voor 
de liefde van de mensen om je heen, voor het werk in de kerk wat gedaan mag 
worden, voor mijn fijne huis, voor mijn gezondheid en dankbaar voor de mensen die 
naar me omkijken en voor mijn gezin. 
Dhr. Kranenburg dankt voor de inleiding en neemt het voorzitterschap over. 
 
Vaste punten: notulen, actielijst en post 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Deze worden goedgekeurd. 
De kerstkaart 2025 is voorbereid en ligt bij de drukker. De tekening is dit keer 
gemaakt door dhr. Zandbergen. In dit Kerkblad staat een interview met hem.  
 
Bestuurlijke samenwerking 
Vrijdag 31 oktober is er weer een bijeenkomst geweest. Ds. Van Rijn en mevr. 
Gerritse waren daarbij aanwezig. Het lukt nog niet elkaar volledig te vinden in de 
verkenning. Ds. Peter Verhoeff heeft een beroep op alle aanwezigen gedaan om ook 
vanuit solidariteit en ondersteuning aan elkaar te blijven meewerken aan bestuurlijke 
samenwerking. Op 19 december moet duidelijk zijn of iedereen aansluit bij het 
proces. De verkennende fase moet worden afgerond. 
De kerkenraad plant een extra vergadering in om deze samenwerking te bespreken. 
Zo kan de afvaardiging op de 19e nieuwe stappen zetten in de voortgang.  
Er wordt een datum gepland. Dat wordt zondag 7 december na de ochtenddienst. 
 
Kerstkaart 2025 

Het voorbeeld wordt door de drukker gemaakt. De voorkant is gemaakt door dhr. 
Zandbergen. Hij heeft zich laten inspireren door de kleine kerststal in de kerk en twee 
meisjes uit de gemeente. In het Kerkblad komt een toelichting op de kaart. 
De kaarten gaan met het Kerkblad van december mee. 
 



 

Begrotingen 2026 
De begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters worden besproken. In het 
Kerkblad van deze maand krijgt u een toelichting. Ook vindt u de begrotingen bij uw 
Kerkblad.  Voor de leden van de kerkenraad is alles helder. De begrotingen geven 
geen vraag om verheldering.  De kerkenraad keurt dan ook beide begrotingen - 
voorlopig - goed. 
Na de dienst van 7 december vergadert de kerkenraad. De gemeente is dan 
gehoord. Definitieve goedkeuring kan dan plaatsvinden. 
 
Preekrooster, Collecterooster en Organistenrooster 2026 
November is de maand van vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Dus naast de 
begrotingen komen ook allerlei roosters aan bod.  
Dhr. en mevr. Stoffels hebben weer een grote klus geklaard voor het preekrooster 
van 2026. Dit is bijna compleet op 3 diensten na. De kerkenraad stelt voor de dienst 
van 26 juli tot zomerdienst te benoemen. Voor de andere diensten wordt gehoopt dat 
er nog predikanten worden gevonden. Anders worden dat diensten met preeklezers. 
De diaconie stelt in overleg met ds. Van Rijn de diensten met het Heilig Avondmaal 
vast. 
De kerkenraad bedankt dhr. en mevr. Stoffels hartelijk voor hun inzet voor het 
rooster. 
 
Het collecterooster is ook af. De diaconie vraagt nog om een wijziging. Op 4 oktober 
staat een collecte voor het Werelddiaconaat. Het is dan Israëlzondag. Deze zondag 
wordt er gecollecteerd voor Kerk en Israël. De Werelddiaconaatcollecte is dan op 
zondag 8 november. Op 1 februari is ook een zondag voor het Werelddiaconaat. In 
beide diensten worden de spaardoosjes weer opgehaald en nieuwe uitgedeeld. De 
kerkenraad keurt het collecterooster goed. 
 
Het organistenrooster is ook rond. Er is een bijeenkomst geweest met de organisten. 
Mevr. Gerritse noemde het een prettige bijeenkomst. Het is goed elkaar met enige 
regelmaat te spreken. 
 
Beleid  
Het stuk is nog actueel. Qua koers zijn er weinig veranderingen. Scriba stelt voor een 
bijlage toe te voegen over de actuele gebeurtenissen rond de bestuurlijke 
samenwerking. Zij onderneemt daartoe actie. 
 
Punten uit de colleges  
- Het pastoraat vraagt veel van de ouderling en de vrijwilligers. Er is veel zorg in de 
gemeente. 
- De diaconie is in gesprek met een gemeentelid voor een functie in de diaconie. 
Daar is de kerkenraad heel blij mee. 
De diaconie bespreekt het functioneren van het verjaadragsfonds. Is dat nog van 
deze tijd? U leest daar in dit Kerkblad meer over.  
Tijdens de laatste vergadering is ook de bloemendienst aan de orde geweest. Gaan 
er niet te veel bloemen naar gemeenteleden. De kerkenraad vindt dit juist een mooi 
gebaar vanuit de kerk. Hiermee maak je de kerk ook zichtbaar in de gemeente. 
- De kerkrentmeesters doen verslag van de laatste twee vergaderingen.  
Er is tweemaal vergaderd in september en oktober. In september is afscheid 
genomen van dhr. Peter Mendrik.  



 

De kerkrentmeesters verzorgen hun eigen informatie in het Kerkblad. 
- De commissie eredienst heeft versterking gekregen.  
Mevr. Adolf vertelt over het lichtje van de kinderdienst. Dit wordt nu elke zondag 
aangestoken, ook wanneer er geen kinderen in de kerk zijn. Bij een voorganger van 
buiten de gemeente verzorgt de ouderling van dienst dit. 
 
Rondvraag en Sluiting  
Een aantal leden maakt gebruik van de rondvraag om nog verduidelijking te krijgen 
op de onderwerpen die besproken zijn.  
Daarna sluit mevr. Gerritse de vergadering. Zij leest een gedicht uit Petrus van 
oktober 2025: “Maak ons stil om te danken” van Annemieke Bosman-Mohrmann: 
 
Maak ons stil om te danken voor wat goed is en ons raakt. Voor wat mooi is en ons 
maakt tot mens naar uw beeld.  
Maak ons stil om die donkere tijden die ons vormden in ons lijden en ons maakten tot 
wie we zijn.  
Maak ons stil om te zien al die dingen die ons doen groeien, ons leven laten 
openbloeien.  Die ons doen beseffen dat niets vanzelfsprekend is.  
Maak ons stil om te delen met een open hart van onze overvloed.  
Om te leven vanuit dankbaarheid.  
                                                                                                  Heleen Broerse (scriba) 
 

Bestuurlijke samenwerking 
Op 31 oktober is er weer een bijeenkomst geweest van vertegenwoordigers van de 
drie kerken uit Vijfhuizen, Badhoevedorp en Halfweg-Zwanenburg. De verkenning 
moet worden afgerond. Dat zal op 19 december a.s. gebeuren. In het verslag van de 
kerkenraad leest u daar meer over. Ditmaal geen verdere informatie, omdat er geen 
nieuwe zaken ter sprake zijn geweest. 
Bij al deze bijeenkomsten blijven ds. Peter Verhoeff en Jaap van der Giessen ons 
begeleiden in de stappen die moeten worden gezet, 
 

Heleen Broerse (scriba) 
 
KERSTKAART 
 

Peter Zandbergen, tekenaar kerstkaart 2025, over zijn inspiratie:  

‘De devotie van een kind’  
‘Mijn inspiratie voor de kaart haalde ik uit een 
voorval tijdens de kerstdienst in onze kerk van twee 
jaar geleden. Na afloop van de dienst loopt de 
kerkzaal leeg. Kerkgangers schudden de hand van 
de dominee en het orgel speelt zijn laatste lied. Op 
dat moment lopen twee kleine meisjes naar een 
kerststalletje dat links op het podium staat. Ik zie de 
meisjes hurken en met volle aandacht naar het 
kerststalletje kijken. Een prachtig beeld! Dit moment 
heb ik onthouden en nu als motief gebruikt voor de 

tekening op de nieuwe kerstkaart van onze kerk. Geen kerstman op een slee in de 
sneeuw, maar de devotie van een kind.’   
 



 

Aan het woord is Peter Zandbergen (87), sinds enkele jaren trouw bezoeker van 
onze kerkdiensten inclusief het koffiedrinken na de dienst. Hij zegt zich thuis te 
voelen in onze gemeente en de wijze waarop hij gastvrij is ontvangen. Na het 
overlijden van zijn vrouw vond hij troost in de diensten waarin onze dominee 
voorging.  
 
Pen en inkt 
Elk jaar stuurt onze kerkenraad een kerstkaart naar alle gemeenteleden, maar ook 
naar oud-voorgangers, gemeenten in onze classis, instanties, omwonenden en 
relaties. Met daarop een kerst- en nieuwjaarswens en een overzicht van de 
kerkdiensten in de kerstmaand. De kerkenraad laat de kerstkaart elk jaar door een 
ander gemeentelid illustreren. Dit keer ging de vraag naar Peter Zandbergen. De 
verwachtingen waren hoog gespannen, omdat hij in zijn werkzame leven van beroep 
tekenaar en grafisch ontwerper was. ‘Ik was vereerd en heb geprobeerd er wat moois 
van te maken. De tekening is met pen en inkt gemaakt. De tekst staat geschreven in 
gotische letters. Eerst heb ik wat verschillende opstellingen gemaakt, ook met twee 
kinderen. Maar dat kwam niet mooi uit omdat de kerststal dan in verhouding te klein 
werd. In twee weken was de tekening definitief. Ik vind hem best geslaagd...’   
 
Autodidact 
Hoewel de jonge Peter is opgeleid tot huisschilder komt hij al snel in de 
reclamewereld terecht. Eerst als jongste bediende, later zelfs als eigenaar van een 
reclamestudio. Hij werkte voor grote klanten als KLM, Philips en BP. Peter is een 
schoolvoorbeeld van een autodidact. In de laatste periode kreeg hij veel opdrachten 
van Waterschap Rijnland. In de beginjaren woonde en werkte hij op verschillende 
adressen in Halfweg en Zwanenburg, de laatste 30 jaar in Lijnden op de Lijnderdijk. 
Een jaar geleden verhuisde hij naar Badhoevedorp, naar een appartement in De  
Schuilhoeve. Zijn woning hangt vol met tekeningen en ontwerpen, het resultaat van 
zijn lange loopbaan als tekenaar en grafisch vormgever. En achter elk van die 
objecten gaat een verhaal schuil. Binnenkort vindt hij vast wel een leeg plekje voor 
zijn jongste creatie, onze kerst- en nieuwjaarskaart anno 2025. Peter, bedankt voor je 
geslaagde ontwerp.      

Ben Broerse 
 

 
UIT DE CLASSIS 
 
De maandelijkse column van ds. Verhoeff 
  

Stilte 
28 oktober 2025 
De herfst is in het land. Als ik opkijk van mijn laptop, zie ik 
een bui horizontaal door de straat jagen. Naarmate ik ouder 
word heb ik steeds minder met het najaar. Ik vind het vooral 
donker, nat en koud. Rond deze tijd lees ik dan ook elk jaar 
met instemming de onvergetelijke dichter J. C. Bloem: 
‘Altijd November, altijd regen / Altijd dit lege hart, altijd.’ 
Toch moet ik toegeven, gisteren viel het mee. De zon scheen, de bomen kleurden 
rood en geel en de wind had een dagje vrij genomen. Gelukkig, want om aan mijn 
dagelijkse 7000 stappen te komen moest ik wandelen. Zonder paraplu, maar met 
oortjes in, stapte ik de deur uit. 



 

Vrijwel altijd als ik loop beluister ik een podcast. Ze gaan over geschiedenis of 
politiek. Over juridische zaken of over voetbal. En er is er ook een waarover ik beter 
kan zwijgen als ik mijn positie niet in gevaar wil brengen. Hoe dan ook, juist was ik 
verdiept in Johan en Cornelis de Witt, toen ik de hoek omsloeg en op een man 
botste. Ik had hem niet gehoord en niet gezien. 
Hoewel hij er niet onvriendelijk uitzag begon hij me meteen overtuigend uit te 
foeteren. ‘Als je die doppen niet had in gehad, dan had je me kunnen horen 
aankomen. Waarom hebben mensen tegenwoordig altijd maar van die dingen in hun 
oren? Wat is er mis met stilte?’ 
Die laatste vraag bleef hangen. Want inderdaad, eigenlijk is het nooit meer stil. Zelfs 
in het aangezicht van de dood niet. Als er een geliefd clubicoon was overleden, was 
er vroeger in het stadion een minuut stilte. Je kon een spel horen vallen. 
Tegenwoordig is er een minuut applaus. 
In mijn herinnering gebeurde dat voor het eerst na de dood van Pim Fortuyn. De 
lijkwagen reed door Rotterdam en mensen klapten: straten-, lanen-, en dagenlang. 
Later volgde André Hazes in de Arena, met donderend applaus. En nog weer later 
de slachtoffers van MH 17, op weg van Eindhoven naar Hilversum. Van alle 
viaducten daalde applaus op de stoet neer. 
Kennelijk voorziet het in een behoefte, maar ik blijf het gek vinden. De dood is 
onomkeerbaar, pijnlijk en verschrikkelijk. En daar past stilte bij. Klap de dood niet 
weg, laat het verdriet er zijn. Niet dichtsmeren, niet goedpraten, en niet 
applaudisseren. En vooral dus: laat het stil zijn, omdat dat wat was nooit meer 
terugkomt. ‘Altijd dit lege hart, altijd.’ 
November is de maand waarin de kerk van alle eeuwen de overledenen gedenkt. De 
RK kerk doet dat met Allerzielen. De kerk van de Reformatie vaak op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. November is een maand om te herinneren en te 
gedenken. Om verdriet te hebben en te missen. Het is een maand om stil te worden. 
Een speld die valt, meer wil ik niet horen. 

 ds. Peter Verhoeff 
 

LIED VAN DE MAAND 
 
In de maand december is het lied dat we voor de dienst zingen: lied 504 “Een engel 
heeft de toon gezet”. 
Het lied is eigenlijk een muzikaal-theologisch commentaar op het kerstverhaal in 
versvorm. Het verbindt via een viertal ‘traditionele’ Bijbelse muziekinstrumenten – de 
bazuin, de harp, de tamboerijn en de fluit – verschillende Bijbelse personages aan de 
Messias in de stal. Het lied staat in de traditie van vrolijke speelliederen zoals 
‘Midden in de winternacht’ maar echoot evengoed psalmen als 96 en 98, die 
vanouds hun plek hebben in de kerstliturgie. 
 
De tekst is van Sytze de Vries, die dit lied heeft geschreven samen met een 
kinderverhaal. De melodie is van Christiaan de Winter. 
Er zijn vier coupletten en dit zijn de beginregels: 
 

1. Een engel heeft de toon gezet 
2. De harpen zingen wereldwijd 
3. Maria slaat de tamboerijn 
4. Een herder tovert met zijn fluit 

 



 

 
En dit is het refrein:  
 

Blaas de bazuin, speel op de snaren, 
sla op de trom alle jaren als het donker is. 
Zing en speel op de fluit en verjaag 
met dat geluid de duisternis! 
 

Namens de commissie eredienst,          Ria Bakker 
 
DIACONIE 
 

Kerstviering voor de ouderen in de gemeente 19 december 2025  
 
“GEBOORTE” 
Met dit thema wordt op vrijdagmiddag 19 december de jaarlijkse kerstviering 
voor onze oudere gemeenteleden gehouden. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. De uitnodigingen zijn bij de gemeenteleden bezorgd. Het 
belooft een fijne viering te worden. 
Hebt u er geen ontvangen en wilt u toch komen? Van harte welkom. U 
kunt contact met ons opnemen. 
De liturgie is zo goed als klaar. Hans Jütte begeleidt ons bij het zingen 
van mooie kerstliederen tijdens de viering. Onze dominee vertelt het kerstverhaal. Na 
de viering verzorgt de heer Rinus van Loo een muzikaal kerstmoment. We vragen 
alle aanwezigen een geboortekaartje mee te nemen. 
Ditmaal sluiten we de bijeenkomst af met een broodmaaltijd. De bijeenkomst start om 
15.00 uur (de kerk is open vanaf 14.30 uur) in onze kerk en duurt tot 17.30 uur. 
U kunt zich aanmelden bij mij, graag voor 10 december en kunt dan meteen laten 
weten of u wilt worden opgehaald. 
 
Namens het gemeentediaconaat,                                                    Heleen Broerse 
 

Gelukwensen aan onze jarigen van 75 jaar en ouder in de maand 
december 
  6  december Dhr. A. Remijnse  
  8  december Mevr. G. Monshouwer  
10 december  Mevr. H. Bot-Overmaat  
12 december  Dhr. K. van Beem jr. 
16 december  Mevr. G. van Beem-Oudshoorn  
18 december  Mevr. G.A. Hoogland-van der Leek 
23 december  Dhr. B.L. Berger  
 
Gelukwensen aan onze jarigen tot 16 jaar en de jarigen die 18 en 21 jaar 
worden in de maand december 
  1 december  Noud van Boxel 
15 december  Michelle Jonker 
 
Wilt u niet vermeld worden in ons Kerkblad, meld dit dan aan de ledenadministratie, 
zie colofon. 

Leo Bakker, ledenadministratie 



 

 
KINDERDIENST 
 
Bijbel Basics Kinderdienst adventsproject 2025: Wees welkom! 

Met het adventsproject ‘Wees welkom!’ heten we dit jaar iedere week de 
hoofdpersonen uit het kerstverhaal welkom en plaatsen we hen in de kerststal. Door 
de verhalen, die voorafgaan aan de geboorte van Jezus, ontdekken we steeds iets 
over waarom Jezus’ komst naar de wereld goed nieuws is.  
Op 1e Advent luisteren we naar de profetie van Jesaja over een koning die vrede 
brengt – vrede die zo allesomvattend is dat zelfs roofdieren en tamme dieren samen 
kunnen spelen.  
Samen met de engel Gabriël brengen we 2e Advent een bijzondere boodschap aan 
een meisje in Nazaret.  
Met Maria zijn we 3e Advent verrast en blij dat God door een heel gewoon meisje zijn 
redding teweeg wil brengen.  
4e Advent dromen we met Jozef dromen van een kind dat speciale namen krijgt: ‘God 
redt’ en ‘God is bij ons’.  
Op kerstmorgen gaan we samen met de herders op kraambezoek bij het kindje in de 
voerbak. We heten Jezus welkom in ons midden en we horen dat ook wij welkom zijn 
bij Hem. 
Namens de kinderdienst,                                                                          Cora Gerritse 

 
VERJAARDAGSFONDS 
 
Het verjaardagsfonds stopt per 1 januari 2026 
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering kwam het gesprek op het 
verjaardagsfonds. Sommige mensen vinden het niet meer van deze tijd. Ook hebben 
de mensen, vooral de jongeren, vaak geen contant geld meer in huis. Al met al 
hebben we besloten om in het nieuwe jaar hiermee te stoppen. De oudere 
gemeenteleden krijgen met hun verjaardag nog wel een kaart in de brievenbus, maar 
er wordt niet meer aangebeld voor een bijdrage. Wilt u iets geven dan kan dat via de 
collecte in de kerk (schaal van de kerkrentmeesters) of overmaken op de rekening 
van de kerkrentmeesters (zie het colofon van het Kerkblad). 
Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor uw vrijgevigheid gedurende vaak 
tientallen jaren. 
 
Een hartelijke groet van                                                           Dina, Ria, Gerda en Itie 
 
ZWO-COMMISSIE 
 
Kerstcollecte Kerk in Actie - Samen tegen armoede 
Volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de 
armoedegrens, en 1,2 miljoen net daarboven. Steeds meer gezinnen kunnen de 
eindjes niet meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school. De 
Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag. Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks 
nieuwe hulpvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit – maar samen 
kunnen we meehelpen het tij te keren. Daarom komt Kerk in Actie tijdens Advent en 
Kerst 2025 in actie voor mensen in armoede in Nederland. We ondersteunen 
initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen.  
 



 

Adventskalender  
U kunt weer een adventskalender bestellen via 
https://protestantsekerk.nl/onderwerp/kerst/ met het thema ‘Kijk! Laat je verrassen’. 
Kerst roept verwondering op over de manier waarop God als een kwetsbaar 
mensenkind midden in onze wereld komt. Via dezelfde link kunt u ook de folder 
Liturgisch bloemschikken bestellen.  
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie,                     Ellen Oostwouder 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
Begroting 2026 van kerk en diaconie 
Bij dit Kerkblad ontvangt u een verkort overzicht van de begroting 2026 van de kerk 
opgesteld door het college van kerkrentmeesters en een begroting 2026 opgesteld 
door het college van diakenen.  
Beide begrotingen zijn door de kerkenraad behandeld en voorlopig vastgesteld. 
U heeft de komende week t/m zondag 7 december 12.00 uur tijd om te reageren. 
Daarna zal de kerkenraad de reacties meenemen en een definitief besluit nemen. 
De begroting van de kerkrentmeesters heeft een negatief resultaat van € 34.300,--. 
Een toelichting over dit tekort vindt u aan de achterkant van het overzicht. 
De begroting van de diaconie heeft een tekort van € 1.000,-. 
Na de definitieve vaststelling dienen de begrotingen voor 15 december te worden 
ingestuurd ter beoordeling van het CCBB, een afdeling van de PKN. En beide 
begrotingen zullen daarna op de website komen te staan. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Annelies Klokman penningmeester kerkrentmeesters   
Gea Kranenburg penningmeester diaconie  
 
Namens de kerkrentmeesters,                                                               Cora Gerritse 
 
SCHULDHULPMAATJE 
 

Zet je in voor een nieuw begin 
Help jij/ helpt u mensen met geldzorgen weer 
vooruit? 
Wat doet SchuldHulpMaatje? 
Een SchuldHulpMaatje biedt hulp aan mensen met 
geldzorgen of schulden en helpt hen overzicht te krijgen in inkomsten, uitgaven en 
onbetaalde rekeningen. Samen maken ze een plan om de problemen op te lossen. 
Het Maatje neemt niet over, maar stimuleert om het zelf te doen. Een Maatje luistert 
zonder oordeel naar iemands verhaal. Als donateur van SchuldHulpMaatje 
ondersteun je onze organisatie.  

 
Waar is het geld voor? 
Uw bijdrage is voor de kosten van de driedaagse professionele basistraining, die elk 
nieuw Maatje krijgt en voor hun jaarlijkse scholing. De gemeente en enkele fondsen 
geven subsidie voor een deel van de kosten. Maar voor een groot deel zijn wij 
afhankelijk van particuliere giften, van u. Helpt u mee? 
 
Geef éénmalig of wordt donateur voor bijvoorbeeld € 2,- per maand 



 

IBAN NL09 RABO 0137 6152 48 van SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer, onder 
vermelding van “donatie”. Of scan de QR code  

 
 
 
Wij zijn een ANBI instelling. 
 
Verhaal van twee Maatjes en een hulpvrager:  
Hulpvrager zag snel weer door de bomen het bos en daardoor ook de toekomst weer 
zonnig tegemoet.  
Inzicht in inkomsten en uitgaven  
Ruim een jaar geleden spraken wij voor de eerste keer af met onze hulpvrager. Zij 
had veel stress van de schulden die ze had en maakte zich zorgen. Zelf had ze al 
diverse acties ondernomen maar het lukte niet om het goed op de rit te krijgen. Ze 
was het overzicht kwijt ondanks dat ze alles goed in kaart had gebracht. Om inzicht 
te krijgen in haar inkomsten en uitgaven had ze een overzicht gemaakt. Het was een 
grote schok toen ze zag hoeveel kleine pinbetalingen zij deed per maand aan 
onnodige uitgaven, zoals een kopje koffie buiten de deur of een lekker broodje 
tijdens de lunchpauze. Dit wilde ze als eerste aanpakken zodat er voldoende geld vrij 
kwam voor het afbetalen van haar schulden. Wij deden haar de suggestie aan de 
hand om per week een bepaald bedrag te pinnen zodat ze haar boodschappen  
contant kon afrekenen. Dit pakte ze op en hierdoor wist ze precies waar ze wat aan 
uitgaf.   
 
Een spreadsheet doet wonderen  
Op grond van alle gegevens en een door haar opgestelde begroting hebben we 
samen een spreadsheet opgesteld. Dit gaf haar heel veel rust omdat ze zag dat als 
ze zich aan haar begroting hield, ze binnen een paar maanden haar schulden kon 
aflossen en dat er zelfs ruimte kwam voor sparen. Zij heeft zich enorm ingezet om 
dat doel te bereiken. Toen haar wasmachine stuk ging had ze net voldoende buffer 
opgebouwd om een nieuwe wasmachine te kopen. Daar was ze enorm trots op. 
Gaandeweg kwam er steeds meer financiële ruimte om ook weer leuke dingen te 
doen; een weekje op vakantie (waarvoor ze had gespaard), naar een concert of een 
hapje eten. Het besef is er gekomen dat als je op je geld let door een plan op te 
stellen, je heel veel kunt realiseren.  
 
Inzet van de hulpvrager enorm belangrijk voor succes  
We hebben gemerkt dat inzet van de hulpvrager enorm belangrijk is om een goed 
resultaat te boeken. Zij wilde echt zo snel mogelijk uit de problemen komen. Ze kreeg  
duidelijkheid door het overzicht in Excel. Dit leidde tot een positief gevoel dat het 
haalbaar was om snel weer controle te krijgen over haar financiën. Dit gaf rust in 
haar hoofd en minder stress. Natuurlijk is er ook wel een moment geweest dat ze een  
dipje had. Maar daar kwam ze snel weer uit omdat ze wist dat alle moeite die ze erin 
stopte, leidde tot gezonde financiën. En dat laatste is haar gelukt! Ze is heel blij dat 
ze destijds de stap heeft gezet om contact op te nemen met SchuldHulpMaatje 
Haarlemmermeer.  
 
Voor ons als Maatjes was het een mooie ervaring, mede door haar enthousiasme en 
inzet. 

Annelies Klokman 


