
  

 

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Palmpasen 

 

Kerkdienst in de koffieruimte 
 

Zondag, 2 april 2023      10.00 uur  nr. 1805 
 

 Voorganger   : Drs. Tjitske de Vries-Meijer (prop.) 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Heleen Broerse 

 Oppas- / Kinderdienst  : Cora Gerritse 

 Collecten    : Diaconie / Kinderen en jongeren 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

•    Orgelspel 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•    Lied 118 vers 1 en 8 

• Bemoediging en Groet 

•    Lied 118 vers 9 

• Gebed om ontferming  

•    Lied 575 vers 1 en 2 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst 

. Lezing Oude Testament: Zacharia 9: 9-10 

•    Lied 550 vers 1 en 3  

• Lezing Nieuwe Testament: Matteüs 21: 1-11 

•    Lied 556 vers 1, 3 en 5 

• Overdenking 

Opwekking 268 Hij kwam bij ons heel gewoon 

https://youtu.be/ke1XOvvt8zw 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

 De kinderen komen terug in de dienst 

Kinderlied: Palmtakken  https://www.youtube.com/watch?v=e_57kjWHD-g 

 

https://youtu.be/ke1XOvvt8zw
https://www.youtube.com/watch?v=e_57kjWHD-g


  

 

GEZEGEND OP WEG 

  (staande)  

• Zegen  

Lied 838 vers 1 en 4 

•    Orgelspel. 

****************************************************** 

 

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 

Mevr. G. Gijzen- Hillmann, Kinheim, i.v.m. haar 85ste verjaardag  
 

Bedankt! 

Dank  voor het mooie bouquet bloemen die wij kregen n.a.v. ons 62 jarig 

huwelijk. Ook veel dank voor de lieve kaarten, dat doet ons goed! 

                                    Met hartelijke groeten van Arie en Leny Bloos  
 

Lieve mensen, het was hartverwarmend om zoveel felicitaties te krijgen voor 

mijn verjaardag. Zoveel mooie en lieve kaartjes, ook van de zusjes Michelle 

en Fabiënne mocht ik zo’n mooie kaart ontvangen. Dank je wel meisjes. En 

dan ook nog zoveel telefoontjes, zoiets doet je goed om te weten dat we zo 

met elkaar meeleven. Dank U wel.  

Groetjes Joke Lem. 
 

Gaarne wil ik iedereen bedanken die tijdens de ziekte en na het overlijden 

van Carla hun medeleven hebben getoond d.m.v.  een kaart, telefoontje of 

persoonlijk gesprek. Het geeft troost te weten dat zo velen om je heen staan. 

                                       Met een hartelijke groet, Leen van Andel 

 

Hartelijk dank! 

Hedenmiddag 29 maart woonde mijn broer Wil de eerste “verjaardagsbijeen-

komst” bij. Dit waren dus de 75+ jarigen uit het afgelopen kwartaal. 

Door helaas toch aan huis gebonden te zijn kon ik ondanks de uitnodiging 

mee te komen daaraan geen gevolg geven. Echter de lekkernijen die Wil 

speciaal voor mij heeft meegekregen hebben mij zeer verrast. Hieruit kon ik 

opmaken dat het heel gezellig was en er van de lekkernijen werd genoten. 

Uiteraard kon Wil dat alleen maar bevestigen. 

                                    Met een groet van Gerard C. Mastenbroek 

 

Kerkdiensten: koffiezaal en kerkzaal 

De kerkdiensten worden t/m Stille Zaterdag (8 april) in de koffieruimte 

gehouden. Vanaf zondag 9 april (eerste Paasdag) zullen de kerkdiensten 

weer worden gehouden in de kerkzaal.       M.v.g. Cora Gerritse 
 

Collecte: Kinderen en jongeren 

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de 

week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is 

door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren 

zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei 

opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en 

denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is 

leerzaam en verbindend. 

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak 

uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk 

o.v.v. collecte Kinderen en jongeren april 
 

Stille zaterdag - Kaars voor het paaslicht 

Na de dienst van Stille Zaterdag zullen de eerste vlammen van Pasen al 

worden ontstoken. Wilt u het paaslicht mee naar huis nemen? Neem dan uw 

eigen (paas)kaars mee. Die kunt u dan aan de vlammen van Pasen aansteken.  

 

Paasochtend - bloemen voor het kruis 

Naar anglicaanse traditie willen wij op paasochtend 

 het kruis versieren met bloemen. Wanneer het kruis  

verandert naar een bloemenzee, verandert het sym- 

bool van dood, duister, pijn en hopeloosheid naar het 

symbool van de opstanding, van goedheid, van  

schoonheid, van nieuw leven wat dwars door alles  

doorbreekt.  

Helpt u mee deze dienst tot bloei te laten komen?  

Neem bloem(en) mee naar de kerkdienst en plaats ze  

in het kruis. U kunt het kopen maar van eigen tuin,  

balkon (of van iemand in de buurt) mag ook. 

                                    Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 

 

 

 

 



  

 

Paasontbijt  

Op zondag 9 april vieren we het paasfeest. Ook dit jaar willen we de dag 

weer beginnen met een paasontbijt in de koffieruimte. Dit paasontbijt is een 

mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag 

deelnemen. Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om 

het Paasfeest te vieren.  

Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In 

tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de 

doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de 

ZWO-commissie tijdens de 40-dagentijd. 

Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. U kunt zich bij 

mij aanmelden. Dat kan via de mail: heleenbroerse@gmail.com, of 

telefonisch 020 4976137, of rechtstreeks bij mij. Graag aanmelden voor 

vrijdag 7 april in verband met de boodschappen.  

                        Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse  
 

Inloopochtend “Open huis”. 

De eerstvolgende inloopochtend is donderdag 6 april bij Leny Bloos,  

Amsterdamsestraatweg 54, Halfweg. Zin in een onderbreking in de week, 

een bakkie koffie of thee met iets lekkers, een praatje, ontmoeting, warmte? 

Hartelijk welkom, de deur staat open 😉. 

Tot ziens op 6 april tussen 10.00u. en 12.00u.. 
 

Zingen met koor "INTERNOS" 

Wij repeteren, zonder tegenbericht, altijd op de 1e en 3e woensdagmiddag 

van de maand. 

Dus in de maand april is dat a.s. woensdag 5 april en woensdag 19 april, 

n.m. 2 uur in de koffiezaal. Zet het in je agenda. Ook is het vermeld op de 

agenda van deze kerkbrief. Hopelijk zijn de zieken er ook weer. Tot 

woensdag 5 april. 

                                 Namens het bestuur "Internos", `Betsy Geelhoed 
 

Romantisch Zondagmiddagconcert met jong Spaans en Pools talent  

De ontluikende natuur in het voorjaar laat zich prachtig vergelijken met jong 

muziektalent dat op het punt staat door te breken naar het grote publiek. 

Daarom zijn de samenstellers van de Zondagmiddagconcerten trots dat zij 

twee jonge muzikanten uit Spanje en Polen hebben kunnen boeken voor het 

Zondagmiddagconcert op 23 april in onze kerk.  
 

 

Romantiek 

Het gaat om de Poolse violiste Weronika Weiss en de Spaanse pianist 

Guillermo Castellano Pérez. Beiden studeren nog aan het Conservatorium 

van Amsterdam. Zij spelen romantische sonates voor piano en viool van 

Brahms en Schumann, alsmede de 1e vioolromance van Beethoven. Met alle 

drie werken zitten we midden in de Romantiek (19e eeuw), een 

muziekkeuze die het publiek beslist zal aanspreken.  
 

Weronika & Guillermo 

Weronika komt uit een artistieke Poolse familie. Op 6-jarige leeftijd begon 

ze met vioolspelen. Zij won in haar jeugd al verschillende prijzen. 

Guillermo, geboren in Granada, begon zijn pianostudie toen hij vijf jaar was. 

Hij won prijzen bij internationale pianoconcoursen als solist en als 

kamermusicus.  
 

Laatste concert van seizoen 

Dit voorjaarsconcert op 23 april is het vierde en tevens laatste 

Zondagmiddagconcert van  seizoen 2022/2023 in Halfweg. Het concert 

begint om 14.30 uur (kerk open om 14.00 uur), de toegangsprijs bedraagt 10 

euro inclusief drankje na afloop. Kinderen t/m 12 jaar betalen geen entree. 

Komt u ook genieten van dit sprankelende concert? En neem gerust 

vrienden, buren en familie mee.   
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Collecte opbrengsten 

12 maart:  - Binnenlands diaconaat          €  65,70 

- Kerk                                      €  67,20 
 

19 maart:  -  Diaconie                               € 121,20 

-  Missionair                            € 116,50 
 

26 maart:  - KiA werelddiac. Bangladesh €  86,50 

- Kerk                                       €  69,50 
 

Collecten voor diaconie en kerk   
We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

     
 

 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  05-03 14.00 uur     InterNos 

Donderdag   06-04 10.00 uur Inloopochtend “Open huis”  

Witte Donderdag 19.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell, H.A. 

Goede Vrijdag  07-04 19.30 uur Commissie Eredienst 

Stille Zaterdag  08-04 19.30 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell, H.A. 

Paaszondag  09-04 08.30 uur Paasontbijt (inloop vanaf 08.15 uur) 

   10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 


