
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 13 augustus 2023 10.00 uur nr. 1823 

 

 Voorganger   : ds. J. Dubbink, Uithoorn 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad  

 Lector    : Heleen Broerse 

 Oppas- / Kinderdienst  : Gea Kranenburg 

 Collecten    : KiA Zending / Kerk 

 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 
In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
    Orgelspel 
Binnenkomst Kerkenraad 
 
Lied van de maand lied 1000: 1 t/m 3 “Wij zagen hoe het spoor van God” 

 
BEGINNEN  
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

 
Lied 93: 1 en 2 “De Heer is koning, Hij regeert altijd”(staande) 

 
Bemoediging en groet. De gemeente gaat zitten 
 

Lied 93: 3 en 4 
 
Gebed om ontferming 

 
Glorialied 303 “Zonne en maan”  

 
LEZEN 
Gebed om de Heilige Geest 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
Eerste lezing: Jona 2: 1 t/m 11 
 

Lied 352: 1, 2, 4, 5 en 7 “Jezus, Meester aller dingen” 
 
Tweede lezing: Matteüs 14: 22 t/m 33 
 
 Lied 917: 1 t/m 6 “Ga in het schip, zegt Gij” 
 
Overdenking 
   Orgelspel 

 
Lied 657: 1, 3 en 4 “Zolang wij mensen adem halen” 

 
DELEN 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Collecten aankondiging 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst  

 



  

 
We zingen het kinderlied “Kom aan boord” door Marcel en Lydia Zimmer 
via YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg   
 
Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene en die roept: 
Kom maar aan boord! 
 
Kom aan boord,    Voor het meisje dat blijft denken 
ook voor jou is er een plekje  alles gaat bij mij steeds mis 
waar je hoort    voor de jongen die al vaker 
laat de hoop niet langer varen  uit de boot gevallen is 
kom aan boord,    voor het kindje dat nog nooit 
sta niet doelloos aan de kant  van trouw of liefde heeft gehoord 
want er is een hart vol liefde  is er altijd nog die Ene en die roept: 
pak die uitgestoken hand.  Kom maar aan boord! 
    
   Kom aan boord … 
 
GEZEGEND OP WEG 

Slotlied Lied 418 (staande) “God, schenk ons de kracht” 
 
Zegen, aansluitend zingen wij Amen 431B  
 
   Orgelspel 
************************************************************* 
De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 
- De heer L. van Andel, Kerspel, Zwanenburg. 
 
Bedankt 
Lieve gemeenteleden, zondag werd ik blij verrast door Renske Vrooland, die 
samen met Michelle en Fabiënne een mooie bos bloemen kwam brengen. Dit in 
verband met ons 60-jarige huwelijk. Ze bleven gezellig wat drinken. Ook wil ik 
iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes die we ontvingen. Heel hartelijk 
bedankt allemaal.                    Groeten van Constantijn en Mieke Sikkel 
 
Ik heb zoveel mooie kaarten gekregen voor mijn verjaardag, daar wil ik iedereen 
heel hartelijk voor bedanken en speciaal Michelle en Fabiënne voor hun bijdrage, 
dank jullie wel!       Lieve groeten Janny Eijken  
 
Medeleven 
Leen van Andel is vorige week vrijdag geopereerd aan een ader in zijn hals. 

 
De operatie is goed verlopen, maar het herstel zal zeker enkele weken duren. We 
wensen Leen sterkte en beterschap toe.     Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Zondagavond 13 augustus: “Zingen in de zomer” 
Vanavond om 19:30 is het zover: Onze zomerse zangdienst. 
Er zijn genoeg mooie liederen gekozen om ons een goed uur te vermaken, 
aansluitend is er uiteraard gelegenheid om onder het genot van een hapje en 
drankje na te praten. Van harte welkom!  Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Collecte Kerk in Actie - Zending Ghana 
Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Ghana is een overwegend christelijk land, 
maar in het droge noorden zijn moslims in de meerderheid. Het leven in de 
afgelegen dorpen is een hele uitdaging, want de wegen zijn slecht en er is een 
tekort aan schoon drinkwater en elektra. Met steun van Kerk in Actie leidt de 
Presbyteriaanse kerk in Noord-Ghana voorgangers en jeugdleiders op die de 
mensen kunnen ondersteunen. Naast bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke 
ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en 
de islam, en over omgaan met conflicten. In de dorpen zijn veel volwassenen nog 
analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school, maar de klassen zijn erg groot en 
het onderwijs is Engelstalig. Daarom leren veel van hen toch niet goed lezen en 
schrijven en bieden verschillende kerken aanvullend onderwijs. Via bijbelclubs 
leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde 
Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse 
verhalen. Van harte aanbevolen d.m.v. de collecte of maak je bijdrage over op 
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Ghana. Alvast 
hartelijk dank voor uw gift! Lees meer op kerkinactie.nl/kerknoordghana. 

Hartelijke groet, namens de ZWO-commissie Petra Meijer-Mendrik 
 
Agenda voor de komende week 
Woensdag 16-08 14.00 uur InterNos 
Zondag      20-08 10.00 uur ds. Wilma van Rijn-Fennell, 
  Heilig Avondmaal 
Collecten voor diaconie en kerk   
We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  
- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

      
Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.  

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JidRs-K0iZg
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

Liturgie 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Zingen in de Zomer 
 

 

 

Zondag, 13 augustus 2023 

Aanvang  19.30 uur 
 

 

 

 

 

Woord van welkom  

 

Beginlied 

Samen in de naam van Jezus  

 

Liederen van hoop  

Op u alleen, mijn licht, mijn kracht 

Een naam is onze hope  

 

Liederen van vertrouwen 

Abba vader 

Wat de toekomst brengen moge 

 

Psalmen van toen en nu 

Psalm 97 God heerscht als Opperheer  

Psalm 150 Loof God, loof hem overal  

Psalm 101 Ik zing voor u mijn boezemvriend  

 

Gedicht 

Zing – Frans Cromphout 

 

Eén in Christus 

Vlammen zijn er vele 

Christus ons licht 

  
 



  

 

Toekomstvisioen 

Jezus leeft in eeuwigheid 

Lichtstad met de paarlen poorten 

 

Lofliederen 

Lof zij de Heer, de almachtige koning 

O Heer die onze Vader zijt   

  

Avondliederen 

Beveel gerust uw wegen 

De dag door uwe Gunst ontvangen 

 

Gebed 

Onze Vader in de hemel 

 

Zegenbede  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

 

 

 
Blijft u/jij ook nog even napraten? 

Een hapje en drankje staan klaar. 

Van harte welkom! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 


