
  

 

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 1 oktober 2023  10.00 uur nr. 1830 

 

 Voorganger   : ds. Wim Zaagsma uit Hillegom 

 Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Cora Gerritse 

 Oppas- / Kinderdienst  : Anke Kluijt 

 Collecten    : NBG / Kerk en Israël 

 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 
 

•  Orgelspel      Improvisatie 

• Binnenkomst kerkenraad 

Lied van de maand 845 
 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•    Lied 19: 1 

• Bemoediging en Groet 

•    Lied 19: 3 

• Gebed om ontferming 

•    Glorialied 313: 1 en 5 
 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing: 1 Samuël 8: 1-14, 18-20 

•    Lied 1010: 1 en 2 

• Tweede Lezing: Markus 10: 2-9 

•    Lied 1010: 3 en 4 

• Overdenking 

•   Orgelspel     Passacaille, Erik Satie (1866-1925) 

•    Lied 993 
 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

• Collecte aankondiging door de diaken van dienst 

De kinderen komen terug in de dienst 

       Kinderlied: Ja is Ja   https://www.youtube.com/watch?v=ozYzckgJeaA 
 

GEZEGEND OP WEG 

•    Lied 418  (staande) 

• Zegen    

Beantwoord met gezongen Amen 431B  

•   Orgelspel   Preludium & fuga, BWV 556, J.S. Bach (1685-1750) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozYzckgJeaA


  

 

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 

Dhr. G. Mastenbroek, Beukenlaan  
 

Medeleven: Iet Agterhof is afgelopen dinsdag geopereerd en heeft een 

nieuwe hartklep gekregen.  

Ze verblijft op dit moment in Het Spaarne Ziekenhuis locatie Zuid om te 

herstellen. We zijn blij dat de operatie goed is verlopen, wensen haar een 

goed herstel toe en kracht van de Eeuwige.         Ds. Wilma van Rijn 
 

Inloopochtend 5 oktober 2023 

De eerstvolgende maandelijkse inloopochtend Koffiedrinken is weer 

aangebroken en wel op donderdagochtend 5 oktober 2023. Ditmaal vindt 

die plaats bij Gré Gijzen thuis op Kinheim 220 te Zwanenburg. 

Wel even laten weten of u komt op het volgende telefoonnummer:  

06 36259780 of 020-6152731. (even opgeven of u alleen of met twee komt). 

Gré verwacht u rond de klok van 10:00 uur met vers gezette koffie/thee en 

heel lekkere kletskoek. En rond 12:00 uur hopen wij de ontmoeting af te 

sluiten.       Gré Gijzen  
 

Zaterdag 7 oktober is er Bazaar 

Donderdag morgen om 5 oktober om 9 uur zijn er sterke mannen nodig om 

de inhoud van de opslag naar de kerk te verplaatsen. 

Heeft u een uurtje tijd wij kunnen u hulp heel goed gebruiken. 

Vrijdag morgen 9 uur kunnen de stands ingericht worden, daarbij kunnen 

wij heel veel hulp gebruiken. 

Zaterdag is er de bazaar van 9 tot 16 uur. 

Wij wensen u een fijne, gezellige dag toe. 

Namens de bazaarcommissie: Margreet Smit  
 

Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 

De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse 

Kerk uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. 

Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël. 

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk 

onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse 

wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en 

christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we 

predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk 

Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een 

internationale christelijke gemeenschap. 

 

NBG Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

Onze missie: Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan  

200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland 
 

toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap 

van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht. 

Onze visie: Onze visie is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar 

leven kan ontdekken, lezen en omarmen. Dat willen we bereiken met 

twee hoofddoelstellingen: 

De Bijbel open: We willen dat iedereen die ervoor openstaat, de Bijbel kan 

ontdekken, lezen en omarmen. Of dat nu voor het eerst is, dagelijks of op 

een nieuwe manier. Hiervoor kijken we waar er behoefte aan is: een 

vertaling die nog niet beschikbaar was in een bepaalde taal, een nieuw 

leesplan, of een audioversie. Want de Bijbel is er voor iedereen. 

Ieder kind: Ieder kind heeft de mogelijkheid om voor het vijftiende 

levensjaar thuis, via school of via de kerk de Bijbel te ontdekken, lezen en 

omarmen. In Nederland en Vlaanderen bijvoorbeeld via onze 

kinderdienstmethode Bijbel Basics, wereldwijd via de verschillende versies 

van de Samenleesbijbel. 
 

Agenda voor de komende week 

Donderdag 05-10 09.00 uur      Bazaar spullen van opslag naar kerk 

Vrijdag 06-10 09.00 uur      Fruitbakjes maken voor bazaar 

Zaterdag 07-10 09.00 - 16.00 uur  Bazaar 

Zondag 08-10 10.00 uur      ds. L.J. Rasser uit Amsterdam 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 

QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

     
 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 

 

 


