
  

 
 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Thema: Genoeg voor elke dag 

 

Zondag, 5 november 2023 10.00 uur nr. 1835 

 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

 Lector    : Selma de Fouw 

 Oppas- / Kinderdienst  : Grietje Monster 

 Collecten    : KiA (Zending) / Kerk 
 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 
een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. 

Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars 

ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

   Muziek 

Binnenkomst Kerkenraad 

Lied van de maand 994: 1, 3 en 4 “Voor hen die ons regeren” 

 

BEGINNEN  

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

De gemeente gaat staan. 

Intochtslied 704: 1 en 2 “Dank, dank nu allen God” 

 

Bemoediging en Groet. De gemeente gaat zitten.  

 

Kyriëgebed 

 

Glorialied 716: 1 t/m 3 “Zaaien, maaien oogsten” 

  

LEZEN 

Gebed om inspiratie. 

De kinderen gaan naar de kinderdienst. 

 

Eerste lezing: “De aarde is bomvol hemel” 

 

De aarde is boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook 

staat in lichterlaaie van God. 

Enkel hij die het ziet, doet zijn schoenen uit. 

De rest zit er omheen en plukt bramen.  

(Elizabeth Barret Browning, uit: “aarde mijn aarde”) 

 

Lied: 719: 1 t/m 3 “Loof God voor de vruchten van boomgaard en land”  

 

Tweede lezing: Matteus 6: 25 t/m 32 



  

 
Lied 719: 4 en 5 “Loof God voor de vruchten van boomgaard en land” 

 

Overdenking  

 

Muziek ”Dan bent u met ons” ~ Schrijvers van gerechtigheid 

https://www.youtube.com/watch?v=wlns-jjdKhY  

Geloofsbelijdenis 344: 1 t/m 3 “Wij geloven één voor één” 

 

HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS  

Opdracht, beloften en zegenbede 

 

Aanvaarding en verwelkoming 

Gemeente, Cora en Gea zullen de komende tijd onze 

kerkenraad blijven versterken. Maar kerkenraadsleden kunnen 

dat niet alleen. Het is belangrijk dat zij zich bij hun taken 

gedragen voelen door onze gemeenschap.  

Daarom vraag ik u: 

Wilt u hen met mildheid tegemoetkomen? Wilt u hen meenemen in 

uw gebeden? En belooft u hen hoog te houden in het ambt? 

Oftewel: Belooft u hen het steuntje in de rug te geven, dat iedereen 

verdient?  

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte. 

Lied: 416: 1 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

Woorden namens de kerkenraad 

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden en stil gebed 

 

Collecten aankondiging. De kinderen komen terug uit de kinderdienst.  

 

Kinderlied “Dank u wel voor de sterren en de maan”  

https://www.youtube.com/watch?v=RFbWgIOWyFU  

 

 

ROND DE TAFEL 

Lied 385: 1 “De tafel van samen” 

Nodiging 

Lied 385: 2 en 3 “De tafel van samen”  

Vredegroet 

Lied 397 “Vrede gaat van hand tot hand” 

 

Vg: We richten onze harten naar de eeuwige God 

Gemeente: Zoals de bloemen zich richten naar de zon! 

Vg: God is licht! 

Gemeente: Er is in Hem geen spoor van duisternis! 

Vg: Dank de Eeuwige onze God. 

Gemeente: Wij willen God danken! 

 

Tafelgebed 

Lied 985: 1 “Heilig, Heilig, Heilig” 

Tafelgebed 

Lied 385: 4 “De tafel van samen”  

Tafelgebed 

Onze vader 

 

Ambtsdragers nemen hun plaatsen in. 

Wij delen brood en wijn. 

 

Dankgebed 
 
GEZEGEND OP WEG 

Slotlied 978: 1, 3 en 4 “Aan U behoort O heer der heren”  

 
Zegen, aansluitend zingen wij Amen 431B  
 
************************************************************* 
 
 
De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij: 

- Dhr. & mw. Smit-Snijder, Polanenstraat, i.v.m. hun 50-jarige huwelijk. 

- Dhr. & mw. Kortenoeven-Keddeman, Beatrixstraat, i.v.m. hun 61-jarige 

huwelijk. 

- Mevrouw A. Schouten-Kars, Wilgenlaan, i.v.m. haar 85e verjaardag. 

https://www.youtube.com/watch?v=wlns-jjdKhY
https://www.youtube.com/watch?v=RFbWgIOWyFU


  

 

Medeleven 

Bij Gré Hoogland is een knobbeltje gevonden. Gelukkig hoeft het niet 

geopereerd te worden en is ze deze week begonnen met hormoontherapie. 

Ze hoopt dat de bijwerkingen mee zullen vallen. We hopen dat deze 

medicatie aan zal slaan en dat ze zich goed mag blijven voelen en we 

bidden om kracht en vertrouwen voor Gré en voor Frits. 

Ds. Wilma van Rijn-Fennell 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor het fraaie boeket bloemen dat de PKN kerk afgelopen 

maandag voor mijn 80e verjaardag bezorgde. Met dank aan Leo Kranenburg 

en echtgenote. 

        Met vriendelijke groet Reinier van Elderen  

 

We waren zeer verrast dat wij de bloemen uit de kerk kregen voor ons 67-

jarige huwelijksfeest. Leo en Gea kwamen deze brengen, samen met de 

kaart met vele handtekeningen. Ook kregen wij nog vele felicitatiekaarten, 

heel fijn!  Hartelijke groeten, Cor en Corrie Kranstauber 
 
 

Petitie staakt het vuren 

We zijn allemaal ongerust, geschokt en verdrietig over het oorlogsgeweld in 

Israël van zowel Hamas als de Israëlische overheid. Vele onschuldige 

mensen zijn het slachtoffer van deze vreselijke daden. Wij worstelen met 

vragen als: Zal het ooit anders kunnen? En: Wat kunnen wij doen? We 

blijven als kerken hoopvol bidden om vrede en verzoening, voor alle 

mensen wereldwijd. Tóch kunnen we ook concrete dingen doen. Zo kunt u 

de petitie van Amnesty International tekenen voor een staakt-het-vuren 

tussen de strijdende partijen. 

https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-gaza-staakt-vuren 

 
“Goodness is stronger than evil; love is stronger than hate; light is 

stronger than darkness; life is stronger than death; ... victory is ours 
through Him who loved us.” [Desmond Tutu] 

 

Namens de kerkenraad, Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

 
 

 

 

 

Inzameling levensmiddelen Voedselbank op Dankdag voor gewas en arbeid  

 

Vandaag is het Dankdag. Net zoals voorgaande jaren willen wij u vragen 

om juist op deze dag te delen met andere mensen, die het minder goed 

hebben dan wij. Zoals u wellicht weet, worden elke week op vrijdagmorgen 

in onze kerk voedselpakketten uitgedeeld aan mensen die dat nodig hebben. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de Voedselbank Haarlemmermeer.  

Doet u ook mee? U kunt een keuze maken uit de producten op onderstaand 

lijstje en die dan meenemen naar de kerk op zondag 5 november. 
 
-Toiletpapier 

-Ontbijtgranen 

-Visconserven 

-Houdbare melk 

-Vleesconserven 

-Vuilniszakken 

-Rijst 

-Groenten in blik 

-Chocopasta 

-Jam 

-Hagelslag 

-Pindakaas 

-Waspoeder 

-Afwasmiddel 

 

 
Wilt u geen snoep of alcohol inleveren? 

Op initiatief van onze diakenen is het al sinds het begin van dit jaar 

mogelijk om het hele jaar door producten in te leveren voor de 

Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staat voor dit doel een mand, 

waarin u uw producten kunt deponeren.  

Namens de commissie eredienst, Ria Bakker 

 

 

Inloopochtend 8 november 2023 

De eerstvolgende maandelijkse inloopochtend 

Koffiedrinken is aangebroken. 

 

Wanneer: Donderdagochtend  

  8 november 2023. 

Waar: Bij Mieke Sikkel thuis, Zwanenburgerdijk 431 te 

Zwanenburg. 

Tijd: Rond de klok van 10:00 uur met vers gezette koffie/thee en 

heel lekkere kletskoek. 

Einde: Om 12:00 uur wordt de ontmoeting afgesloten. 

 

Graag bericht om te laten weten of u komt: 06-52 78 57 31  

óf 020-497 63 98 (opgave: Alleen of met z’n tweeën). 

 

Gré Gijzen  

https://www.amnesty.nl/forms/spoedactie-gaza-staakt-vuren


  

 
Zondagmiddagconcert 19 november 2023 

Harp- en gitaarduo Claudia en Manito 

Claudia en Manito geven op zondagmiddag 19 november in de koffieruimte 

van onze kerk een Zondagmiddagconcert. Bij dit optreden gaat de 

Paraguayaanse harp met haar melancholische geluid de dialoog aan met de 

flamenco-gitaar. Betoverende melodieën en tot de verbeelding sprekende 

improvisaties nemen u mee naar een wereld vol passie en hartstocht.  

Daarnaast speelt Claudia ook gitaar en zingt ze Spaanstalige liederen uit 

Zuid-Amerika. Het vurige spel van gipsy flamenco-gitarist Manito geeft 

deze nummers extra kleur.  

Claudia en Manito hebben een repertoire van muziek en liederen uit het 

Latijns-Amerikaanse continent. Claudia speelt de instrumentale stukken op 

de Paraguayaanse harp. Deze harp is een Zuid-Amerikaanse kleine variant 

op de klassieke harp. Claudia speelt op dit prachtige instrument 

melancholische samba’s, ritmische tango’s en stukken uit Paraguay en 

Venezuela.  

Het Zondagmiddagconcert van 19 november met Claudia en Manito begint 

om 14.30 uur; de kerk is vanaf 14.00 uur open. De entree bedraagt € 10,- 

inclusief een drankje na afloop. Voor kinderen tot en met 12 jaar betaalt u, 

zoals altijd, geen entree. Van harte aanbevolen! 

Namens de Commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

 
 

Collecte Kerk in Actie - Zending - Colombia 

Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia. Het jarenlange 

gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd 

en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten 

hun pastorale en diaconale werk doen. In 2022 is Jeannet Bierman namens 

Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie aan de 

universiteit in Cali. 

 

Ze geeft cursussen aan de studenten en onderzoekt met hen wat er leeft in 

samenleving én kerk. Studenten kunnen op de Baptisten-universiteit 

cursussen volgen, onder andere over gezinspsychologie, jeugdwerk, 

conflictoplossing, vredesopbouw, contextueel bijbel lezen, geloof in het 

dagelijks leven, pastoraat en diaconaat. Ook lopen studenten stage. Met 

deze praktische cursussen en stages rust Jeannet Bierman toekomstige 

predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar 

anderen. 

Geef aan de zendingscollecte om studenten in Colombia op te leiden tot 

sociaal bewogen predikanten of maak je bijdrage over op 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte kerk Colombia, of doneer online. Hartelijk dank! 

Lees meer op kerkinactie.nl/socialekerkcolombia 

 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 

 
 
Agenda voor de komende week 

Maandag 06-11 14.00 uur Diaconievergadering 

Dinsdag 07-11 20.00 uur Kinderdienstoverleg 

    bij Renske 

Vrijdag 10-11 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 12-11 10.00 uur Ds. J. Dubbink, Uithoorn 

 
Collecten voor diaconie en kerk   
We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  
- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 
- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

     
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.  
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl. 
 

http://kerkinactie.nl/socialekerkcolombia
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


