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Protestantse Kerk

Eeuwigheidszondag
Thema: “Over tijd en eeuwigheid”

Zondag, 26 november 2023 10.00 uur nr. 1838

Voorganger : Ds. Wilma van Rijn-Fennell
Ouderling van dienst : Gerda Adolf

Organist : Dick Meijer

Muzikale medewerking : Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn

Lector : Grietje Monster

Oppas- / Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland
Collecten : Diaconie / Pastoraat

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid.
Viert u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars
ontsteken, een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

De bloemen uit deze dienst worden met een groet gebracht bij:
- Dhr. & mevr. Van Vugt-Bakker, 1Jweg, i.v.m. hun 55-jarige huwelijk.

Bedankt
Ach, wat fijn was dat om weer verbondenheid met de gemeente te voelen.
Dank je hartelijk voor de lieve, mooie verjaarskaarten. De fijne telefoontjes.
De kleurig geschilderde vis van Fabiénne. Zo lief allemaal.

Heel hartelijk dank van Nan Steen

Meeleven
Gerda Kortenoeven is vorige week opgenomen in het ziekenhuis in verband
met een infectie. Het gaat gelukkig weer iets beter en ze is heel blij en
dankbaar dat ze toch weer naar huis mag. We wensen Gerda sterkte toe en
Gods nabijheid.

Ds. Wilma van Rijn-Fennell

In memoriam
Vorige week donderdag 16 november is Gerard Mastenbroek overleden op
80-jarige leeftijd.
Gerard heeft zijn hele leven in het warme nest
van het gezin geleefd. Na het jonge overlijden
van zijn vader werd de band tussen hem, zijn
moeder en broer steeds hechter. De grote liefde
van Gerard was het varen met hun bootje.
Gerard had veel pech met zijn gezondheid, maar
vaak krabbelde hij er toch weer bovenop.
Maar de laatste maanden ging het snel achteruit
met zijn gezondheid, hij kon niet langer thuis
wonen. Na 3 weken liefdevol te zijn verzorgd in Klein Belgié heeft Gerard
het leven losgelaten.
Wij wensen Gerards broer en maatje Wil en iedereen die van Gerard heeft
gehouden Gods liefde en troost toe.

Ds. Wilma van Rijn-Fennell




Petrus Adventskalender 2023 “Ga Mee!”
Is uw zicht niet meer zo goed dan is de adventskalender ook gratis in
een alternatieve leesvorm beschikbaar; bijvoorbeeld in braille, grootletter
of ingesproken vorm. Zie hiervoor de link van de leesbutler:
https://www.leesbutler.nl/publicatie/petrus-adventskalender-2023

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

Viering Adventsmiddag 2023
Het gemeentediaconaat nodigt 75-plussers uit om in de Koffieruimte van
ons kerkgebouw de Adventsmiddag voor Senioren te komen vieren op:
Vrijdagmiddag 15 december 2023.
Aanvang 14:30 uur (inloop vanaf 14:00 uur en einde rond 17:30 uur).
Graag willen wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen. En
daarom kan men zich opgeven bij Gré Gijzen tel. 06 36 25 97 80 6f
020 615 27 31. Wilt u ook laten weten of u alleen komt of met twee
personen? De mogelijkheid bestaat dat u gehaald en gebracht kunt worden
indien u slecht ter been bent. Wij verheugen ons op uw komst. Tevens
vragen wij nog een chauffeur voor de afhaaldienst van deze middag.
Opgeven kan bij Bas Monster 06-28 85 58 60.

Gré Gijzen

Kerk in Actie-collecte tijdens adventstijd voor Kinderen in de Knel
Tijdens de adventstijd collecteert Kerk in Actie voor Kinderen in de Knel in
Oeganda, Myanmar, Nederland en de Oekraine. Voor meer informatie
verwijzen wij naar de website
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/
In de adventstijd leest u meer informatie in de kerkbrieven.

Hartelijke groet namens de ZWO-commissie, Petra Meijer-Mendrik

Collectebonnen bestellen
Op 2 januari 2024 word ik aan mijn knie geopereerd en moet daarna in de
maand januari revalideren. Als jullie collectebonnen nodig hebben en willen
bestellen, dan graag voor eind december 2023. Daarna is bestellen weer
mogelijk in februari 2024. Jullie kunnen me bereiken op tel.: 06-45390334
of via e-mail: hannydeboer32@gmail.com.

Hartelijke groet, Hanny de Boer

Collecte Protestantse Kerk Pastoraat “Met het oog op het einde”
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat,
waarbij er aandacht is voor mensen voor wie de eindigheid van het leven
een belangrijk thema is. Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en
aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist
voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat
belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat
buiten de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. Voor mensen in
verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een
luisterend oor en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze
plek onmisbaar.

Agenda voor de komende week

Dinsdag 28-11 10.00 uur Comm. Eredienst

Vrijdag 01-12 20.00 uur VoiceMail

Zondag 03-12 10.00 uur Mevrouw Gretha-Bregman, Woubrugge

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!
- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o0.v.v. collecte

QR-code Diaconie QR-code Kerk
[m] ot e O

Deze kerkbrief is gemaakt door Petra Meijer-Mendrik.

De komende maand zal Cora Gerritse de kerkbrief samenstellen.

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.
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Lit U rgi e Thema: “Over tijd en eeuwigheid”

Eeuwigheidszondag Orgelspel
26 novem ber 2023 Binnenkomst Kerkenraad

Lied van de maand 994: 1 t/m 4 “Voor hen die ons regeren”

BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
De gemeente gaat staan.

Lied 283: 1, 3, 4 en 5 “In de veelheid van geluiden”
Bemoediging en Groet. De gemeente gaat zitten.

Lied 23c:1,2en5
“Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij”

Inleiding
Protestantse gemeente VoiceMail zingt “Abba Vader”
Halfweg-Zwanenburg Gebed
Voorganger . Ds. Wilma van Rijn-Fennell Glorialied 903: 1 en 2 “Zou ik niet van harte zingen”
Ouderling van dienst . Gerda Adolf
Organist . Dick Meijer LEZEN
Muzikale medewerking :  Koor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Lector . Grietje Monster Gebed om de Heilige Geest. De kinderen gaan naar de kinderdienst.



Lezen Gedicht “Als alles stilte wordt” ~ Michaél Steehouder

Als alles stilte wordt,
want alles is gezegd,
mijn zwijgen is genoeg,
ben jij mij dan nabij?

Als alles stilte wordt,

mijn laatste brood gedeeld,
geen honger meer naar meer,
ben jij mij dan nabij?

Lezing: Prediker 3: 1-15

Alles heeft zijn tijd

' Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de
hemel.

’ Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd
om te planten en een tijd om te rooien.

 Eris een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te
breken en een tijd om op te bouwen.

“ Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.

° Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden, een tijd

Als alles stilte wordt, r !: om te omhelzen en een tijd om af te weren.

gezongen is mijn lied, s 3 ° Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te

tot aan de laatste noot, e

ben jij mij dan nabij?

Als alles stilte wordt,
en wenken mij van ver,
die ik heb liefgehad,
ben jij mij dan nabij?

Als alles stilte wordt,
mijn adem gaat voorbij,
mijn warmte is geweest,
ben jij mij dan nabij?

Als alles stilte wordt,
en ik mag uit de tijd,
wacht mij de zachte dood,
dan ben jij mij nabij?

VoiceMail zingt “Bij God ben ik geborgen”

. - s bewaren en een tijd om weg te gooien.

" Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te
zwijgen en een tijd om te spreken.

8 Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor
oorlog en er is een tijd voor vrede.

?Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand
brengt?

01k heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd.
! God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft
Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God
niet van begin tot eind doorgronden.

2 |k heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve
vrolijk te zijn en van het leven te genieten.

3 Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al
het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van
God.

4 Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is
niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat
de mens ontzag voor Hem heeft.

1> Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt
wat voorbij is altijd weer terug.



Lied 845: 1 t/m 3 “Tijd van vloek en tijd van zegen”
Overdenking

VoiceMail zingt “Hide me now”
De kinderen komen terug uit de kinderdienst.

Lied 695: 1 t/m 3 “Heer, raak mij aan met Uw adem”
GEDENKEN
Inleidende woorden

Gedenken van de namen en het ontsteken van de kaarsen door de
kinderen.

VoiceMail zingt “De noche” (Wij gaan de nacht door het duister)

23-11-2022  Taetske Swager-Kamminga 80 jaar
27-11-2022 Cornelia Johanna Monster-van Oeveren 93 jaar
04-12-2022 Grietje van den Horn-Slokker 81 jaar
09-12-2022 Maria Willemke Goedhart-de Joode 87 jaar
12-12-2022 Hilke Noordenbos 78 jaar
17-12-2022 Lijsje Margrita Hinderks-Krijger 73 jaar

VoiceMail zingt “De noche” (Wij gaan de nacht door het duister)

11-01-2023 Ida Adriana Hendrika Doggenaar-Viug 81 jaar
17-01-2023 Lientje Hofstra-Zuidweg 96 jaar
28-01-2023 Marinus Boterman 71 jaar
08-02-2023 Dirk Smink 64 jaar
13-03-2023 Carla van Andel-Thomas 79 jaar

31-03-2023 Dingeman Giljam 82 jaar

VoiceMail zingt “De noche” (Wij gaan de nacht door het duister)

26-04-2023 Aaltje Hennevelt-van Geest 81 jaar
09-06-2023 Adrie Nicolaas Bloos 86 jaar
13-06-2023 Gerrit van Elderen 90 jaar
10-07-2023 Wilhelmina Maartje Stol-Luijt 95 jaar

29-07-2023 Maria Suzanna Elisabeth Joustra-de Raadt 81 jaar

VoiceMail zingt “De noche” (Wij gaan de nacht door het duister)

De laatste kaars wordt ontstoken voor iedereen die niet genoemd is, maar
voortleeft in ons hart.

VoiceMail zingt “De noche” (Wij gaan de nacht door het duister)

U bent uitgenodigd om zelf een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis
aan wie u lief waren.

Samenzang “De noche” (Wij gaan de nacht door het duister)

Wij gaan de nacht door het duister,
op zoek naar het levend water.
Enkel de dorst zal ons licht zijn,
enkel de dorst zal ons licht zijn.

De noche-i-remos de noche,
gue para-en-contrar la fuente.
Sélo lased nos a lumbra,

solo lased nos a lumbra.



DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten aankondiging.

Kinderlied “’k Stel mijn vertrouwen” (Opwekking 42)

'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in Zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

Zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

GEZEGEND OP WEG

Slotlied 982: 1 t/m 3 “In de bloembol is de krokus”

Zegen, aansluitend zingen wij Amen 431B

Orgelspel

Collecteschalen bij de uitgang: 1¢ Diaconie, 2¢ Pastoraat




