
  

 

 
 

KERKBRIEF 
 

 
 

3e Advent 

Oecumenische Zangviering 

 

Zondag, 17 december 2023   10.30 uur  nr. 1841 

 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell en  

  mevr. José Pijnaker 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist    : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Melissa Sieraad 

 Lector    : Dick Meijer 

 Koor    : Haarlemmermeers Mannenkoor 

  “Zang en Vriendschap”  

   o.l.v. Roland Bosma 

 Pianist    : Gerrit Docter 

 Oppas- / Kinderdienst  : Anke Kluijt 

 Collecten    : Raad van Kerken / Kerk in Actie 
 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 
een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 
In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Thema: Onderweg naar het Licht 

 

Orgelspel Koraalvoorspel: Nun komm´der heiden Heiland,  

BWV 659, J.S. Bach (1685-1750) 

 

Binnenkomst kerkenraad 

Lied van de maand Lied 449: 1, 2 en 6  In de duisternis verwachten wij 

 
BEGINNEN  

Welkom door de ouderling van dienst 
 
-  Koorzang: One Light ( A Hanukkah Song) 

 

Drie kaarsen van Advent worden ontstoken aan de Paaskaars 

terwijl wij zingen:  Lied 461: 3 Het vuur van onze vreugde 

 

Bemoediging en Groet 
 
-  Koorzang: Here comes The Light 

 
 

Inleiding thema 

Lied 444: 1, 2, 3, 4 Nu daagt het in het oosten 

Gebed 
 
- Koorzang: In the bleak midwinter 

 
 

LEZEN 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst 
 
- Koorzang: Still still  

 

Bijbellezing Jesaja 9: 1 – 6 
 
- Koorzang: For Unto Us A Child Is Born (uit: The Messiah) 



  

 

Bijbellezing Jesaja 40: 3 – 9 
 
- Koorzang: O Thou That Tellest good tidings to Zion (uit: The Messiah)  

 

  Lied 439: 1, 2, 4 Verwacht de komst des Heren 

 

Bijbellezing Lucas 1: 26 – 35 Geboorteaankondiging aan Maria 

 

  Lied 443 De engel Gabriel komst aangesneld 

 

Lezing Het licht van Warmte en Geluk 

 

   Lied 598 Als alles duister is 
 
- Koorzang: Kum ba ya  

 
 

DELEN 
 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Collecte aankondiging 
 
- Koorzang: Leise rieselt der Schnee 

 

Kinderen komen terug uit de kinderdienst 

Gesprek adventsproject ‘een nieuw begin’ 

We zingen: het projectlied “ God heeft iets nieuws bedacht” 
 

Refrein: 

God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.  

Heb je het niet gemerkt? Het al lang begonnen.  
 
1. Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon: 

Jij en je vrouw Elisabet krijgen straks een zoon. 

Noem hem Johannes, ‘God is goed’, want hij is heel speciaal. 

Met hem begint een nieuwe tijd. Een wondermooi verhaal. 

Refrein 
 
2. Dag Maria, wees niet bang. God stuurt jou een bericht. 

Jij wordt de moeder van zijn zoon, de drager van het licht. 

 

 

Zijn naam zal daarom Jezus zijn ‘Hij die de mensen redt.’ 

Al heel gauw zul je zwanger zijn, net als Elisabet. 

Refrein  
 
3. ‘Dag Maria, wat een eer, kom binnen welkom hier. 

Het kindje in mijn buik springt op en trappelt van plezier.’ 

‘Elisabet, ik ben zo blij, God is in ons aan ’t werk 

Gewone mensen maakt hij rijk, de zwakken maakt hij sterk.’ 

Refrein  

 
GEZEGEND OP WEG 

Slotlied: Hemelhoog 145: 1, 3, 5  O kom Immanuel 
 

O kom, o kom, Immanuël, 

verlos uw volk, uw Israël, 

herstel het van ellende weer, 

zodat het looft uw naam, o Heer! 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, o kom, Gij Oriënt, 

en maak uw licht alom bekend, 

verjaag de nacht van nood en dood; 

wij groeten reeds uw morgenrood. 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

O kom, die onze Heerser zijt, 

in wolk en vuur en majesteit. 

O Adonai, die spreekt met macht, 

verbreek het duister van de nacht. 

Wees blij, wees blij, o Israël! 

Hij is nabij, Immanuël! 

 

 

Zegen   aansluitend zingen wij Amen 431B 

 

Orgelspel Toccata 5e orgelsymfonie,  

Ch.M. Widor ( 1844-1937) 

 



  

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: 

Dhr. en mevr. Van Ojik—van Bruggen, i.v.m. hun 62 jarig huwelijk 

Mevrouw Wegman, ter bemoediging 
 

Bedankt 

Wij bedanken hartelijk voor de mooie bos bloemen, gebracht door Gré 

Gijzen, die wij als groet samen met een kaart met veel bekende namen 

hebben ontvangen vanuit de gemeente. Het doet ons goed dat er aan ons 

gedacht wordt. Ook ontvingen wij vanochtend nog een mooie kaart met 

tekening erop van Michelle, Fabiënne en ouders. Hartelijk dank hiervoor. 

Hartelijke groeten van Jan en Hilda den Haan  

 

Bedankt voor het lekkere pakketje dat Janneke kwam brengen voor mijn 

gebroken pols en ook voor de kaarten.  

Groeten van Kors Oostwouder 

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 18-12 10.00 uur Vergadering redactie kerkblad 

Woensdag  20-12 14.00 uur  InterNos 

Zondag     24-12 22.00 uur  Dr. R.J. Bakker, Amsterdam  

Kerstnachtdienst 

Maandag  25-12 10.00 uur  ds. Wilma van Rijn-Fennell  

Kerstmorgendienst  

                                                 m.m.v. The Family Voices 

 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 
 
QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

    
 
 

 

Collecte Kerk in Actie 

Vandaag collecteren we voor het binnenlands diaconaat, voor mensen, ook 

minderjarigen, zonder papieren die in Nederland zijn. 

Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder 

verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en 

leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en 

hebben geen recht op sociale voorzieningen. 

Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in 

Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die 

ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze 

kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met 

ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. 

Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. Geef in de 

collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 

Kerk in Actie o.v.v. Hulp ongedocumenteerden, of doneer online. Hartelijk 

dank. 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

Het Haarlemmermeers Mannenkoor “Zang en Vriendschap” zingt: 

 

One Light (A Hanukkah Song) 

Het eerste  Hannuka - kaarslichtje dat schijnt is een teken van de dingen die 

lang geleden plaatsvonden en markeert het voorbijgaan van elke avond. 

Flarden van herinneringen in je gloed. Schijn door de winter, schijn om te 

herinneren, om het wonder dat is gebeurd. 
 
Here Comes the Light 

Hier komt het licht. Vaarwel duisternis en nacht. Zing voor alle volken, zing 

met vreugde. Zijn jullie er klaar voor kinderen? 
 
For Unto Us A Child Is Born 

Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven. De regering zal op 

zijn schouders rusten en zijn naam zal zijn: Wonderbaarlijke Raadgever, 

Almachtige God, Eeuwige Vader, Prins van Vrede. 
 
O Thou That Tellest  

Goede berichten voor de hoge berg Sion en Jeruzalem. Zeg luid tegen de 

steden van Juda: het licht en de heerlijkheid van God zijn voor u gekomen. 
 
In the Bleak Midwinter 

Een bezielende Kerstboodschap in de ijzige winterkou, lang geleden. Wat 

kan ik het Kind geven, arm als ik ben? Als ik een herder was, ik zou een 

lammetje geven. Als ik een wijze was, dan gaf ik mijn deel. Maar ik, arm als 

ik ben: ik geef hem mijn hart. 
 
Still, Still, Still 

Je kan de vallende sneeuwvlokjes horen. De onrustige wereld slaapt, sterren 

houden de wacht, de nacht is vredig. Terwijl oneindig veel engelen de wacht 

houden, droom van de heugelijke dag die komt. 
 
Leise Rieselt Der Schnee 

Zachtjes valt de sneeuw. De harten zijn verwarmd, de zorgen van het leven 

komen tot stilstand. Spoedig is het Kerstnacht. Het Engelenkoor klinkt 

lieflijk. Verheug je, het Christuskind komt spoedig. 
 
Kumbayah 

Kom langs hier, mijn Heer, kom mij te hulp. 

 

 

 

 

 
 

 


