
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 
 

Kerstnachtdienst 

Zondag, 24 december 2023    22.00 uur  nr. 1842 
 

Voorganger   : Dr. R.J. Bakker 

Ouderling van dienst  : Cora Gerritse 

 Organist    : Dick Meijer 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Ria Bakker 

 Collecte   : Diaconie 
 

1e Kerstdag 

Maandag, 25 december 2023   10.00 uur  
 

Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn - Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist    : Arjen de Jong 

 m.m.v.    : The Family Voices 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell – van Rijn 

 Lector    : Bas en Grietje Monster 

 Oppas- / Kinderdienst  : Cora Gerritse 

 Collecte   : KiA Kinderen in de knel / Kerk 

 

 

De bloemen uit de dienst van 1e Kerstdag worden gebracht bij: 

Mevr. T. Kleefsman – Verdonk  

Kerk in Actie, kerstcollecte voor Kinderen in de knel   1e Kerstdag 

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood 

en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen 

zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna 

geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog 

in hun land. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderens-

waardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze 

elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 

Daar helpen we ze graag bij. 

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp 

bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en 

psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 

ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. 

Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen 

en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie 

helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat 

kinderen kunnen blijven leren. 

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doet u mee? Geef aan de collecte 

of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank! 

Meer informatie op kerkinactie.nl/kerst 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 
 
Welkom 
Na de dienst op Kerstavond bent u van harte welkom voor een drankje en 
een hapje.  
 
Na de dienst op 1e Kerstdag bent u van harte welkom voor een kop koffie, 
thee of een glas limonade 
 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen toe! 
 



  

 

Bijbelgespreksgroep 

Alvast voor in de agenda: dinsdag 9 januari om 10:00 uur houden we weer 

bijbelgespreksgroep. Graag hoor ik van te voren of u komt, bij een kleine 

groep en lage temperaturen komen we samen in de pastorie.     

Ds. Wilma van Rijn 

 

Agenda voor de komende week 

Zondag 31-12 10.00 uur Zangdienst met verhaal 

 

De collectes hebben opgebracht: 

10 december: - KiA Myanmar                          €  69,70 

- Kerk                                         €  68,80   

17 december: - Raad van Kerken                     € 180,70 

- KiA binnenlands diaconaat     € 218,65 

 

Bedankt 

Mijn moeder, mevrouw Wegman, was ontroerd van de mooie bos bloemen 

en de lieve kaart die erbij zat die werd gebracht door mevrouw Jonker 

afgelopen zondag.  

In deze moeilijke tijd waar zij rouwt om haar zoon is zo een mooi gebaar 

troostend. Heel hartelijk dank daarvoor! Ook bedankt aan al die lieve 

dorpsgenoten die haar steunen in deze tijd. 

Met vriendelijke groet, Mathilda Wegman  

 

Vakantie predikant 

Van 27 december t/m 8 januari heb ik vakantie. U kunt u altijd contact 

opnemen met iemand van de kerkenraad. Zij kunnen u helpen of indien 

nodig contact opnemen met mijn een van mijn collega's  

Ds. Wilma van Rijn 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 
 
 
 

 

 
 
            QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

     
 
 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   
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KERSTNACHTDIENST 24 december 2023 

 

 

 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Orgelspel 

Binnenkomst kerkenraad 

Lied 498: 1 t/m 5 Betlehem, o uitverkoren stad 

Lied 486: 1 t/m 4 Midden in de winternacht 

BEGINNEN  

Welkom door de ouderling van dienst 

 

De adventskaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars 

terwijl we zingen:  Lied 461: 4 Wij wachten op de koning 

 

We zingen staande Lied 477: 1 en 2 Komt allen tezamen 
 
Onze Hulp en Groet    

hierna gaan we zitten 

Lied 477: 4 en 5 Komt allen tezamen 

Gebed 

 

LEZEN 

Eerste lezing: Lucas 2: 1-7 

  Lied 483: 1, 2, 3 Stille nacht, heilige nacht 

Tweede lezing: Lucas 2: 8-20 

  Samenzang: De herdertjes lagen bij nachte (Joh. De Heer 609) 

1. De herdertjes lagen bij nachte, ze lagen bij nacht in het veld. 

Ze hielden vol trouwe de wachte, ze hadden hun schaapjes geteld. 

Daar hoorden ze d’engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar; 

De herders naar Bethlehem gingen, ’t liep tegen het nieuwe jaar. 

 



  

 

 

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen, daar schoten drie stralen dooreen 

Een straal van omhoog zij vernamen, een straal uit het kribje benee 

Daar vlamd' er een straal uit hun ogen en viel op het Kindeke teer 

Zij stonden tot schreiens bewogen en knielden bij Jesus neer 

 

Overdenking: Een verschijning om lief te hebben 

Orgelspel 

Gezang 26 (liedboek 1973): 1 t/m 4 
 
1   Daar is uit 's werelds duist're wolken 
 een licht der lichten opgegaan. 
 Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 
 en gij, mijn ziele, bid het aan! 
 Het komt de schaduwen beschijnen, 
 de zwarte schaduw van de dood. 
 De nacht der zonde zal verdwijnen, 
 genade spreidt haar morgenrood. 

 

2   Gij wilt met vrede tot ons komen, 
 met vreed' en vrijheid, vreugd' en eer. 
 Het juk is van de hals genomen, 
 God lof, wij zijn geen slaven meer! 
 De staf des drijvers ligt verbroken, 
 aan wie ons hart zich had verkocht, 
 en 't wapentuig in brand gestoken 
 van hem, die onze ziele zocht. 

 

3   Wat heil, een Kind is ons geboren, 
 een Zoon gegeven door Gods kracht! 
 De heerschappij zal Hem behoren, 
 zijn last is licht, zijn juk is zacht. 
 Zijn naam is Wonderbaar, zijn daden 
 zijn wondren van genaad' alleen. 
 Hij doet ons, hoe met schuld beladen, 
 verzoend voor 't oog des Vaders treˆn. 

 

 

 

4   

 

 

o Vredevorst, Gij kunt gebieden 
 de vreed' op aard' en in mijn ziel! 
 Doe alle volken tot U vlieden, 
 dat al wat ademt voor U kniel! 
 Des Heren ijver zal bewerken, 
 dat Hij de zetel, U bereid, 
 met recht en met gericht zal sterken. 
 Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 

Collecte aankondiging 
 
 

 
GEZEGEND OP WEG 

 

Slotgebed 

 

  Lied: Ere zij God 

 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. 

In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

Zegen  

Orgelspel  

 

 
 
 
    
 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1e Kerstdag 25 december 2023 
 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

 

Thema: Laten we lichtdragers zijn 
 

Orgelspel 

Binnenkomst kerkenraad 

We horen: Once in Royal David City 

Lied 473: 1, 2, 3 Er is een roos ontloken 

Lied 476: 1, 3, 4 Nu zijt wellekome 

BEGINNEN  

Welkom door de ouderling van dienst 

 

De adventskaarsen en de kerstkaars worden ontstoken aan de Paaskaars 

terwijl we zingen:  Lied 461: 1, 4 Wij wachten op de Koning 

 

 

We zingen staande Intochtslied 477: 1, 2, 3 Komt allen tezamen 

 

Bemoediging en Groet 

Lied 477: 4 en 5 Komt allen tezamen 

Inleiding 

We horen: Mary did you know 
 

Gebed 

   Lied 478: 1, 2, 3 Komt verwondert u hier mensen 

LEZEN 

Gesprek met de kinderen 
 

Lied 506: 1, 2, 4  Wij trekken in een lange stoet 

De kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

We horen: The first Noel 
 

Eerste lezing: Lucas 2: 1-7 Jezus wordt geboren 

  Lied 480: 1, 2, 3, 4 Ik wandel in gedachten 

Tweede lezing: Johannes 1: 1-5 Over het licht 

We horen: O Holy night 

Overdenking 

Orgelspel: Ik mag aan uw kribbe staan (475) 

Lied 487: 1, 2 Eer zij God in onze dagen 
 

DELEN 
 

Gebed, stil gebed, Onze Vader  
 

We horen: Change will come 
 
Collecte aankondiging 

 



  

 

Kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 
We zingen: het projectlied “ God heeft iets nieuws bedacht” 

Refrein: 

God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.  

Heb je het niet gemerkt? Het al lang begonnen.  
 
1. Zacharias, luister goed, dit nieuws is niet gewoon: 

Jij en je vrouw Elisabet krijgen straks een zoon. 

Noem hem Johannes, ‘God is goed’, want hij is heel speciaal. 

Met hem begint een nieuwe tijd. Een wondermooi verhaal.    Refrein 
 
2. Dag Maria, wees niet bang. God stuurt jou een bericht. 

Jij wordt de moeder van zijn zoon, de drager van het licht. 

Zijn naam zal daarom Jezus zijn ‘Hij die de mensen redt.’ 

Al heel gauw zul je zwanger zijn, net als Elisabet.  Refrein 
 
3. ‘Dag Maria, wat een eer, kom binnen welkom hier. 

Het kindje in mijn buik springt op en trappelt van plezier.’ 

‘Elisabet, ik ben zo blij, God is in ons aan ’t werk 

Gewone mensen maakt hij rijk, de zwakken maakt hij sterk.’ Refrein 
 
4. ‘Hier zijn we dan, Elisabet, van harte met je zoon. 

Hij zal wel heten naar je man zo gaat dat hier gewoon.’ 

Maar Zacharias schrijft iets op, want praten kan hij niet. 

Hij schrijft: ‘Johannes is zijn naam.’ En dan zingt hij een lied.  Refrein 
 
5. Alle eer aan onze God en vrede, deze nacht. 

Kom herders, zoek het Koningskind, zo anders dan je dacht:  

een voerbak met een baby’tje in doeken en niets meer. 

Toch zal hij eens de redder zijn, Christus, onze Heer. 
 
God heeft iets nieuws bedacht, Hij heeft het zelf verzonnen.  

Heb je het niet gemerkt? Het al lang begonnen.  

Het is vandaag begonnen.  

 

Lied: 486: 1, 2, 3 Midden in de winternacht 

 

GEZEGEND OP WEG 
 

Lied 481: 1, 2, 3 Hoor de Englen zingen d’eer  

 

 

Zegen   aansluitend zingen wij Ere zij God 
 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. 

In de mensen, in de mensen, een welbehagen. 

In de mensen een welbehagen, een welbehagen. 

Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 
Orgelspel  

******************************************************* 

 

 


