
  

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 21 januari 2024   10.00 uur  nr. 1845 

 

Voorganger   : Ds. Leon Rasser uit Amsterdam 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Robert Reemer / Leo Bakker 

 Lector    : Ria Bakker 

 Oppas- en Kinderdienst : Anke Kluijt 

 Collecten    : Diaconie / Missionair werk (Ned.) 
 

Na de dienst zijn we van harte welkom voor 
een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

 
In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

•     Orgelspel 

• We zingen het lied van de maand Lied 67a: 1 en 2 

 

BEGINNEN 

• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

•    Lied 67a: 1 en 2 

• Bemoediging en Groet 

•    Lied 67a: 3 

• Gebed om ontferming  

•   Glorialied 705: 1, 3 en 4 

LEZEN 

• Gebed om de heilige Geest 

• Kinderen gaan naar de kinderdienst  

• Eerste lezing 1 Samuel 3: 1 - 10  

•    Lied 170: 1  

• Tweede Lezing Marcus 1: 14 - 20 

•    Lied 339b   U komt de lof toe 

•Overdenking 

•    Lied 531 

DELEN 

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

• Collecte aankondiging 

   De kinderen komen terug in de dienst 

 

 



  

 

     Kinderlied: Ga je mee, zeg niet nee 

https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY 
 

Refrein: Ga je mee? Zeg niet "nee", 

Maar sta op en doe mee. 

Zet je voetstappen in die van mij. 

Volg het spoor en ga door. 

Of ga jij liever voor? 

Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 
 

Welke weg wil je gaan? 

En waar wil je naartoe? 

Blijf niet zitten waar je zit, 

ook al voel je je moe. 
 

Refrein: Ga je mee? Zeg …… 
 

Is de weg soms te lang? 

Zak je weg in het zand? 

Er zijn hobbels op het pad, 

maar ik geef je een hand. 
 

Refrein: Ga je mee? Zeg …… 
 

Loopt de weg bijna dood? 

Zie je nergens een spoor? 

In de verte wordt het licht: 

gaat de weg daar soms door? 
 

Refrein: Ga je mee? Zeg …… 

 

GEZEGEND OP WEG 

•   Lied (staande) 467 Liedboek der Kerken 1973  

            O eew’ge Vader, sterk in macht 
 

1  O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 

die wijst de grond'looz' oceaan 

de hem gestelde perken aan, 

o wil verhoren onze bee 

voor hen die zijn in nood op zee! 

 

 

2  O Christus, wiens bestraffend woord 

door wind en water werd gehoord, 

die onder 't stormen rustig sliep 

en wandeld' over 't schuimend diep, 

o wil verhoren onze bee 

voor hen, die zijn in nood op zee! 
 

3  O Geest, die op de grote vloed 

gelijk een vogel hebt gebroed, 

breng Gij 't geweld der zee tot staan 

en laat de mens met vrede gaan. 

O wil verhoren onze bee 

voor hen, die zijn in nood op zee! 
 

4  O God, die ons behoeden wilt, 

bescherm de broeders, wees hun schild 

in storm en strijd, ga met ze mee 

en red ze van 't geweld der zee, 

dat land en water wijd en zijd 

lofzingen uw barmhartigheid. 

 

• Zegen (Beantwoord gezongen Amen 431B  

•    Orgelspel. 

 

*********************************************************** 

 

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij: 

Mevr. Gre Hoogland, Kastanjelaan, ter bemoediging 

 

Bedankt 

Lieve mensen Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en de vele kaarten 

die ik mocht ontvangen voor Kerst en mijn verjaardag. 

Ook Fabienne en Michelle hebben weer hun best gedaan met de zelf 

gemaakte Zeemeermin hartelijk dank hiervoor. 

Het doet mij goed zo de verbondenheid met de gemeente te voelen. 

Met een hartelijke groet van Leen van Andel. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY


  

 

Bedankt 

Ruim een maand geleden bracht Itie Joosse bij dhr. Remijnse de bloemen uit 

de kerk vanwege zijn verjaardag. Hij was heel enthousiast en vertelde veel 

kaarten en telefoontjes en ook een mooie tekening van Fabienne te hebben 

gekregen voor zijn verjaardag. Dhr. Remijnse was blij verrast met al deze 

aandacht en wil iedereen daarvoor bedanken. 

 

Bedankt 

Beste mensen, wat ben ik verrast met zoveel kaarten voor mijn verjaardag.  

En dan ook nog een tekening met een mooie zeemeermin, gemaakt door 

Michelle.    Heel hartelijk bedankt hiervoor, Gré Wolse 

 

Bedankt 

Naar aanleiding van het overlijden van Kees wil ik iedereen bedanken voor 

alle aandacht, liefdevolle woorden, bloemen, kaarten en persoonlijk contact. 

Al die betrokkenheid heeft mij veel steun gegeven na het overlijden van 

Kees. Fijn dat iedereen zoveel persoonlijke herinneringen aan hem heeft. 

Daarnaast wil ik de kerk bedanken voor het mooie boeket dat ik heb mogen 

ontvangen.      Warme groet, Thea Kleefsman 

 

Bericht van overlijden 

Binnen de commissie pastoraat is het bericht binnengekomen dat op 12 

januari 2024 Agaath Rip-Roos is overleden op 92-jarige leeftijd. Agaath was 

vele jaren actief binnen onze gemeente, onder andere in het diaconaat. Toen 

thuis wonen niet meer ging, is Agaath naar een zorginstelling in 

Badhoevedorp verhuisd. Op vrijdag 19 januari heeft de afscheidsdienst 

plaats gevonden in de aula op de algemene begraafplaats Houtrijk & Polanen 

in Zwanenburg waarna mevr. Rip is bijgezet in het familiegraf op de 

begraafplaats aldaar. 

We wensen de familie en allen die haar dierbaar waren veel sterkte en troost 

toe de komende tijd.  

 

Kennis over pionieren voor iedereen beschikbaar 

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en 

geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s 

als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we 

waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ stelt de Protestantse 

Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, 

 

andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ 

willen zijn 

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk 

missionaire activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een 

bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. 

Missionair Werk januari. 

 

Gezamenlijk kerklunch na afloop van de kerkdienst 

Vandaag is weer gelegenheid deel te nemen aan de gezamenlijke lunch na de 

kerkdienst. Ook al hebt u zich niet aangemeld, van harte welkom! Er is vast 

voldoende voor iedereen.   Met vriendelijke groeten. Heleen Broerse 
 

 
Oproep Protestantse Kerken/Kerk in Aktie voor Voedselbank  

De Protestantse Kerk/KiA in Nederland heeft een oproep gedaan aan alle 

protestantse gemeenten in Nederland om in de week van 6 tot 14 januari een 

extra inzameling te houden voor de Voedselbanken. Met name is januari 

(vlak na de Kerst) een maand waarin heel veel mensen deze steun hard nodig 

hebben.  

De diaconie realiseert zich dat onze gemeenteleden het hele jaar al veel 

inzamelen voor de Voedselbank, maar doet nu toch ook een beroep om extra 

voedsel in te zamelen en mee te nemen op zondag 21 januari.  

Hartelijk dank, Bas Berger 
 

Actie Kerkbalans 2024 

De komende week wordt het toezeggingsformulier van de actie Kerkbalans 

weer bij u opgehaald. We hebben ook het komende jaar weer uw financiële 

steun hard nodig en we hopen dat u uw toegezegde bedrag ten opzichte van 

vorig jaar kunt en wilt verhogen. 

Welk bedrag u ook geeft, wij danken u alvast hartelijk voor uw mede-

werking aan deze actie.       Namens de kerkrentmeesters, Cora Gerritse  
 



  

 

Collecte opbrengsten 

De collecte van 31 december heeft opgebracht: 

- Diaconie   €   76,20 

- Kinderen en jongeren €   67,25 
 

De collecte van 7 januari heeft opgebracht: 

- Diaconie    € 133,70 

- Kerk     €   95,60 
 

 

Agenda voor de komende twee weken 

Maandag 22-01 14.00 uur Diaconie vergadering 

Woensdag 24-01 19.30 uur Kerkenraad 

Vrijdag 26-01 20.00 uur VoiceMail 

Zondag 28-01 10.00 uur ds. C.J.P. Ofman uit Amsterdam 

 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 
QR-code Diaconie   QR-code Kerk   

    
 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   
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