
  

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
2e zondag veertigdagentijd 

Heilig Avondmaal 

 

Zondag, 25 februari 2024   10.00 uur  nr. 1850 

 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Gerda Adolf 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf 

 Lector    : Petra Meijer-Mendrik 

 Oppas- en Kinderdienst : Anke Kluijt 

 Collecten    : Diaconie / Missionair Kliederkerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 
 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Muziek 
 

Lied van de maand: 887 Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 
BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

  We gaan staan 

   Intochtslied: 221: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig 
 
Bemoediging en Groet 

V: Onze hulp is de naam van de Ene God, 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw is in eeuwigheid 

Allen:  en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft. 

V: Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in 

  de Eenheid met de Heilige Geest 

Allen:  Amen 
 

   Lied: 221: 3 Spreek Gij het woord 

  We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming 

   Lied: 281: 1, 2, 4, 5 Wij zoeken hier uw aangezicht 

 

LEZEN 

Gebed om inspiratie 

Kinderen gaan met lichtje naar de kinderdienst 
 
Eerste lezing: Psalm 57: 1-6 

   Lied: Behoed en bewaar jij ons, lieve God 1 t/m 4  

Tweede lezing: Matteus 6: 1-6 & 16-18 

   Lied 537: 1, 3, 4 Zo spreekt de Heer 

Overdenking 

   Luisterlied: 843 Wat te kiezen, leven, dood 
   https://www.youtube.com/watch?v=qDa9kRJmX9I 

Geloofsbelijdenis 344 Wij geloven één voor één 

https://www.youtube.com/watch?v=qDa9kRJmX9I


  

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stilgebed 
 
Aandacht voor de collecte 
 
Kinderen komen terug Kinderprojectlied: Met vallen en opstaat 

 Melodie ‘Daar juicht een toon’ 

1. Hij struikelt achter Jezus aan. 

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 

Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 

hij weet dat hij Jezus volgen moet. 
 

2. Hij zegt: maar U bent toch Gods 

zoon!  

U moet geen kruis, U moet een kroon! 

Ik laat U niet alleen, ik zweer  

dat ik voor U zal vechten Heer. 
3. Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 

een open graf, want Jezus heeft  

de dood verslagen en Hij leeft! 

 

 
 

ROND DE TAFEL 

Nodiging  Lied 987: 1, 2, 3 Als wij weer het brood gaan breken 

Vredegroet  Lied 397 Vrede gaat van hand tot hand 
 

V: We richten onze harten naar de eeuwige God 

Allen: Zoals de bloemen zich richten naar de zon! 

V: God is licht! 

Allen: Er is in Hem geen spoor van duisternis! 

V: Dank de Eeuwige onze God. 

Allen: Wij willen God danken! 

 

Tafelgebed  Lied 985: 1 Heilig, Heilig, Heilig 

Tafelgebed  Lied 987: 4, 5 

Tafelgebed   aansluitend: Onze Vader 

 

Wij delen brood en wijn 

 

Dankgebed 

 

GEZEGEND OP WEG 

  Slotlied: 848: 1, 3, 4 Al wat een mens te kennen zoekt 

Zegen    Amen (431B) 

 
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:  

Dhr. C. Kranstauber, Houtrijkstraat, i.v.m. zijn 92e verjaardag  

Mevr. H.A. Meerens - Koetsier, Sparrenlaan  
 
Bedankt  

Graag willen wij iedereen bedanken voor de mooie bloemen en alle blijken van 

medeleven en belangstelling na het overlijden van onze (schoon)moeder.  

Hartelijke groeten, Leo en Gea Kranenburg 
 
Collecte Missionair: Kliederkerk In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, 

ouders, opa’s en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze 

vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-

gelovig en kerkelijk betrokken samen. De Protestantse Kerk in Nederland steunt 

lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat 

mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen vieren 

en samen eten.  

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank! 
 
Doet u al mee met de vastenactie deze veertigdagentijd? 

Vasten kan betekenen dat u ergens van afziet, zoals alcohol of frisdrank, of dat u 

juist iets extra's doet, zoals iemand een kaart sturen, uitnodigen voor de maaltijd of 

voor iemand bidden. Zo kunt u elke week op een andere manier vasten.  

In de veertigdagentijd-kalender vindt u elke week een vastentip.  

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 
 
Agenda voor de komende week 

Vrijdag  01-03 20.00 uur VoiceMail  

Zondag  03-03 10.00 uur Dr. R.J. Bakker, Amsterdam,   

     3e zondag veertigdagentijd 
 
We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

QR-code Diaconie   QR-code Kerk 

     

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. De maand maart verzorgt Leo 

Kranenburg de kerkbrief. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

   


