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5de zondag veertigdagentijd 

Biddag van gewas en arbeid 

Zondag, 17 maart 2024   10.00 uur  nr. 1853 

 

Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Annelies Klokman 

 Organist   : Dick Meijer 

 Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn 

 Lector    : Cora Gerritse 

 Oppas- en Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland 

 Collecten    : KiA zending Rwanda / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 
In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

Muziek 

Lied van de maand 816: 1, 2 en 4  

Dat wij onszelf gewonnen geven  

BEGINNEN 

Mededelingen ouderling van dienst 

We gaan staan 

Intochtslied 221: 1 en 2      Zo vriendelijk en veilig 

Bemoediging en Groet 

Onze hulp is de naam van de Ene God, 

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Die trouw is in eeuwigheid  

A: en niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.  

Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Jezus Christus, in de 

Eenheid met de Heilige Geest 

A: Amen 

Lied 221: 3        Spreek Gij het woord 

We gaan zitten 

Gebed om ontferming 

Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7    De aarde is vervuld 

LEZEN 

Gebed om inspiratie 

Gesprek met de kinderen  

Eerste lezing: Psalm 126   



  

 

Lied Psalm 65: 1, 4 en 5   De stilte zingt U toe 

Tweede lezing: Johannes 12: 20-33  

Lied 625: 1, 2 en 3    Groen ontluikt de aarde 

Overdenking 

Luisterlied: Psalm 24a  

     https://www.youtube.com/watch?v=hLx67o17iGs 

Lied 982: 1, 2 en 3      In de bloembol 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden en stilgebed, onze vader 

Collecte aankondiging 

Kinderen komen terug Kinderprojectlied: Met vallen en opstaat 
 Melodie ‘Daar juicht een toon’ 

1. Hij struikelt achter Jezus aan. 

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. 

Al snapt Petrus Gods plan niet goed, 

hij weet dat hij Jezus volgen moet. 

 

2. Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!  

U moet geen kruis, U moet een kroon! 

Ik laat U niet alleen, ik zweer  

dat ik voor U zal vechten Heer. 

3. Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet. 

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet: 

een open graf, want Jezus heeft  

de dood verslagen en Hij leeft! 

 

 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied  978: 1, 2 en 4    Aan u behoort o Heer der Heren 

Zegen met gezongen amen 

   Muziek 

 
************************************************************* 
 

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij: 

Dhr. en. mevr. Hoogland-van der Leek, Kastanjelaan i.v.m. hun 64-jarig 

huwelijk 
 

 

 

Bedankt 

Ik wil de kerkgemeenschap hartelijk bedanken voor het prachtige bloemen 

boeket en beterschapskaart met al de namen die ik afgelopen zondag bij mij 

thuis heb ontvangen. 

Vriendelijke groeten van Hanny de Boer-Roodenburg. 

 

Bedankt 

Heel hartelijk bedankt voor het meeleven, voor en na mijn operatie. 

Dank voor de vele kaarten , bloemen en telefoontjes die ik heb ontvangen in 

het  ziekenhuis en thuis. Dat heeft ons goed gedaan. 

Het gaat goed, moet nu de conditie weer opbouwen maar dat zal nog wel een 

tijdje duren. 

Met vriendelijke groet, Grietje en Bas 

 

Bijbelgespreksgroep 

Dinsdag 19 maart komen we weer samen om een bijbeltekst te lezen en te 

bespreken. Dit keer lezen we het paasverhaal uit Johannes 20,1-18. 

Wat valt ons op? Wat vinden we inspirerend, of juist niet? Het is een mooie 

manier om met elkaar over het geloofsleven te spreken. Dit keer komen we 

weer samen in de pastorie (Polanenstraat 1).  

Ds. Wilma van Rijn 

 

Bloemen voor Pasen 

Op eerste paasdag is iedereen van harte uitgenodigd om bloemen mee te 

nemen in het kruis te plaatsen. Dit mogen gekochte bloemen zijn, maar iets 

bloeiends of groens uit de tuin mag ook. 

Zo maken we samen van het symbool van dood, duister en pijn het symbool 

van de opstanding, van Pasen: van goedheid, van schoonheid, van nieuw 

leven. 

Commissie eredienst 

 

Collecte Kerk in Actie - Zending - Rwanda - Veertigdagentijd  

Het is vandaag de 5e zondag van de veertigdagentijd.  

Het thema van de veertigdagentijd is Ga mee! Mee in de bonte stoet van 

Jezus’ volgelingen. Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de 

wereldkerk, van alle talen, culturen en achtergronden. Een kleurrijk 

gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun 

geloof in God delen. Ga in deze veertigdagentijd mee naar kerken en 



  

 

gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en 

Nederland. Laat u meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop 

en liefde. Deze week is de collecte voor leerzame stripverhalen voor 

kinderen in Rwanda. 

Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda 

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten maken 

leerzame stripverhalen voor kinderen, die ze via scholen en kerken 

verspreiden. De stripverhalen gaan over bijbelverhalen maar ook over 

allerlei thema's zoals gezondheid, voeding, christelijke normen en waarden. 

Steeds geschreven vanuit het oogpunt van kinderen. 

Kinderen gaan beter lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht en onrecht 

onderscheiden. Belangrijk in een land waar men nooit meer een genocide 

wil meemaken. Ieder jaar wil men 3000 nieuwe boeken verspreiden, 

waaronder steeds twee boeken over nieuwe onderwerpen. 

Via het programma Zending van Kerk in Actie steunt u de verspreiding van 

leerzame stripboeken onder Rwandese kinderen. Geef in de collecte of maak 

uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 

Zending Rwanda.Lees meer op kerkinactie.nl/stripboekrwanda 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Paasmiddag  voor Senioren 

Graag attenderen wij onze gemeenteleden erop dat u zich nog kunt opgeven 

tot het bijwonen van onze jaarlijkse gezellige  Paasmiddag en wel op 

Donderdagmiddag 21 maart.  

De inloop is van 14:00 uur en we beginnen om 14:30 uur. 

U kunt indien nodig gehaald en gebracht worden met de autodienst. 

Graag opgave bij: Gré Gijzen –  020- 6152731 of 06-36.25.97.80. 

                                Bas Berger – 06.38.22.61.21. 

 

Paasontbijt 

Op zondag 31 maart vieren we het paasfeest. 

Zoals ieder jaar beginnen we de dag met een paasontbijt in de kerkruimte. 

Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie in onze gemeente, waaraan 

iedereen kan en mag deelnemen.  Vanuit deze gezamenlijke maaltijd gaan 

we naar de dienst om het Paasfeest te vieren. 

Het ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In 

tegenstelling tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan 

 

 

de doosjes op de tafel. U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de 

ZWO-commissie tijdens de 40dagentijd. 

Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom. 

U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail: 

heleenbroerse@gmail.com, of telefonisch 020 4976137/06 34871173, of 

rechtstreeks bij mij. Graag aanmelden voor vrijdag 29 maart in verband met 

de boodschappen. Met een hartelijke groet, 

Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse  

 

Agenda voor de komende week 

Maandag 18-03 14.00 uur Diaconie vergadering 

   20.00 uur Kerkrentmeesters 

   20.00 uur Comm. zondagmiddagconcerten 

Dinsdag 19-03 10.00 uur Bijbelgespreksgroep ( Polanenstraat 1) 

10.30 uur Redactie kerkblad   

Woensdag 20-03 14.00 uur InterNos 

    19.30 uur Kerkenraad 

Donderdag 21-03 14.00 uur Paasmiddag senioren 

Zondag  24-03 10.00 uur Mevr. G. Bregman-Hoving Woubrugge 

Palmpasen,  6de zondag 40 dagentijd. 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 
 
 
 
 
 
Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   
 
 

mailto:heleenbroerse@gmail.com
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 
Biddag vieren in de Protestantse Kerk in Nederland 

Maar wat wordt er eigenlijk gevierd en beleden op biddag? En waar komt 

biddag vandaan? 

Bidden en danken met traditie 

Het vieren van bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse 

bededagen. De zogenaamde quatertemper- en kruisdagen worden als de 

voorlopers van de Nederlands-protestantse bid- en dankdag beschouwd. 

Dit waren dagen van bezinning, gebed, vasten en boetedoening, aan het 

begin van elk van de vier seizoenen (quatertemperdagen) en in tijden van 

nood en gevaar (kruisdagen). Tijdens de kruisdagen was het gebruikelijk om 

te bidden om Gods zegen voor de vruchten van de aarde in een processie 

(openbare belijdenis van het geloof in een plechtige rituele optocht), waarbij 

de priester met een kruis door de velden trok. Toen vanaf de zestiende eeuw 

de Reformatie vorderde, heeft een deel van de reformatorische kerken in 

Nederland de traditie van de bededagen overgenomen. 

Vaste dagen en lokale gebruiken 

Op de Synode van Dordrecht is besloten dat er in tijden van oorlog,  

honger en andere rampen zoals watersnood massaal gebeden en gedankt  

zou worden. De overheid kondigde aan wanneer een bid- of dankdag 

gehouden werd. Gedurende de zeventiende eeuw werd in Overijssel een 

vaste dag om te danken ingesteld. Naarmate de samenleving in de 

negentiende eeuw steeds meer industrialiseerde, veranderde ook de 

liturgische praktijk van de dankdag voor gewas naar een dankdag voor 

gewas én arbeid. Daarnaast werd tegenover dankdag in het najaar ook een 

vaste dag om te bidden in het voorjaar ingesteld. Tot op heden wordt er  

op bid- en dankdag gebeden en gedankt voor Gods zegen voor de oogst en 

het werk, hoewel er in de hedendaagse postindustriële samenleving ook 

meer in het algemeen wordt stilgestaan bij het welzijn van de familie en 

gemeente, de economie en de (politieke) ontwikkelingen in de wereld. 

Tegenwoordig worden bid- en dankdag voor gewas en arbeid landelijk  

op respectievelijk de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag 

in november gevierd, hoewel plaatselijke en provinciale gebruiken  

hiervan kunnen afwijken. 
Bron: website PKN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


