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Voorganger : Mevr. G. Bregman-Hoving Woubrugge
Ouderling van dienst : Gerda Adolf
Diaken van dienst : Dina van der Werff
Organist . Arjen de Jong
Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf
Lector : Marianne Kromhout
Oppas- en Kinderdienst : Janneke Stoffels
Collecten : Diaconie / Missionair werk

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u
online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken
van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

De klok luidt en het orgel wordt bespeeld
We zingen vooraf het lied van de maand: 816
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Lied 287:1,2en5
Bemoediging en groet
Lied 281: 1
Gebed van ontferming
Lied 281: 3,5en 6
Gebed bij de opening van de Bijbel
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Eerste lezing : Psalm 118: 19-29
Psalm 118: 9
Tweede Lezing: Mattéus 21:1-11
Lied317:1,2en3
Woorden ter overdenking
Muziek: Koraal Himmelskonig sei willkommen
deel 2 uit Cantate BWV 182 van J.S. Bach
Gedicht
Lied 550:1en 3
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en “Onze Vader”
Mededelingen over de collecte

Kinderen komen terug Kinderprojectlied: Met vallen en opstaat
Melodie ‘Daar juicht een toon’
1. Hij struikelt achter Jezus aan. 2. Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!
Hij valt soms, maar hij gaat weer staan. U moet geen kruis, U moet een kroon!
Al snapt Petrus Gods plan niet goed, Ik laat U niet alleen, ik zweer
hij weet dat hij Jezus volgen moet. dat ik voor U zal vechten Heer.

3. Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.
Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:
een open graf, want Jezus heeft

de dood verslagen en Hij leeft!

Slotlied (staande) Lied 552: 1,2 ¢en 3
Zegenbede
Orgelspel/Muziek



De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij:
Petra en Jan Parlevliet, IJweg, i.v.m. hun 25-jarig huwelijk

Bedankt

Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die we kregen voor ons 64 jarig
huwelijk. Bas en Tineke kwamen ze brengen en bleven gezellig koffie
drinken, op naar de 65! Hartelijke groeten Frits en Gre Hoogland.

Bloemen voor Pasen

Op eerste paasdag is iedereen van harte uitgenodigd om bloemen mee te nemen in

het kruis te plaatsen. Dit mogen gekochte bloemen zijn, maar iets bloeiends of

groens uit de tuin mag ook.

Zo maken we samen van het symbool van dood, duister en pijn het symbool van de

opstanding, van Pasen: van goedheid, van schoonheid, van nieuw leven.
Commissie eredienst

Collecte Missionair Werk: Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan
miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse
uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht
kerk te zijn.

Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in samenwerking met Alpha
Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een avond kunnen organiseren en
over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook breder wordt er extra
verdieping aangeboden met een magazine en online.

Via het programma Missionair Werk ondersteunt de Protestantse Kerk missionaire
activiteiten in het hele land. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op NL10
ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk Palmpasen.
Hartelijk dank voor je gift.

1ste Paasdag 31 maart: ZOMERTIJD!!
Op 31 maart gaat de zomertijd in. Vergeet niet om de klok op tijd 1 uur vooruit te
zetten!!

Paasontbijt

Op zondag 31 maart vieren we het paasfeest. Zoals ieder jaar beginnen we de dag
met een paasontbijt in de kerkruimte. Dit paasontbijt is een mooie en goede traditie
in onze gemeente, waaraan iedereen kan en mag deelnemen. Vanuit deze
gezamenlijke maaltijd gaan we naar de dienst om het Paasfeest te vieren. Het
ontbijt start om 8.30 uur. U bent vanaf 8.15 uur welkom in de zaal. In tegenstelling
tot de kerklunch hoeft u nu niets mee te brengen. Wel staan de doosjes op de tafel.
U kunt daarin een bijdrage doen voor de acties van de ZWO-commissie tijdens de

40dagentijd. Wilt u deelnemen aan het ontbijt? U bent van harte welkom!

U kunt zich bij mij aanmelden. Dat kan via de mail: heleenbroerse@gmail.com, of
telefonisch 020 4976137/06 34871173, of rechtstreeks bij mij. Graag aanmelden
voor vrijdag 29 maart in verband met de boodschappen.

Met een hartelijke groet, Namens de ZWO-commissie en diaconie, Heleen Broerse

De collectes hebben opgebracht
18 februari: - KiA binnenlands diac € 62,25

- Kerk € 54,50

25 februari: - Diaconie € 86,75
- Missionair € 77,30

3maart: - KiA Zending € 79,25
- Kerk € 83,50

10 maart - KiA Indonesié €96.,25
- Kerk € 67,85

Agenda voor de komende week
Tip: The Passion 26 maart RK kerk 19.30 uur door Mediorkoor Voices

Donderdag  28-03 19.00 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell,
Witte Donderdag, H.A

Vrijdag 29-03 19.30 uur Comm. Eredienst, Goede Vrijdag

Zaterdag 30-03 19.30 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell,
Stille Zaterdag, H.A.

Zondag 31-03 10.00 uur Ds. Wilma van Rijn-Fennell,

1ste Paasdag,
m.m.v. VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!
- de Diaconie : NL 30 RABO 0324 6670 51 o0.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Diaconie QR-code Kerk

5 k]

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.
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Ter info

“The Passion” het lijdensverhaal van Jezus. Mediorkoor Voices
Waar: R.K. kerk, Dr. Schaepmanstraat 7, Halfweg

Wanneer: Dinsdagavond 26 maart 2024; Aanvang: 19.30 uur
Vertellers: Diaken Gert Jan van der Wal, Anneke Pijnaker, Renée
Oudejans

Uitvoering: Mediorkoor Voices o.l.v. Mary Singer

Piano: Dick Marcus

Fluit: Aldy Piels

Drums: Peter van Stigt

PowerPoint: Henriétte Oudejans

Na zoveel jaren van het niet kunnen zingen en vertellen van dit
lijdensverhaal is het koor

weer vol enthousiasme begonnen met repeteren.

Zij nodigen u van harte uit om bij de uitvoering van “The Passion”
aanwezig zijn.

Na afloop is er een collecte waaraan u vrijwillig uw bijdrage kunt geven,
deze komt

ten goede van de gemaakte onkosten voor de kerk op die avond.

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten deze avond.

Namens het Mediorkoor Voices, De Liturgiegroep




