
  

 

 
 

 

 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

Zondag, 23 juni 2024    10.00 uur          nr. 1867 
 

Voorganger   : Mw. ds. Gonja van ’t Kruis 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

Diaken van dienst  : Dina van der Werff 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Onno Bart 

 Lector    : Marianne Kromhout 

 Oppas- en Kinderdienst : Janneke Stoffels 

 Collecten    : KiA Werelddiakonaat / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 
Orgelspel  

 
We zingen het lied van de maand Lied 880 

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

  Intochtslied Psalm 111: 1 

Votum en Groet 

  Psalm 111: 2 

Inleiding op het thema van de dienst 
 
Gebed om ontferming 

                        Glorialied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen 

 

LEZEN 

Gebed voor de opening van de Schrift 

Kinderen gaan naar de kinderdienst  

Eerste lezing: 2 Koningen 4: 32 - 37   

Lied 856: 1, 2, en 4 U, God, hebt mij opgericht 

Tweede lezing: Johannes 4: 46 - 54   

Lied 533: 1, 2, 3 en 6 Daar komt een man uit Nazareth  

Overdenking 

     Inleidend orgelspel op lied 838 

     Lied 838, 1, 2 en 4 O grote God die liefde zijt 
 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging 

De kinderen komen terug in de dienst 

 We zingen een kinderlied: Lied 935 Je hoeft niet bang te zijn 

 

GEZEGEND OP WEG 

staande Lied 837 Iedereen zoekt u, jong of oud 

Zegen   beantwoord met gezongen Amen 431B  

                                                   Orgelspel 



  

 

De bloemen uit deze dienst mogen gebracht worden bij: 

Dhr. C. Oostwouder, Irenestraat, i.v.m. zijn 94e verjaardag  

Mw. W. van Vark-Leijding, Sparrenlaan, i.v.m. haar 92e verjaardag  

Er is een boeket bloemen gestuurd aan ds. en mw. Hasper in Almere i.v.m. hun 60 

jarig huwelijksjubileum. 
 
Medeleven Rinus Vlasveld is weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed. 

Op dit moment revalideert hij thuis en hoopt snel weer naar de kerk te kunnen 

komen. We wensen Rinus een goed herstel toe en Gods troost en zegen.  
 
60 jaar getrouwd Vanuit onze Protestantse gemeente hebben wij een bloemengroet 

gestuurd naar de fam. Hasper-Wolters in Almere. Ds. Henk Hasper was van 29 

november 1970 tot 1 april 1981 aan onze voormalige Gereformeerde kerk 

verbonden en werkte tot april 1974 samen met ds. Gerrit Morsink. Over deze 

periode heeft Korrie Hasper uitgebreide plakselboeken bijgehouden die zij vorig 

jaar aan ons kerkelijk archief heeft afgestaan.  

Het echtpaar Henk Hasper en Korrie Wolters zijn op 24 juni 1964 in Amsterdam 

getrouwd. In 1965 is in Frankrijk hun zoon Henk geboren en in 1968 in Geest 

(Drenthe) hun dochter Heleen. Zij gingen wonen in de 2e pastorie in de Matthijs 

Sterklaan. In 1981 volgde een avontuurlijke verhuizing naar Almere-Stad voor het 

opbouwen van de kerkelijke gemeente aldaar. Inmiddels met emeritaat maar het 

echtpaar woont nog steeds op hetzelfde adres (Olstgracht 36, 1324 EC Almere). 

Wij danken hen voor de tijd dat zij onze gemeente hebben gediend en hopen dat 

hun nog goede dagen worden gegeven.  

Met vriendelijke groet, Jan de Waal 
 
Geslaagd! We hebben het heuglijke nieuws binnen gekregen dat Melissa Sieraad is 

geslaagd voor haar MBO-opleiding Sociaal werk. Goed gedaan Melissa!  

Ze zal in het nieuwe schooljaar doorstromen naar de HBO-opleiding. We wensen 

haar een heerlijk rustige zomer toe en veel succes met haar vervolgopleiding! 
 
Bedankt Dank voor het prachtige bouquet bloemen die ik namens U allen mocht 

ontvangen. Tevens wil ik via deze weg iedereen die mij via kaarten, telefoontjes en 

bezoekjes hebben gefeliciteerd heel hartelijk bedanken. 

Het was een verwarrende verjaardag. Met vriendelijke groeten Leny Bloos 
 
Zondag kreeg ik de bloemen van de kerk, heel hartelijk dank.  

Ook wil ik iedereen bedanken voor de mooie kaarten die ik voor mijn verjaardag 

kreeg. Geweldig! Iedere keer lag er weer een kaart op de deurmat. Ik heb een mooie 

verjaardag gehad. Hartelijke groeten, Frits Hoogland 
 
Afgelopen zondag werd ik enorm verrast met een prachtige bos bloemen en kaart 

met vele namen erop. Daarop volgden nog veel meer mooie kaartjes door de 

brievenbus met beterschapswensen. Ik word er stil van, wat ontzettend lief !   

 

 

Begin maart kreeg ik een hevige middenoorontsteking  waarvoor ik helaas nog 

altijd onder behandeling ben bij de KNO-arts. Hoewel ik daarvan in eerste instantie 

redelijk herstelde en na een paar weken weer aan het werk kon gaan, werd ik geveld 

door een kinkhoestinfectie. Daarvan ben ik een aantal maanden heel ziek geweest, 

maar op dit moment ben ik eindelijk op de weg terug. Om te merken dat er zo aan 

me gedacht word, doet erg goed en helpt me in het verder herstellen.   

Heel hartelijk dank!  Vriendelijke groet, Janine Piso - Pirovano  
 
Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Libanon 

Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon 

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 

buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen 

achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 

thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de 

kans om in deze sector aan de slag te gaan. Kerk in Actie ondersteunt medische 

trainingen voor deze vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct 

aan het werk en ook betere zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.  

Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische 

vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Geef in de collecte of 

maak uw bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

te Utrecht, o.v.v. 'Thuiszorg Libanon' of doneer online. Hartelijk dank! 

Lees meer op kerkinactie.nl/thuiszorglibanon 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder  
 
De collectes hebben het volgende opgebracht: 

Zondag 9 juni:   - Raad van Kerken  € 155,25 

Zondag 16 juni: - Diaconie                 € 48,20   - Kerk              € 37,70 
 
Agenda voor de komende week 

Zondag   30-06        10.00 uur  ds. A.J.O. v.d. Wal, Hoofddorp 
                                                     
Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
 QR-code Diaconie  QR-code Kerk 

        
 

 
Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl. 

Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 


