
  

 
 

KERKBRIEF 
 

Protestantse gemeente 
te 

Halfweg-Zwanenburg 

 

 
Eerste zondag Veertigdagentijd 

 

Zondag, 9 maart 2025  10.00 uur       nr. 1903 
 

Voorganger   : ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst  : Heleen Broerse 

Diaken van dienst  : Gea Kranenburg 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer, geluid en beeld : Rob Fennell-van Rijn 

 Lector    : Grietje Monster 

 Oppas- en Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland 

 Collecten    : KiA Zending / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 
 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert u 

online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, een teken 

van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

Muziek 

Lied van de maand:  647 Voor mensen die naamloos 

BEGINNEN 

Mededelingen ouderling van dienst 

We gaan staan 

  Intochtslied  536: 1 en 2    Alles wat over ons geschreven is 

Bemoediging en Groet 

  Lied  536: 3 en 4 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

We gaan zitten 

Gebed  

  Lied 650: 1, 2, 4 en 7   De aarde is vervuld 

LEZEN 

Gesprek met de kinderen  

Gebed om inspiratie 

Eerste lezing: Joel 2: 12-19a 

Lied  967: 1, 3 en 6    Zonne der gerechtigheid 

Tweede lezing: Matteus 6 1-6 en 16-18 

Lied 537: 1, 2 en 4 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft 

Overdenking 

Muziek: Veertig dagen nog tot Pasen. 

 https://www.youtube.com/watch?v=m4i6B502stg 

 

Veertig dagen nog tot Pasen, 

tot de winter is gegaan 

en het lengen van de dagen 

kou en duister gaan verjagen 



  

 

en het leven op zal staan 

refr. Veertig dagen, weken, jaren, 

wachten, weten en ervaren 

dat iets nieuws, verandering 

met vreugd en moeite samenging. 
 

Veertig weken duurt het groeien 

van het ongeboren kind 

in de warme schoot van moeder 

tot het klaar is om te komen, 

volheid is en nieuw begin. 

refr. Veertig dagen, weken, jaren......  
 

Veertig jaren van een leven 

zijn naar mensenmaat een tijd 

om te leren en te delen 

wat met moeite werd verkregen, 

daardoor worden mensen vrij. 

refr. Veertig dagen, weken, jaren......  
 

Veertig dagen nog tot Pasen, 

soms een tocht door de woestijn 

om te leren en te vragen 

hoe je duister kunt verjagen 

om met Pasen klaar te zijn. 

refr. Veertig dagen, weken, jaren......  

 

Lied 858: 1 t/m 3   Vernieuw in ons Uw liefde, lentelicht 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden en stilgebed, onze vader 

Collecte aankondiging 

  Kinderlied 982: 1 en 2    In de bloembol 

GEZEGEND OP WEG 

Slotlied  833 Neem mij aan zoals ik ben (Eng. & Ned. )   

 

 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij 

Dhr. A. van den Doel, Dennenlaan 

Vorige week kreeg fam. Hinderks in Nieuw -Vennep de bloemen voor hun 

50 jarig huwelijk. Helaas was dat er niet bij vermeld. 
 

Meeleven 

Meneer v.d. Doel is vorige week woensdag geopereerd aan zijn rug. 

Gelukkig is de operatie goed verlopen, maar hij heeft nog wel veel pijn. Hij 

is inmiddels thuis om aan te sterken. We wensen hem veel sterkte toe bij zijn 

verdere herstel. 
 

Robert Reemer revalideert na een verblijf in Heliomare nu in zorgcentrum 

Sint Jacob (Schipholweg 4, 2035 LB Haarlem). Zijn kamernummer is: 2.24. 

Een kaartje zal hem goed doen.  

Ook Jaap Kortehoeven verblijft nog in Sint Jacob en weet nog niet wanneer 

hij naar huis mag.  

We wensen Robert en Jaap veel sterkte en een goed herstel toe.  
 

Meneer van Ojik heeft een beroerte gehad. Zijn spraak is nog goed maar zijn 

rechterhand functioneert niet meer zoals voorheen. Na enkele weken in Sint 

Jacob is hij nu weer thuis. Binnenkort verhuizen hij en zijn vrouw naar een 

zorgappartement in Heemstede. We wensen hen sterkte toe in deze onrustige 

en spannende periode.  

    Ds. Wilma van Rijn 
 

Bedankt 

Heel hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat gebracht werd 

door Frits e Gre Hoogland. Dit was i.v.m. de nieuwe knie die ik begin 

februari heb gekregen. Het was erg gezellig. 

Hartelijke groet,  Janny van Smeerdijk-Wijma 

 

Collecte Kerk in Actie - Zending - Veertigdagentijd 

China – Toevluchtsoord voor migranten in nood 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. 

Hun positie is kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan 

zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden misbruikt of staan 

er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met 

tijdelijk onderdak, medische zorg, psychosociale en geestelijke begeleiding 

en juridische hulp. Ook kunnen vrouwen cursussen Engels of computer-

vaardigheden volgen en krijgen ze hulp om hun positie te versterken. 



  

 

Geef aan de collecte en steun via het programma Zending van Kerk in Actie 

migranten in nood in China en andere zendingsprojecten wereldwijd. Of 

maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. collecte zending maart of doneer online. Meer lezen? 

kerkinactie.nl/migrantenhongkong 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Diaconie collecte 16 maart 

Op vrijdag 11 april vieren we ’s middags het Paasfeest met onze oudere 

gemeenteleden. De diaconie collecteert voor deze paasmiddag op  

zondag 16 maart. Van harte aanbevolen! 

 

Zondagmiddagconcert 

Trio Fluvio is op zondag 13 april te gast op ons eerstvolgende 

Zondagmiddagconcert. Het trio bestaat uit een pianist, een fluitist en een 

altviolist. Zij spelen een programma van lichtklassieke muziek.  

In het kerkblad van april leest u meer over Trio Fluvio en het vrolijke 

programma dat zij op 13 april in onze kerk gaat brengen. Lentekriebels? 

Namens de commissie Zondagmiddagconcerten, Ben Broerse 

 

Lied van de maand maart  

Op 5 maart begon de veertigdagentijd, een periode van bezinning en inkeer. 

Een tijd waarin we ons ook voorbereiden op Pasen: het feest van het nieuwe 

begin, leven na dood en licht na het duister. Deze twee aspecten vinden we 

ook beide terug in het nieuwe Lied van de maand: lied 647: Voor mensen 

die naamloos.  

In de eerste helft van het lied zingen we over mensen, mensen in hun 

kwetsbaarheid: zoekend, wachtend, wankelend. De tweede helft doet een 

toezegging: roept op tot een nieuwe werkelijkheid. Een leven dat verbonden 

is met God, die ons bij onze naam noemt.  

Het lied is geschreven door Henk Jongerius en de melodie is van Jan Raas. 

Het lied is voor het eerst in 1979 verschenen in een liedbundel Voor 

naamloze mensen. Bij de eerste uitgave van dit lied staat onder de tekst ‘naar 

Lucas 24,13-35’. In het Liedboek staat deze verwijzing er niet meer bij. Een 

leuke uitdaging in deze maand om te kijken wat het doet met zowel de 

Bijbeltekst als de liedtekst als we ze wel met elkaar verbinden.  

commissie eredienst 

 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag 12-03 19.30 uur Kerkenraad 

Vrijdag 14-03 20.00 uur Voicemail 

Zondag 16-03 10.00 uur ds. G. van Manen uit Amsterdam 
 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 

 
           QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

Bericht van overlijden oud-gemeentelid 

Je hebt gevonden, 

 een nieuw thuis, 

 zonder pijn 

 

Tot ons grote verdriet hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van 

 onze lieve man, vader, schoonvader en opa 
  

Bram Weinreich 
  

Amsterdam, 1 november 1951      † Hoorn, 2 maart 2025 

 

Ineke 

 Beate en Rheneir † 

    Rhena 

    Grace 

   Rheneir jr. 

 Harmen en Emma 
 

Bram is thuis, waar gelegenheid is om afscheid te nemen op  

zondag 9 maart  van 15.00 tot 19.00 uur. 
 

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op maandag 10 maart om 10.00 uur  

in de aula van Crematorium Waerdse Landen,  

Krusemanlaan 5, 1701 VN te Heerhugowaard. 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer  

 

Correspondentieadres 

Ineke Weinreich 

Westeinde 293  

1647 MP  Berkhout 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 


