
  

 
 

KERKBRIEF 
 

 
Protestantse gemeente 

te 
Halfweg-Zwanenburg 

 

 
 

 

Zondag, 16 november 2025   10.00 uur        nr. 1939 
 

Voorganger   : Ds. Eva Bruggeman, Lelystad 

Ouderling van dienst   : Heleen Broerse 

Diaken van dienst  : Bas Monster 

 Organist   : Hans Jütte 

 Beamer / Geluid en beeld : Onno Bart / Leo Bakker 

 Lector    : Heleen Broerse 

 Oppas- en Kinderdienst : Gea Kranenburg 

 Collecten    : Diaconie / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 

 

   Orgelspel 

We zingen het lied van de maand Lied 790: 1, 2 en 3  

Hoog als de hemel de liefde 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Zingen lied 212: 1, 2 en 3  Laten wij zingend deze dag beginnen 

Bemoediging en groet 

Zingen lied 212: 4 en 5 

Gebed om ontferming 

Glorialied lied 305: 1, 2 en 3   Alle eer en alle glorie 

LEZEN 

Gebed om de Heilige Geest 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Eerste lezing Genesis 12: 1-8 

Zingen lied 313: 1, 2 en 5   Een rijke schat van wijsheid 

Tweede lezing Lucas 19: 1-10 

Zingen lied 647: 1, 3 en 4   Voor mensen die naamloos 

Overdenking  

Muziek via beamer ‘Houd vol’ 

Houd vol 
Wij zijn het volk van God, 

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 

Een leven lang te gast, 

er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 

 

Het is een zegetocht 

van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 

Maar kijk, wij lopen nog, 



  

 

wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 
 

Refrein: God is voor ons, God is naast ons, 

God is altijd om ons heen. 

Laat maar komen wat hierna komt, 

want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 

nu geven wij niet op. 

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 
 

Refrein:  God is voor ons,………. 

 

Zingen lied 816: 1, 2 en 4     Dat wij onszelf gewonnen geven 

 

DELEN 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging door diaken van dienst 

Kinderen komen terug in de dienst 

Zingen kinderlied:   Laat zo je licht maar schijnen  

Laat zo je licht maar schijnen 

Bij alles wat je doet 

Zodat de mensen zeggen 

God is goed 
 

God is liefde, God is 

God is goed 
 

Laat zo je licht maar ……. 

 

GEZEGEND OP WEG 

Zingen slotlied lied 425  Vervuld van uw zegen 

Zegen met gezongen amen 

•    Orgelspel. 

********************************************************** 

 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:  

Mevr. Th. Kleefsman-Verdonk, Zwanenburgerdijk 

 

Kom genieten van Byzantijnse koormuziek 

Op 23 november is er in onze kerk een bijzonder Zondagmiddagconcert. Het 

Byzantijns koor Indrik gaat dan samen met leden van Slavisch koor 

Bjerjozka prachtige koormuziek ten gehore brengen. De ruim 40 zangers en 

zangeressen zingen liturgische gezangen in het kerk-slavisch, de kerktaal 

van de oosters-orthodoxe traditie. In het programmaboekje staat de vertaling 
van elke liedtekst. Beide koren staan onder leiding van dirigent Serge 

Latychev, een man met een rijke ervaring in het dirigeren van Slavische en 

Byzantijnse koormuziek. Het Zondagmiddagconcert begint de 23ste om 

14.30 uur. De (verwarmde) kerkzaal is vanaf 14.00 uur open. De entree 

bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop in de ontmoetingsruimte.  

Vervoer nodig? Bel me op 0610068036 of mail benbroerse@gmail.com 

Ben Broerse 
 

Agenda voor de komende week 

Maandag  17-11  20.00 uur Kerkrentmeesters 

Woensdag  19-11  20.00 uur InterNos 

Vrijdag  21-11  14.00 uur Redactie vergadering kerkblad 

   20.00 uur Voicemail 

Zondag  23-11 10.00 uur Ds.W.van Rijn-Fennell 

Herdenking overledenen 

Laatste zondag kerkelijk jaar 

 14.30 uur Zondagmiddag concert 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
             QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
                            

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg. 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 


