KERKBRIEF

Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Protestantse Kerk

Eeuwigheidszondag
Zondag, 23 november 2025 10.00 uur nr. 1940
Voorganger : Ds. Wilma van Rijn-Fennell
Ouderling van dienst : Gerda Adolf
Diaken van dienst : Gea Kranenburg
Organist : Dick Meijer
Koor : VoiceMail o.l.v. Dick Meijer
Beamer, geluid en beeld : Robert Fennell-van Rijn
Lector : Heleen Broerse
Oppas- en Kinderdienst : Cora Gerritse
Collecten : Diaconie / Pastoraat

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert
u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken,
een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij:
Dhr. en mevr. Geelhoed-Hollemans, Dillenburg, (als groet).

Collecte Pastoraat Protestantse Kerk—Pastoraat bij rouw en gedachtenis
Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-zijn, is meeleven met
elkaar, aandacht en zorg geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen als
buiten de kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van
pastoraat, zoals in de scheepvaart, gevangenissen of bij studenten. Bij
momenten van rouw en gedachtenis biedt de kerk ruimte aan gemeenteleden,
maar ook aan wijk- en dorpsbewoners, om stil te staan bij hun verdriet. In de
hectiek van het leven biedt de kerk een moment van rust, aandacht en
nabijheid, voor iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit een waardevol en
hartverwarmend collectedoel dat we van harte aanbevelen. Want door
pastoraat te ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven doen waar ze het
verschil maakt: een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Geef tijdens
de collecte of maak je bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o0.v.v. 25159-Collecte Pastoraat november, of geef online.
Bedankt voor je gift.

Een predikant vertelt: “We organiseerden een avond waarop iedereen uit
het dorp een kaarsje kon aansteken voor een overleden dierbare. Er kwamen
veel meer mensen dan we hadden verwacht — sommigen stonden in tranen.
Voor hen was onze kerk die avond een plek van troost en verbondenheid.
Het liet ons zien hoe belangrijk het is om er te zijn, juist in het verdriet.”

Kom genieten van Byzantijnse koormuziek

Vanmiddag, 23 november, is er in onze kerk een bijzonder Zondagmiddag-
concert. Het Byzantijns koor Indrik gaat dan samen met leden van Slavisch
koor Bjerjozka prachtige koormuziek ten gehore brengen. De ruim 40
zangers en zangeressen zingen liturgische gezangen in het kerk-slavisch, de
kerktaal van de oosters-orthodoxe traditie. In het programmaboekje staat de
vertaling van elke liedtekst. Beide koren staan onder leiding van dirigent
Serge Latychev, een man met een rijke ervaring in het dirigeren van




Slavische en Byzantijnse koormuziek. Het Zondagmiddagconcert begint
dom 14.30 uur. De (verwarmde) kerkzaal is vanaf 14.00 uur open. De entree
bedraagt 10 euro inclusief drankje na afloop in de ontmoetingsruimte.
Vervoer nodig? Bel me op 0610068036 of mail benbroerse@gmail.com

Ben Broerse

Agenda voor de komende week

Woensdag ~ 26-11 10.00 uur Cie Zondagmiddagconcerten
Vrijdag 28-11 20.00 uur Voicemail

Zondag 30-11 10.00 uur Ds. Rien Wattel, Hoofddorp

Collecten voor diaconie en kerk
We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconi L 30 RABO 0324 6670 51 0.v.v. coll
e Kerkrentmeesters: NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v. collecte Pa S to 'ada t b ij rouw

QR-code Diaconie QR-code Kerk

en gedachtenis

& ™ Protestantse

Deze kerkbrief is gemaakt door Leo Kranenburg.
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweqg.nl.
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th u rgl e Thema: “Een veilige schuilplaats”
Eeuwigheidszondag Orgelspel
23 november 2025 PECINNEN

Welkom door ouderling van dienst
Gemeente gaat staan

Lied 221: 1, 2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Bemoediging en groet

Onze hulp is de naam van de Ene God,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die trouw is in eeuwigheid,

En niet loslaat wat zijn hand ooit gemaakt heeft.
Vrede, liefde en gerechtigheid van God

voor u en de wereld, nu en altijd.

Amen

Lied HH1 en 2 Abba Vader

Gemeente gaat zitten

Inleiding op de dienst

VoiceMail zingt: De Noche (Wij gaan de nacht door)
Protestantse gemeente Gebed

HaIfweg-Zwa nenbu rg Lied: Wat de toekomst brengen moge ~ tekst van Reisgenoten

Wat de toekomst brengen moge,

Voorga‘nger . :  Ds. Wilma van Rijn-Fennell U geleidt mij aan Uw hand.
Ouderling van dienst :  Gerda Adolf . . .
Diak di . Geak b Moedig sla ik dus mijn ogen
'a er.l van dienst ) .ea raljl.en urg naar het onbekende land.
Organist :  Dick Meijer " " )
Muzikal d i . Koor VoiceMail o.Lv. Dick Meii Leer mij volgen met mijn vragen;
uzikale medewerking : oor VoiceMail o.l.v. Dick Meijer Vader, wat U doet is goed!
Lector . Heleen Broerse

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!



Heer, ik wil Uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
En ik vraag U: God, waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,

als ik in Uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan mijn Vaders trouwe hand
loop ik met mijn ogen open
naar het onbekende land.

LEZEN

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Gebed om inspiratie

Bijbellezing: Psalm 31: 1t/m 9

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Bij U, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,

3 hoor mij,
haast u mij te helpen,
ywees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.

4U bent mijn rots, mijn vesting,

U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
5mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,

U bent mijn toevlucht.

6 In uw hand leg ik mijn geest,
HEER, trouwe God, verlos mij.

7Wie armzalige goden vereren — ik haat ze,
ik vertrouw op de HEER.

8lk zal mij verblijden, juichen over uw trouw,
want U ziet mijn ellende,

U kent de nood van mijn ziel,
9U laat niet toe dat de vijand mij insluit,

U geeft mijn voeten de ruimte.

VoiceMail zingt: The day thou gaves, Lord is ended
Gedicht: Afscheid nemen~ Dietrich Bonhoeffer

Afscheid nemen
is met zachte vingers
wat voorbij is dichtdoen
en verpakken
in goede gedachten der herinnering

is verwijlen
bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugd.

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten

is moeizaam
de draden losmaken
en uit het spinrag
der belevenissen loskomen
en achterlaten
en niet kunnen vergeten.



Lied 753:1, 2,3 en 6 Eriseen land van louter licht

Overdenking

VoiceMail zingt: Wijs mij de weg, o Heer, wees mij een pad.

Kinderen komen terug
Lied 939:1en3 Opualleen
GEDENKEN
Inleidende woorden
Kinderen steken hun eigen kaarsen aan.
VoiceMail zingt: Bij God ben ik geborgen
Wij gedenken:

09-01-2025 Cornelis Kranstauber

23-02-2025 Selma Renate de Fouw-Van Heerde
03-03-2025 Anne Marie Jansen-Schildmeijer
10-04-2025 Catharina Sara Oostouder-Bosch
11-04-2025  Gellius Joustra

22-05-2025 Jakobje Bakker-Joustra

31-05-2025 Frans Hoogendam

VoiceMail zingt: Bij God ben ik geborgen

Wij gedenken:

27-09-2025 Hendrik Groothuis

06-10-2025 Hendrik van Elderen

21-10-2025 Hillechinus Buurma

25-10-2025 Jacob de Fouw

28-10-2025 Anna Pauline Henriétte Haverhals-Kramer
05-11-2025  Frederik Hoogland

VoiceMail zingt: Bij God ben ik geborgen

De laatste kaars wordt ontstoken voor iedereen die niet genoemd is,

maar voortleeft in ons hart.

92 jaar
83 jaar
64 jaar
91 jaar
82 jaar
89 jaar
94 jaar

90 jaar
35 jaar
91 jaar
86 jaar
84 jaar
93 jaar

VoiceMail zingt: Bij God ben ik geborgen

U bent uitgenodigd om zelf een waxinelichtje aan te steken ter
nagedachtenis van wie u lief waren.

VoiceMail zingt: Bij God ben ik geborgen
DELEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Aandacht voor de collecte

Kinderlied: Nu gaan de bloemen nog dood.

1 Nu gaan de bloemen nog dood
Nu gaat de zon nog onder

Nooit gebeurt er een wonder
Niemand kan zonder brood

Refrein:

Stil maar, wacht maar
Alles wordt nieuw

De hemel en de aarde (2x)

2 Daar is geen zon en geen maan
Daar zal God ons verlichten

Daar zullen alle gezichten

Vol van zijn heerlijkheid staan

Refrein: Stil maar ....

3. Daar is geen dorst of verdriet
Daar zal god ons omgeven

Daar is gelukkig leven

En het eindigt niet

Refrein: Stil maar ....



GEZEGEND OP WEG

Gemeente gaat staan

We zingen Lied 416: 1,2, 3en4 Ga met God
Zegen

Gezongen Amen

De steen met de naam, de kaars en een roos mogen na afloop door de
familie worden meegenomen.

Collecteschalen bij de uitgang: 1° Diaconie, 2¢ Pastoraat Nederland
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