
  

 
 

KERKBRIEF 
 

 
Protestantse gemeente 

te 
Halfweg-Zwanenburg 

 

 
3e Advent 

 

Zondag, 14 december 2025   10.00 uur        nr. 1943 
 

Voorganger   : Ds. Wilma van Rijn-Fennell 

Ouderling van dienst   : Gerda Adolf 

Diaken van dienst  : Itie Joosse 

 Organist   : Arjen de Jong 

 Beamer / Geluid en beeld : Rob Piso / Jan Adolf 

 Lector    : Bas Monster 

 Oppas- en Kinderdienst : Renske Jonker-Vrooland 

 Collecten    : KIA Werelddiaconaat / Kerk 

 
Na de dienst zijn we van harte welkom voor 

een kop koffie, thee of een glas limonade 

 

In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert 

u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken, 

een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is. 
 

Thema: over dromers 
 

Orgelspel 
 

We zingen het lied van de maand  

Lied 504: 1 en 3 Een engel heeft de toon gezet 

 

BEGINNEN 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Aansteken van 3 kaarsen, daarna zingen we: Gouden vlam 

 
Gouden vlam eerste (tweede/derde) kaars, licht jij bent een hoopvol teken. 

Hand in hand, hand in hand vieren wij de adventsweken. 

Kom ga mee, kom ga mee kom ga mee naar Bethlehem. 

 

 Intochtslied: Hemelhoog 145: 1, 3 en 5 O kom Immanuel 

Bemoediging en Groet  

 We zingen: Lied 435: 1 en 2 Hef op uw hoofden, poorten wijd  

Inleiding op de dienst 

 We zingen: Lied 441: 1 en 10 Hoe zal ik U ontvangen 

Gebed 

 We zingen: Lied 463: 1, 2, 4, 5 en 8 Licht in onze ogen 
 

LEZEN 

Kinderen gaan naar de kinderdienst  

Gebed om inspiratie 

 We zingen: Lied 452: 1 en 3 Als tussen licht en donker  



  

 

Bijbellezing Sefanja 3: 14 - 20 

 We zingen: Lied 550: 1 en 2: Verheug u, gij dochter van Sion 

Bijbellezing: Lucas 3: 7 – 18 Johannes 

 We zingen: Lied 439: 1, 2 en 4 Verwacht de komst des Heren 

Overdenking 

 We zingen: Lied 433: 1, 2 en 5 Kom tot ons, de wereld wacht 

 

DELEN 

Dankgebed, stil gebed, Onze Vader 

Collecte aankondiging 

 

De kinderen komen terug in de dienst 

We zingen het kinderlied: Welkom bij de Koning 
Projectlied Kerst 2025 – Bijbel Basics, op de wijs van ‘Nu zijt wellekome’ 

 
Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij. 

De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij. 

Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein, 

straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn. 

God dicht bij ons. 
 
Veel gewone mensen, één bijzonder Kind. 

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint. 

Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal. 

Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal! 

God dicht bij ons. 

 

 GEZEGEND OP WEG 

 We zingen: Lied 444: 1, 2 en 4 Nu daagt het in het oosten 

Zegen   beantwoord gezongen Amen 431B 

Orgelspel 

 

 
**************************************************************************************** 

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: . 
Dhr. en mevr. Van Ojik, Van Merlenlaan, Heemstede, i.v.m. hun 64-jarig 

huwelijk 

Dhr. Jacques Stoffels, Eikenlaan 

 

 

Meeleven 

Het zal intussen wel zijn opgevallen dat ik niet regelmatig de diensten 

bezoek. Al enige tijd heb ik problemen met de stoelgang zoals dat heet.  

Via de huisarts had ik een laxeermiddel ontvangen doch niet met het 

gewenste resultaat. Na een onderzoek bleek dat er in de darm bij de "uitlaat" 

een vernauwing zit. Bij onderzoek in het ziekenhuis bleek dit een tumor te 

zijn. Echter GEEN uitzaaiingen. 

Binnenkort wordt nu een stoma aangebracht en na een korte tussenperiode 

wordt de tumor gedurende 5 dagen bestraald. Na afloop volgt een controle of 

de tumor kleiner is waarna dan operatief het "loze" darmdeel met tumor kan 

worden verwijderd. 

Al met al een spannende tijd doch ik houd goede moed met vertrouwen op 

Hem! 

Wel een klein verzoek: ga mij niet bellen. Een kaartje of mail is OKE 

(wema@quickmail.nl) 

Al vast voor u allen goede Kerst en 2026! Wil Mastenbroek 

 

Bedankt 

Afgelopen zondag mocht ik een kleurrijk boeket ontvangen ter ere van mijn 

2de nieuwe knie dit jaar. Dit keer kwam Cora het brengen wat erg gezellig 

was. Ook een mooie kaart van de zusjes was weer erg leuk gedaan hoor.  

Hartelijk dank voor dit alles. 

Met hartelijke groet, Janny van Smeerdijk 
 
Wij waren zeer verrast om de bloemen van de dienst te mogen ontvangen ter 

gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk. De kaart met felicitaties van velen en 

ook de kaart van de fam. Berger en de fam. Jonker met de mooie 

tekening van Michelle was hartverwarmend.  

Met hartelijke dank, Gerdine en Ernst Heeneman 

 

Verzorging Preekrooster 

Dhr. en mevr. Stoffels hebben aangegeven te stoppen met het werk voor de 

invulling van het preekrooster. Gelukkig is het rooster voor 2026 geheel 

ingevuld. De kerkenraad is dankbaar voor al het werk dat Jacques en 

Janneke heel veel jaren hebben gedaan, maar begrijpen dat zij activiteiten 

moeten afstoten.  

We gaan dus op zoek naar een gemeentelid die dit werk van hen wil 

overnemen. Lijkt het u/jou interessant? Neem dan contact op met de scriba 

van de kerkenraad, Heleen Broerse 

mailto:wema@quickmail.nl


  

 
Kerstviering voor de senioren in de gemeente 19 december  – 

“GEBOORTE” 

Met dit thema wordt op vrijdagmiddag 19 december de jaarlijkse 

kerstviering voor onze oudere gemeenteleden gehouden. Ditmaal sluiten we 

de bijeenkomst af met een broodmaaltijd. De viering start om 14.30 uur in 

de kerk en duurt tot 17.30 uur. 

Hebt u geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch komen? Van harte 

welkom. U kunt contact met ons opnemen. 

U kunt zich aanmelden bij mij, graag voor 13 december. 

Heleen Broerse, tel. 020 4976137, of 06 34871173, of 

heleenbroerse@gmail.com  

U kunt dan meteen laten weten of u wilt worden opgehaald. 

 

Dienst kerstavond om 20.00 uur! 

Op kerstavond, woensdag 24 december, begint de dienst om 20.00 uur en 

niet om 19.30 uur, zoals op de kerstkaart staat. 

Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom voor een drankje en een 

hapje. 

 

Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat - India 

Alle kinderen naar school 

In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur maken duizenden migranten lange 

dagen in de textielindustrie. Hun kinderen blijven vaak zonder toezicht thuis 

achter. Omdat ze uit een andere regio komen, spreken ze de lokale taal niet 

en gaan ze niet naar school. Kerk in Actie ondersteunt in India de organisatie 

SAVE, die tweehonderd migrantenkinderen aandacht en bijles biedt. SAVE 

leert kinderen lezen en schrijven in hun eigen taal én in de lokale taal, zodat 

ze na een jaar kunnen instromen in het reguliere onderwijs. SAVE zorgt 

bovendien voor voedzame maaltijden en buitenschoolse activiteiten. 

Ashwini, een meisje van acht, paste op haar driejarige broertje, deed het 

huishouden en ging niet naar school. Na gesprekken met haar ouders mocht 

ze toch naar de bijlessen van SAVE. Nu kan ze lezen en schrijven en ziet 

haar toekomst er hoopvoller uit. 

Onze gemeente steunt dit werk via het programma werelddiaconaat van 

Kerk in Actie. Doet u mee? Geef dan aan de collecte, maak uw bijdrage over 

op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Kinderen India’ 

of doneer online. Hartelijk dank voor uw gift.    

Meer lezen: kerkinactie.nl/kinderenindia 

Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder 

 

Agenda voor de komende week 

Woensdag  17-12 10.00 uur Vergadering redactie kerkblad  

            14.00 uur  InterNos 

Vrijdag  19-12 14.30 uur  Kerstmiddag gemeentediakonaat 

Zondag  21-12 10.00 uur Mevr. Pieranna van Rijn, Heemskerk,  

4e Advent 

 

 

Vredeswake zondag 21 december 

Op zondag 21 december is er een Vredeswake in Hoofddorp. Dat gebeurt 

om 16.30 uur op het Burgemeester Van Stamplein rond de steen van de Tent 

of Nations, de vredesboerderij van Daoud Nassar op de Westbank in 

Palestina. Op de steen staat zijn motto: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Zo 

kiest Daoud Nassar voor een geweldloze en verbindende weg. In een tijd van 

overal geweld en oorlog in onze wereld willen we die overtuiging samen 

delen. Dat doen we met teksten en een stilte en het doorgeen van het 

Vredeslicht uit Bethlehem, dat deze week in Haarlemmermeer aankomt. Het 

wordt de 21e uitgedeeld aan wie wil. Het meenemen van een jampotje is 

vanwege de wind aan te bevelen. De wake duurt een klein half uur, van 

16.30 – 17.00 uur. 

Rien Wattel, Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer 

 

 

Collecten voor diaconie en kerk   

We blijven uw financiële steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!  

- de Diaconie  : NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte 

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte 
 
           QR-code Diaconie    QR-code Kerk 

        
 

 

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse 

De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.  
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.   

 

mailto:heeenbroerse@gmail.com
mailto:kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl
http://www.protestantsekerkhalfweg.nl/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Advent 2025 


