In de kerkdienst brandt de paaskaars als teken van Gods aanwezigheid. Viert
u online mee? U kunt zelf aan het begin van de dienst een kaars ontsteken,
een teken van verbondenheid, teken dat God in ons midden is.

K E R K B R I E F Zondag van de onschuldige kinderen

Orgelspel

We zingen het lied van de maand

Protestantse gemeente Lied 504: 1 en 2 Een engel heeft de toon gezet
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Halfweg-Zwanenburg BEGINNEN
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
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Gloralied Lied 871: 1 en 4 Jezus zal heersen waar de zon

LEZEN
Protestantse Kerk We zingen: Lied 280: 5 en 6 Onthul ons dan uw aangezicht
Kinderen gaan naar de kinderdienst
Zondag, 28 december 2025 10.00 uur nr. 1945 Eerste lezing: Jeremia 31: 15 - 17
Voorganger + ds. A.J.O. van der Wal, Hoofddorp We zingen: Psalm 124: 4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer
Ouderling van dienst : Annelies Klokman (Psalm 124 is de Psalm van de zondag)
Diaken van dienst : Bas Monster
Organist : Dick Meijer Tweede lezing: Matteus 2: 13 - 23
Beamer / Geluid en beeld : Peter Mendrik / Leo Bakker We zingen: Lied 1012: 1 en 3 Geef aan de wereld vrede, Heer
Lector : Grietje Monster Overdenking
Oppas- en Kinderdienst : Gea Kranenburg We luisteren naar: J.S. Bach, Cantate 153, deel 7 (Aria van de bas)
Collecten : Diaconie / Kerk

Wees gerust, mijn hart,

verdraag je pijn,

laat je niet terneerslaan door je kruis!
God zal je heus

Na de dienst zijn we van harte welkom voor
een kop koffie, thee of een glas limonade



op het juiste moment verkwikken;
immers, zijn geliefde zoon

Jjouw Jezus, moest toen Hij nog jong was
nog veel meer ellende doorstaan,

toen de tiran Herodes Hem

met zijn moorddadige vuisten
bedreigde met de dood, het grootste gevaar.
Nauwelijks was Hij op aarde

of Hij moest al een vluchteling worden!
Welaan, troost je met Jezus

en geloof vast:

De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij: .
Dhr. M. Scholman, Eikenlaan, i.v.m. zijn 80e verjaardag

Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen, die wij mochten ontvangen van
de kerk. Dit ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk.
We waren blij verrast.

Hartelijke groet, Ria en Jack van Blaaderen

Allereerst jullie allemaal een hartelijk dank voor de kerst/nieuwjaarswensen en
daarbij de blijken van medeleven. Dit heeft mij zeer gesteund.
Graag hierbij mijn wensen voor een Goede Kerst en 2026, Wil Mastenbroek

aan hen die hier met Christus lijden,

zal Hij het hemelriik schenken. Bedankt voor de kaart uit de gemeente voor ons 64-jarig huwelijk. We

ondervinden grote steun bij het zien van zoveel namen.

En speciale groeten aan René, Renske, Michelle en Fabienne én het bijgevoegde
kunstwerk.

Met vriendelijke groet, familie Van Qjik

We zingen: Lied 933: 1 en 3 Gij ziet ons vechten met de macht

DELEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte aankondiging

De collecte 21 december heeft opgebracht:
- Diaconie € 68,20 - Jonge generatie € 64,40

. ) ) Agenda voor de komende week
De kinderen komen terug in de dienst Zondag 04-01 10.00 uur

We zingen een kinderlied: In een stalletje

Ds. Margriet van de Bunt, Dronten
Nieuwjaarsdienst

Collecten voor diaconie en kerk

We blijven uw financiéle steun hard nodig hebben. Alvast hartelijk dank!

- de Diaconie :NL 30 RABO 0324 6670 51 o.v.v. collecte

- de Kerkrentmeesters : NL 21 RABO 0324 6648 85 o.v.v. collecte

QR-code Kerk

In een stalletje, in een stalletje zo arm

Ligt een babytje, ligt een babytje zo warm

Op een bedje van stro, in een wiegje van hout
Niemand weet nog hoeveel het van mensen houd QR-code Diaconie
Hoeveel het van mensen houdt

In een kribbetje in een kribbetje zo klein

Ligt een babytje, ligt een babytje zo fijn

En het is nog zo teer nu Zijn leven begint
Maar toch is het voor ons als een Koningskind
En toch is het een koningskind

Deze kerkbrief is gemaakt door Cora Gerritse
De kopij kan gemaild worden naar: kerkbrief@protestantsekerkhalfweg.nl.

GEZEGEND_ OP WE_G ) o Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl.
We zingen: Lied 826: 1 — 3 O Christus, woord der eeuwigheid
Zegen beantwoord gezongen Amen 431B
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